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KELOĞLAN KARAPRENS'E 
KARŞI 
Yönetmen: Tayfun Güneyer. 
Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Ozcan Deniz, Ahu Türkpençe, Gazanfer Özcan, Bülent Polat, Petek Dinçöz, Nükhet Duru, Ayşen Gruda, Sinemis Candemir, Ekin Türkmen. Senaryo: Tayfun Güneyer. Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutlar. Müzik: Rahman Altın. 
Yapımcı: Selay Oğuz, Timur Savcı. 
Yapım: Türkiye. Dağıtımcı: Kenda. 
Gösterim Tarihi: 6 Ocak 
Keloğlan (Mehmet Ali Erbil), İyilikler Ülkesi'nin prensesi Cankız'a (Petek Dinçöz) vurgundur. Cankız ise kötülerin yaşadığı komşu ülke Vandamlar 
Krallığı'nın prensi Karaprens (Özcan Deniz) ile ilgilenmektedir. İyilikler ülkesinin padişahı (Gazanfer Özcan) ve sultanı 
(Aysen Grüdâ), kızlarının 
Keloğlan ile evlenmesini istemek- te, ancak bu evliliğe yanaşmayan kızlarını da kıramamaktadırlar. 
Karaprens'in kötü kalpli ablası Prenses Makarena (Nükhet 
Duru) ise dünyanın en güzel kadını olabilmek için Cankız'ın kardeşiyle evlenmesini ve bir sürü çocuk doğurup güzelliğini kaybetmesini istemektedir. Padişah, Keloğlan'dan acımasız devin 


belindeki kemeri alıp getirmesini ister. Keloğlan, yakın arkadaşı Cankuşoğlan (Bülent Polat) ve eşeği Katıroğlan ile yola koyulur. 
Keloğlan'a delicesine aşık olan Balkız (Ahu Türkpençe), erkek kılığına girerek onların peşine takilir. Karaprens ve muhafızı Kıl Bill (Hakan Bilgin), görevinde başarısız olması için Keloğlan'a her türlü kötülüğü yapacaktır. 

3 Farklı aktörler 
tarafından canlandırılsa da özellikle 70'lerde Rüştü Asyalı'nın başarılı kompozisyonu ile hatırlanan Keloğlan, Mehmet Ali Erbil yorumuyla beyazperdeye geliyor. “Şans Kapıyı Kırınca” ile ilk sinema filmini gerçekleştiren 


Tayfun Güneyer, ikinci kez yönetmen koltuğunda... Bugüne ait bazı detayların da hikâye edildiği “Keloğlan Karaprens'e 
Karşı”; Nasreddin Hoca, Kül 
Kedisi, Pamuk Prenses gibi masal dünyasının iyi ve kötü tüm ünlü kahramanlarını biraraya getiren bir “aile komedisi”... Bahçeköy Atatürk Arboretumu'nda başlayan çekimler, Aya İrini, Yedikule Zindanları, Belgrad Ormanı, Paşaalanı, Ağaçlı Köyü ve İstanbul Üniversitesi 
Rektörlük Binası gibi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yapıldı. Çekimler 40 gün sürdü ancak özel efektler nedeniyle 
filmin post prodüksiyon süreci 5 


ay tuttu. Kamera arkasında 500 
kişinin çalıştığı filmde bine yakın figüran kullanıldı. Filmin masal dokusunu koruyabilmek için özel olarak tasarlanan kostüm ve dekorlar yaklaşık 50 kişilik ekip tarafından hazırlandı. Ekip yaklaşık 535 kostüm yaptı. 
Filmin hazırlık döneminde 
Özcan Deniz, Hakan Bilgin, 
Bülent Polat ata binme ve özel kılıç dersleri aldı. Gerek ön çalışmalarda gerekse filmde gerçek ağırlıkta kılıçlar kullanıldı, Mehmet Ali Erbil de Tolga Han'dan Hint dansı dersleri aldı. Çekimler sırasında Ahu Türkpençe, bir trafik kazası geçirdi ve ön dişleri kırıldı. 
Filmin yapımcısı Selay 
Tozkoparan Oğuz'un isteğiyle, Tayfun Güneyer'in yazdığı senaryodaki küfürlü ve argolu diyaloglar çıkarıldı. Alev saçan ejderha, uçan halı ve Özcan Deniz'in kavga ettiği sahnelerin, filmin en iddialı bölümleri olduğu söyleniyor. Film, daha çekimlerine başlanmadan önce, 
6 hafta gösterimde kalma garantisiyle 150 salona satılmış ve bu uygulamasıyla dikkat çekmişti. 
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KANLI AYAKKABI 
BUNHONGSIN 

Yönetmen: Kim Yong-gyun. 
Oyuncular: Kim Hye-su, Kim Seong-su, Park Yeon-ah, Go Suhee, Le Eol. Senaryo: Kim Yonggyun. Görüntü Yönetmeni: Kim Tae-kyung. Müzik: Le Eyung-woo. 
Yapımcı: Shin Chang-gil, Kim Creta D. Süre: 103 dk, Yapım: Güney 
Kore, Dağıtımcı: 1 Film. Gösterim Ti 30 Aralık 


Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Sun-jca (Kim Hye-su), kızı Tae-su'yu (Park Yeon-ah) da alarak evi terk eder. Kızı ile yeni bir hayata başlamaya karar veren genç kadın, bir akşam yeni tuttukları eve dönmek için metroya bindiğinde, sahipsiz bir çift ayakkabı bulur ve göz kamaştırıcı güzelliğine karşı koyamayarak onları alır. Ayakkabıları gören herkes onları giymek için dayanılmaz bir istek duymaktadır. 
Ayyakkabıların büyüsüne kapılan Sun-jea ve kızı, kendilerini hiç bitmeyecek bir kâbusun içinde bulurlar. Tüm bu olanların ardında yıllar öncesine dayanan bir lanet hikâyesi yatmaktadır. 
EGEMEN Sinemalarımıza sık sık konuk olan Güney Kore yapımı korku filmlerinden biri daha vizyonda... Hans Christian 


CONEJO EN LA LUNA 
Yönetmen: Jorge Ramirez Suârez. 
Oyuncular: Bruno Bichir, Lorraine Pilkington, Carlos Cobos, Jesüs Ochoa, Adam Kotz, Alvaro 
Guerrero, Rodrigo Murray, Emma 


Andersen'in Red Shoes adlı masalından ilham alan film, o meşhur kırmızı ayakkabıları bir şiddet unsuruna dönüştürüyor. 


.Cunniffe, Reece Dinsdale, 
Ricardo Blume. Senaryo: Jorge Ramirez Suârez. Görüntü 
Yönetmeni: Luis David Sansans. 
Kurgu: Alex Rodriguez. Müzik: Eduardo Gamboz. Yapım 


Yüzeyde bireyler arasında geçen ve “başkasının ayakkabısına sakın dokunma” diyen bu gerilim öyküsü, bir yandan sadakat, reka- 


Tasarımcısı: Bernardo Truj 
Yapımı reg Cruttweli, P! 
Hunt, Jorge Ramirez Suârez. 
Yapım: Meksika, ingiltere. Süre: 
112 dk. Dağıtımcı: 1 Film. 
Gösterim Tarihi: 6 Ocak 


bet ve sahiplenme gibi kavramları sorgularken bir yandan da 
Kore'nin 40 yıl süren Japon isgâline de göndermeler yapıyor. 


Antonio (Bruno Bichir) ve Julie (Lorraine Pilkington), polisin keyfi şiddet kullanmasının meşrulaştığı, adaletsizliğin kolgezdiği dünya düzeninde kendilerini bu ortamdan koruyan bir aile yaratmak isterler. Çocukları doğduktan sonra bu üst-orta sınıf hayat standartlarını daha sıkı korumak gerektiğine karar vermişlerdir. Fakat yolsuzluk ve yozlaşmanın düzenin kendisi haline geldiği bir yerde bunu başarmaları imkânsızdır. 
Antonio ve Julie kendilerini, rakiplerine karşı yandaş polisler sayesinde cinayetler düzenleyen politikacıların siyasi komplolarının ortasında ve adalet için savaşırken bulurlar. 
EEE Londra ve Meksika 
City'de çekilmiş, sinema tarihinin ilk İngiltere-Meksika ortak yapımı filmi... Meksika'da oldukça beğenilen film, 2005*te üç dalda Ariel ödülüne aday olmuş ve Carlos Cobos'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında 
Gümüş Ariel kazandırmıştı. 


B 
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TUTUNAMAYANLAR 
VOKSNE MENNESKER 
Yönetmen: Dagur Kâri. Oyuncular: Nicolas Bro, Jakob Cedergren, 
Tilly Scoti Pedersen, Morten Suurballe, Mikael Bertelsen, Michelle Bjorn-Andersen, Thomas 
L. Corneliussen, Thomas W. 
Gabrielsson, Kristian Halken, Anders Hove. Senaryo: Dagur Kâri, Rune Schjott. Görüntü Yönetmeni: Manuel Alberto Claro. Kurgu; 
Daniel Dencik. Yapım: Danimarka - izlanda. Süre: 106 dk. Dağıtımcı: 
1 Film. Gösterim Tarihi: 6 Ocak 
Daniel (Jacob Cedergen) şehrin duvarlarına resim yaparak hayatını kazanan bir grafiti sanatçısıdır. Daniel'in son dört sene içindeki tüm kazancı sadece 
7 dolardır. Vergi dairesindekiler 
Daniel'in durumundan şüphelenmeye başlarlar. Aslında ev sahibinden, polislere herkes Daniel'in varlığını sorgulamaktadır. Ancak müzikçalarının kulaklıklarını kulağından hiç çıkarmayan ve FLAT 500'ü ile şehri turlayan Daniel, herkesten ayrı bir boyutta yaşar gibidir. 
Daniel bir gün pastanede çalışan Franc (Tilly Scott Pedersen) ile tanışır ve ikili birbirine aşık olur. 
Ancak ortada ufak bir sorun vardır: Daniel'in en iyi arkadaşı 


SPY KIDS 3-D: OYUN BİTTİ 
SPY KIDS 3-D: GAME OVER 
Yönetmen: Robert Rodriguez. Oyuncular: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega, Daryi Sahara, Ricardo Montalban, Holland Taylor, Syivester Stallone, Mike Judge, Salma Hayek, Matt O'Leary. Senaryo: Robert Rodriguez. Görüntü Yönetmeni: Robert Rodriguez. Kurgu: Robert Rodriguez. Müzik: Rebecca Rodriguez, Robert Rodriguez. Yapım Tasarımcısı: Robert Rodriguez. Yapımcı: Elizabeth Avellar, Robert 
Rodriguez. Yapım: ABD. Süre: 84 
dk. Dağıtımcı: Mars The Cinema 
Professionals. Gösterim Tarihi: 6 
Ocak 

Ünlü casus aile Cortezler'in başı yine belada... Carmen (Alexa Vega), dünya için büyük tehlike oluşturan, birden fazla karaktere sahip bilgisayar beyinli zeki mucit Oyuncakçı (Sylvester Sizllone) tarafından kaçırılır ve bir video oyununun içine hapsedilir. Kardeşini kurtarmak isteyen Juni (Daryl Sabara), oyunun içine girerek sanal dünyada mücadele etmek zorundadır. Anne, baba, büyükanne ve büyükbabanın da dahil olmasıyla olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. 


olan “Büyükbaba” (Nicolas Bro) 
da aynı kıza aşıktır. Hayatları boyunca hep kaybedenler tarafında bulunan Daniel, Franc ve “Büyükbaba”, zaman içinde seçimler yapıp büyümek zorunda kalacaklardır. 

KE Cannes Film Festivali'nin Belirli Bir Bakış bölümünde gös- 


ENE Robert Rodriguez'in yazıp yönetip kurguladığı, birer sene arayla çektiği üç filmden oluşan Spy Kids serisinin son halkası... Bilgisayar oyununun yer aldığı bölümler üç boyutlu çekildi. 3-D belgeseli “Ghost of The Abyss” için kullanı- 


İNŞ 
GN NND 


terilen film, “Nöi Albinöi - 
Buzdan Hayaller”in yönetmeni 
Dagur Kâri'nin yeni eseri... 
“Tutunamayanlar” da “Buzdan Hayaller” gibi, hayata bir yerinden dikiş tutturamamış karakterlerin modern hayat içinde varolma serüvenlerini, samimi ve esprili bir dille 


lan, James Cameron ve Pace Technologies tarafından yaratılan yüksek çözünürlüğe sahip video kamerayı kullanarak Rodriguez, kendi donanımını dizayn etmiş; 3-D sürecini basitleştirmiş ve güçlendirmiş. 
Syivester Stallone bu filmdeki 


anlatıyor. Yönetmen; toplumun “umutsuz vakalar” olarak baktığı, hiçbir zaman sorumluluk almayan, topluma ve ve hiçbir standarda uymayan bir grup insanın hikâyesini siyah-beyaz çekmeyi tercih etmiş ve gerçek dünyaya benzemeyen sinemasal bir evren yaratmış. 


rolüyle geçtiğimiz sene En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu dalında 
Altın Ahududu kazanarak ödül sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda bir rekora imza attı. Ülkesinde 2003'te vizyona giren film ülkemize iki sene gecikmeyle geliyor. 
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HABABAM SINIFI ÜÇBUÇUK 
Yönetmen: Ferdi Eğilmez. 
Oyuncular: Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Kibariye, Şafak Sezer, 
Memet Ali Alabora, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Seçkin Piriler, Sümer Tilmaç. 
Senaryo: Kemal Kenan Ergen. 
Görüntü Yönetmeni: Ertunç Şenkay. 
Sanat Yönetmeni: Mustafa Ziya Ülkenciler. Kurgu: Erkan Özekan. 
Müzik; Cem Erman. Yapım: 
Türkiye. Dağıtımcı: Özen Film. 
Gösterim Tarihi: 6 Ocak 

Hababam Sınıfı, Çamlıca 
Lisesi'nde eğitime ve bir yandan da öğretmenlerini çıldırtmaya devam etmektedir. Okul Müdürü 
Deli Bedri'nin (Mehmet Ali Erbil) süpriz evliliği sonucu yeni eşi Deli Bedriye (Seda Sayan) ve oğlu okula taşınır. Hababam Sınıfı önceleri kendilerini çok iyi davranan bu kadının aslında dişli bir düşman olduğunu kısa zamanda anlayacaktır. Hababam Sınıfı'ndan kurtulmaya ant içen Deli Bedri, karısı Deli Bedriye ve oğlunun yardımıyla Hababam Sınıfı'nı okuldan kaçırtmaya karar verir. Hababam Sınıfı ile Deli 


Bedri - Bedriye ikilisi arasında korku/komedi dolu bir kedi-fare oyunu başlar. 

İN â3 20 seneyi aşkın bir aradan sonra Kartal Tibet yönetimde, genç nesil komedyenlerden oluşan kadrosuyla “Fababam Sınıfı Merhaba”, serinin 7. filmi olarak 
Ocak 2006'te vizyona girmiş, 1 
milyon 580 bin kişi tarafından izlenmişti. Hemen bir sene sonra Ocak 2005'te bu sefer önceki filmin yapımcısı olan Ferdi 
Eğilmez tarafından çekilen 
“Hababam Sınıfı Askerde” seyir- 


ciyle buluştu ve seyirci sayısını 1 
milyon arttırarak 2 milyon 581 bin kişiye ulaştı. Birer sene arayla sömestr tatilinde gösterime girme geleneğini sürdüren seri, yine Ferdi Eğilmez yönetimine ve aynı kadroyla beyazperdeye geliyor. 
Hababam Sınıfı serisinin dokuzuncu filmi olan “Hababam Sınıfı Üçbuçuk”, korku öğesini önplana çıkaran bir komedi... Öğrenci kadrosunu koruyan filme yeni isimler katıldı. Bunların başında Seda Sayan geliyor. Hülya 
Koçyiğit ve Hülya Avşar'dan sonra 


“esas kadın” rolünü devralarak 
Deli Bedri'nin eşini canlandıran Sayan, kılıktan kılığa girmesi ile sık sık magazin basınının gündeminde yer almıştı. “Hababam 
Sınıfı Üçbuçuk”un çekimleri sesli olarak İstanbul Çamlıca'da bulunan tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde gerçekleştirildi. 22 ana karakter ve 16 yan karakterin oynadığı filmin çekimleri 7 haftada tamamlandı. Filminin çeşitli sahnelerinde Çamlıca Kız Lisesi öğrencileri de rol aldı. Çekimlerde 
100 kişilik teknik ekip çalıştı. 
Filmdeki kar sahnesi için 30 ton tuz, üç yapay kar yağdırma makinesi ve iki adet vinç kullanıldı. 
Filmdeki korku sahnelerinde yapılacak özel makyaj için yurtdışından gelen özel malzemeler ve maskeler kullanıldı. Saatler süren makyaj hazırlık çalışmaları sonrasında oyuncular ürkütücü karakterlere dönüştü. Filmin sesleri, Ingiltere'nin ünlü Zound stüdyolarında 15 kişilik ekibin çalışmasıyla hazırlandı. 
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NARNIA GÜNLÜKLERİ: 
ASLAN, CADI VE DOLAP 

THE CHRONICLES OF 
NARNLIA: THE LION, THE 
WITCH AND THE WARDROBE 
Yönetmen: Andrew Adamson. Oyuncular: Georgie Henley, William Moseley, Skandar Keynes, Arna Popplewell, Tilda Swinton, Sophie Winkleman, Jim Broadbent, Shane Rangi, Patrick Kake, Elizabeth Hawthorne. 
Senaryo: Arın Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen MeFeely (C.S. Lewis'in romanından). Görüntü Yönetmeni: Donald MicAlpine. Kurgu: Sim Evan-Jones, Jim May. Müzik: Harry Greg- son-Williams. Yapım Tasarımcısı: Roger Ford. Yapımcı: Mark Johnson. 
Süre: 140 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: UIP. Gösterim Tarihi: 13 
Ocak 

Pevensie kardeşler, yaşlı bir profesörün evinde saklambaç oynarken tesadüfen keşfettikleri bir gardrop sayesinde yeni bir dünyaya adım atarlar. O andan itibaren Adolf Hitler'in hava kuvvetlerinin bomba-Tadığı, Nazi füzelerinin düştüğü İkinci Dünya Savaşı İngiltere'sinin kâbus gibi ortamından çıkıp Namia adıyla bilinen paralel evrendedirler, Ancak Narnia ülkesi çılgın bir büyücünün uyguladığı buzlu iksirin etkisi altındadır. Beyaz Cadı Jadis 


GERÇEK DEDİKODU 

RUMOR HAS IT 

Yönetmen: Rob Reiner. Oyuncular: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Rutffalo, Mena Suvari, Alexandria Bachman, Mike Baldridge, Katlıy Bates, Aida Bernardino, Joan M. Blair. Senaryo: Ted Griffin. Görüntü Yönetmeni: Peter Deming. Kurgu: Robert Leighton. Müzik: Marc Shaiman. 
Yapım Tasarımcısı: Thomas E. 
Sanders. Yapımcı: Ben Coşgrove, Paula Weinstein. Süre: 96 dk. 
Yapım: ABD. Dağıtımcı: WB. 
Gösterim Tarihi: 13 Ocak 

Sarah Huttinger (Jennifer Aniston), erkek arkadaşı Jeff'le (Mark Ruffalo) evlenmeyi kabul etmişse de, bundan ölesiye korkmaktadır. 
Gazetecilik kariyeri The New York Times'ın ölüm ilanlarını yazmaktan ibarettir. Anneannesi Katharine (Shirley MacLaine) yanlışlıkla ağzından, ailede evlilik öncesi korkuyu ilk yaşayanın Sarah olmadığını kaçırır, Aslında, Sarah'ın merhum annesi de 30 yıl önce Sarah'nın babasıyla evlilik arifesinde gizemli bir genç adamla kaçmıştır. Dedikodu önce bir kitaba, ardından da filme konu olmuştur. Bu adamın kimliğini 


(Tilda Swinton) tarafından lanetli büyü yapılarak hiç bitmeyen bir kış yaşamaya mahkum edilmiştir. Pevensie kardeşler, Beyaz Cadı'ya karşı görkemli bir mücadeleye girişirler. Bu konuda en büyük desteği ise, Narnia'nın mistik ve bilge kişilikli Aslan'ından alacaklardır. 


öğrenmek isteyen Sarah kendini 
1967 yapımı "The Graduate” filmini 
ararken bulur. 

ie Mike Nichols'a En İyi 
Yönetmen Oscar'ı kazandıran “The Graduate”in bir nevi devam filmi... 
“Rumor Had It”, The Graduate 


1950'de yayımlanan, 29 
farklı dile çevrilen, dünyadaki satış rakamı 100 milyonu bulan 7 kitaplık "The Chronicles of Narnia" ilk kez beyazperdede... “Yüzüklerin Efendisi” ve “Harıy Potter” serilerine ilham kaynağı olan C.S. Lewis'in bu ünlü eseri, 180 milyon 


romanına ve filmine uygun olarak 
1997 yılında geçiyor. Böylece karakterlerin yaşları birbirini tutuyor. 
Projenin başındaki isim ise romantik komedilerde uzman Rob 


Reiner... Önceleri “Occan's Eleven” 


ve “Matchstick Men”in senaryo 


dolarlık bir bütçeyle Yeni Zelanda'da çekildi. Filmin yönetmeni ise Oscar'lı animasyon “Shrek”'in yaratıcısı Andrew Adamson. Filmin bilgisayar ortamında hayata geçirilen yaratıkların sesini veren oyuncular arasında Liam Neeson ve Rupert Everett da var, 


EU EN 


yazarı Ted Griffin'in yöneteceği açıklanan film, çekimlerin başlamasından kısa bir süre sonra yapımcıların isteğiyle yönetmen değiştirmişti. Kevin Costner'ı “The Upside of Anger”dan sonra yeniden bir romantik komedide izliyoruz. 
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Yönetmen: John Gatins. Oyuncular: Kurt Russell, Dakota Fanning, Kris Kristofferson, Elisabeth Shue, David Morse, Freddy Rodriguez, 
Luis Guzman, Oded Fehr, Ken 
Howard, Holmes Osborne. 
Senaryo: John Gatins. Görüntü Yönetmeni: Fred Murphy. Kurgu: David Rosenbloom. Müzik: John Debney. Yapım Tasarımcısı: Brent Thomas. Yapımcı: Hunt Lowry, 
Brian Robbins, Michael Tollin. 
Süre: 102 dk. Yapım: ABD. 
Dağıtımcı: UIP, Gösterim Tarihi: 
20 Ocak 


Ben Crane (Kurt Russell), yeteneği artık başka adamları zengin etmek için harcanan, bir zamanların mükemmel at terbiyecisidir. Sohador (adı İspanyolca da "hayalperest" anlamına gelmektedir) eskiden umut vaat eden bir at iken kırık bacak yüzünden kariyeri sona ermiş bir attır. Ben'in patronu da olan sahibi tarafından ölü olarak kabul edilen at, Ben'e işten çıkarılma kağıtlarıyla birlikte bir tazminat olarak verilir. Tereddütsüz bir inanç ve Ben'in küçük kızı Cale'in (Dakota Fanning) azmi sayesinde bu iki hasar görmüş ruh, görünüşte imkânsız gibi görünen 


KAR VE KAPLAN 

LA TIGRE E LA NEVE 
Yönetmen: Roberto Benigni. 
Oyuncular: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta Braschi, Giuseppe Battiston, Steven Beckingham, Alexis Conran, Emilia Fox, Jonah Lotan, Noah Margetts, Mark McKerracher. Senaryo: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami. Görüntü Yönetmeni: Fabio Cianchetti. 
Kurgu: Massimo Fiocchi. Müzik: Nicola Piovani. Yapım Tasarımcısı: Maurizio Sabatini. Yapımcı: Nicoletta Braschi. Süre: 114 dk. 
Yapımı: İtalya. Dağıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 20 Ocak. 
Atüilio (Roberto Benigni) 
Roma'daki Yabancılar Üniversitesi'nde şair ve okutmandır. 
Edebi alanda kendine ait bir ünü vardır ve son kitabı The Tiger and the Snow'u henüz yayınlamıştır. Yıl 2003'tür ve Irak Savaşı henüz başlamamıştır. Her seye rağmen Attilio kendine ait dünyasında olan bitene kendini şairlerine ait duyduğu hayali seslerle yaşamaktadır. Olaylar onu korkutucu bir şekilde etkilemeye başladığında rüyalarında evlenmek istediği kadını görür. 


bir amaç için biraraya gelecektir: Breeder's Cup Classic koşusunu kazanmak. 
DEME iki sezon önce izlediğimiz “Seabiscuit”ten sonra yeniden hipodromlara dönüyoruz. Yaralı bir yarış atının iyileşme öyküsünden yola 


Kadının adı Vittoria'dır 
(Nicoletta Braschi). Gerçek hayatta o da edebiyat dünyasından bir isimdir. Attilio ne yaparsa yapsın, Vittoria onu reddetmektedir. 

BEZESİ “Hayat Güzeldir” ile 


çıkarak korkularıyla yüzleşip sorunlarıyla başa çıkan bir ulusun kendini iyileştirmesine 
vurgu yapan filmde bariz bir 11 
Eylül etkisi görülüyor. 
“Dreamer”ın senaryosunu da yazan ve ilk kez yönetmen koltuğuna oturan John Gatins, 


Oscar kazanan İtalyan aktör- yönetmen Roberto Benigni, benzer tarzdaki filmiyle yeniden beyazperdede... 2. Dünya Savaşı yerine bu sefer Irak Savaşı'nı fon alan Benieni, “savaş karşıtlığını” yine ölümsüz bir aşk öyküsü, 


emekli bir New York polisinin 

oğlu... Ünlü oyuncuların 

yanısıra filmin diğer kahramanı 

olan at Sohador, her biri farklı yeteneklere sahip iki gerçek 

yarış atı, üç dublör at ve iki tane 

de oyuncu at tarafından can- İ landırıldı. | 


“hayat güzeldir” felsefesi ve mizahla simgeleştiriyor. Eşi Nicoletta Braschi ile beraber rol aldığı filmin ağır topu ise Jean Reno... Tunus'ta çekilen film, yaklaşık 35 milyon dolara mal oldu. 
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THE FOG 

Yönetmen: Rupert Wainwright. 
Oyuncular: Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair, DeRay Davis, Kenneth Welsh, Adrian Hough, 
Sara Botsford, Cole Heppell, 
Mary Black, Jonathon Young. 
Senaryo: Cooper Layne, Görüntü Yönetmeni: Nathan Hope. Kurgu: Dennis Virkler. Müzik: Graeme Revell. Yapım Tasarımcısı: 
Michael Diner, Graeme Murray. 
Yapımcı: John Carpenter, David 


Foster, Debra Hill. Süre: 100 dk. 


Yapım: ABD. Dağıtımcı: WB. 
Gösterim Ta 20 Ocak 


1871'de, tüyler ürpertici bir sis denizin üzerinde yükselirken, dört adam korkunç bir suç işler. 
Deniz bir yatın tüm mürettebalına ve yolcularına mezar olurken, bu insanların hikâyeleri de nesiller boyunca karanlıkta kalacak katilleri gibi, bir sis perdesinin ardına gömülür. Sea Grass gezinti teknesinin kaptanı Nick Castle (Tom Welling) ile yardımcısı Brett Spooner 
(DeRay Davis) farkında olmadan okyanusun dibinde kayaların arasına sıkışmış eski bir deniz çantasına demir atıp içindekileri çıkartınca, Antonio Bay kasabasında ölümcül 


MÜNİH 

MUNICH 

Yönetmen: Steven Spielberg. Oyuncular: Eric Bana, Daniel Craig, Geofirey Rush, Sharon Alexander, Mathicu Kassovitz, Ben O'Brien, Hannıs Zischler, Ciaran Hinds, Ziad Adwan, Yvan Attal. Senaryo: Tony Kushner, Charles Randolph, Eric Roth (George Jonas'ın Vengeance adlı kitabından). 

Göl li Yönetmeni: Janusz Kaminski. 
Kurgu: Michael Kahn. Müzik: John Williams. Yapım Tasarımcısı: Rick Carter. Yapımcı: Kathleen Kennedy, Barry Mendel, Steven Spielberg, Colin Wilsorı. Yapım: ABD. Dağıtımcı: UIP, Gösterim Tarihi: 27 Ocak 


1972 Münih Olimpiyat Oyunları bütün görkemiyle devam etmektedir. 
Bir grup Filistinli terörist İsrailli 
sporcuların kampını basar ve 11 
sporcu öldürülür. İsrail'in kadın başbakanı Golda Meir suikastçilerin öldürülmesi emrini verir. Ancak Meirin bu emri, olimpiyat katliamını yapanların yanısıra bu olaya doğrudan bulaşmamış olduğu halde İsrail istihbaratı tarafından terörist olarak nitelenen Filistinliler için de geçerlidir. Ve öldürme emrini alan Mossad gizli timi harekete geçer. 
BEER Steven Spielberg, Yahudi soykırımını konu alan “Schindler'in Listesi”nden sonra, yine Yahudile- 


sonuçlar doğuracak bir dizi olayı da tetikler. 

BEZ John Carpenter'in 1980 
yapım tarihli ünlü korku filmi 
“The Fog”un yeniden çevrimi, “Stigmata”nın yönetmeni 
Rupert Wainvwright'a teslim... 
Klasik haline gelmiş filmini 


rin maruz kaldığı bir başka katliamı 


anlatıyor. Filmin ana kaynağı, Geor- 


ge Jonas/'ın 1984'te yazdığı "Vengeance” adlı kitap. Kitabın ilk uyarlaması 1986 yılında HBO tarafından yapılmış ve “Sword of Gideon” adlı bir televizyon filmi hazırlanmıştı. 
Spielberg; Amerikalı eski diplomat Dennis Ross, ABD Eski Başkanı 


yeniden çekmeye şiddetle karşı çıkan Carpenter, “The Fog”da sadece yapımcı olarak görev aldı. Yeniden çevrimde orijinal filmdeki kahramanlarda önemli değişiklikler yapılmış; efektler de bilgisayar grafiği kullanılmadan günümüz 


Bili Clinton, Clinton'un Beyaz Saray sözcüsü Mike MeCurty gibi pek çok kişinin düşüncesine başvurarak bu filmi hazırladı. Filmin senaryosu önce Eric Roth tarafından yazıldı. Ancak yönetmen tarafından “gerilim yüklü” bulununca senaryoya “hümanist” boyutlar katması için Tony Kushner ile anlaşıldı. “Angels in 


teknolojisine göre düzenlenerek hem daha “ürkütücü” bir atmosfer hem de “kanlı” sahneler yaratılmış. 18 milyon dolar bütçeyle kotarılan film, açılış haftasında ABD'de 12 milyon dolara yakın gise hasılatı elde etti. 


America” adlı televizyon dizisinin ödüllü yazarı Kushner'ın bu ilk sinema filmi senaryosu... Çekimleri Malta, Budapeşte ve New York'ta yapılan film, İsrailli suikastçilerin hissettiği suçluluk duygusu ve kuşku olgusuna ağırlık vermesi nedeniyle Yahudi toplumu tarafından “Filistin yanlısı” olarak görüldü ve eleştirildi. 
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İSTANBUL'DA 


24 Kasım 2005 - 26 Mart 2006 


Türkiye'de bir dünya müzesi: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi. 
Türkiye'de bir dünya ressamı: 
Pablo Picasso, 

Sanat tarihinin en önemli isimlerinden Picasso 
135 eseriyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde. 
Sabanci Topluluğu olarak, Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Picasso sergisini, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Türk halkıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz... 


SABANEI 
ÜNİMERSİTESİ 


S c M SAKIP i SABANCI 
MÜZESİ 


http:l/muze.sabancluniy.edu 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iLK AŞK 

DANDELION 

Yönetmen: Mark Milgard. 
Oyuncular: Vincent Kartheiser, Taryn Manning, Arliss Howard, 
Mare Winningham, Blake Heron, Michelle Forbes, Marshall Beli, Shawn Reaves, Robert Blanche, 
Don Alder. Senaryo: Mark Milgard, Richard Murphy, Robb Williamson. 
Görüntü Yönetmeni: Tüm Orr. 
Kurgu: Amy E. Duddleston. Müzik: Robb Williamson. Yapım 
Tasarımcısı: Judy Becker. Yapımcı: Molly Mi. Mayeux. Süre: 94 dk. 
Yapım: ABD. Dağıtımcı: 1 Film. 
Gösterim Tarihi: 27 Ocak 
Annesiyle birlikte yeni bir hayata başlamak üzere kasabaya gelen 
Danny (Taryn Manning), Mason (Vincent Kartheiser) ile kısa sürede yakınlaşır. Günlük hayattaki açmazlardan, kendisini çevrelemiş uçsuz bucaksız doğayla vakit geçirerek kaçmaya çalışan Mason, samimiyeti ve güzelliğinden etkilendiği Danny sayesinde zihnini sıkıntılarından soyutlamaya çabalar. Ne var ki, katı kuralları ve işi arasında gidip gelen babasının vurdumduymazlığı, kocası ile arasındaki iletişimsizliğinin çaresini alkol ve haplarda bulmaya 


çalışan annesi, savaşın üzerinde bıraktığı izlerin içinde yaşadığı gerçeklik ile tek bağı olan büyükbabası, Mason'ın duygularında gelgitlere neden olur. 

EE En İyi Bağımsız Film 


ödülünü kazandığı 2004 Karlovy 
Vary Film Festivali başta olmak üzere Sundance, Rotterdam, 
Londra gibi ulusal ve uluslararası pek çok festivalde gösterilen ve ödül toplayan film; gençlik aşkını 


anlattığı melankolik atmosferiyle, Amerikan bağımsız sinemasının başanılı örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. “İlk Aşk”, Mark Milgard'ın ilk yönetmenlik denemesi... 


YOLDAN ÇIKANLAR 

LES EGARES 

Yönetmen: Andre Techine. 
Oyuncular: Emmanuelle Beart, Gaspard Ulliel, Gregoire Leprince-Ringuet, Cl&mence Meyer, Samuel Labarthe, Jean Fornerod, Eric Kreikenmayer, Nicholas Mead, 
Robert Eliott, Nigel Hollidge. 
Senaryo: Gilles Taurand, Andre Techine (Gilles Perrault'un Le Garçon aux Yeux Gris adlı romanından). Görüntü Yönetmeni; Agnes Godard, Kurgu: Martine Giordano. Müzik: Philippe Sarde. 
Yapım Tasarımcısı: Z& Branco, Yapımcı: Jean-Pierre Ramsay-Levi. 
Süre: 95 dk. Yapım: Fransa, ingiltere. Dağıtımcı: Özen Film. 
Gösterim Tarihi: 16 Aralık 

1940'ın başında Alman işgaline uğrayan Fransa'da henüz yeni dul kalmış genç ve güzel bir kadın olan Odile (Emnianuelle Bsart) 
iki çocuğu, Philippe (Gr€goire Leprince-Ringuet) ve Cathy (Cl&mence Meyer) ile Paris'e kaçmaya çalışmaktadır. Almanlar yollardaki mültecileri bombalamaya başladıklarında, Odil&'in arabası hasar görür. Çocukları ile ormana kaçan genç kadın orada 
Yan (Gaspard Ulliel) adındaki 
17 yaşında eğitimsiz fakat hayatta 
kalma konusunda bir uzman olan 


çekiği bir gençle tanışır. Bu gizemli yabancının cazibesine kapılsa da onun hakkında kuşkuları olan Odile, bir süre sonra kendini engel olamadığı bazı dürtüler içinde bulur. 
BEN Fransa'da 2003'te viz- 


yona giren film, usta yönetmen Andre Techine imzası taşıyor. 
Film, aynı sene yönetmenine 
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye adaylığı getirmişti. Bir süre önce “Kayıp Nişanlı”da izlediğimiz genç Fransız aktör 


Gaspard Ulliei de “Yoldan Çıkanlar”daki rolüyle Umut 
Veren Erkek Oyuncu dalında 
Cesar ödülüne aday olmuştu. 
Andre Techine ve “Yoldan 
Çıkanlar” ile detaylı bilgiyi Kasım sayımızda bulabilirsiniz. 
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Sinem Güven pirinç patlaklı, meyve parçacıklı 


MASUM ÇiKoLATA! 
(PARO. PIİKOLATA) 
yiyor. 


anından 


ün içinde mad rasında neler 


adı 


Manken olacaksınız ve cep telefonunuz olmayacak! 
Mümkün mü? 


Ogün ne giymişse 
Tarı mutlaka uyumlu olmal. 


Favori parfümü. 
Nereye gitse yarında! 


Defilede çekimlere koşturmakzor. 


Güneşten çok flaşlardan korunmak için, 


Abartı makyajdan kaçınmak, gür içinde bakımsız olmak anlamına gelmez. 

Hele mankenseniz. 


sepeti 
4 


Filmin Adı 


1. Harıy Potter ve Ateş Kadehi 


2. Babam ve Oğlum. 
3. Testere 2 

4. Uçus Plami 

5. Maskeli Besler 

6. Döngel Karhanesi 
7. Şeytan Çarpması 
8. Cennet Gibi 

9. Dehset Sokağı 
10, Elizabethiton 


v1 YA öce 2 YA öRCE 


12 Kasım - 09 Aralık 


in e 


2. Köy 
3. Büyük İskender 


4. B.Jones: Mantığın Sınırı 


5. Köpekbalığı Hikâyesi 


Warner Bros, 
Özen Filim 
Werner Bros, 
UP 

Özen Film 
Medyavizyon 
Warner Bros, 
UP 

Warner Bros, 
ViP 


07 Kasım - 11 Aralık 

1. Matrix Revolutions 

2. Asmalı Konak Hayat 

3. Karayip Korsanları 
4. İnşaat 


Gune soa nk sww 


Dönem Seyir. 


631.499 
624.291 
317.291 
312313 
251.139 
182.292 
102.522 
102.017 
46431 

42.197 


5. Dünyanın Uzak Ucu 


Babam ve Oğlum 


Eşkiya'ya Karşı 


Sinemalarımızda pek sık rastlanmayan bir durum ile karşı karsıyayız. Seyredenlerin bir- 


031,499 
624.221 
317.291 
312.313) 
760.916 
598.023 
102.522 
102.017 
117.835 
87.928 


06 - 26 Aralık 


1. Yüz, Efendisi: İki Kule 
2. Harıy Potter: Sırlar Odası 


3. Kızıl Ejder 
4. Çarpışma 
5. Tasıyıcı 


coğunu etkisi altıma alan “Babam ve Oğlum”un büyük çıkısından bahsediyoruz. Çok az 


bir seyirci ile vizyon sürecine başlayan film, su anda beklenen izleyici sayısının cok cok üstüne çıkmış durumda, Gözleri kıpkırmızı bir sekilde izleyicisi; 


ii sinema salonlarından 


uğurlayan filmin bu basansı, birçak sektör çalısan tarafından (özellikle sinemacılar) “Eskiya"da yasananlara benzetilmekte ve onunla kıyaslanmakta. İşte rakamlar: 


74.406 


182.802 
361.013 


55 
59 
6 


56 
6 
78 


1.329 


74.406 
2.902 257.208 
4705 624.221 


“Babam ve Oğlum”, 4. haftasına girerken kopya sayısı 96ya çıkartıldı. Filmi, 4. 
haftasonunda (üç günde) 252.846 kisi izlerken toplam seyirci sayısı 877.067'ye ulaştı. Filmin, 2 milyon izleyiciye ulaşması hatta geçmesi beklenmekte, 


1. Hafta 
2. Hafta 
3. Hafta 
4. Hafta 


35.975 
65.621 
91.512 
113.735 


16 
16 
16 
16 


16 
6 
16 
16 


2.248 35.975 

4101 101.596 
3.720 193.108 
7108 306.843 


“Eskiya”, 7. haftası sonunda 678.465 kisiye, 9. haftası bitiminde de 846.228 kisiye ulastı. 
Filmin 17. haftasında 15 ek kopya daha yapıldı. Bu hafta ulastığı 183.361 kişilik izleyici 


rakam ile filin bir hafta içinde en çok izleyiciye ulastığı hafta oldu. Toplam seyirci sayısı ise 1.466.090'a gelmiş oldu. Film, vizyonda kaldığı 57 haftada 2.571.133 kisi tarafindan izlendi. Eskiya, su anda 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ürkiye'de er çok izlenen 5. yerli film ve en çok izlenen 6. film. 


Toptam Seyirci 


zim 


Ya 
Filmin Ada 
1. Hany Potter ve Ates Kadehi 
2. Cesur Civciv. 
3. Walk the Line 
4. Yours, Mineand Ours 
5. Derailed 
6. Get Rich or Die Tryin' 
7. Zathura 
8. Jarhead 
9. Rent 
10. Pride and Prejudice 


Filmin Adı 

1, Hany Potter ve Ates Kadehi 
2. Yerinde Olsam 

3. The Constant Gardener 

4. Uçuş Plam 

5. Nanny MePhee 

6. Seytan Çarpması 

7. Wallace ve Gromit 

(8. Mrs.Henderson Presents 


9. Testere 2 
10. Kiss Kiss, Bang Bang 


Along Cama Polly 


2004 

2003 Bruce Almiğhty 
1999 - Office Space 

1998 Askımın Hedefisin, 
1997 o SeniBeklerken 


Wamer Bros, 3 
BuenaVista.. 5 
20.Centuryfox 3 
Paramoint 2 
Weinstein o 4 
Paramount 4 
Sony 4 
Universal 5 
Sony 2 
Focus 4 


Hafta Sayısı 


Dönem Hasılat o Toplam Hasılat 233.8 233.8 
76.2 124.9 
712 71.2 
35.7 35.7 
334 33.4 
30.1 301 
211 27.7 
20.1 615 
24.9 249 
23.8 238 


#Rakamlar milyon dalar. 


H om” 0 Aralık 2005 


Hafta Sayısı © DönemSeyirei 


Wamer Bros. 3 
20.Centuny Fox 4 
up 4 
BuenaVista 2 
UP 7 
Sony. 2 
up 8 
Pathe 2 
Entertainment 6 
Warner Bros, 4 
Jemnifer 
Aniston 


Gerçek Dedikodu 


114.163 
022.836 
16.897 

41.336 
14.167 


371 
41 
3.8 
3.8 


Dayanılmaz Ask 6.719 

Sylvia 13,769 
Azap Yolu 218.678 
L,Croft: Tomb Raider | 314.321 
Rüyamdaki Afrika 90.209. 


1524990) Âezp) 1g 
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62 SE E E gz JE ST ÇE E S£ kik Wei ELE ÇE he, 
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ısewdı2j ueyka$ğ 
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4 renkte olan bantlar en yüksek yıldız ortalamasına sahip olan filmleri gösterir. 
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Engin Ertan 


in son günlerinde karşımıza 
Ye Peter Jackson'ın "King 
Kong'u için, 2005'in en merak edilen filmi diyebilir miyiz? Pekâlâ evet. Zaten bu derece büyük bütçeli, aylar öncesinden #ragmanlarıyla sinema salonlarını, çeşit çeşit haberiy-Ic medyayı işgal eden filmler hep merakla beklenirler. Bazı seyirciler tarafından naif bir merak duygusuy- la, kimisinceyse kalem çoktan kırılmış, yerin dibine sokmaya yönelik bir önyargıyla... Hani şu, "benim zevkim genelden farklı" sendromu. 
Açıkçası "King Kong'u beklerkenki hislerimin bunlardan ne birine, ne de ötekine denk düştüğünü baştan söylemeliyim. Fragmanlarıyla bende belirli bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da, şu ana kadar yaptığı her seyi pek sevdiğim Peter Jackson'ın yeni filminden tatmin olmuş şekilde ayrılmayı da istemekteydim. Hepimizin içinde bir yerlerde epik sinemaya, büyük, devasa ve etkileyici olan karşısında etkilenmeye, ezilmeye ve ufacık kalmaya yönelik bir güdü olsa gerek. Çünkü, yılın en merakla beklenen filmi, aynı zamanda en büyük hayal kırıklığı olmasa bile (0 alanda eline su dökemeyeceği, "Yay", "Elizabethtown', "Cennetin Krallığı" gibi filmler var), tatmin edici olmaktan çok uzak. Kanımca içerdiği beğenilebilecek, hakkıyla yapılmış olan tek şey de adını aldığı goril gibi "devasa" olmaya yönelik çabası. 
"King Kong'u yeniden çekmenin Pçter Jackson'ın çocukluk hayali oldu-Şunu artık sağır sultan bile duymuş durumda, Açıkçası "Yüzüklerin Efendisi" serisiyle kimsenin kolay kolay elde edemeyeceği bir saygınlık ve stüdyo sistemi içerisi özgürlük kazanan Jackson, yılların birikmiş coşkusuyla elinden geleni ardına koymamış. Başka bir deyişle abarttıkça abartmış. Gerek aşırı uzun süresi, gerek bitmek bilmez aksiyon sahneleri, gerek inanılmaz para akıtılmış özel efektleriyle "King Kong" her anlamda "fazla" bir film. Evet, daha ö ce de söylediğim gibi en büyük meziyeti yine bu teknik cambazlıkları. 
Ancak bir yerden sonra "yeter" dedirttiğini ve meziyetini bir handikapa dönüştürdüğünü de eklemek gerekiyor. 
"King Kong'daki fazlalık ve kalabalıklık, tematik anlamda da kendisini ciddi şekilde hissettiriyor. İlk filme saygıda kusur etmemeyi baştan hedef belirlemiş olan Jackson, orijinal 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"King Kong'un film içinde film hâlini daha farklı bir amaç için kullanıyor. Bir noktadan sonra 2005 model "King Kong" daha önce de filme alındığının, anlattığı hikâyenin ctrafında oluşmuş mitlerin, geçtiği dönemin ve o yılların sinema endüstrisi- nin fazlasıyla farkında, post modem bir oyuna dönüşüyor. Bu referans içinde referans yapma tercihi, örnegin Tarantino'nun "Kill Bill"inde tam yerine otururken, "King Kong'a bir boy büyük geliyor (belki de büyük cüssesi nedeniyle bedeni tutmuyor demeliyiz). Önünde sonunda Jackson'ın filmi tüm bu göndermeleriyle yorucu bir hâl alıyor. 

Diğer yandan, 19. yüzyıl romantiklerinin egzotik olana merakından yola çıkan orijinal "King Kong'un, çifte anlamlı "insancıl" bir mesajla esin kaynağına bile isteye ters düştüğünü, anti-sömürgeci bir söyleme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Kong, ve Ann Darrow arasındaki aşkla evrim teorisine yeşil ışık yaktığını da aflamadan. Yeni "King Kong" ise bunların yanına daha pek çok mesele ekleyerek kendini fazla ciddiye almak gibi bir hataya düşüyor. Örneğin karakterlerinden birisine o (Jamie Bell'in canlandırdığı Jimmy) Joseph Conrad'in "Heart of Darkness'ını okutmakla kalmıyor, bizlere kitabın kapağını uzun uzadıya göstererek "King Kong'un sömürgecilik karşıtı hâlini kör kör parmağım gözüne bir kıvama taşıyor. Yine Conrad'ın kitabına yapılan gönderme sayesinde, özel efektleri ve Jackson'ın kendine özgü absürd mizah anlayışıyla "eğlenceli" olarak sergilenen serüveni, aynı zamanda insan ruhunun karanık tarafına yapılan bir yolculuk olarak (malum ormanda Kaybolma, kendi yarattığı ötekiyle karşılaşma meseleleri) da görmemiz talep ediliyor. Bu noktada iki taraftan birisi seçilse, ya eğlenceli olmak ya da ciddi takılmak tercih edilse, çok daha etkileyici bir sonuç elde edileceğini eklemek görekiyor. 

Tüm bunlardan gayrı, 30'lu yılların ekonomik buhran etkisindeki Amerikasını uzun uzadıya: (yiğidi öldür hakkını yeme demişler, aynı zamanda başarıyla) tasvir eden "King Kong", dönemin politik ortamına gönderme yapmadan da edemiyor. 
Bir yanda aç karnına iş arayan insanları, diğer tarafta ormandan gelen "garip" yaratığı şık sıkırdım kıyafetleriyle izlemeye gelen zenginleriyle, sı- 


nıf ayrımına, kapitalist sistemin gide- 


rek hızlanan ve yükselen ayak seslerine dikkat çekiyor, tüm bunların ışı-Şında sinemanın gitgide bir endüstriye ve propaganda aracına dönüşece-Gini, çılgın ve yaratıcı sanatçı/sine- macı kimliğinin bir süre sonra yerini iyiden iyiye memur yönetmenlere birakacağını kafamıza kakıyor da kakıyor. Uzun lafın kısası, süresi her ne kadar uzun olursa olsun, eteğindeki tüm taşları dökmeye heves eden ve hikâyeyi çekebileceği eğlenceli veya ciddi her zemine taşımaya uğraşan Jackson, ne yazık ki tüm bu tematik yoğunluğun ortasında söyledikleri- nin etkisini azaltmaktan, filmini sıradanlaştırmaktan öteye gidemiyor. 

Tüm bunlar bir yana, isteyen "öküz altında buzağı aramak", isteyen "filme zayıf karnından vurmak" desin, yüzeyde "insancıl" bir mesaja sahip olan "King Kong" kimi anlarında ırkçılığa ve faşist bir söyleme de göz kırpıyor. Medeniyetten uzak ve bu nedenle "neredeyse" insan olmaktan çıkmış yerlileri bir yana, esas olarak Kong ve dinozorlar arasındaki savaş sahneleriyle. Filmin bir goril ve insan arasındaki duygusal yakınlaşmayla bir bakıma evrim teorisine yeşil ışık yaktığını söylemiştik. Ancak o fazlasıyla yabancı ve tehlikeli ormanda insana yakın tek şey olarak Kong'un gösterilmesi, diğer tüm canlıların ise neredeyse yok edilmeyi hak eden türler (ırklar) olarak resmedilmeleri gözden kaçacak gibi değil. "King Kong'un evrim sürecinde son derece başarılı olmuş ve 1930'lu yıllarda hâ-Jâ hayatta kalmayı becermiş dinozorları ve çeşit çeşit börtü böceği, doğal seçim sonucu yok olmasını bekleme- ye gerek olmayan, pekâlâ ortadan kaldırılabilecek bir türler galerisi olarak karşımıza çıkıyorlar. Aslında Kong ve dinozorlar arasındaki kavga sahnesindeki yoğun şiddete şöyle bir açıdan bakarak, filmi aklamak da mümkün. Daha önce de değindiğimiz üzere, filmde sık sık Conrad'n romanına gönderme yapan Jackson, belki de Kong'un insanlara sadece duygusal açıdan değil, vahşilik 


açısından da yakın olduğuna dikkat çekmek istiyor ve bizlere bir ayna tuturak içimizdeki yabaniyle, kontrolden çıkmak için hazırda bekleyen faşizmle yüzleşmemizi hedefliyor. 
Ancak her ne olursa olsun, öncelikli derdi seyirciye keyifli vakit geçirimek olan, yer yer bütünüyle teknik bir şov olmaya soyunan bir film için bu kadarı fazla değil mi? Tıpkı yazı boyunca andığımız diğer pek çok özelliği gibi. En azından parçalar tam olarak yerine otursa, film düşünsel anlamda bütünüyle bir tatmin duygusu yaratsa şikayet etmeyeceğiz. Ancak şu haliyle "King Kong" ne yazık ki olmamış bir film hissiyatı yaratıyor. Ancak başlarda da değindim ya, epik sinemanm hemen hepimizin seyirci olma deneyimiyle ilgili beklentilerini yakalayan bir tarafı var. Lafı yine faşist ideolojiye getirmeyelim ama "King Kong" büyük olmayı becerdiği anlarda yer yer seyircisinin ağzını açık bırakmayı da fazlasıyla beceriyor. En azından, bütününde olmasa bile yer yer yoğun şekilde hissettirdiği bu "büyük ve görkemli sinema" duygusu, "King Kong'u bir felaket olmaktan kurtarıyor ve Jackson filmografisinde aşağılarda yer alacak bir hayal kırıklığı kategorisinde tutunmasını sağlıyor. 


ikılarıyla ARZU FİLM - FİDA FİLM sunar “HABABAM SİNE ÜCBUCUK” LABORA PEKER AÇIKALIN CENGİZ KÜCÜ ELİ N İRAN YILMAZ DOSTELER SUMER HLVEAC 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dez, hernisi Ferroli 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ği TE 


Karanlığı ve derinliği yetersiz. 


Te Gilliam'ın yeni filmi hakkında çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Siz bu işe soyunana kadar kendisi çoktan bütün analizleri yapmış ve çıkardığı sonuçları gazete, dergi ve internet sitelerinde yayınlanan söyleşiler aracılığıyla dünyayla paylaşmış oluyor. 

Gilliam'ın müşkülpesentliğini, detaycılığını ve inatçılığını cümle alem biliyor. Ama kendisi aynı zamanda dünyanın en çok ve en açık konuşan yönetmenlerinden biri. 
İlk kısımda saydığımız özellikleri her filminin çekimini boğucu ya da en azından fazlasıyla yorucu hale getirirken, çok ve açık konuşması bu çekim öykülerinin medyada ayrıntılı bir şekilde yer almasına yol açıyor. 

Örneğin “Brazil”in çekilmesi ve gösterime girmesi sürecinde olan bitenleri (ki sinema tarihinin en ilginç ve ilham verici hikayelerinden biridir) bilmemizi Gilliam'ın kişilik özelliklerine borçluyuz. Örneğin “12 Maymun”un bir sahnesinde kadrajın köşesinde hayal meyal görünecek bir “hamster”ın belli bir hareketi yapmasına kafayı taktığı için bir saatlik çekimin bir gün sürdüğünü de “The Hamster Factor” (Hamster Etkisi) adlı belgeselden biliyoruz. Gilliam'ın çekim kavgaları, bütçe meseleleri, felaketler, yarıda kalan filmler, bir türlü hayata geçmeyen projelerle dolu Hollywood kariyeri sanki dev bir kavgadan ibaret. Yıllardır hayalini kurduğu “Don Kişot” filminin, çekimler başladıktan sonra rafa kaldırılıp, sayısız ilginç anektod- la dolu “Lost In La Mancha” adlı enfes bir belgesele konu olması adeta kariyerini özetliyor: Ortada bir film olmadığında bile bir Gilliam filmi hakkında söylenecek çok söz oluyor. Bir film olduğunda ise ustanın yapıtları kadar yaşadıkları da gündeme oturuyor. 

“Çılgın Kardeşler”e gelince, Gilliamın yaşadıkları bu kez biraz daha farklı. Hikayenin başı aynı aslında: Gilliam baş kadın oyuncunun Samahtha Morton olmasını ve Matt Damon'ın burnunun 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makyajla büyütülmesini istiyordu. 
Filmin yapımcısı Weinstein Kardeşler iki öneriye de karşı çıktılar ve filmi rafa kaldırma tehdidiyle istediklerini aldılar. Yönetmenle yapımcı arasındaki kavgalar daha sonra da tüm şiddetiyle sürdü. Hikayenin farklılaştığı yer ise Gilliam'ın belki de hayatında ilk kez “Artık kavga etmeyeceğim” deyip filmi 6 aylığına bırakması ve 6 ay sonra dönüp Weinstein'lara bir miktar taviz vererek filmi tamamlaması. 

Yani “Çılgın Kardeşler”, Gilliam'ın kendini “sattığı” film olarak kabul edilebilir mi? Bırakalım bu sorunun cevabını da kendisi versin: “Evet. Çünkü dikkat ettiyseniz başroldeki oyuncuların dişleri bayağı temiz. İlk kez benim çektigim bir dönem filminde başroldeki oyuncuların düzgün dişleri var.” 
Gilliam genellikle yaptığı gibi vaziyetle dalga geçmekte. Ama “Çılgın Kardeşler” gerçekten tuhaf bir ikilemi temsil ediyor: Bir yandan bu senaryonun ve Grimm Kardeşler'i anlatan bir öykünün Gilliam'ın dünyasına ne kadar uyduğunu biliyoruz. Öte yandan bu filmin Gilliam'ın “en az Gilliam” filmi olduğunu görüyoruz. 

Doğru, Gtimm Kardeşler'in masalları bir Gilliam filmi için biçilmiş kaftan. Masalların meleksi saflıkla kanlı şiddeti, basit öykülerle Freudiyen göndermeleri kaynaştıran, “hem çocuk hem yetişkin” ve “ne çocuk ne yetişkin” dünyalarını herhangi bir Gilliam filminde de bulabiliriz. Kaldı ki Gilliam'ın bedensel olarak büyümüş bir çocuğa benzediği (koca gözleri ve hınzır gülüşünün katkısıyla) ya da filmlerinin bir çocuğun dünyaya bakışını yansıttığı az söylenmemiştir. Ne de olsa bir Gilliam filminde insanlar oldukların- dan daha çirkin, dünya olduğundan daha tehlikeli ve her şey oldu-Şundan daha büyük görünür. Çok 
sevdiği ve sık kullandığı 14 ve 17 
milimetrelik geniş objektiflerin bir çocuğun gözlerini temsil cimesi ihtimali yabana atılır şey değil Gözde temalarının “gerçeklikle 


bağ kuramayan veya başa çıkamayan bir hayalperest” ve “gerçekle düşün birbirine karışması” olması ise Gilliam”ı çocuklara ve masallara iyice yaklaştırıyor. 

“Çılgın Kardeşler” gercekle düş arasındaki sınırı iki ayrı düzlemde birden bulanıklaştırıyor. Önce gerçekte (akademisyen (olan 
Grimm Kardeşler'i “sahtekar cadı avcısı”na dönüştürerek gerçeği göz göre göre bozuyor, sonra filmin içinde yaratılan gerçekliği cadı, canavar ve yürüyen ağaç yardımıyla masal kılığına sokuyor. Dolayısıyla bu revizyonist senaryo Gilliam'a takıntısını birkaç katmanda birden dile getirme fırsatı sunuyor, 

Gilliam'ın bir başka özelliği, filmlerinin sık sık grotesk bir şiddet barındırması. Grimm Kardeşler'in derledikleri masallar da özellikle yetişkin olduğumuzda ayırdına vardığımız bir dehşet içerirler. 
(“Hansel ve Gretel”de çocuklarını ormana bırakıp kaçan bir anne ile, çocukları tuzağa düşürmek için yiyeceklerden ev inşa eden yaşlı bir cadının bulunduğunu ve çocuğun yaşlı cadıyı fırının içinde yakarak öldürdüğünü hatırlamak yeterli olacaktır.) Bu da bir başka buluşma noktası. 

Gilliam bu fırsatları değerlendirip her zamanki gibi tuhaf tiplerin kol gezdiği, gürültünün ve en geniş anlamıyla eğlencenin gula gittiği, geniş açılı, Monty Python mizahı esintili bir film ortaya çıkarıyor. 


Ama filmin Ehren Kruger imzalı 
(ve Terry Gilliam ile Tony Grisoni tarafından yeniden yazılan) senaryosunun iki büyük handikapı var: Birincisi Gilliam'ın ve 
Grimm'lerin karanlığını yersizce parlatması, ikincisi temalarının sayıca az ve derinlikten yoksun olması. Neticede Gilliam'ın filmleri seyircisine içerdiği hüzün ve şiddete rağmen iyi vakit geçirme garantisi verir ama karşılığında seyirciden de aktif katılım bekler. 
“Çılgın Kardeşler”de hüzne yer yok, siddet yapmacık, aktif katılım ise gereksiz. 

Kötü bir film değil yani, Gilliam için kötü bir film. 


Gösterim Tarihi 9. Aralık 


Radyoculuğun 
ğ ii standartları 3 
değişiyor! 


SONRAKİ 


Sadece yeni şarkıları çalır 
Önemli olan: “sonraki şarkı”. 
Kesintisiz müzik keyfi için... 


larına odaklanan “Syriana”da George Clooney, deneyimli bir CIA ajanını canları 


iddialı yapımlarından... 
gerilim filmini yazıp yöneten Gagi denizinde kulaç atıyor. “Syriana”, tarz olarak “Ttaflic”e zetiliyor. Zira her iki filmde de bird çok kahraman ve manların kesişen hikâyeleri söz konusu... “Syriana”, eski l ajanı Robert Baer'in “See No Evil: The True Story of a Ground. 
Soldier in the CIA's War on Terrorism? adli kitabindan yönetmen; tarafından uyarlanmış. Yurtdışında çıkanı haberleri göre Gaghan, Baer'in kitabını senaryolaştırırken sık sık fikir değiştirmiş ve oldukça zorlanmış. Film, içiçe geçen öyküler üzerine kurulu; ” (| George Clooney, filmde uzun yıllar CIA için çalışmış ve ihanet her türlüsü görmüş bir ajanı'canlandırıyor. Rol arkadaşı, “Ocean'$ Eleven” ve “Ocean's Twelve”deki gibi Matt Damon. Genç aktör filmde Arap şeyhine danışmanlık yapan bir petrol simsarına hayat © —veriyor.-Amerikalı bir avukatın (Jeffrey Wright) da öyküye dahil olmasıyla gerilim tırmanıyor. V George Ciooney'nin bu film için dört ay boyunca “seks perhizi” yapması, rolü 15 kilo alması, bir işkence sahnesinin — i çekimleri sırasında geçirdiği kaza sonucü'belinden ciddi - Mg > şekilde yaralanması ve iyileşmek için birçok kez ameliyat bm mm masasına yatması, sık sık medyaya konu olmuştu. y i 


John Fante'nin romanından uyarlanan ve 30'ların Los Angeles'ında Amerikan rüyasının peşinden koşan göçmenlerin hikâyesini anlatan “Ask The Dust”ın başrollerinde Colin Farrell ve Salma Hayek var. 


Meksikalı güzel Camilla'nın en büyük amacı, zengin bir Amerikalı ile evlenerek rahat bir yaşama kavuşmaktır. 
italyan asıllı Arturo Bandini ise ünlü bir yazar olma hayali ile yanıp tutuşmaktadır. Bu iki genç tesadüfen tanışır ve aralarında ateşli bir ilişki başlar. Ancak hayalleri uğruna yapacakları seçimler, ilişkilerini de derinden etkileyecektir. 
“Charles Bukowski'nin başucu kitabı” olarak nitelendirilen yohn Fante'nin romanı, bu iki gencin ekseninde 1930'ların Los Angeles'ındaki göçmenlerin hikâyesini anlatıyor. “Ask The Dust'da başrolleri Colin Farrell (Arturo Bandini) ve Salma Hayek (Camilla) paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda 

Donald Sutherland de yer alıyor. “Ask The 

Dust”in yönetmeni, 1975'te “Chinatown”ile En 

iyi Orijinal Senaryo dalında Oscar, BAFTA ve 

Altın Küre kazanan; “The Firm”, “Love 

Affair”, “Mission: Impossible” ve 

“Mission: Impossible llgibi pek 

çok yapımda senarist olarak 

imzası bulunan Robert 

Towne... “Chinatown”un 

senaryosunu yazdığı 

yıllarda yani yaklaşık 30 

sene önce John 

Fante'nin romanıyla 

tanışan Towne, eserdeki 

dönem tasvirinden ve 

karakterlerin 

gerçekliğinden oldukça 

etkilenmişti. Uzun 

süredir bu eseri sinemaya uyarlamayı 

isteyen Towne, sonunda amacına ulaştı. 

Yönetmenin bir sonraki 

projesi ise bir Alfred 

Hitchcock klasiği olan 

“The 39 Steps”in yeniden 

çevrimi... 
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yeni projeler 


| OTHE DEPARTED 


Polis ile mafyanın savaşı 
“New York Çeteleri” ve “Göklerin Hakimi” ile yönetmen-aktör işbirliğinin başarılı örneklerini veren Martin Scorsese ve 
Leonardo DiCaprio, 3. kez beyazperdeyi renklendirecek. 
“The Departed” adlı bu projenin asıl ilginç özelliği ise Scorsese'nin bir yeniden çevrime imza atması. 
2002 Hong Kong yapımı aksiyon 
filmi “Wu jian dao” ya da 
İngilizce ismi ile “Infemal Affairs”, Hong Kong'daki polismafya çatışmasını anlatıyordu. 
“The Departed” ise aynı konuyu Boston'a tasıyor. Film, 
Boston'daki İrlanda mafyası ile polis teskilatı arasında yasanan mücadeleyi konu alıyor. Matt 
Damon, Boston Polis Departmanı icine sızmış bir gangsteri; Leonardo DiCaprio da mafya içine girmeyi başarmış ancak kimliği açığa çıkmak üzere olan bir polisi canlandırıyor. Filmin senaristi “Kingdom of Heaven”ı yazan 
William Monahan. 


MISSION: IMPOSSIBLE III 


Görevimiz 3. kez tehlike 

| Hayranlarının bü bir merakla beklediği “Görevimiz Tehlike 
3”, Mayıs ayında vizyona giri- 

. yor, Tom Cruise'un ünlü yönetmenlerle çalışma ilkesi bu sefer 
| sekteye uğramış görünüyor. Zira 
| Brian De Palma ve John 

. Woo'dan sonra yönetmenlik koltuğunu devralan isim 1.1. 


Abrams... İlk defa bir sinema filmi yönetecek olan Abrams, daha çok televizyon dizileriyle tamnan bir isim. Önceleri David Fincher'ın yöneteceği söylenen film, sonunda 1.1. Abrams'a teslim edilmişti. 150 milyon dolar bütçesiyle dikkat çeken ve hikâyesi hakkında simdilik bir ipucu verilmeyen filmin çekimleri İtalya'da başladı ve Çin'de devam etti. Tom Cruise'u yeniden ajan Ethan Hunt rolünde izleyeceğimiz filmin kadrosunda Ving Rhames, Keri 

İ | Russell, Laurence Fishburne, Philip Seymour Hoffman da yer alıyor. 


28 0 OCAK 2006 


A COCK AND BULL STORY 


Filme çekilmez denen roman beyazperdede 
İngiliz edebiyatının unutulmaz eserlerinden, Laurence 
Sterne'in romam “The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentlemen” beyazperdeye uyarlanıyor. Konusuzluğu ve daldan dala atlaması nedeniyle filme çekilmez denen roman, “A 
Cock And Bull Story” adıyla sinemaseverlerle bulusucak. 
Tristram Shandy'nin hayat hikâyesini anlatmasıyla başlayan film, astında bu hikâyeyi filme ceken bir ekibin macerasını konu alıyor. 18. yy ile 21. yy arasında gidip gelen filmin yönetmeni Michael Winterbottom. “Jude” ve “The 
Claim” gibi Tnomas Hardy uyarlamalarına imza atan yönetmenin bu sefer postmodern bir komedi yarattığı söyleniyor. “24 Hour Party People”da da yönetmenle beraber çalışan Steve Coogan başrolde... 


THE WHİTE COUNTESS 


Şangay'da acı dolu günler 1930'ların Şangay'ında geçen film, 40'lı yaslardaki bir diplomat ile mülteci bir Rus kontes arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Ralph Fiennes'in canlandırdığı Todd Jackson adlı Amerikalı, bir zamanlar idealist bir diplomat iken görme kabiliyetini kaybettikten ve karısı ile çocuklarının ölümünden sonra umutsuz, yılgın bir insana dönüsmüstür. 
30'larındaki Beyaz Rus Sofia ise Sangay'ın gecekondu bölgesinde, ölen kocasının aristokrat ailesi ve 
10 yasındaki kızıyla yasayan bir 
mültecidir. İkisi arasında baslayan ilişkiye ve o dönemin Şangay'ına odaklanan filmin yönetmeni James Ivory. Edebiyat uyarlamalarıyla ünlü olan Ivory, bu sefer Kazuo Ishiguro'nun senaryosunu beyazperdeye aktarıyor. İkili, Ishiguro'nun romanı “The Remains of the Day”i sinemaya uyarlarken de beraber calısmıslardı. Ralph Fiennes ile birlikte oyuncu kadrosunda Natasha Richardson ve 
Vanessa Redgrave var. 
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e 
ZN Ha 


yaptığı “Kısık Ateste 15 Dakika” adlı filmde Haluk Bilginer, Metin Akpınar, Ata Demirer, Eysan Özhim, Özkan Uğur, Cezmi Baskın, Janset gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor. 
Filmin öyküsü şık bir restoranda 


e 

Yaşamı boyunca klasik Indian motorsikletini mükemmelleştirmeye çalışan Burt Munro, dünyanın bir ucundan Utah'taki Bonneville tuz çöllerine motorunu denemek icin yola çıkar. Karsılastığı tüm zorluklara rağmen, yeni hız rekoru- nun sahibi olur. 1967 yılında 
Munro tarafından kırılan dünya rekorunu henüz geçebilen kimse 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geciyor. Cezmi Baskın asçıbasıyı, Eysan Özhim restoranın ortaklarından ünlü bir sinema oyuncusunu canlandırıyor. Ses ekibi Berlin'den gelen filmin görüntü yönetmenliğini Avusturyalı Markus Ziegler yapıyor. Filmin Mart ayı başında vizyona girmesi planlanıyor. 


olmadı ve efsanesi günümüze kadar geldi. Oscar'lı oyuncu » Anthony Hopkins “The World's Fastest Indian” adlı bu filmde hız tutkusu sonucu bir yarış efsanesi olan Burt Munro'yu canlandırıyor. 
Filmin yönetmeni, 21 yıl önce “The Bounty”de Hopkins ile beraber çalısan Roger Donaldson... 
Yönetmen, 1971'de Munro hakkında “Offerings To The God Speed” adlı belgeseli yaptığından beridir bu filmi çekmek istiyormuş. 


yeni projeler 


>— kitap 


ALALARMIN LOŞLAILIRINDZNSİMER 


HOLIDAY 

“What Women Want” ve “Something's Gotta Give”in başarılı yönetmeni Nancy Meyers yine eğlenceli bir romantik komedi ile sinemaseverlerin karsısına çıkacak. 
Meyers'ın yazıp yönettiği “Holiday”, yasadığı ilişkilerde bir türlü aradığı mutluluğu yakalayamayan Bir Amerikalı kadın ile tatilde tanıştığı, onunla benzer sorunları paylasan bir ingiliz kadının maceralarını anlatacak. 
Başrolleri Cameron Diaz ve Kate Winslet paylasıyor. 
Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi 


THE PRESTİGE 

“Memento” ve “Insomnia”dan sonra “Batman Begins” gibi büyük bir projenin başına geçen Christopher Nolan, yine iddialı bir film ile geliyor. 
Senaryosunu kardeşi Jonathan Nolan'la beraber yazdığı “The Prestige”in oyuncu kadrosunda Christian Bale, Michael Caine ve Hugh Jackman var. 
Bale, Caine ve Nolan, “Batman Begins”ten sonra yeniden biraraya geliyor. 
“The Prestige”, 19.yy Londra'sinda birbirine rakip iki büyücünün cinayetlerle harmanlanan hikâyesini anlatıyor. 

Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi. 


MAN OF THE YEAR 
Robin Williams, bir süredir uzak kaldığı komediye geri dönüyor. Oscar'lı yönetmen Barıy Levinson'ın yazıp yöneteceği “Man Of The Year”, taslamalarla süslü bir politik komedi. Williams filmde ABD baskanlığına soyunan bir talk show sunucusunu can- 

: landıracak, Filmde ayrıca Laura Linney ve Christopher g Walken da rol alacak. 

» Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi 

THE KINGDOM 
“Ray”deki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Jamie Foxx, “Stealth”, “Jarhead” ve “Miami Vice”tan sonra yine bir aksiyon filminde yer alacak. 
Foxx, “The Kingdom”da terör saldırılarını araştıran bir timinin fiderini canlandıracak. 11 Eylül etkisindeymiş gibi görünen filmin yönetmeni “Very Bad Things”ten tanıdığımız Peter Perg; yapımcısı ise Michael Mann. 
Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi 


FANTASTIC FOUR li 

İlk filmin sadece ABD'de 150 milyon doları asan hasılatı üzerine “Fantastic Four”un ikincisi için kollar sıvandı. İlk filmin yönetmeni Tim Story ve senaryo yazarı Mark Frost imzayı attılar. Basrol oyuncuları loan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans ve Michael Chiktis'in ikinci filmde rol alacakları kesin. Ancak Doom'u canlandıran Julian McMahon, “Premonition” adlı baska bir projde oynayacağı için ikinci filmde olmayacak. 

Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi. 


SHANTARAM 


Johnny Depp, Emily Watson ve Helena Bonham Carter'dan oluşan muhteşem kadrosuyla dikkatleri çeken “Shantaram”ın yönetmeni Peter Weir olacak. 
“Forrest Gump”, “The Insider” ve “Ali” gibi basarılı filmlerin senaristi Eric Roth da senaryoyu yazacak. 
Gregory David Roberts'in kitabından uyarlanan filmde, uyusturucu bağımlısı bir suçlunun Avustralya'daki hapishaneden kaçışı ve Hindistan'a giderek burada tehlikeli islere bulaşması anlatılıyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu karakteri Johnny Depp canlandıracak. 

Gösterim tarihi: Henüz kesinlesmedi - 


Bir solukta 


Gerçeküstücü akımın en önemli temsilcilerinden biri olan İspanyol yönetmen Luis Bunuel “Son Nefesim” adlı kitabında, yaşama dair düşüncelerini ve o muhteşem filmlerinin ortaya çıkış hikâyelerini son derece sıcak bir üslupla anlatıyor. 


“— Sinemada 
— 
> gerçeküstücülüğün kurucusu ve Salvador Dali ile 


birlikte bu akımın en önemli temsilcilerinden olan Luis Bunuel, 1900'de İspariya'nın Calanda kentinde dünyaya geldi. Sinemada gerceküstücülüğün baslangıcı sayılan “Bir Endülüs 
Köpeği”, En İyi 
Yabancı Film Oscar'ını kazanan “Burjuvazi'nin. 
Gizli Çekiciliği”, “Altın 
Çağ”, “Gündüz Güzeli” 
ve “Tristana", neredeyse bütün filmlerini Meksika ve 
Fransa'da çeken 
Bunuelin en ünlü filmlerinden sadece birkaçı... Son filmini 
77 yasında çeken 
Bunuel, 1983'te 
Meksika'da öldü. 
Ustanın hayata, belleğe, ölüme dair düşünceleri ve sanat hayatım anlattığı “Son 
Nefesim" adlı kitabı, ölümünden 1 sene önce yani 1982'de 
“Mon Dernier Soupir” 
orijinal adıyla 
Fransa'da yayımlandı. 
Ülkemizde İlkay 
Kurdak'ın çevirisiyle 
1986, 1987 ve 2000'de 
Afa Yayırıları'ndan cikan “Son Nefesim”, İmge Kitabevi tarafından yenilenmiş kapağı ve genişletilmiş içeriği ile yeniden raflardaki yerini aldı. 

“Son Nefesim”i, Luis Bunuel'in dehasının ve bilgeliğinin yazınsal ispatı olarak tanımlamak yanliş olmaz. Kitap, Bunuel'in hayatından yola çıkarak bellek üzerine düşüncelerini kapsayan bölümle baslıyor. “Yarı bi-yografik” olarak nitelendirdiği kitapta, espritüelliği 


ve iyimserliğiyle deneme tadında bir eser sunuyor sinemaseverlere. 
Doğumundan baslayarak sinemayla ilk karşılaşmasını, Madrid'deki öğrencilik yıllarını, Paris'e gidisini, gerçeküstücülüğe geçişini, yönetmenliğe başlayışını, İspanya İç Savası'nı, Amerika ve Meksika'daki yaşamımı sade ve akıcı bir dille anlatıyor. 
Asklarının ve düşlerinin yer aldığı sayfalar ise kitabın eğlenceli bölümleri... Kitabın sonunda, Bunüelin yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği filmler künyeleriyle sıralanıyor. Kitap genel olarak sinemaseverlere hitap eder gibi gözükse de hem yönetmenin kullandığı dille hem de bellek, ölüm ve din (çoğumuzun bildiği üzere Bunuel bir tanrıtanımazdı) 
gibi “derin” konulara dair fikirleriyle tüm kitapkurtlarının ilgisini çekecek. 
Yazımızı kitaptan kücük bir alıntı ile bitirelim: 
“Başlangıcından itibaren gecen yirmi veya otuz yıl boyunca sinema, halk için uygun ama hicbir sanatsal geleceği olmayan, sıradan bir panayır eğlencesi gibi değerlendirilmisti. Hiçbir elestirmen bu konuyla ilgilenmedi. 1928 
veya 1929 yılında anneme ilk filmimi yapmak istediğimi açıkladığımda sok gecirdi, neredeyse ağlamaklı oldu. Sanki ona “Anne, ben palyaço olmak istiyorum” demistim!” 


| 10 üya gi Dİ 
| 4. Brazil, 1985, Terry Giliam 
2.8 1/2, 1963, Federico Fellini 
3. Spirited Away (Ruhların-Kaçısı), 2001, Hayao Miyazaki 
4. Heart of Glass, 1976, Werner Herzog 
5. Batman Returns (Batman Dönüyor), 1990, Tim Burton 
6. One From the Heart, 1982, Francis Ford Coppola 
7. Dark City (Gizemli Sehir), 1998, Alex Proyas B. Trouble in Mind, 1985, Alan Rudolph 
9. Drowning by Numbers (Sayılarda Boğulmak), 1988, Peter Greenaway 
10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, Michel Gondıy. 


10 kabus gibi fi 


1. The Shining, 1980, Stanley Kubrick 

2. Jacob's Ladder (Dehsetin Nefesi), 1990, Adrian Lyne 

3. Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979, Werner Herzog 

A. The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover (Aşcı, Hırsız, Kamsı ve. 
Asığı), 1989, Peter Greenaway' 

5. The Fog (Sis), 1980, John Carpenter 

6. Lost Highway (Kayıp Otoban), 1997, David Lynch 

7. Night of the Living Dead, 1968, George Romero 

8. The Changeling, 1980, Peter Medak 

9. Rosemary's Baby (Rosemary'nin Bebeği), 1968, Roman Polanski 10, Reliraiser, 1987, Clive Barker 


10 yolculuk filmi | 


1. Agüirre, der Zorn Gottes, 1972, Werner Herzog vi 
2. Stalker, 1979, Andrei Tarkovski 
3. Angel Heart (Seytan Çıkmazı), 1987, Alan Parker 4. 2001: A Space Oddysey (2001: Uzay Macerası), 1968, Stanley Kubrick 
5. Easy Rider, 1969, Dennis Hopper 6, Apocalypse Now (Kıyamet), 1979, Francis Ford Coppola 
7. Professione: Reporter (Yolcu), 1975, Michelangelo Antonioni B. Artificial Intelligence (Yapay Zeka), 2001, Steven Spielberg 
9. Down by Law, 1986, Jim Jarmusch 
10. Vanishing Point, 1971, Richard C. Sarafian 


Kutlukhan Kutlu 


” 27.02.1972) Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Diti ve Edebiyatı mezunu... İlk sinema yazısı Nokta'nın NeNerede eksinde 1991 yılında yayınlandı. 


1994'ten itibaren Popüler Sinema Dergisi'nin yazar kadrosuna katıldı, halen Sinema Merkez'in sürekli yazarlarından biri. 
Gazeteci-yazar Sevin Okyay'ın oğlu olan Kutlukhan Kutlu, hayatını serbest sinema yazarlığı ve çevirmenlik (meselâ Harry Potter kitapları) yaparak kazanıyor. 
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Filmler Ankara'ya 


16 - 26 Mart 2006 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. 
Ankara Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak... 


Dünya Kitle İletisimi a Nastırma Vakfı tarafın- 
-——- dan düzenlenen Ankara 


Uluslararası Film Festivali, 16 - 26 
Mart 2006 tarihlerinde 17. kez Ankaralılarla buluşacak. Her yıl Türk ve dünya sinemasının önemli örneklerini Ankaralı sinemaseverlerle bulusturan festivalde uzun filmlerin yamsıra kısa, canlandırma ve belgesel filmler de izleyici karsısına çıkacak. Uluslararası Kısa Film Gösterimi ve Uluslararası Belgesel Film Gösterimi bölümlerinde tüm dünyada çeşitli festivallerde ödül almış kısa, canlandırma ve belgesel filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Festivalin Dünya Sineması bölümünde ise dünyanın hemen her kıtasından yeni filmler ve sinema sanatının önemli eserleri Ankaralı sinemaseverlerle bulusacak. Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun 
Film Yarışması'nda, Türk sineması- 


GG DÜNYA 
S7 KİTLE 
İLETİŞİMİ 
ARAŞTIRMA 
VAKFI 


na nitelikli ürünler kazandıran sinemacılara çesitli dallarda toplam 
16 ödül veriliyor. Ticari gösterim 
sansı olmayan kısa film ve belgesel film dallarında düzenlenen yansmalarda dereceye giren yapımlar ödüllendirilerek destekleniyor. 
Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalara başvurular 20 Ocak 
2006 tarihine kadar devam edecek. 17. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde verilecek özel ödüllerin sahipleri de belli oldu. Festivalde Aziz Nesin Emek Ödülü Atıf Yılmaz Batıbeki'ye, Kitle İletişim Ödülü Nürnberg Türkiye/Almanva 


ANKARA 
ULUSLARARASI 
FİLM 
FESTİVALİ 


Festivali'ne, Sanat Çınarı ödülü de Kayıhan Keskinok'a verilecek. Ödüller 16 Mart 2006 gecesi düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. 
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı 

Ankara Uluslararası Film Festivali 

Tel: (0312) 468 77 45 - 468 38 
92 - 468 78 56 

Fax : (0312) 467 78 30 

e-posta : mediainfo(ofilmfestankara.org.tr http://www.filmfestan- kara.org.ir 


Ayna ayna 


4-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, her yıl olduğu gibi yine Kısa Film Öyküsü Yarışması ile start alıyor. Kısa filmin gelişmesine katkıda bulunmanın yanısıra, toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasına, filmlerde kadın bakış açısının geliştirilmesine ve bu bakış açısına sahip veni yazar ve senaristlerin sinema sektörüne kazandırılmasına olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarısmanın bu seneki baslığı “Ayna ayna söyle bana...” 

10 Şubat 2005 tarihine kadar 
rumuz belirtilerek gönderilen öyküler Seçil Büker, Gülden 
Treske ve İnci Demirkol'dan olusan bir jüri tarafından değerlendirilecek ve aralarından seçilen 10 öykünün yazarı festival 
tarihlerinde düzenlenecek olan 3 


söyle bana... 


9. Uçan Süpürge 
Uluslararası Kadın 
Filmleri Festivali Kısa 
Film Öyküsü Yarışması için başlık belli oldu: 
"Ayna ayna söyle bana..." Bu yıl, kahramanı kadın olan ve günümüzde geçen 
“Masal” türünde öyküler yarışacak. 


Yen Şüşünye Yslam Hisli Binler Besin 
İZ Bilene 2008 


Şen Başturu Zarihi 
10 Şubat 2006 


Hasa gilm 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günlük Senaryo Nasıl Yazılır? 
konulu atölye çalışmasına davet edilecek. Yazar-yönetmen Işıl Özgentürk tarafından yürütülecek olan bu atölyede, her yazar kendi öyküsünü senaryo tekniğine göre nasıl yazacağını öğrenmekle kalmayacak, diğer katılımcı yazarların öyküleri üzerinde 
çalışma olanağı da bulacak. 10 
senaryo içinden Mine Vargı ve Isıl Özgentürk tarafından seçilecek olan En İyi Senaryo ise Filma-Cass tarafından filme çekilecek ve bir sonraki festivalde gösterilecek. 
Yarışmaya basvuru koşulları için: 
http://Ww.ucansupurge.org 
Uçan Süpürge 

Büyükelçi Sok. 20/4 Kavaklıdere 06700 Ankara 

Tel: (0312) 427 0020 

Faks: (0312) 466 55 61 
E-posta: festivalducansupurge.org 


Öyküsü Marışmaşı 


Büyükler sinemaya, küçükler oyuna 

Anadolu Yakası'ndaki 7 salonlu Bonus Premium Gineciiy Sinemaları misafirlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler sunuyor. Saat 23:00'e kadar acık olan Balpeteği Cocuk Kulübü bunlardan biri. Uzman eğitmenler tarafından isletilen Balpeteği Çocuk Kulübü'nde 2-8 yas arası çocuklar, değişik oyunlar, zekâ gelistind aktiviteler ve ayun gruplarından faydalanırken, anne-babalar da isterlerse Bonus Premium Cinecity'de film izleyebiliyor. 0-1 yas arasında bebeği olan anneler ise, her persembe saat 1400'te Bonus Premium Gineciy'nin "Bebekli Anneler Seansı'nda film izlemenin tadımı çıkanyor. Bebekleri hiç rahatsız etmeyecek sekilde düzenlenen özel ses ve ısık sistemi sayesinde, bebekler mısıl mısıl uyurken, anneler en yeni vizyon filmlerini izlemenin keyfini yasıyor. 

Bonus Premium Cinecity 

(0216) 315 1010 


Hızlı olan kazanır 


Ginecity Sinemaları, hiç bir ekstra bedel ödemeden “Online Bilet Satıs” uygulamasını başlattı. Vizyondaki popüler filmlerin biletlerine Mart ayı sonuna kadar hiçbir ekstra hedel ödlemeden www.cinecity.com.tr adresinden sahip olmak isteyen sinemaseverler kendilerine en yakın Gineciiy salonunu belirleyip, bilet alış işlemini hızlı bir sekilde gerçekleştirebiliyorlar, Bilet alış islemini 1 Aralık 2005 - 31 
Ocak 2006 tarihleri arasında en hızlı şekilde tamamlayan kisi ise, Ginecity Sinemaları'nda 1 yıl boyunca ücretsiz film izleme sansı yakalıyor. 
www.cinecity.com.tr 


SİYAD'da 

görev değişikliği 

Sinema Yazarlar Derneği'nin 28 Kasım 2005 Pazartesi günü 42 üyenin katılımıyla yapılan olagan genel Kurulunda, kurucu baskan Atilla Dorsay, 
2003 yılı genel kurulundaki seçimlerden önce belirttigi gibi yeniden aday. 
olmadı ve kendi isteğiyle görevi bıraktı. Görevi bırakmadan önce yaptagı konusmada Dorsay'ın da desteklediğini açıkladığı yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden olustu: Mehmet Açar (Baskan). Uğur Yardan (Başkan Yardımcısı), Deniz Yavuz (Genel Sekreter), Murat Özer (Sayman), Esin Küçüktepepınar (Basın Sözcüsü), Cem Altınsaray, Tuna Erdem, Burak Göral, Cüneyt Cebenoyan ve Murat Ersahin. 


Potemkin'e yeni müzik 


— Pet Shop Boys çoğu kisi çin, ne yazık ki, sadece iyi" bir pop grubudur. İyi müzik yaptıklarını teslim etse bile, çoğu kisi Neil Tennant ve Chris Lowe'dan mütesekkil İngiliz ikilinin sarkılarının ardındaki ikinci anlamlar- la, politik duruşlarıyla pek ilgilenmez. 
Örneğin grubun hayranları arasında bile, 80'li yıllarda ekranlara sık sık gelen seksi klibiyle akıllarda yer etmiş "Domino Dancing"in aslında meşhur “domino teorisi"nden esinlenerek yazıldığını bilenler azdır. Tıpkı, önce Patsy Kensitin seslendirmesi için Eight Wonder grubuna verdikleri, daha sonra kendilerinin de yorumladıkları "I'm Not Scared"in 68'de Paris'teki ayaklanmalara gönderme yaptığının bilinmemesi gibi. Sadece birer B side olarak kaldıkları (daha sonra grubun "Alternative" isimli toplama albümünde de yer aldılar) için, grubun "Üç Kuruşluk Opera'nın 
60. yıl dönümünde Brecht ve Weilla saygı durusu olarak "What Keeps Mankind Alive?"ı yeniden yorumladığı veya Derek Jarman'ın "The Last of England" filminden esinlenerek, sözleri (Neil Tennant'ın tanımlamasıyla) “mantıklı bir insan ve bir faşist arasında geçen diyaloglar" olarak tasarlanmış "The Sound of the Atom Splitting" isimli bir şarkı bestelediği de çok az kişinin bilgi dağarcığında yer alır. PSB'un müziğindeki politik ve sofistike göndermelere bu ve benzeri örneklerle devam etmek mümkün. 
Bunların arasına en son olaraksa "Battleship Potemkin", yani grubun en yeni albümü eklenmis bulunuyor. 
İsminden de anlayacağınız üzere, PSB'un yeni albümü Eisenstein'ın klasiği "Potemkin Zırhlısı" ile yakından alakalı. Aslında alakalı demek az olur, çünkü film icin bestelenmis bir müzik söz konusu. Projenin bu kısımı pek güncel değil, zira grubun film esliğindeki ilk performansı 2004 yılının Eylül ayında gerceklesti. Dresden Senfoni Orkestrası'nın katılımıyla, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yapılan gösteride 20 bin seyirci bulunuyordu. 
Gelen son derece olumlu elestiriler sonrasında grubun bu "film müziğini birkac ay önce albüm olarak piyasaya sürmesi ise projeyi tekrar güncel kıldı. 
Söz konusu proje esasında Eisenstein'n filmiyle ilgili mirasından yola çıkılarak tasarlanmış. Fisenstein, "Potemkin Zırhlısı"nın her on yılda 


Ünlü İngiliz grup Pet Shop Boys, Eisenstein'ın “Potemkin Zırhlısı" için bestelediği müziği geçtiğimiz yıl film eşliğinde bir konser performansıyla seyirciye sunmuştu. Söz konusu film müziği birkaç ay önce "Battleship Potemkin" adıyla, CD formatında satışa sunuldu. ENGİN ERTAN 


yeni ve güncel bir müzikle seyirciyle tekrar bulusmasım talep edermis. 
Filmin 80. yıl dönümü şerefine (hatırlayanlarınız olacaktır, geçtiğimiz Berlin Film Festivali'nde de restore edilmis bir kopyası gösterildi), Londra Güncel Sanatlar Enstitüsü başkanı Philip Dodd, PSB'dan yeni bir müzik bestelemesini ve bunu ücretsiz bir konser olarak çalmasını talep etmis. 
Acıkçası Dodd'un bu öneriyi PSB'a getirmesi son derece ilginç. Zira grubun, özellikle de Neil Tennant'ın Rus tarihine duyduğu ilgi (Kendisinin tarih konusunda eğitim aldığını ekleyelim), yine çok az kisi tarafından biliniyor. 

Bu noktada tekrar grubun diskografisine bakarsak, örneğin en bildik sarkılarından birisi olan "West End Girls"ün aslında Lenin'in trenle yaptığı gerçek bir yolculuktan esinlenerek yazıldığını, "My October Symphony"nin ise adından da anlasılacağı üzere Ekim Devrimi'ne gönderme yaptığını ekleyebiliriz. 
Birden fazla kez Rus korolanyla çalışmış olmaları ve 1993 yılında yeniden yorumladıkları 70'lerin disko hiti "Go West'i video klibi sayesinde Doğu Bloğu'nun yıkılmasından sonra Rusya'nın yaşadığı dış göçlerle ilgili bir alegoriye çevirmeleriyse görece daha fazla kisi tarafından bilinmekte. 
Ancak, her ne kadar PSB kendini sol görüşlü bir grup olarak konumlasa da, 


sİem ihop Boys 


Rus tarihinden aldıkları yegâne sey politik ideoloji değil. Genellikle albüm kapaklarında ve video kliplerinde (özellikle de son dönemde) sade bir görsellikten ve minimal bir stilden yana tercih kullanan grup için, Rus formalistleri veya modernizm kadar romantizm de bir esin kaynağı olabilir ("Left to My Own Devices" isimli şarkılarındaki Che ve Debussy'yi disko ritminde buluşturan sözleri hatırlayın). En nihayetinde, "best of" albümüne “Pop Art" adını vermiş PSB'un post-modern dünyasında minimalizm kadar canlılığa, duygusallığa ve hatta bayağı bir estetiğe ("camp"e) bile yer vardır. 

Neil Tennantiın verdiği bir röportajta söyledikleri de grubun bu projeyi gerçeklestirirken nasıl bir etkinin pesinden gittiğini ortaya koyuyor. 
Tennant, "Potemkin Zırhlısı"nın bir yönüyle propaganda filmi gibi algılanabileceğini, ancak diger , taraftan, daha romantik bir yaklaşımla, devrim ideali için savasan 


insanların direnisi olarak da yorumlanabileceğini söylüyor. Her ne kadar "Potemkin Zırhlısı"nın politik kimliğinden ayrılıp, daha ziyade romantik bir perspektiften ele alınması kısmi bir rahatsızlığa yol açsa bile, ortaya çıkan sonuç gerçekten büyüleyici. 

PSB, Fiseinstein'ın kurgusunu cok iyi kavrayarak, filmin dilini synthesizer sounduyla eksiksiz sekilde birlestirmis. Özellikle gemideki isyan bölümüne eslik eden "Nyet" veya finalde Potemkin'in filoyla karsılastığı bölümde çalınması üzere bestelenmis "The Sguadran" albümün doruk noktaları. PSB'un versiyonunda meshur “Odessa Merdivenleri" bölümünüyse, beklenenin aksine sakin, hüzünlü ve Tennant'ın vokallerinin de yer aldığı bir sarkı olan “After All" denk gelmek- te. Albümün bütününde orkestrasyon ve elektronik soundun da kusursuz sekilde uyum sağladığını eklemek gerek. Elbette bu noktada, orkestrasyondan sorumlu Torsten Rasch'ın (kendisi daha önce Rammstein sarkılarının senfonik versiyonlarnm da düzenlemisti) basanısını da teslim etmek gerekiyor. 

Son olarak söyle diyelim, "Battleship Potemkin" PSB hayranları bir yana, hem müzikseverleri hem de sinemaseverleri yakından ilgilendiren bir proje. Üstelik PSB'un bu albümde kendisini olabildiğince geriye çekmesi ve ticari sansı son derece düsük böyle bir projeye evet demesi de takdire sayan. Ne yazık ki "Battleship Potemkin" CD formatında ülkemizde henüz yayımlanmadığı icin, sizlere ancak yurt dışından sipariş etmenizi (siparisinizi Www.amazon.co.uk adresi üzerinden gerçeklestirebilirsiniz) önerebiliyoruz. PSB albümün Avrupa'da yayımlanmasıyla aynı dönemde, yine Dresden Senfoni Orkestrası'nın katılımıyla aynı performansı Almanya'da dört kez (Frankfurt, Bonn, Berlin ve Hamburg'da) daha tekrar etti. Bir gün aym performansı Türkiye'de de gerçekleştirirler mi, bilemiyor, daha doğrusu pek sanmıyoruz. Ancak albümü ve filmin DVD'sini edindikten sonra, bu deneyimi sizler de evde yaşayabilirsiniz, her ne kadar senkronu tutturmak biraz zor olsa da. Eğer iflah olmaz bir PSB hayramıysanız, 
grup aynı performansı 2006 
Temmuz'unda Dresden'da tekrar edecek, bizden söylemesi. 
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Eleştirinin görev ve sorumluluğu üzerine 


“Genel-geçer beğenilerle anlaşmak için inanmadığı şeyleri yazmak, bir eleştirmen için elbette düşünülemez. Ayni biçimde, hele gündelik bir yayın organında yazıyorsa, sürekli olarak genel ve ortalama beğeniye son derece ters düşen şeyler yazmak ta doğru 


olmayabilir. Ama bu kısıtlamalar, nihayet her yazarın kendi luluğudur, herkesin kendi çözümlemesi gereken bir şeydi 


Son zamanlarda izlediğim kimi 

filmler ve bunların eleştirileri 

konusuna değinmek istiyorum bu ay... Filmleri (o izliyoruz, o üzerinde konuşuyoruz, yazıp çiziyoruz. Ama öylesine hızlı bir gösterim sistemi var ve herşey o kadar çabuk unutulup yerini aktüalitenin getirdiği başka ürünlere bırakıyor -ki, bu yaklaşımlar (ister eleştirmenlerin profesyonelce yaklaşımları olsun, isterse sinemasever seyircinin adına kolektif bellek veya yargılama diyebileceğimiz alanda oluşan daha kişisel ve öznel yargıları olsun), gerçek anlamda bir sonsal (nihai) karara ve değerlendirmeye dönüşemiyor. Özellikle ilgi uyandıran, beğenilse ya da saldırılsa da yankı yapan hemen her'filmin kaderi, sonuç olarak adına sinema tarihi dediğimiz ve aslında kimin, nasıl, hangi yetki ve otoriteyle yapacağı pek de bilinmeyen soyut bir yargı mekanizmasının son sözüne bırakılıyor. Ve ne seyirci, ne de eleştirmenler kişisel yargılarının. ne derece sağlıklı ve doğru olduğunu öğrenemiyor, denetleyemiyor, doğrulayamıyor. Ve sanki ilahi bir karar gibi gelecek olan o son ve asıl değerlendirme, sinema tarihi deyiminin soyut ve belirsizliğine bırakılıyor. 
Kendi adıma, kimi önemli filmler üzerine kişisel izlenim ve yargılarımı başka ve ciddi 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sorum- 
” 


kaynaklarınkiyle kıyaslamaktan herzaman büyük keyif alır ve bunu çok öğretici bulurum. Elbette sanat eserinde kimsenin son ve sonsal yargı hakkı pek yoktur, bu konuda gerçek ve tartışmasız bir otorite makamı, bir değerlendirme sistemi kurulmuş da değildir. 
Yine de fikirlerin çatışmasından ve yargıların çelişkisinden yola çıkıp kimi ortak noktalara da varılabilir. Ve böylesine bir zihin jimnastiği de sinemaseverler için az ilginç olmaz. 

İşte bir örnek... Son aylardan “Anthony Zimmer” adlı Fransız filmi. Hakkında hiçbir şey bilmediğim, hiçbir eleştiri okumadığım, hiçbir ödülü veya övgüsü kulağıma çalınmamış bir film, Demek ki tüm masumiyetimle, hiç şartlanmamış olarak gittim. Ve çok beğendim. Niye beğendiğimi de gazetede özellikle şu satırlarla anlatmaya çalıştım: 

“..filmin hikayesi, sinema sanatının onca sevdiğimiz birçok filmini hatırlatıyor: elbette ve özellikle Riviera görüntüleri nedeniyle Hitchcock'un “Kelepçeli Aşık”ı. Ama, ayni zamanda ve özellikle görkemli bir aşk hikayesi olması açısından, yine üstadın “Aşktan da Üstün”ü... 

Ancak bu film yine de farklı, özgün ve çekici. Çünkü sinemayı sinema yapan O Sihirli sözcüklerin hemen hepsini yapısında 


taşıyor. Yani, sadece birkaçını sözkonusu edersek, gizemi, görkemi, güzelliği ve gerilimi...Hepsinin de G harfiyle başlaması hoş bir raslantı olmadı mı? 

Evet, özellikle polisiye romanları, çiftekişilikleri, Hitchcock filmlerini, tutkulu aşk öykülerini ve sürpriz finalleri sevenler, yani, bir kez daha söylüyorum, sinemanın özünü sevenler bu filme bayılacak. Yvan Attal'ın yorgun çocuk yüzüyle hiç bilmeden içine daldığı macerayı adeta açlıkla izleyecek, olgunluğun tacını giymiş Sophie Marceau'nun gizemli büyüsüne kapılacak. 
Brigitte Bardot'nun sevgililerinden Sami Frey'in, Andrzej Wajda'nın gözde oyuncusu Daniel Olbrycski'nin çok yaşlandıklarını, ama hala etkileyici olduklarını düşünecek. 
Trende geçen sahnelerde, onca “trenli filmi” hatırlayacak. Ve kimi küçük kusurlarma karsın, “Anthony Zimmer”i büyük bir film olarak görecek ve Jerome Salle'in şahsında yeni ve usta bir yönetmeni selamlayacak”. 
Ama film doğrusu meslektaşlarım arasında pek yankı yapmadı. Sinema seyircisinin nasıl bir ilgi gösterdiğiniyse bilmiyorum. Ama sonradan, abone olduğum Positif dergilerini karıştırırken, bir eleştiriyle karşılaştım. Son bölümünü veriyorum: “Örnek aldığı Brian de Palma gibi, Jerome Salle da güneş altında saçları rüzgarla dağılan kadınları, onların yüksek topuklarla yürürken kaldırımda yaptıkları gürültüyü ve bunu etek hizasında saptayan uzun travelingler seviyor. 
Dekorlarda soyutluğu ve haddinden de iri MacGuffin'leri de (hernedar finaldeki sürpriz filmi biraz fakirleştiriyorsa da). Ama bu ilk film, hiçbir referansın altında ezilmiyor. 
Bakışımız Yvan Attal'ın, yani büyülendiği 


gizemli bir dünyaya doğru çekilen sıradan adamın bakışlarıyla çakışıyor. Tüm sinemasal geçmişini sırtlamış meşum kadın Sophie Marceau, mayosunu dayanılmaz bir küçük jestle çekiştiriyor. Ve tür sinemasında ne cüretkarlık!... Bir otel odasında, sıradan bir müzik, kiralık katillerle olası avlarının kaçıp koyalamacalarına eşlik ediyor. Attal bir merdiveni tırmanırken, yönetmen birden tüm sesleri susturuyor ve hareketin saf gerilimine ulaşmamızı sağlıyor. “Ne yapalım?/ Bekleyelim” diyalogu, sanki Hitchcock'tan sayısız ders almış bir yönetmenin dünyasını özetliyor. Bu filmde çok, çok sinema duygusu var”. 

Ne hissettim dersiniz? Tabii ki çok memnun oldum. Dünya sinemasının en eski ve saygın dergilerinden birinin (sanırım birincisinin) bir küçük filmde, çok farklı tesbitlerle de olsa benimkine yakın bir değer bulmasını ve özellikle filmden taşan sinema duygusunu kavramasını çok hoş buldum. Demek ki, bu son derece farklı kişisel zevkler ve gitgide parçalanıp sayısız guruba ve kategoriye bölünen izleyici beğenileri çağında, kimi ortak saptamalarda bulunmak yine de hayal 


değildi. 
Ardından o“Manderlay” olayı geldi. 
Yazılarımı o izleyenler, Danimarka'nın 


medar-ı iftiharı Lars von Trier'i ne denli sevdiğimi, özellikle “Dalgaları Aşmak”, “Karanlıkta Dans” ve “Dogville” gibi son filmlerini birer başyapıt saydığımı bilirler. 
İki mevsim öncesinde “Dogyille”i yılın en iyisi olarak seçtiğimi de... Ama Cannes 2005'de izlediğim ve bir daha izlemek için hiçbir istek duymadığım, hatta bunu yapamayacağımı hissettiğim “Manderlay” filmini hiç sevmedim. Her açıdan (estetik, etik, ABD karşıtlığı, vs.) “Dogville”in hem de kötü bir kopyası saydığım bu filmi nasıl ve niye savunayım ki? Fransız eleştiri ekolünden geldiğim ve onların baş tacı ettiği “auteur teorisi'ne sahip çıktığım doğru. Bu yüzden, kimi çok sevdiğim sinemacıların daha az iyi olan filmlerini bile yücelttiğim olmuştur: Blake Edwards'tan Robert Altman'a, Claude Chabrol'dan Alain Corncau'ya... Ama gerçekten hiç sevmediğim ve yönetmenin çizgisinde büyük bir düşüş saydığım bir filmi niye öveyim? 
Ancak, dış basında olduğu gibi, bizde de var olan adeta bir Dogma ve Von Trier fan-club üyeliği tavrı, yine kendini gösterdi ve film hakkında az övücü yazı çıkmadı. 

Şimdi bakınız, yine Positif'in bana ay sonunda (yani bizler yazılarımızı yazdıktan çok sonra) ulaşan Kasım 2005 sayısında, bu film için yazılanlara: 

“- Lars von Trier'in Amerikan tarzı yaşamın temel başarısizlıklarına ayırdığı üçlemesinin ilk filmi olan “Dogville”, Brecht-Weill iki isinin “Üç Kuruşluk Opera”sından (1928) esinleniyordu. o İkinci (oObölüm Olan “Manderlay”, Pauline Reage'ın “O'nun 


Hikayesi” (1954) adlı romanına Jean Paulhan tarafından yazılan ö çıkmış. Bu yazıda, özgü: 
eski kölelerin nasıl olup da yeniden eski sahiplerinin hizmetine girmek istedikleri anlatılır. “Manderlay” bu temel izleğe dayanarak, “Dogville”in kahramanı Grace'in yine 30'lu yıllarda ve bu kez Alabama eyaletinde, bir siyah renkliler cemaatiyle karşılaşmasını ve burdaki zencilerin dışarda hüküm süren koyu ırkçılığa kıyasla çok daha güvenilir buldukları köleliği kendi istekleriyle, gönüllü olarak sürdürmeleriyle şaşkına dönmesini anlatıyor. Grace bu duruma karşı çıkıyor, ama elinden birşey gelmiyor. Anlaşılan üçüncü bölümde, Grace bu kez Washington'a gidecek, 

“Dogyille”i ister sevmiş olun ister sevmemiş, cüretkar sahneleme mekanizması ve Amerikan ideolojisine karşı keskin eleştirisi, insanı mutlaka etkiliyordu. Ama tıpatıp ayni şeyleri bu kez ırkçılık teması üzerine yineleyen “Manderlay”, o etkiyi yapmaktan çok uzak. Yine belirli ışık ve gölge bölgeleri içeren o geniş alanı, o omuzda taşınan kamerayı ve onun kıpır kıpır zoom'larını, yine o kırık kurguyu, bir dış sesin tekdüze yorumlarıyla yine bölümlere ayrılmış o epizodik anlatımı ve hep birşeyler açıklamaya çalışan müziği buluyoruz. Tam anlamıyla, bir kendini beğenmişlik balonu!... Nicole Kidman'ın yerini alan Bryce Dallas Howard kusursuz. 
Tıpki Willem Dafoe'dan Danny Glover'a, Lauren Bacall'dan Chloe Sevigny'ye diği oyuncular gibi. Ve bu da filmin tek teselli İste böyle. Doğrusu bu yazı da hoşuma gitti, gururumu okşadı. Yine ciddi Positif dergisiyle bir noktada buluşmuştuk, Aslında bunun herzaman böyle olduğunu da sanmayın!... Bu dergiyle ters düştüğüm zamanlar çok olmuştur. İşte bazen kırk yılda bir böyle anlaşıyoruz!... 


Ama, daha genel biçimde, tüm bu örnekler bize eleştirmenin işinin ne kadar güç olduğunu ve eleştiri kurumunun sorumluluğunu yeniden hatırlatıyor. Genel-geçer beğenilerle anlaşmak için inanmadığı şeyleri yazmak, bir eleştirmen için elbette düşünülemez. Ayni biçimde, hele gündelik bir yayın organında yazıyorsa, sürekli olarak genel ve ortalama beğeniye son derece ters düşen şeyler yazmak ta doğru olmayabilir. 
Ama bu kısıtlamalar, nihayet her yazarın kendi sorumluluğudur, herkesin kendi çözümlemesi gereken bir şeydir. Asıl önemli olan, önümüze gelmiş filmlere olabildiğince önyargısız biçimde yaklaşmak ve onlardaki özü ve olası değerleri bulup çıkarmaya çalışmaktır. 

Önümüzdeki haftalarda sinemalara gelecek olan yeni Sam Mendes filmi “Jarhead” de sanırım benzer tartışmalara yol açabilecek. 
Savaş filmi denen türe getirdiği oldukça özgün, farklı ve yenileyici yaklaşımla... 
Belki yine önyargılarımızı vestiyerde bırakarak izlememiz gerekecek filmlerden biri bu... Ben kendi adıma hayli beğendim. 
hemen söyleyeyim. Ama filmin çeşili açılardan izleyiciyi irkilten özellikleri var ve bu nedenle, geniş kesimlere ulaşması hiç de kolay olmayacak. Ve belki bir kez daha eleştirmenin o temel görevinden söz edilecek: zor, aykırı ve farklı filmleri savunmak ve onlardaki ilginç ögeleri bulup çıkararak seyirciye tanılmayı denemek.... Sonuç olarak, tartışmalar ve güncel değerlendirmeler gelip geçiyor, asıl olan filmin öz nitelikleri ve sinema diline katkıları oluyor. Ve geriye onlar kalıyor. 
Allahtan bu bu iş bu denli zor, bu görev böylesine çetrefil. Yoksa hep sıradan filmler üzerine orta şekerli yazılar yazmak, eleştirmenler için ne kadar tekdüze ve ruhumuzu ne denli yıpratıcı bir çaba olurdu!... MI 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“Bir istanbul 
Masalı”nın Esma'sı, 
“Şöhret”in Gülşen'i. 

Televizyon dizileriyle gelen başarısını bu kez “Keloğlan Kara 

Prens'e Karşı”da, 
Balkız rolüyle perçinleyen Ahu 
Türkpençe, oyunculuğa gönül vermiş bir genç yetenek. 

EBRU ÇELİKTUĞ 


di” 


Lulu 


profil 


masal devam ediyor... 


ynadığı ilk Sinema filmi “Neredesin Firuze?”de bir yan roldeydi; Ruhi Sarı'nın hamile eşini canlandırmıştı. En sevilen TV dizilerinden biri olarak fenomene dönüşen “Bir İstanbul Masalı”nda hayat ve renk kattığı Esma karakteriyle dizinin izlenme sebeplerinden biri haline geldi ve masalın mutlu bir sona varması herkesi sevindirdi. Tayfun Güneyer'in yazıp yönettiği “Keloğlan Kara Prens'e Karşı”da, Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz ve Bülent Polat ile perdede izleyeceğimiz Türkpençe, projeyi neden kabul ettiğini sorduğumuzda, Keloğlan'a olan aşkından, ona yakın olabilmek için erkek kılığına giren Balkız rolünü çok sempatik ve komik bulduğunu söylüyor. Hatta dergide bıyıklı resmini kullanmamız konusunda ıstar ediyor: “Bir filmde oynayacağım, acaba kaç kişi seyreder diye hiç düşünmedim. Benim bu filmde olmamın en büyük sebebi, buradaki kızın bıyık takıyor olması! Bir daha herhalde bana yüz yılda bir böyle bir rol gelir. Gel de şimdi böyle bir rolü reddet: bir tip oynayacaksın, erkek kılığına girip saklanmaya çalışacak. Erkek gibi olmayacak, ama kız gibi de olmayacak!” 
Bugüne kadar hep genç yönetmenlerle çalışmanın bir oyuncu olarak kendisine çok şey kattığını; karşılıklı fikir alışverişinin ve iletişime açık olmalarının daha iyi işler ortaya koyduğunu söylüyor. Artık Türk Sineması'nda daha profesyonel bir tavrın yerleştiğinden dem vuran oyuncu: “Bu yüzden kendimi ve bizim kuşağı şanslı buluyorum. Yeni yönetmenler fikirlere açık oluyor. Önerileri dinliyorlar, kendi önerilerini sunuyorlar. Tabii son söz onların oluyor ama bu yüzden de onlarla çalışmak çok eğlenceli. Rahatlatıcı da; aklına birçok şey geliyor ve bir noktada beraber başlayıp hiç düşünmediğin yerlere gidiyorsun”. 
1977 doğumlu genç oyuncu, aslında Yıldız Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu. Bir arkadaşının Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde gireceği sinava manevi destek olmak için gittiğinde kendini de oyunculuk sevdasına kaplurmış. Zaten, fizik bölümünün zorluğunu, (oOaldığı (Oopandomim (dersleriyle yumuşatmaya çalışırken, hayatta asıl yapması gereken şeyin oyunculuk olduğunu anlamış. Dört yılık öğretim sürecinden sonra televizyon dizileri (Azad, Yedi Numara, Güzel Günler) ve tiyatro oyunlarında (Antigone, Vişne Bahçesi, Fil Hamdi ve yeni versiyonu Dur Bakalım Ne Olacak) roller almış ve sonra da sıra kariyerinin dönüm noktası olan “Bir İstanbul Masalı”na gelmiş. Genellikle dramatik rollerde izlediğimiz Ahu Türkpençe bu kez bir komedide başrollerden birinde rol alıyor, komedi mi dram mı diye sorduğumuzda şunları söylüyor: “Komedinin daha zor olduğunu düşünüyorum. 
Dramayı belki daha rahat başarabilirsin ama komedi yapabilmek için bir üst seviyeye atlamak gerekiyor. Zamanlaması zor; duruşun, bakışın çok önemli, sadece tip değil, karakteri yaratıp karakterin içindeki komiği yakalamak daha da zor. Herkes komiklik yapabilir ama iyi komedi yaratmak gerçekten ustalık ister. Bu ustalığı elde etmek için, genel oyunculukta ne kadar iyi oynamaya başlarsan o kadar iyi komedi 


Ahu Türkpençe 


oynamaya yaklaşıyorsun. Baştan sona bir komediyi sürükleyip götürebilmek için o üst seviyede olmak gerekiyor. Bu da çok usta oyuncuların yapabildiği bir şey”. 

Fizik bölümünü kazanmasında etken olan matematik zekasının, oyunculukta kendisine çok yardımcı olduğundan bahsediyor. Matematik, daha pratik olmaya imkan tanıdığından, bu da en çok sette, reji alırken işine yarıyormuş: “Bir şeyi çok daha hızlı yapabiliyorsun, aynı anda birkaç şeyi bir arada düşünüp yapabiliyorsun. Bu yüzden oyuncuyu rahatlatan bir şey matematik zekası. Olmazsa olmaz diye bir şey yok ama olursa daha iyi sonuç alınıyor.” 

İlk gittiği sinema filmini hatırlayıp hatırlamadığını sorduğumuzda, biraz düşünüp, ortaokulda ilk kez arkadaşlarıyla beraber gittiği filmin “Ninja Turtles” olduğunu söylüyor! O sırada filmden çok, ilk kez arkadaşlarıyla sinemaya gitmiş olmanın verdiği heyecanı anımsıyor. Ama “en” sevdiği film “Bir Zamanlar Amerika” ve neredeyse sahne sahne, plan plan filmi anlatacak kadar aklında yer ettiğini görüyoruz. Bir diğer favorisi de gene bir mafya hikayesi, Scorsese'nin “Sıkı Dostlar”. Uzun bir tek planı büyük bir lezzetle anlatmadan edemiyor... 
Oyunculuk dışında kamera arkasında da gerek senaryo, gerek reji anlamında eğitim aldıklarını, zaten kendi yazdığı bir kısa film senaryosuyla Halikarnas Çevre Film Festivali'ne katıldığını ve ilk üçe girerek ekipman yardımıyla senaryosunu sinema-televizyon bölümünden arkadaşlarıyla kurdukları ekiple kısa filme dönüştürdüklerini öğreniyoruz. 
Kamera arkasını öğrenmenin, oyunculuğuna katkısı olduğunu ve bu yüzden uğraşı verdiğini söylüyor. 
Asıl amacının her zaman için oyunculuk olduğunun altını çiziyor. 

Favori oyuncusu Bennu Yıldırımlar. Bir tiyatro oyununda onunla aynı sahnede oynamayı çok istiyor. 
TRT'ye dizi olarak çekilen tiyatro oyunu “Eski Fotoğraflar”da Bennu Yıldırımları izlediği andan itibaren çok etkilendiğini ve bir gün mutlaka onunla aynı sahneyi paylaşma arzusunu duyduğunu söylüyor. Hatta, oyunu tek kişilik bir oyun haline getirip final parçası yaptığını da anlatıyor. Tabii kendi hocalarını da saymadan edemiyor: Savaş Dinçel, Aliye Uzunatağan, Müjdat Gezen... Ama kendinden büyük ya da küçük tüm meslektaşlarını beğenerek izlediğini, hepsinin farklı tarzlarda kendilerine özgü işler çıkardıklarını sözlerine ekliyor: “Hepsi tek, biricik. Bambaşkalar. Hepsi farklı şeyler yapıyor ve beğenmemek elde değil”. 

Bir oyuncu olarak, ruhunu nasıl beslediği sorusunun cevabını, kitap ve film izlemekten daha çok insanlarla sohbet etmek olarak veriyor: “Kitap okumak hayal gücünü genişletiyor. Filmi sadece film olarak değil, teknik anlamda inceleyerek seyrediyorsan tabii çok şey katıyor. Ama insanlarla sohbet etmek, onları gerçekten dinlemek -dinliyormuş gibi yapmamak- gerçekten insan ruhunu besleyici bir şey. 
Herkesin anlatacak çok ilginç şeyleri var. Yeni insanlarla tanışmak bana büyük enerji veriyor...” 


“Keloğlan Kara Prens'a Karşı”,6 Ocak'ta gösterimde. 
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John Carpenter 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ansa'da 


auteur sABD'de 


SETSser 


elki de kendisinden yapacağımız şu alıntı, John Carpenter'ın sinema tarihindeki özel yerini açıklamak için yerinde bir başlangıç olacaktır; "Fransa'da bir 'autcur' olarak kabul m, Almanya'da ise bir yönetmen" İngilizlere göre bir 'tür yönetmeni'yim, Amerikalılara göreyse bir serseri", Gerçekten de Carpenter'ın kendine has sinemasal dünyasını istediğiniz yere çekebilirsiniz. Bir noktadan bakarsanız kendisini ucuz aksiyon, korku veya bilim kurgu filmleri çeken bir yönetmen olarak görebilir, diğer yandan hemen her filminde belirgin şekilde tekrarlanan temalar veya görsel tercihleri nedeniyle, Fransızların yaptıkları gibi bir "auteur" olduğunu da iddia edebilirsiniz. Benzer bir durum filmlerini analiz ettiğinizde de ortaya çıkacaktır. Muhafazakâr bir dünya görüşüyle, sıkı bir sistem karşıtlığı arasında değişir Carpenter filmlerinin seyircilere çağrıştırdıkları. 


Carpenter sinemasında 
Amerikan kültürü 
Carpenter sinemasını algılamak için belki de her şeyden önce şunu teslim etmek gerekiyor, kendisi hayli Amerikan bir sinema yapmakta. Takıntısı olan Cadillac arabalardan filmlerindeki kostümlere, surf veya rock müziğe tutkusundan (filmleri için bizzat bestelediği elektronik tema müziklerinden gayrı) çeşitli filmlerinde başarıyla resmettiği küçük Amerika yaşantısına, televizyon kültürü başta olmak üzere medyayı kullanışından karakterlerinin konuşma tarzlarma ama hepsinden önemlisi, dönüp dolaşıp tekrar referans yaptığı western mitlerine kadar sapina kadar "americana" bir 

sinema oCarpenler'ınki. 


Bu ay John Carpenter klasiği “Sis'in (The Fog) 2005 yapımı yeniden çevrimini sinemalarda izleme imkânı bulacağız. 
Gösterime girdiği ülkelerde pek olumlu eleştiriler almayan bu yeniden çevrimin, ustanın sinemasına ne kadar yakın durduğunu izleyince göreceğiz. 
Ancak fırsattan istifade, modern Amerikan sinemasının en ilginç yönetmenlerinden birisi olan 
JOHN CARPENTER'ın filmografisine ve sık sık işlediği temalara bakabiliriz. ENGİN ERTAN 


John Carpenter 


Bunların arasında western referansı belki de en öne çıkanı, zira kendisinin çoğu filmi adeta söz konusu türün modernize edilmiş bir versiyonu. En sevdiği yönetmenlerden birisinin Howard Hawks olduğunu, favori filmleri arasındaysa Hawks'un "Rio Bravo"sunun başa oynadığını bilmiyoruz ayrıca belirtmeye gerek var mi, 
1948 New York doğumlu olan John Carpenter, '50'li yıllarda B tipi fantastik filmlere ve bilim kurgulara duyduğu hayranlık sayesinde sinemaya merak sarmış. Yeniyetmelik yıllarındaysa, kendi yaptığı maketlerle amatör 8mm filmler çekmiş. Liseden mezun olduktan sonra önce babasının müzik bölümünün başkanı olduğu Batı Kentucky Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlayan Carpenter, daha sonraysa Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne geçerek orada sinema eğitimi almış. Senaryosunu yazdığı ve kurgusunu yaptığı 1970 
yapımı "The Resurrection of Broncho Billy'nin (adının da ele verdiği üzere eski westernlere bir nevi saygı duruşu) En İyi Kısa Film dalında Oscar kazanmasıysa, ilk uzun metrajı "Dark Star'ı çekmesi için gerekli imkânlara ulaşmasını sağlamış. Başlangıçta kısa metraj olarak planlanan, daha sonra uzun metraja evrilen "Dark Star", 1974 yılında tamamlanıp seyirci karşısına çıkmış. Bu bilim kurgu parodisinin (kontrolden çıkan bombasıyla, Kubrick'in "Dr. Strangelove'ı ve "2001'inin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyebiliriz) kısa zamanda külte dönüşmesiyse, Carpenter'ın kariyeri için belirleyici bir unsur olmuş. 


Nihilizm, sinizm ve anti-kahramanlar 
Her ne kadar ilk tipik John Carpenter 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John Carpenter 


filmi (bizce en iyisi olduğunu da ekleyelim) olarak ikinci uzun metrajı "Assault on Precinci 13'i gösterecek olsak da, "Dark Star" yönetmenin klasik temalarını ihtiva etmekte. 
Carpenter tarafından "Uzayda geçen hir 'Godot'yu Beklerken versiyonu" olarak tanımlanan "Dark Star", feci şekilde sıkılmış ve bezgin ekibiyle yönetmenin filmlerindeki nihilizme cuk oturmakta. Ancak bu karamsarlık absürd bir mizah anlayışıyla kırılıyor ve yine Carpenter'ın alametifarikası olan sinizme kapı açıyor. Sonraki filmlerinde daha oturmuş şekilde işleyeceği amaçsızlık, inançsızlık ve anarşi temalarıyla, bir bakıma kariyerinin doruk noktasına denk düşen '80'lerin ruhunu da eksiksiz şekilde yakalayan Carpenter'ın, sinemasal izleğinin ilk sinyallerini "Dark Star" ile verdiğini söyleyebiliriz uzun lafın kısası. 
1976 yapımı "Assault on Precinci 13'i, daha 
önce de değindiğimiz üzere, Carpenter filmografisinin doruk noktası olarak nitelendirmemizse boşuna değil. Kuşatma altındaki karakoluyla, bir bakıma Howard Hawks'un "Rio Bravo'sunun modern şehir hayatına uyarlanmış versiyonu olan "Assault on Precinct 13", Carpenter sinemasının tüm ayırt edici özelliklerini görebileceğiniz, eksiksiz bir aksiyon sineması örneği. Her şeyden önce, filmin başkarakteri olan Napoleon Wilson tipik bir Carpenter anti-kahramanı. Yönetmenin filmleri için adeta olmazsa olmaz olan bu karakterlerin de sinemasındaki ilk örneği. Sadece yapması gerekeni yapan, duygusuz ve profesyonel bir katil olan Wilson, Carpenter filmlerinin yoğun şekilde bağlantılu olduğu nihilizmin de birebir yansıması. Di-Ser yandan, işbirliği yapan polisler ve suçlular Carpenter'ın otorite ve sistem karşıtı tavrının açık bir uzantısı ve bu temayı ilk kez işlediği filmi de yine "Assault on Precinet 13", Aslında John Carpenter'n çoğu filmini bir nevi kıyamet alameti, olabildiğince karanlık bir distopya olarak görmek de mümkün. 
Onun çoğu filminde ulaşılacak mutlu bir son yok, zira etik değerlerin yok olduğu bir dünyada sağlanacak bir düzen de mümkün değil. 
Kaldı ki, Carpenter'ın tercihi her zaman düzenden ziyade anarşiden yana. Dolayısıyla amaçsız ve inançsız anti-kahramanlar da yönetmenin bu dünyasına eksiksiz şekilde uyum sağlamaktalar. Ancak şunu da eklemek gerek, Carpenter bu karamsarlığı sinik bir mizah anlayışıyla inceltmekte, "Assault on Precinet 13"de bu tematik izleğin bir örneği. Los Angeles'ta geçen filmde sokaklarda çeteler hüküm sürmekteler. Polislerin ise acımasızlıkta onlardan aşağı kalır yanları yok. Hatta denize düşen yılana sarılır mantigıyla, bir suçluyla iş birliği yapmaktan bile kaçınmıyorlar. Filmin ikinci yarısını bütünüyle kaplayan uzun ve sert çatışma sonrasındaysa sığınılacak daha aydınlık bir dünya östermiyor Carpenter. Tüm bu karamsarlı-Wilson'ın tek cümleden ibaret, alaycı replikleriyle mizah sosuna buluyor. 
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“Memoirs of an Invisible Man” 


Carpenter'ın çoğu filmini bir 


nevi kıyamet alameti, olabildiğince karanlık bir distopya olarak görmek de mümkün. 
Filmlerinde mutlu bir son yok. Etik değerlerin yokolduğu bir dünya b 


Yönetmenin filmografisinde ufak bir sıçrama yapıp, 1981 yılına gelirsek, sinema için çekti-Zi dördüncü uzun metraj filmi "New York'tan Kaçış'ın (Escape from New York) da aşağı yukarı aynı temalar üzerine şekillendiğini görebiliyoruz. Carpenter bu sefer geleceğin (1981 yılında çekilmiş olan film, 1997'de geçen bir öykü anlatmakta) New York'una uzanarak, yine benzer şekilde karamsar bir pori-Te koyuyor önümüze. Daha önce de değindigimiz, çoğu Carpenter filminin esasında bir distopya olması durumu, "New York'tan Kacıs'ta daha belirgin bir hâl alıyor. Spagetti westernlerdeki "isimsiz adam" tiplemelerinden ödünç alınmış motiflerle süslü Snake Plissken karakteriyse yine tipik bir Carpenter anti-kahramanı. Siberpunk'ın sinemadaki ilk etkileri arasında da sayılabilecek "New York'tan Kaçış", özellikle unutulmaz finaliyle de Carpenter usulü alaycı mizah anlayışı- 
nın bir örneği. Bu arada Carpenter'ın 1996 
yılında çektiği devam filmi "Los Angeles'tan Kaçış"ta (Escape from L.A.) mizahın oranını daha yükselttiğini de söyleyebiliriz. 


Carpenter filmlerinde cinsel politika ve erkekler arası dostluk Carpenter'ın sürekli western türüne referans 


yapması, yönetmenin sinemasına yoğun şekilde eril bir kimlik de kazandırıyor. Aslında sinemasına atfedilen muhafazakâr kimliğin en önemli nedenlerinden birisi de yine burada yatmakta. Deri ceketleri, dövmeleri, ağzı bozuk tavırları, dudaklarından eksik etmedikleri sigaralarıyla yönetmenin filmlerinde cirit atan erkek karakterler, Carpenter filmlerine ciddi bir testosteron yüklemesi yapıyorlar. Sık sık beraber çalıştığı, favori oyuncuları arasında başı çeken Kurt Russel'ın maço ekran personasını da elbette atlamamak gerek. 

Bu çerçevede Carpenter filmlerindeki kadın karakterlerin de yer yer erkeksi özelliklere sahip olmaları pek şaşırtıcı değil. Misal, yönetmenin "Halloween" ve "Siste (The Fog) beraber çalıştığı Jamie Lee Curtis'in androjen görüntüsü, 70'ler blaxploitation sinemasının seks sembolü yıldızlarından Pam Grier'ın "Los Angeles'tan Kaçış"ta bir transseksüeli, "Ghosts of Mars"ta ise lezbiyen bir askeri canlandırması ilk akla gelen örnekler. 
Bunun dışında “Assault on Precinet 13'den, "New York'tan Kaçış'a değin pek çok Carpenter filminde "narin" kadınların çabucak öldürülerek ekran dışı kaldıklarını, silah kuşanıp erkek kimliğine uyum sağlayan kadınların ise hayatta kalma konusunda daha başarılı olduklarını gözlemleyebiliriz. Elbette silah kuşanan kadınların bir şekilde cinsel güdülerini bastırdıklarını da eklemek gerek. 
Karakterler arası ilişkiler ve cinsel roller söz konusu olduğunda yönetmenin sinemasında öne çıkan bir diğer unsur, yine tipik bir western teması olan erkekler arası dostluk. 
"Starman" gibi bir kaç istisnayı dışarıda tutarsak, John Carpenter filmlerinin genelde ekranda bir çift yaratma, başkarakterlerine romantik bir ilgi odağı bahşetme gibi niyetleri yoktur. Yönetmenin filmlerini domine eden erkeklerin en esaslı dostları ve ayrılmaz "partner'leri yine erkeklerdir. Özellikle western ve vampir mitlerini harmanlayan "Vampirler" (John Carpenter's Vampires) bu durumun en açık şekilde gözlemlendiği Carpenter filmidir diyebiliriz. Yönetmen bu filmde sadece erkekler arası dostluğa değinmekle kalmaz, James Woods ve Dantel Baldwin'in canlandırdığı karakterlerin arasına kara kedi misali dişi bir vampiri sokar. Sıkı dostları ayıran bir kadındır, zira "Vampirler"in uç noktada maço dünyası adeta dişilerin gözükmemesi gereken bir gemi gibidir. 


"Haloween" ve birincil günah olarak evlilik öncesi seks 

Esasında Carpenter filmlerindeki cinsel politikadan bahsetmişken, "Halloween'e değinmemek olmaz. Yine Carpenter'ın muhafazakâr dünya görüşüyle ilintili olarak, "Halloween" evlilik öncesi cinsel ilişkinin bir günah olarak resmedildiği korku filmi klişesinin de öncülerindendir. Carpenter, düşük bir bütçeyle çekilip şaşırtıcı bir başarıya imza atan 


“The Fog - Sis”in yeniden çevrimini yönetmeyi kesin bir biçimde reddeden John Carpenter bu filmin yapımcılarından biri olmayı tercih etti. Yeni versiydn ilk filmin birebir aynısı değil. Bu kez başka bir hikaye var ama konunun ana hatları yine aynı... 


ve genellikle çoğunluk tarafından en iyi filmi olarak kabul gören "Halloween"de cinsellik konusunda kaygısız gençlerin bir bir katledilmesini gösterir seyirciye. Bir bakıma günahkârlar katil tarafından cezalandırılırlar. Sona kalan ve kurtulmayı başaran ise bakire Lauric Strode (Jamie Lee Curtis) olur. John Carpenter sonraki yıllarda, "Hallowcen"in bü şekilde analiz edilmesine cevaben, filminde ahlakçı bir mesaj vermeyi hedeflemediğini söyler. Ancak "Halloween"indeki bu durumun daha önce de değindiğimiz, Carpenter filmlerindeki cinsel güdülerinden ve dişi özelliklerinden arınmış kadın karakterlerle son derece benzeştiği de gözden kaçacak gibi değil. Ayrıca, o zaman değin kimi İtalyan korku filmlerinde görülen bu temanın, "Hallowcen"in başarısı sonrasında Amerikan teen-slasher'ları için bir klişeye dönüştüğünü, başka bir deyişle "Halloween'in Amerikan korku sinemasının alt türlerinden teen-slasher filmleri için bir prototip olduğunu eklemek gerek. 

Benzer unsurlara Carpenter'ın çektiği bir di-Şer gençlik filmi/korku kırmasında, "Christine"de de rastlayabiliriz. Stephen King'in romanından uyarlanan "Christine", liseli bir gencin arabasının neden olduğu cinayetleri anlatır. Aslında mesaj "Hallowcen" ile son derece yakındır. Bir lise öğrencisi için araba sahibi olmak, ilk cinsel ilişkiye doğru atılan en önemli adımdır. Çoğu Amerikan gençlik 


filminde bekâretin kaybedildiği bir mekân olarak karşımıza çıkan araba, bu sefer tekinsizliğin ve dehşetin kaynağı olarak gösterilir. 
1982 yapımı "Şey" (The Thing) ise Carpenter'in korku türünü bilim kurgu ile harmanladığı bir film, ayrıca 1951 yapımı "The Thing From Another World"ün yeniden çevrimidir 
(31 yapımı filmin yapımcısı, Carpenter'ın ustası olarak kabul ettiği Howard Hawks). Bir araştırma ile görevlendirilmiş ekibin, öldürdüğü kişilerin görüntüsünü kazânabilen bir yaralıkla karşı karşıya kaldıkları bu filmi de, "Halloween" ve "Christine" ile benzer bir çizgide ele alabiliriz. Zira ekibin, aralarından hangilerinin canlı hangilerinin ölü olduğunu ayırt edemeyen hâli, '80'li yılların ALDS paranoyası ile son derece benzeşmektedir. Başka bir deyişle, "Şey" de Carpenter'ın cinsel özgürlüğe karşı tavrının bir uzantısı olarak okunabilir. 


Carpenter filmleri: 
dini kurumlar ve adamları 

Ancak yönetmenin açık şekilde korku türüne dahil olan (ve bu ay sinemalarda yeniden çevrimini izleyebileceğimiz) bir diğer filmi, "Sis" (The Fog) böylesi okumalara pek olanak tanımıyor. Bilakis, "Sis"te başka bir tekrarlanan Carpenter temasına, yönetmenin din adamlarına ve dini kurumlara karşı güvensizliğine tanıklık ediyoruz. "Sis"te bir rahibin öldürdüğü ve gemilerindeki mallara el 


koyduğu denizciler, yüz yıl sonra hayalet olarak geri döner ve intikam için kasaba halkını terörize ederler. Çalınan altınlar eritilerek devasa bir haç yapmakta kullanılmış ve kasabadaki kiliseye saklanmıştır. Dolayısıyla öteki dünyadan gelen hayaletler ve kasaba sakinleri arasındaki son karşılaşma da kilisede gerçekleşir. 

Daha önce cinsel politika çerçevesinde degindiğimiz "Vampirler'de ise Vatikan'ın vampirlerle iş birliği yaptığına tanıklık ederiz. Carpenter'ın anarşik dünyasında bir bakıma güvenilir hiçbir kurum ve düzen kalmamıştır. Dolayısyla dini kurumlara ve aracılara da gerek yoktur. Bu durum Carpenter'ın anti-kahramanlarının genel anlamda inançsızlığına ve umursamazlığına da denk düşer. Ço-Şu Carpenter filminde "kıyamet" kaçınılmazdır ve bireyler kendilerini kurtarmak zorundadırlar. Kimseyi savunacak, güvenilir bir sistem kalmamıştır. 

John Carpenter'ın üç filminin, "Şey", "Karanlıklar Prensi" (Prince of Darkness) ve "Çılgınlığın Ötesinde"nin (In the Mouth of Madness) bir "kıyamet üçlemesi" olarak tanımlanması da bu çerçevede şaşırtıcı değil. Bu üç filmden "Karanlıklar Prensi" ve "Çılgınlığın Ötesinde" ise içerdikleri dini temalarla biraz daha benzeşmekteler. "Karanlıklar Prensi" bir kilisedeki aynayı geçit olarak kullanan ve dünyaya gelecek olan şeytanı engellemeye çalışan bir grup fizik öğrencisinin yaşadıklaon 


John Carpenter 


“Ghosts of the Mars” 


Kimileri cinselliğin politikası üzerinden giderek John Carpenter'a muhafazakar damgası vururken kimileri de politik açıdan yaklaşarak Carpenter'ı stüdyo sistemi içerisinde gelmiş geçmiş en anarşist yönetmenlerden 


rını konu alır. Öğrenciler profesörleri ile beraber, Ouantum Fiziği konusundaki bilgilerini kilisede yaşanan doğaüstü olayları açıklamak için kullanırlar. Filmin en nihayetinde söylediğiyse, iyi ve kötünün birbirini besledigi, birinin diğerinin içinde yaşadığıdır. Ayrıca sürpriz finalinin de öngördüğü üzere, bu Carpenter filminde de bir kurtuluş söz konusu değildir. Carpenter'ın belki de düşünsel anlamda en yoğun filmi olan "Karanlıklar Prensi"nin gösterime girdiği dönemde eleştirel anlamda ciddi bir başarısızlığa imza attığını, belki de Carpenter'in en çok haksızlığa uğramış filmi olduğunu da eklemek gerek. 
H.P. Lovecraft göndermeleriyle dolu "Çılgınlığın Ötesinde" ise bir korku romanı yazarının tanrılığa oynamasını konu alır. Yazarın hayranları romanlarında resmettiği dünyaya inandıkça, anlatılanlar gerçekleşmeye başlar ve kitlesel bir isteriye sebep olur. Filmde de açıkça dile getirildiği üzere, dinin ve kutsal kitapların pazarlanması da aynı mantığa dayanmaktadır. Kitleleri inanmaya ikna ettiği sürece herkes tanrılığa oynayabilir. Kapitalist sistem ve pazarlama tekniklerinin (filmde yazarın romanlarını okumayan kişilerin kurtulacağı inancı, kitapların içeriğini daha fazla kişiye ulaştıran reklamlar ve sinema uyarlaması sayesinde sarsılır) de bu aşamadaki rolü Carpenter'a göre belirgindir. 


Reagan politikası ve "Yaşıyorlar" 

John Carpenter'ın en açık şekilde politik filmiyse, "Çılgınlığın Ötesinde"ye benzer şekilde popüler kültür ve medyanın kullanımını 
eleştiren "Yaşıyorlar"dır (They Live). 1988 
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yapımı filmin, açık şekilde Reagan dönemine dair bir eleştiri olduğunu görmemek mümkün değil. Uzaylıların bir televizyon kanalı üzerinden yaydıkları sinyallerle insanların bilinçaltına verdikleri subliminal mesajları (tüm billboardlarda ve dergi sayfalarında csasında reklamlar yerine "itaat et!", "düşünme!", "otoriteyi sorgulama!" gibi mesajlar yer almaktadır) görünmez kıldıkları bir dünyada geçen "Yaşıyorlar"da, uzaylılarla para ve statü için işbirliği yapanlarsa cumhuriyetçilerdir. 
Yaratılan sistemi sürekli kılan en önemli unsur işe işsizlik oranının giderek artması ve SInıfsal ayrımın daha belirgin hâle gelmesidir. 
Gerçeğin ayrıdına varan ve sinyali kesmeye çalışan kişi de şaşırtıcı olmayacak şekilde işçi sınıfından gelir. Tüm bu politik göndermelerle marksist bir okumayı da mümkün kılan (bu arada Carpenter filmin Marksist bir mesajı olduğunu ısrarla reddetmekte) "Yaşıyorlar", kuşkusuz stüdyo sistemi içerisinde çekilmiş en radikal filmlerden birisi. Gösterime girdiği dönemde eleştirmenlerden sadece sınırlı bir ilgi görse de, zamanla daha etraflı analizlere malzeme olduğunu ve türünün en iyi filmlerinden birisi olarak kabul gördüğünü eklemek gerek. "Matrix'ten 11 yıl önce çekilmiş olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 

Kaldı ki, "Yaşıyorlar" bir yana, "New York'tan Kaçış" başta olmak üzere Carpenter açık şekilde '80'ler politikasına karşı güvensizliğini dile getirmiş, sisteme itaat yerine anarşiden yana tercih kullanmıştır. Kimi çevreler cinsel politika üzerinden giderek filmlerindeki muhafazakâr mesajları öne çıkartırken, kimi- 


leri de politik açıdan yaklaşarak Carpenter'ı stüdyo sistemi içerisindeki gelmiş geçmiş en anarşist yönetmenlerden birisi olarak görmeyi tercih ederler. Ancak yönetmenin işlerini farklı şekilde yorumlayan bu görüşlerden ayrı olarak, tartışma götürmeyecek bir şey var, o da Carpenter'ın son derece kişisel ve özgün bir sinema yaptığı. 


Carpenter filmlerindeki 

görsel atmosfer 

John Carpenter "Halloween"in başarısı ertesinde stüdyo sistemi içerisinde çalışmış olsa bile, sinemasındaki B filmi özelliklerinden ve belirli bir çiğlikten asla feragat etmemiş bir yönetmen. Ancak tüm bu çiğliğe rağmen, John Carpenter'ın ekseriyetle son derece stilize bir sinema yaptığını da eklemek gerekiyor. Genellikle bilim kurgu veya fantastik türlerinde iş vermesine, çoğu filminin özel efektler ve tasarım konusunda zengin olmasına rağmen, yönetmenin esasında minimal bir anlatımdan etkilendiğini de görebiliyoruz. Hemen hemen bütün filmlerini sinemaskop formatında çeken John Carpenter'ın filmlerinden akılda kalan kareler, çoğunlukla boş mekânlar içindeki yalnız karakterlerin gözüktüğü anlardır. Yönetmen ya alan derinliğini kullanarak, ya da geniş açı tercih ederek filmlerinin geçtiği mekânları uçsuz bucaksız bir şekilde resmeder. Aslında bu görsel tercih, Carpenter'ın filmlerindeki karamsarlığın, çıkısızlık ve umutsuzluk temasının da bir nevi yansımasıdır. Zira yönetmen karakterlerini genellikle büyük bir alanda boşluk içerisinde gösterirken, bir bakıma ulaşılacak bir sonucun uzaklığını veya imkânsızlığını da vurgular. 

Diğer yandan Carpenter filmlerinde uzun kaydırmalar veya statik çekimler de dikkat çekerler. Çoğunlukla az miktarda ışık kullanan oCarpenter, filmlerinin büyük bölümünü karanlıkta geçirmekten de çekince duymaz. Tüm bunlara uyum sağlayacak şekilde, filmleri için bizzat bestelediği elektronik tema müzikleri de minimal elektronik müziğin tipik birer örneğidir (yakın geçmişte bu tarzın tekrar popüler olması olması sonrasında, Carpenter imzalı besteler, özellikle de "Assault on Precinct 13in tema müziği DJ setlerine girmeye başladılar). 

Filmlrindeki tematik ve görsel devamlılık bir yana, çoğu filminin senaryosunu bizzat yazması ve müziklerini bestelemesi de John Carpenter'a atfedilen "auteur" kimliğini haklı çıkartıyor. Filmografisinde kimi iniş çıkışlar olsa ve her filmi aynı düzeyi tutturamasa bile, her daim ilginç kalmayı başarmış Carpenter şu günlerde 2006 yılında gösterime girmesi planlanan iki filmi, "Psychopath'i ve "The 13th Apostle'ı tamamlamaya çalışıyor. 
Yapımcılığını üstlendiği ve ülkemizde bu ay gösterime girecek "Sis'in yeniden çevriminin ise onun sinemasından ne kadar feyz aldığını hep beraber göreceğiz. BM 
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SHIRLEY MACLAİNE'in sinemada -dile kolay- elli yıllık bir kariyeri var. 
Yetmiş yaşını geride bıraktığı 2005'te, “Tatlı 
Cadı”, “Yerinde Olsam” 
ve “Gerçek Dedikodu” ile hala eğlenceli, komik ve yaşam dolu. Ve hep biraz 
“Sevgi Sözcükleri”nin 
Aurora'sı... 

EBRU ÇELİKTUĞ 


Huysuz ve 


tatlı bir diva 


, Şimdiki reenkarnasyonunda 
Shirley Maclaine adlı bir aktrisyazar-spiritualist olabilir; ama daha önce bir geyşa, bir Toulouse-Lautrec modeli, fillerin yetiştirdiği bir yetim ve Charlemagne”! baştan çıkaran Faslı bir kadındı. (Charlemagne, 742-814 yılları arasında yaşamış bir Roma imparatoruydu ve suikaste kurban giden İsveç başbakanı Olof Palme olarak reenkarne olmuştu. Maclaine ile Palme arasında bir gönül ilişkisi olması belki de geçmiş karmalarının bir sonucuydu!). 
24 Nisan 1934'te Virginia- Richmond'da dünyaya gelen “Shirley Maclean Beaty”, oyunculuk düşlerini evlenip çocuk sahibi olduğu için rafa kaldıran Kanadalı drama öğretmeni Kathiyn Maclean Beaty ile psikoloji ve felsefe öğretmeni, viyolonist Ira O. Beaty'nin iki çocuğundan biriydi; erkek kardeşiyse, daha sonra soyadına bir “t” daha ekleyen ve Hollywood'un en çapkın ve ünlü oyuncularından biri olan Warren Beatty... (Hiç aynı filmde rol almadılar, çünkü Warren Beatty'nin en az 68 kere tekrar yapmadan sahne çekememesini, yapısına uygun bulmuyor). Adını, 1934'te tnünün doruğunda olan çocuk yıldız Shirley Temple'dan aldı. Sahne sanatlarına düşkün bir annenin kızı olarak hayattaki hedefini bulmakta fazla zorluk çekmedi ve iki yaşında dans dersleri almaya başladı, dört yaşında sahnedeydi, on altı yaşındaysa Broadway'de koro kızı olmuştu. 20 yaşındayken şansı artık kapanmayacak şekilde açıldı: “The Pajama Game” adlı bir müzikalin başrol oyuncusu Carol Haney'nin yedeğiyken, Haney ayak bileğini kırdı ve v Maclaine de bu sayede Paramount Ş Pictures yapımcılarından Hal Wallis'in ilgisini çekerek bir film sözleşmesine imza attı. Ertesi yıl, ilk filmi Alfred Hitchcock'un kara komedisi “The Trouble With 
Harıy”de (HarıyninDer di) oynama fırsatını yakaladı. Hitchcock, onu “The 
Pajama Game”deki performansıyla fark etmişti. Bu rolüyle aynı yıl en iyi umut vaat eden genç kadın oyuncu dalında Golden 
Globe Ödülü kazandı. Yıllar son- — ra bir röportajda kendisine, ilk fik * 


minin bir Hitchcock filmi olmasıyla ilgili ne hissettiği sorulduğunda, insanın çok gençken böyle bir olayın tadına varmasının ve mucizeyi fark etmesinin zor olduğunu söylüyor: “Hitehcock'ın kim olduğunu gerçekten bilip bilmediğimden emin değilim, Cockney aksanı ve insanları korkutması dışında tabii. Sonra onunla yemek yediğimde çok komik ve eğlenceli biri olduğunu görmüştüm. Kaygım yoktu. Bana daha sonra “Sende bir banka soyguncusunun ruhu var” demişti!”. Eh, dönemin en “cool” adamları da öyle düşünüyor olmalı ki, orijinal “Ocean's Eleven”ın Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin ve Peter Lawford'dan oluşan “Rat Pack” (Fare Sürüsü) ekibine gayrı resmi olarak eklenen Humphfrey Bogart ve müstakbel eşi Lauren Bacall, aralarına maskot olarak Shirley Maclaine ve Angie Dickinson'ı kabul etmişlerdi. Hatta Marilyn Monroe'ya öyle bir tavır koymuşlardı ki, eski eşi Joe DiMaggio, Sinatra başta olmak üzere hiçbir “fare”nin Monroe'nun cenazesine gelmesine izin vermemişti. Bir sonraki film, Dean Martin ve Jerry Lewis ile oynadığı “Artists and Models” adlı salon komedisi oldu. 
Elli yıllık kariyeri boyunca karşılıklı oynamak istediği tek kişi Marlon Brando ama bu hayali ne 


70 yaşında da 
yaşam ve enerji dolu. 


yazık ki hiç gerçekleşememiş. 1984'te, Debra Winger ve Jack Nicholson ile başrolleri paylaştığı “Sevgi Sözcükleri”yle (Terms of Endearment) en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanana dek 1959'da “Some Came Running”, 1961'de “Apartment” , 1964'te “Sokak Kızı Irma” (Irma La Douce) ve 1978'de “The Turning Point” ile aday oldu. 1950'ler ve 60'lar ne kadar yoğun geçtiyse, 1970'ler o derece sakin geçti. Filmografisine baktığımızda, orta yaşlarını sürdüğü bu dönemde sadece beş sinema filminde oynadığını görüyoruz, ki bir tanesi Jerzy Kosinski'nin kendi romanından senaryoya uyarladığı, Peters Sellers'ın da en özel filmlerinden olan “Being There”. Ama bu görünüm yanıltmamalı, çünkü söz konusu kişi Shirley Maclaine olduğunda, aslında bir şey olmuyormuş gibi gözükse de mutlaka bir şeyler oluyordur! 1970'de ilk kitabı “Dont Fall Off The Mountain”ı yayımlatan oyuncu, televizyonun yükselişe geçmesiyle bu alana yöneldi; ama “Shirley's World” komedi dizisi sadece bir sezon gösterildi. 1976'da Çin ile ilgili “The Other half of the Sky: A China Memoir” adlı bir belgesel çekti ve çok beğenildi. 
Özgürlükçü bir aktivist olarak, Çin'e giden ilk Amerikalı kadın delegasyonunun lideriydi. Aynı yıl, Broadway'de tek kişilik şovu “A Gypsy in My Soul”u sahneledi ve bol alkış aldı. 
Yıllardır “kendisini arama” yolculuğu olarak gördüğü psişik deneyimlerini artık çok satan romanları aracılığıyla insanlarla paylaşmaya başladı, (Ülkemizde “Dışarıda Hiçbir Şey Var”, “İçimdeki Yolculuk”, “Kamino” ve “Sevginin Sonsuz Dansı” isimleriyle basıldı). Bu yönü le, günümüz New Age öğretilerinin çok öncesinde bir akım başlattığını söylüyor ama kendisiyle dalga geçenlerden çok daha fazla kendisiyle dalga geçmekten de geri kalmıyor. 2000 yılında mistik deneyimlerine İspanya'nın kuzeyin- de, Pireneler'de yüzyıllar boyunca pek çok din, siyaset adamı ve mistiklerin yaptığı 
Camino yürüyüşünü, bir tür hac yolculuğunu da ekleyen Maclaine, yolun özelliğinin, 
“Milky Way” yani Samanyolu'nun dünyadaki izdüşümü olduğunu söylüyor. Gruplar halinde ya da tek başına günde 10-12 saat yürüyerek bir yürüyüş meditasyonu olarak gerçekleşen 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ol nidlelm 


Shirley Maclaine 


bu mistik yolculuk, iç huzurunu, evrendeki yeri- nin ne olduğunu ve gerçekte kim olduğunu bulmak isteyenlerce uzun yıllardır yapılıyor ve İspanyol hükümeti, hacılara yollarında yardım edilmesi, su ve yiyecek temin edebilmeleri konusunda güzergah üzerinde yaşayanlara bildiriler gönderiyor. 

195#'te Yapımcı Steven Parker ile evlenen ve 1956'da tek çocuğu Stephanie'yi (Sachi) dünyaya getiren Maclaine, herhalde Hollywood'un sayılı garip evliliklerinden birini, 1987'de boşanana kadar sürdürmüştü. Çift, kısa sürede birbirlerinden koptu, Sachi altı yaşına kadar annesiyle büyüdü, ama üzerlerindeki “mafia tehdidi” nedeniyle babasının yanına, Japonya'ya gitti. (Sachi de oyunculuğu seçti, 80'lerin sonu ve 90'ların başlarında çeşitli yapımlarda boy gösterdi. Ama daha sonra anneliği ağır bastı). Açık evlilikleri nedeniyle Shirley Maclaine, Danny Kaye, Dean Martin, Yves Montand, Robert Mitchum ve Olof Palme ile ilişkiler yaşadı. Yetmişini geçtiği sıralarda, bir Hollywood partisin- de, ünlü yönetmen Oliver Stone'un kendisine patavatsızca sorduğu “Hala sevişiyor musunuz?” sorusuna, elindeki bir bardak şarabı yüzüne fırlatarak cevap vermiş. Erkeklerin cinselliği bir iktidar aracı olarak kullanmalarından ve maşizmlerinden şikayet eden Maclaine, kimsenin kendi yaşındaki bir erkeğe böyle bir soruyu açıkça sormayacağını, Stone'un son derece maço biri olduğunu söylüyor. Mistik yanı olmasına rağmen politik olarak da hep aktif olan oyuncu, demokratlara verdiği destekle de anımsanıyor. 
Özellikle Robert Kennedy'nin seçim kampanyalarında ön saflarda yer alan Maclaine, en unutamadığı rolünün “Sevgi Sözcükleri”ndeki, kendisine Oscar kazandıran Aurora karakteri olduğunu söylüyor. Seyredenleri gözyaşına bo-Şan bir drama olan film, Shirley Maclaine'in elli yaşımdan itibaren adeta alameti farikası olmuştu. Huysuz, bildiğini okuyan, özgür ruhlu ve kavgacı karakterleri yaşatmakta özel bir yetenek sahibi olduğu kesin. “Sevgi Sözcükleri”nin ardından “Madam Souzatska”, “Çelik Manolyalar” (Steel Magnolias) ve “Yaşamın Kıyısın- dan Kartpostallar” (Postcards From the Edge) ile en seviler karakterlerini peş peşe yaratmış oldu. 66 yaşındayken, check-up amacıyla gittiği hastanede, doktorlar test sonuçlarının ardından ciddi bir ifadeyle kendisiyle konuşmak istediklerini söyleyince, kötü bir şeyler duyacağından korkan Maclaine, nasıl böyle sağlıklı olduğu sorusuyla karşılaşınca şaşırmış: “Geçmiş yaşamlarımla ilgili geniş boyutta bilgiye sahibim. Bazen dünya dışı varlıklar benimle konuşuyor. Evimi feng shui'ye göre dekore ettim ve temas edebildiğimce çeşitli frekanslarla ilişkideyim. Tabii bunları sıralamaya başlayınca hepsi tek tek odayı terk etti. Beni çatlak sandılar. Ama çok sağlıklı bir çatlak!” Sir Richard Attenborough'nun yöneteceği “Closing the Ring”de rol alacağı söylenen Shirley Maclainc, hiçbir zaman yaşlılıktan korkmadığını, zaten güzelliğiyle öne çıkmadığını ve bacaklarının güzelliğini de dans ve bale eğitimine borçlu olduğunu söylüyor. M 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Yarım asırlık bir serüven 


Tatlı Irma'dan, huysuz Aurora'ya 50'den fazla filmde oynadığı karakterlere renk ve enerji katan Shirley Maclaine'i izlemek, kesintisiz ve 


garantili eğlence anlamına geliyor. 


The Trouble with Harry, 1955 
Yönetmen: Alfred Hitchcock 

İlk sinema filmi. Gerçekten de omzunda onu kollayan ve sans getiren bir melek olduğuna insanın inanası geliyor. Sakin bir New England kasabası, nefis sonbahar renkleriyle bezeli ama küçük Arnie, elinde tabancası ormanda gezinirken silahla vurulmuş bir ceset bulur. Annesi Jennifer (Shirley Maclean) cesedi teshis eder: eski eşi Harry. Kasabalılar cesedi ne yapacaklanm bir türlü bilemez; gömüp unutmalı mıdırlar yoksa yetkililere haber vermeli midirler? Kısacık saçları ve ışık saçan gözleriyle 21 yasındaki Shirley Maclaine'i izlemek, insana Harry'nin derdini ve hatta tüm dertleri unutturuyor. 


Some Came Running, 1958 
Yönetmen: Vincente Minelli 

James Jones'un romanından uyarlanan bu filmde, Frank Sinatra ve Dean Martin ile başrolü paylasan Maclaine (artık tartısmasız “Rat Pack” üyesi oluyor!), Ginnie Moorehead rolüyle ilk kez en iyi kadın oyuncu ödülüne adaydır. Aslında Joanne Woodward'a teklif edilen rol, oyuncu Frank Sinatra ile oynamak istemediği için reddedince Maclaine'e teklif edilmis. Sinatra, savas gazisi basarısız bir yazarı, Dean Martin ise bir kumarbazı canlandırırken, Maclaine son derece havalı Ginnie rolünde, baştan çıkarıcı bir karakter çiziyor. 


The Apartment, 1960 

Yönetmen: Billy Wilder 

En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallarında 1962 yılının akademi ödüllerini toplayan film, Jack Lemmon ve Maclaine'i bir araya getiren, romans, komedi ve dramın iç içe gectiği tam bir Wilder filmi. Shirley Maclaine de Fran Kubelik karakteriyle en iyi kadın oyuncu dalında “Same 
Came (o Running”ten sonra bir kez daha aday olmustu. 
İsinde yükselmek isteyen yalnız sigortacı C.C. Bud 
Baxter rolünde Jack Lemmon unutulmaz bir portre cizmisti. Dairesini şirketteki yöneticilere metresleriyle kalmaları için ödünç veren Baxter, sirket sahibinin (Fred MacMurray) sevgilisiyle kendi sevgilisinin (Shirley Maclaine) aynı kadın olduğunu öğrenince işler sarpa sarar, 


Irma La Douce, 1963 
Yönetmen: Billy Wilder 
Bir kez daha Maclaine ve Lemmon birarada. Maclaine projeye evet dediğinde senaryoyu okumamıstı bile, cünkü Lemmon ve Wilder'a inancı tamdı! Ahlaksızlığa savas açan ama polislerle kadın su Satıcıları arasındaki anlaşmayı bozduğu icin isinden — olan 
Nestor, sokak kızı Irma'ya asık olur ve istemeden de olsa onun satıcısı durumuna düşer, Sevilen bir müzikalden uyarlanan bu basarılı Wilder filmiyle Maclaine üçüncü kez akademi ödülüne aday oldu ama kazanamadı. 


Sweet Charity, 1969 

Yönetmen: Bob Fosse 

Senaryoda Federico Fellini'nin payı var (konusu Cabiria Geceleri'ne dayanıyor) ve Fosse da usta bir müzikal yönetmeni olma yolunda ilk adımların atarken, ortaya şenlikli bir film çıkması zaten kesindi. Adeta “Cabaret” ve“All That Jazz”ın tohumları bu filmle atılmıştı. Altın kalpli dansçı Charity Hope Valentine gercek askı ararken acaba yapması gereken kadınca hinlikleri başarabilecek mi? 


Terms of Endearment, 1983 

Yönetmen: James L. Brooks 

Larry MeMurtny'nin çok satan kitabından uyarlanan ve gözyaslarının sel gibi aktığı bu filmdeki Aurora Greenway rolüyle en sonunda en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Maclaine, 1996'da “Evening Star"da bir kez daha Aurora olmustu, kızının ölümünden sonra aileyi bir araya tutmaya çalışmış bir büyükanne olarak... Kızıyla tamamen farklı tellerden çalan ve hep bir kendine hayran erkekler topluluğuyla takılıp asla asık olamayan Aurora, sonunda gönlünü kapı komşusu emekli astronot Garrett'a kaptırır. Ama kızı Emma'yı (Debra Winger) kötü yazgısı beklemektedir. 


Postcards From the Edge, 1990 
Yönetmen: Mike Nichols 

Hollywoodzede Carrie Fisher'ın annesi Debbie Reynolds ile hesaplastığı aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, hap ve alkol bağımlısı basarısız oyuncu Suzanne Vale'i Meryl Streep başarıyla canlandırırken, annesi Doris Mann rolünde, gene kendine özgü yorumuyla Shirley Maclaine var. 
Debbie Reynolds'bu hesaplasmada “kendine düsen rolü” oynamak istediyse de Mike Nichols, Shirley Maclaine konüsunda ısrar etmis, iyi ki de etmis. 


k program: 


*VERONICA Nicholas Christopher 


“Halis bir Çingene aşktan ölür...” 


Psiko - felsefe içerikli yazılarıyla tanınan, doğanın “erkek” ve “üzüntü”yü birbirinden ayrı tuttuğunu, aksi durumda erkeğin hayatta kalamadığını söyleyen Tahir Musa Ceylan'dan “erkek” ve “üzüntü”yü bir araya getiren, bu “bir araya geliş”le hayattan yok oluşu ustaca anlatan bir roman. 
Yaşadığı kasabadan üniversiteyi kazandığı büyük kentteki yaşamına “içinde dut ağaçları, üzerinde binlerce sığırcık, çığırıştan, sevinçten hop oturup hop kalkarak ve kendini deli bir rüzgârın savurmasına bırakmış yapraklar gibi hoyrat ve gözükara” başlayan bir gencin karşılıksız kalan, coşku dolu “Merhaba!”sının bumeranga dönüşmesi... Tutkulu bir aşk eşliğinde, giderek “hiç olma”yı, hiçlikte yaşamayı anlatan, edebiyat zengini bir kitap İçi Yoksul. 


İçi Yoksul 
Tahir Musa Ceylan 
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“Kar ve Kaplan” 


Kendine özgü komedi tarzı ve özellikle “Hayat Güzeldir”deki oyuncu ve yönetmenlik performansıyla 

> tanıdığımız Roberto Benigni, 
Irak Savaşı'nın fon oluşturduğu - “KAR VE KAPLAN” (LA TIGRE E 


Ş 
— 
LA NEVE) ile bu kez e) İp yal Li 


anlatıyor. 
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Babası Luigi Benigni'nin 1943-1945 yılları arasında Bergen-Belsen toplama kampında yaşadıklarından yola çıkarak çektiği, toplama kampında öldüğü ana kadar, oğlunu bir oyun oynadıklarına inandırmaktan bir an bile vazgeçmeyen Guido rolünde izlediğimiz Roberto Benigni, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği “Hayat Güzeldir” ile akademi ödülleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinin sinema ödüllerini toplamıştı. Başrolleri gerçek hayatta 1991 yılında evlendiği Nicoletta Braschi ile paylaştığı film, bazı çevrelerce, toplama kamplarına ve Nazi zulmüne fazla hafif ve komik bir çerçeveden baktığı görüşüyle eleştirilmişti ama Benigni'nin, filmini henüz vizyona girmeden önce Milano'daki Yahudi cemaati- nin bazı önde gelen isimlerine izlettirerek onay aldığı biliniyor. Filmin dayandığı nokta zaten politik değil, insan ruhuna dair şeyler anlatmasıydı: en zor ve berbat koşullarda bile hayatın güzel ve umut dolu olduğuna inanmak. 

Sinema tarihinde sadece Sir Laurence Olivier ve Roberto Benigni'nin kendi kendilerini yönettikleri filmleriyle Oscar ödülü aldıklarını hatırlatalım. Bundan sonra, eşiyle ortak kurduğu Melampo yapım şirketi bünyesinde, “Hayat Güzeldir”in gişe başarısı sayesinde, İtalyan sinemasının en geniş bütçeli filmi olarak bilinen (45 milyon dolar) “Pinocchio”yu yöneten Benigni, hiç iyi eleştiriler almadı ve zarar etti. Üstelik İngilizce olmayan bir rolde en kötü oyuncu Razzie'sini kazanan ilk aktör oldu. Aslında filmi, Benigni'nin bir dahi oldugunu söyleyen Federico Fellini yönetecekti, ama bu gerçekleşmeden Fellini ne yazık ki hayata veda etti. Filmin en büyük şanssızlığı belkide bu oldu. 

1952'de Toskana'da dünyaya gelen Benigni, çiftçi bir karı kocanın üç kızından sonra doğan oğulları. Oldukça fakir ama duygusal olarak zengin bir çocukluk geçirdiğini söylüyor. Çocukluğunda rahip okuluna gidiyor, kasabalarına gelen bir sirkte sihirbazın asistanı oluyor. 
Oyuncu olarak kariyeri, 1970lerin başında Roma'daki bazı avangard tiyatrolarla başlıyor. 
Toto, Buster Keaton ve tabii en çok Charlie Chaplin, özellikle bir enstrüman olarak bedenini kullanmasında etkisi altında kaldığı komedyenlerin başında geliyorlar. Bernardo Bertolucci'nin yönetmen kardeşi Giuseppe Bertolucci ile tanıştığında, doğduğu küçük kasabaya dair anıları, ikisine yazı malzemesi oluyor ve birlikte bir senaryo yazıyorlar. Sonra bir kez daha bir büyücünün asistanı olarak buluyor kendisini: Federico Fellini'nin, 1990'da çektiği “La Voce Della Luna”da rol alırken, ileride yönetmen olduğunda kullanacağı pek çok pratik bilgiye usta yönetmen sayesinde ulaşmış oluyor. 

1988'de “Tl Piccolo Diavolo” ile birlikte ilk kez işbirliği yaptığı ünlü İtalyan senarist Vincenzo Cerami ile (daha sonra “TI Mostro”, “Hayat Güzeldir”, “Pinocchio” ve “Kar ve Kaplan”ı da birlikte yazdılar) ülkemizde “Kürdan Joe” adıyla gösterilen ve İtalyan sinemasının gişe hasılatı açısından yüzakı olan “Johhny Stecchino”yu yazdı ve yönetti. 1986'da Amerikan 


gercek hayattaki beraberlikleri 
£ beyazperdede devam ettiriyor. : 


bağımsız sinemasının en özgün isimlerinden Jim Jarmusch'un “Down by Low”un da eşi Ni- 


coletta Braschi ile rol aldı. Jarmusch'un 1986'dan 2003'e dek değişik zamanlarda birbirinden ayrı hikayeler çektiği “Coffee and Cigarettes”deki 6 dakikalık sekansta oynadı. Jarmusch ile bir kez daha 1991 yılında “Night on Earth”deki taksi şoförü rolü için bir araya geldi. 

“Pinocchio”dan sonra Benigni bir kez daha hem yapımcı hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak “Kar ve Kaplan” projesiyle 


Attilio (Roberto Benigni) 
sürekli aynı düşü görüyor: Vittoria 

(Nicoletta 
Braschi) ile bu kılıkta evlendiği 


Attilio, Vittoria için her şeyi yapmaya göze alan gerçek bir romantik. 


perdeye dönüyor. “Hayat Güzeldir”in başarısının ertesinde, beklentilerin yüksek olması belki de “Pinocchio”nun beğenilmesinde ve objektif olarak değerlendirilmesinde ketleyici bir etken oldu. “Kar ve Kaplan”da Benigni'nin bir kozu da Jean Reno'nun varlığı. Reno, ne zaman İtalya'ya gitse, ünlü yönetmene çeşitli medya kanallarıyla beraber çalışmaları için bir sinyal yollarmış. “Kar ve Kaplan”daki Iraklı şair Fouad rolünü teklif etmek için Paris'e gelen Benigni ile görüşen Reno, sadece onunla çalışacak olmanın projeyi kabulünde rol oyna-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En iyi filminin “Kar've Kaplan” olduğunu söyleyeni Benigni bakalım bu Köz de aynı başayiYi yakalayabilecek mi? 


dığını söylüyor. Fouad karakteriyle ilgili olarak da şunları söylüyor: “Fouad bir şâir, güzelliği seven biri; duyguların, bakışların ve genelde hayatın güzelliğini seven biri. Irak'ı 
18 yıl önce terk etmiş, çünkü devlete daha 
fazla dayanamamış ama geri geldiğinde de daha iyi bir düzenle karşılaşmamış. Kültürel anıların harap edildiğini -ki bunlar aynı zamanda onun için güzelliğin ve kendi anıları- nın da simgeleri- görüyor. Buna tahammül edemiyor, tüm bunlar intiharı için bir neden. 
Aslında hayata aşık biri”, Aksiyon filmlerinin karizmatik oyuncusu Reno, ilk kez bir şairi canlandırıyor ve şiddetin karakterinin çevresinde dolaşıp ona geçmediği bir rolde izliyoruz. Çünkü bir şair olarak şiddet, Fouad'ın kelimelerinde var sadece, Çekimlerde dil sorunu yaşamayan Reno, İtalya'ya sık gidip geldiği için ve “Derinlik Sarhoşlu-Şundan beri İtalyanca'ya hakim olduğunu; Arapça'yı ise kısa sürede öğrenilemeyecek kadar karışık ve zor bir dil olduğu için ses bilgisiyle hallettiğini söylüyor. Filmin hem yapımcısı hem de yönetmeniyle karşılıklı rol yapmaktan büyük keyif alan Reno, “Birlikte film çekiyorduk, her gün beraberdik ve bir 


gün bile Roberto'nun ağzından olumsuz bir . 


sey duymadım” diyor. 

“Kar ve Kaplan”ın müzikleri “Hayat Güzeldir” ve “Pinocchio”da da adına rastladığımız Nicola Piovani'ye ait. Ama, özellikle Francis Ford Coppola ve Jim Jarmusch filmlerinde küçük büyük roller alan ve filmler için şarkılar besteleyen ünlü müzisyen Tom Waits'in varlığı da sinema ve müzikseverleri mutlu edeceğe benziyor. İçki ve sigaranın da etkisiyle değişik bir sese sahip, müzik dünyasının en bohem ve avangard isimlerinden Waits, 
25 yıllık hayat arkadaşı Katherine Brennan 
ile birlikte imza attığı “You Can Never Hold Back Spring” adlı şarkısıyla, filmin renklerinden biri olarak karşımıza çıkacak. 
“Hayat Güzeldir”den sonra bu kez de “aşk güzeldir” diyen Benigni, Trak Savaşı'nın ilk belirtilerinin ortaya çıktığı döneme hikayesini yerleştiriyor. Öğretim görevlisi ve şair Attilio'yu canlandıran Benigni, yine eşi Nicoletta Braschi'nin canlandırdığı kitap editörü Vittoria'ya aşık, ısrarcı ve saf bir karakteri canlandırıyor. Vittoria'nın Iraklı şair Fouad'ın (Jean Reno) biyografisi için onunla Irak'a gitmesi ve savaşın başlangıcında yaralanıp komaya girmesiyle, Attilio soluğu Irak'ta alır. İnatçılığı ve şansı sayesinde Kızıl Haç delegesi kimliğine bürünüp Vittoria'nın yattığı hastaneye ulaşır. Gerekli ilaçları aramaya başlar ve bu sırada pek çok traji komik olayın içinde bulur kendini. Artık tek amacı, Vittoria'yı yaşatmaktır; tıpkı “Hayat Güzeldir”in Guido'su gibi, umutsuzluğa asla yenilmez ve aşkının verdiği güçle sonuna dek mücadele eder. 

Benigni, bu filmin uzun süredir yapmak istediği bir film olduğunu söylüyor: “Proje, aşk dışında hiçbir amaç ve düşünce taşımıyordu. 
Öykünün kahramanları, dünyadaki en sarsıcı, en büyük ve en devrimci duyguyla; aşkla bileylenmişlerdi.” Benigni, aşkın, hayattaki en önemli duygu olduğuna inanıyor. Uğruna ölmeye değecek tek duygu. 
Attilio, şair oluşunun da kendine kattığı coşkulu ve eksantrik kişiliğiyle, sırılsıklam aşık olduğu, sürekli rüyasında —kendi üstünde sadece iç çamaşırları varken- evlenirken gördüğü Vittoria'ya deli gibi aşık ama bu karşılıksız. Üstelik Vittoria'nın ona karşı duyguları son derece olumsuz. Ama Attilio, Vittoria için dünyanın bir ucuna, üstelik sıcak savaşın dehşetini hissettirdiği, her yere kan ve gözyaşının hakim olmaya başladığı Irak'a gitmekte bir an bile tereddüt etmiyor. İlaç bulmak için çatışmaların ortasına dalıyor, dil bilmiyor, mayın tarlasına düşüyor. Çünkü Attilio için sevdiği kadının ölümü, tüm dünyanın ölümü anlamına geliyor: “Umarım bu öykü, izleyenlere sürprizler, baştan çıkarıcı duygular, eğlence ve hareket yaşatır. Tabii hepsini birden yaşatmak pek kolay değil ama bunlardan sadece birini bile yaşatsa, iyi bir şey yaptım diyebilirim...” Bl 


“Ask, dün 


Roberto Benigni, bir kez daha savaşa karşı sevgiyi, | mizahı biraraya getiriyor. Aşkın gücüne ve yaratacağı mucizelere inanan yönetmen, senaryosunu pek çok ünlü şairin dizeleriyle süslemiş. 


Filmi çekme fikri nereden geldi? 

Gerçek bir niyetlenme söz konusuysa ve fikir özel bir olgudan kaynaklanmıyorsa, filmler güzel olur. Bu film duygulara ve arzuya yönelik bir film. Kahraman, ask icin yapacağı mücadeleyi savaşın içinde yer alan bir ülkede yapmaya hazır. Irak Savası bugün, hepimizin kabuslarının yansıması. Benim için bu fenomen, bu aşkın deliliğini tasvirde ideal bir fon olusturdu, tıpkı bir zamanların masalları gibi. Film, yoğun bir arzudan doğdu; güldüren ve ağlatan bir aşk öyküsü yapma arzusundan. Asktan daha asil bir duygu yoktur. 


Filmde, ayrıca siirin evrensel gücüyle savaşın yok edici gücünü karsılastırma fikri de var... 
Aslında bu soru filmin temalarından biri. 
Kontrol noktası sekansında, Attilio ile Amerikan askerleri arasında savaş ve şiir karsılasıyordu. 
Bu iki evren birbirinden o kadar uzaktı ki kimse ne olup bittiğini anlamıyordu. Şiirin savaşın tersine sahip olduğu şey iyiliktir. Oscar Wilde savasın, insanların yüreğinde doğan bir bayağılığı sembolize ettiğini söylemis. Bu filmde de bayağılık ve güzellik karşı karsıya geliyor. 


Sembolik olarak dil sınırları aşıyor. 
Karakterler Arapca, İtalyanca, İngilizce konuşuyor ve bu iletişimi engellemiyor. 
Kesinlikle! Tüm dillerin besiği Babil Kulesi'nin bulunduğu coğrafyayı bombalama olgusunun ne kadar yok edici bir eylem olduğunu göstermek istiyordum. Burası dünyanın en eski, kutsal toprağı. Filmde dil bir engel değil. Herkes sembolik olarak aynı dili konuşuyor. Benim için dünyayla siirsel bir iliskisi olan herkes nerede olursa olsun derdini anlatabilir. 


Fouad'ın intiharı son bir şiirsel eylem olarak ele alınabilir mi? 

Evet, artık üretilmeyen bir düsünüsün son jesti . 
Ne yazık ki tüm savaşlar esnasında yasandı; bilhassa TI. Dünya Savası sürerken. Birçok entelektüel, filozof ve şair, sonu gelmez siddet ve barbarlığa dayanamayarak intihar etti. Fouad'ın intiharı, etrafında herkes ölürken onun verdiği tek cevap değildi. Bu eylem, savasın dehşetinin bir göstergesiydi. 


| 


nın en devrimci duygusu...” 


Attilio karakteri sonunda tamamlayıcı bir eylem gerceklestiriyor: asık olduğu Vittoria'nın hayatını kurtarıyor. Ve aşk da onu kurtarıyor. 
Doğru, Attilio hayata bağlı, çünkü Vittoria'ya asık. Birine asık olunca bir kez daha doğmuş gibi oluruz. Ölümden korkuyor ama ask ona bu korkuyu asması için yardım ediyor. Attilio askın etkisi altında, yani dünyanın en devrimci duygusunun. Her birimiz derinden bağlandıgımız seyi her ne savası olursa olsun savunma gücünü elde ederiz. 


Fouad filmde “Dünya insansız basladı ve onsuz bitecek” diyor. 

Levi-Strauss'u anarken, Fouad insan doğasıyla ilgili ideolojik olmayan ama antropolojik bir analiz yapıyor. Evrensel bir söylemle “savasın, dünyanın var olusundan beri insanların en derin arzusu olduğunu yadsıyabilir miyiz?” diyor. Savası doğuran sey insanların kalbinde var. Attilio'nun yasamı en derinden sevdiği de bir gerçek. 


Eğer filmi daha edebi bazda ele alsaydınız, daha çok aşka ağıt ya da toplum üzerine bir hiciv mi söz konusu olurdu? 

Bu, hiç tereddütsüz ask üzerine bir film, Bir ask, Racine'in dediği gibi, sırtına yapışan vahşi bir hayvan gibi seni sürükler, kemirir ve casmuş bir atın öfkesiyle seni alıp götürür. Karakteri delilik yönlendiriyor: bu kadını seviyor ve onun için cehenneme gidiyor. Tıpkı Eurydice'i arayan Orphee gibi, tıpkı masallardaki sevdiği kadını kurtarmak için bir çok engelin üstesinden gelenler gibi. 


Pek çok sairden alıntılar var: Neruda, Hikmet, Montale, Eluard gibi. Hangi kriterlere göre bunları seçip kullandınız? 

Doğrudan alıntılar var ama ben sık sık dizeleri, düzyazı seklinde, konuşmalarda kullandım. Bu tıpkı Visconti'nin film setindeki her zaman kapalı olan çekmecelerde gerçek mücevherler olmasım istemesi gibi bir seydi.Oyuncuların içerde gerçek mücevherler olduğunu bilince daha iyi oynadıklarını düşünüyordu. Filmimdeki pek çok replikte alıntı dizeler var ve bunlar Visconti filmterindeki mücevherler gibiler: gerekliler, kaynağı bilinmese de en önemli noktayı oluşturuyorlar. 


Filmin düssel bir yanı da var... 

Düşlerden bahsetmeden ne şiirden ne de diğer sanat dallarından bahsedilebilir. Hayal, tüm yaratıcılığın köküdür ve sahip olduğumuz en asil seydir. Victor Hugo “şiirler bulutların içindedir” diyordu, ama bulutların icinde simsekler de vardır ve sairler şiddetle “sarj” olurlar, ceplerinde fırtınalar tasırlar. Her gece Attilio Vittoria'yı düşünde görüyordu. Filmin düssel boyutu, gerçek ve kabusun karışımını içermekte. 


Filmde De Chirico'nun bir tablosunu anıştıran bir sahne var: bir meydanın ortasında bası kesilmis bir heykel... 

De Chirico veya Dali'den bahsedilebileceği gibi bir cocuğun çizgisini de hatırlatıyor, cünkü hatlar son derece basit. Bu iki zavallı şairin, tıpkı içimizden birinin yapabileceği gibi hayatla ilgili tartışmalarının yasattığı duyguyu cok seviyorum. 
Filmin benim için en coşturucu sahnelerinden biri. Bombalanan bir gökyüzünün altında bir diktatörün kafasının üstünde oturduğumuz sırada, (hiçliği sembolize eden başsız heykel) Jean Reno bana bazı zamanlar Tanrı'nın, asağıdan yıldızlı gökyüzüne bakmak için yeryüzüne indiğini söylüyor. Tüm bunlar bana büyük bir güce sahip olmak gibi gözüküyor. 


Filmdeki çalışma arkadaşlarınızdan bahsedetim. Uzun zamandır sizle suçortaklığı yapanlar var; Nicoletta Braschi, Nicola Piovani, Vincenzo Cerami gibi. Jean Reno'yu seçmek nereden aklınıza geldi? 

Bu tıpkı filmi çekmem için duyduğum itki gibi: bir arzu. Jean Reno daha önce hiç görmediğim en sinematografik yüzlerden biri. Ne yaparsa yapsın, gerçekte de olduğu gibi, sinemaya dönüşüyor. 
Yüzünün ve bakısının gücü karsısında şaşkına dönüyorum. Çok ender bulunan bir şey! Her zaman aksiyon filmleri yapan onun gibi biri için bu sair karakteri, diğer güçlü adam tiplemelerinin öyle tersi ki. Bununla beraber Fouad, onun yorumladığı en güc karakterlerden biri. 


'Benigni, savaşı sadece arka fonda kullanıyor ve ideolojik açıdan mesaj vermiyor. “Hayat Güzeldir”i de sadece bir Komedyen gözüyle çektiğinin altını çiziyor. 


Ona rolü nasıl teklif ettiniz? 

Bir aksam, rol için birilerini arıyordum. Bir İtalyan kanalında “Roberto Benigni ile çalışmak isterdim” diyen Jean Reno'ya rastladım, Bunun üstüne onunla tanışmak için Paris'e geldim. Ama onun gibi uluslararası üne sahip, günümüz sinemasının bugün eksiğini cektiği asil özelliklere haiz bir starla tanısmak zor oldu. Yetersiz Fransızcamla ona filmin öyküsünden bahsettim. 
İyi anlayıp anlamadığından emin değilim. 
Sonuçta ben konuşmamı bitirmeden önce bana, senaryoyu okumadığı halde kabul ettiğini söyledi. 
Bir sair gibi üç kelimeye imza attı. 


Karakterine sizin öngörmediğiniz seyler de kattı mı? 

Kesinlikle! Başlangıçta daha yaslı birini düsünmüstüm. Jean'ı secmek bana tüm senaryoyu yeniden yazdırdı. Bana büyük güç ve çok fazla fikir verdi, çünkü bilgelik taşıyan ve hayatı son derece seven biri. 


Diğer filmlerinizin yanında bu filmi nasıl konumlandırıyorsunuz? 
Bu en güzeli! 


Sizin için ideolojik bir film söz konusu olabilir mi? 


Hayır, ideolojik filmler akıldan iceri girer ve ertesi gün aym yerden çıkarlar. Bu film yürekten içeri giriyor ve yürek aklı en dipteki özü. 
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, Narnia Günlükleri 


Kış masalı 


“Yüzüklerin Efendisi”yle karşılaştırılan ve “Harry Potter”a rakip gösterilen yeni bir fantastik macera filmleri serisinin başlangıcı olacak “NARNIA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP” (The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe) bu yılın en iddialı stüdyo 


yapımlarından biri. “Shrek” filmlerinin yönetmeni Andrew Adamson'ın, C.S.Lewis'in ünlü çocuk 

kitapları serisinden uyarladığı film, konuşan hayvanlar, cüceler, devler, periler, cinler ve daha bir sürü mitolojik yaratıkla dolu sihirli bir dünyanın kapılarını açıyor. ikinci Dünya Savaşı en karanlık günlerinde büyük bir evin boş bir odasındaki dolaptan içeri giren dört kardeş, kendilerini Narnia adlı bir dünyada buluyorlar. DERLEYEN: SENEM ERDİNE 


bei ngiliz edebiyatının dünyaca tanınmış klasiklerinden biri daha beyazperdede. 
En basit tarifiyle, I.. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu terör ortamından kaçarken tesadüfen keşfettikleri büyülü bir aya sığınan dört çocuğun hikayesi “As-Tan, Cadı ve Dolap”. İyiyle kötünün çatışması, dostluğun, ailenin, dayanışmanın ve inancın değeri gibi klasik temaları ele alan hikaye, yayınlandığı günden bu yana yetişkinlerin ve hatta seçkin edebiyat çevrelerinin ilgisini çekmeye devam etse de çocuklar için yazılmış aslında. II. Dünya Savaşı sırasında Londralı çocuklar Alman hava saldırılarından korunmak üzere ailelerinden ayrılıp kırsal kesimlerdeki uzak akrabaların yanına yerleştirilirken kendi çocuğu olmayan yazar C.S.Lewis'in Kilns'teki evine de dört çocuk gönderilmiş. I, Dünya Savaşı'nda kendisi de cepheye gitmiş olan yazar, savaşın bu dört çocuk üzerindeki etkisine yakından şahit olduğu Tl. 
Dünya Savaşı günlerinde yazmaya başlamış “Aslan, Cadı ve Dolap”ı. Sade, samimi ve akıcı bir dille yazılmış olan hikayeyi okuduğunuzda yazarın gerçekten de yetişkinlerin cehenneme çevirdiği bir dünyada kaderlerine boyun eğmekten başka çaresi kalmayan bu masum çocuklara işler ne kadar kötüye giderse gitsin kendi kaderlerini değişrebilme şansına sahip oldukları hayali bir dünya sunmak istediğini düşünüyorsunuz. 
Tabii biraz da, “Narnia Günlükleri”nin önsözünde yazıldığı gibi, kendi okumak istediği kitaplar yazmak üzere yola çıkmış Lewis. 
attığı hayali dünyanın zenginliği ve inandırıcılığı, kitapların zamana meydan okuyan virer klasiğe dönüşmüş olması ve dünya çazındaki popülaritesi bakımından “Yüzükle-Efendisi”ne benzetilen seri, bugüne ka- pek çok kez sahneye ve birkaç kez de te- 
<vizyona uyarlanmış ancak daha önce hiç si- 


nemada ele alınmamıştı. Serinin ikinci kitabı “Aslan, Cadı ve Dolap”ın bunca yıl sonra simdi 150 milyon dolarlık büyük bir prodüksiyonla beyazperdeye taşınmış olmasında fantastik edebiyat uyarlamalarının son yıllarda gişede gösterdikleri olağanüstü başarının büyük payı var şüphesiz. Peter Jackson'ın “Yüzüklerin Efendisi”ni çekebilmek için stüdyo kapılarını aşındırdığı günler geride kaldı. Bir zamanlar pahalı fantastik filmlerle riske girmekten çekinen stüdyo yöneticileri şimdi “Yüzüklerin Efendisi”, “Harry Potter” ya da “Matrix” gibi geniş kitlelerin her bölümünü merakla beklediği yeni seriler yaratabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. 2003'e kadar New Line Cinema'nın “Yüzüklerin Efendisi”yle rekabet eden Warner Bros.'un 


“Harry Potter”ına karşı şimdi, ilk filmin başarılı olması durumunda Walt Disney/Wal- den Media ortaklığının yeni serisi olacak “Narnia Günlükleri” rakip gösteriliyor. Stüdyolar arasındaki ticari savaş biz seyircileri o kadar ilgilendirmiyor tabii. Bizler, perdede gördüklerimizle ilgileniyoruz ve doğrusu son yıllarda çoğumuz, bizi aylar öncesinden meraklandıran ve sinemaya gitmeyi her zamankinden heyecan verici kılan “Star Wars”, “Matrix” ve “Yüzüklerin Efendisi” gibi serilerin hemen hemen aynı anda sona ermis olmasından kaynaklanan bir boşluk hissediyoruz. Dolayısıyla “Narnia Günlükleri” biraz da bu boşluğu doldurma ihtimali nedeniyle ilgimizi çekiyor şu anda. 

“Narnia Günlükleri”nin İş Bankası Kültür 


Cadı, Edmund'ı uyla kandırıyor. 
s 
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Pevensie kardeşlerin en büyüğü Peter, Narnia'da cesur bir savaşçıya dönüşüyor. 


# 


“Filmin dini alt metniyle ilgili meseleler beni hiç ilgilendirmiyor. 
Evangelistler'in yaptığı bir film olmadığı ortada; ben içinde olduğuma göre, bırakın Allah aşkına!” Tilda Swinton 


karakter değil, Narnia'daki kötülüğün cisimleşmiş hal 


Ablası Susan'ın aksine küçük Lucy, en zor anlarda bile umudunu kaybetmiyor. 
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Narnia'yı yeniden bahara kavuşturan savaşın kahramanları birarada; Aslan ve Pevensie kardesler. 


Yayınları'ndan çıkan Türkçe baskısında serinin yedi bölümünü birarada, hikayenin gelişimine uygun kronolojiye göre sıralanmış halde bulmak mümkün, Ancak kimi okurlar kitapları yazılıp yayınlandıkları sırayla okumanın daha heyecan verici olduğu görüşündeler. Filmin yapımcıları da aynı fikirde olmalılar ki serinin beyazperde uyarlamasını hikayenin kronolojisine göre ikinci bölüm olmasına karşılık Lewis'in yazdığı ilk kitapla başlatıyorlar. Başta da söylediğimiz gibi II, Dünya Savaşı sırasında bombardımandan korunmak için kırsal kesimdeki bir yakınlarının yanına gönderilen dört kardehikayesi anlatılıyor “Aslan, Cadı ve Do- 
»”ta. Yağmurlu bir günde biraz eğlenmek n Profesör'ün eski eşyalarla dolu evinde aklambaç oynamaya karar veren Lucy, Edund, Susan ve Peter, bu sırada odalardan de sihirli bir dolap bulurlar. Dolabın girdiklerinde karşılarına karlarla kaplı leyici bir dünya çıkar. Konuşan hayvanu ve orman perilerinin, bir sürü mitoojik yaratığın yaşadığı kocaman bir masal e benzeyen bir paralel evrendir Nar- 
3 ve çok uzun zamandır güçlü bir büyücü 
Beyaz Cadı tarafından sonsuz bir kışa m edilmistir. Yüreğinde iyilik barın- 
#ran her canlının Beyaz Cadı'nın muhafızanna yakalanmak korkusuyla büyük bir ses- 


göl li. Dünya Savaşı yüzünden tüm gücünü kaybettiğini hisseden ve sonra Narnla'da yeniden eski gücüne kavuşan bir ailenin hikayesi.” Andrew Adamson 


sizlik içinde yaşadığı, birçoğunun da Beyaz Cadı'nın şatosunun bahçesindeki buzdan heykeller mezarlığındaki yerini aldığı, neşeden ve her türlü yaşam belirtisinden uzak beyaz ve soğuk bir dünyadır Narnia. Ancak günün birinde bilge Aslan'ın geri döneceği ve dört çocuğun yardımıyla Namia'yı yeniden bahara kavuşturacağı yolunda bir kehanet dilden dile dolaşmaktadır. Dolabın kapısından adımını atan dört kardeş, IL. Dünya Savaşı'nın sürdüğü kendi dünyalarını geride bırakarak Namia'ya geçtiklerinde bütün bunlardan habersizlerdir elbette ancak çok geçmeden Aslan'la karşılaşır ve kendilerini iyiyle kötünün epik boyutlardaki mücadelesine sahne olacak büyük bir maceranın tam ortasında bulurlar. 

Walden Media/Disney ortaklığıyla hayata geçirilen projenin yapımcıları, “Yüzüklerin Ffendisi”ni aratmayacak çeşitlilikte bir canlı nüfusuna sahip çok zengin bir fantastik dünya sunan bu hikayeyi okuyucunun zihnindeki canlılıkta beyazperdeye yansıtabilecek yönetmeni ararken günümüzün ünlü yö- 


netmenlerinden birçoğunu düşündüklerini söylüyorlar, ancak sonunda, henüz yalnızca iki animasyon yönetmiş bir sinemacı olan Andrew Adamson'ın “Shrek” filmlerinin başarısında kendini gösteren vizyonunu bu projeye hepsinden daha uygun bulmuşlar. 
“Narnia”yı perdeye aktarmak konusundaki heyecanı, hikayeye yaklaşımındaki kararlılık ve perdede fantastik dünyalar yaratmaya kalktığınızda en çok ihtiyaç duyacağınız şey olan özel efektler konusundaki bilgisi ve deyapımcıları etkileyen Adamson, izüklerin Efendisi”nin yönetmeni Peter Jackson gibi Yeni Zelandalı. Kariyerine 20 yıl önce memleketi Yeni Zelanda'daki bir animasyon şirketinde bilgisayar animasyonuyla başlamış. 1991'de Dreamworks ortaklığında faaliyet gösteren ünlü efekt şirketi Pacific Data Images'a girdikten sonra birçok Hollywood filminde görsel efekt süpervizörü olarak çalışmış. PDI'dan bağımsız olarak çalıştığı filmler arasında “Batman Forever”, “A Time To Kil” ve “Batman & Robin” de yar. İlk yönetmenlik denemesi, 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“Narnia Günlükleri” 


Beyaz Cadı Jadis/Tilda Swinton 


ği 


Narnia'yı sonsuz bir kışa mahkum 
> eden, yüreğinde iyilik tasıyan her canlıyı buzdan birer heykele dönüstürerek yasamı, neseyi ve mutluluğu hatırlatan her şeyin üzerini kardan bir örtüyle kapatan Beyaz Cadı, hikayenin en kötü ama aynı zamanda en etkileyici karakteri. Bu rolde, son zamanlarda “Constantine” gibi Hollywood filmlerinde görmeye başlamış olsak da bugüne kadar hep sıradısı yönetmenlerin çektiği bağımsız filmlerde, cesaret gerektiren, sıradışı rollerde izlediğimiz İskoçyalı oyuncu Tilda Swinton” izleyeceğiz. Kariyerine İngiliz yönetmen Derek Jarman'la başlayan ve uzun yıllar Jarman'ın sessiz filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olarak özellikle kült film izleyicileri arasında kendine özgü bir hayran kitlesi edinen oyuncu ilk kez Sally Potter'ın Virginia Woolf uyarlaması “Orlando”daki performansıyla daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı, “Aslan, Cadı ve Dolap”ın yönetmeni Andrew Adamson da onu bu filmde fark etmiş. 
0 zamandan beri Lynn Hershman-Leeson'ın 
“Conceiving Ada” ve “Teknolust” adlı iki filminde, Susan Streitfeld'in “Female Perversions”ında, Tim Roth'un “The War Zone"unda, Robert Lepage'ın “Possible Words” adlı filminde rol alan Swinton, 2000 yılında David Siegel ve Scott McGeehee'nin yönettiği “The Deep End”deki rolüyle uluslararası festivallerde çok sayıda ödül kazandı ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Son yıllarda Hollywood yapımı filmlerde de rol almaya baslayan oyuncuyu Spike Jonze'un filmi “Adaptation”da ve Keanu Reeves'le birlikte “Constantine”de izlemistik. En son, David McKenzie'nin “Young Adam”ında, Mike Mills'in “Thumbsucker”ında ve Bill Murray'la birlikte Jim Jarmusch'un filmi “Broken Flowers”ta rol aldı. 

Daha filmi izlemeden, yalnızca basına dağıtılan fotoğraflara bakıldığında bile soluk teni, soğuk bakışları ve sıradışı güzelliğiyle Beyaz Cadı rolüne çok yakışmış görünen oyuncu, kendisinden önce Michelle Pfeiffer'a teklif edilen ancak Pfeiffer'ın zamanlama sorunları nedeniyle kabul edemediği bu rolü yönetmen Andrew Adamson'la işbirliği içinde, filmlerdeki ve masallardaki kötü kadın kliselerinden uzak kalmaya çalışarak yorumlamış, İki çocuk sahibi olan oyuncu çocukları öfkeden ya da lü tehditlerden çok soğukluğun ürküttüğünü düşünüyor. “Öfkeli olmak cocukları korkutmuyor” diyor. “Çünkü bu sadece onlara yetişkinlerin de öfkelenebileceğini gösteriyor o kadar. Çocukları asıl korkutan, onların asla yapmadıkları bir sey, yani soğuk davranmak, duygusal kayıtsızlık, otoriter ve sessiz olmak.” 
Bu düşünceden yola çıkarak canlandırdığı Beyaz Cadı'nın dış görünümünün ve tabii kostümlerinin tasarlanmasına da katkıda bulunmuş Swinton. “Beyaz Cadı'nın modem bir 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İ Soluk teni, soğuk bakışları ve sıradışı güzelliğiyle Swinton, Karlar Kraliçesi'ni andıran Beyaz Cadı rolüne çok yakışmış. 


görünüme ve kendine özgü bir cazibeye sahip olması gerektiğini düşündük” diyor. “Fantastik sinemanın en sevdiğim karakterlerinden birisi olan “Oz Büyücüsü'ndeki İyi Cadı'dan etkilendim biraz. Kötü kadın karakterinin sembollerinden olan siyah saç, kırmızı ruj ya da siyah kuyruklu sürme tarzı kliselerden uzak durduk. 
Bir de üzerindeki giysilerin Jadis'in duygu durumuna göre kendi kendine değisebileceği geldi aklınıza. Beyaz Cadı filmde hiç kıyafet değistirmiyor ama içinde bulunduğu ruh durumuna göre üzerindeki kıyafetler sekil ve renk değistiriyor. Gücünün yerinde olduğu buzdan sarayındayken üzerindeki giysi görkemli bir 


balo kıyafetine benziyor örneğin, ama isler ters gitmeye başladığında giysi küçülüp daralıyor ve daha koyu bir renk alıyor.” 

İlk kez bu çapta bir Hollywood prodüksiyonun- da yer almayı kabul eden bağımsız filmlerin kraliçesi, sevenlerini hayalkırıklığına uğratmaktan korkmuyor. “Bu film, önceki islerimden büyük bir kopus gibi gelmiyor bana” diyor. 
“Hayatım boyunca özel efektli filmlerde oynamısım gibi geliyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Beyaz Cadı'yı oynamam Derek Jarman'ın da hoşuna giderdi diye düşünüyorum. Bir sekilde tabloyu tamamlıyor gerçekten. 
Zaten hep fantezi filmleri yapıyormuş gibi 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Günlükleri 


ılı animasyon filmle- an “Shrek”ti biliyorsunuz. Hendan da aynı keli 2 Sey 


rinden biris 


Bu ay ci nl 
Dolap 


yıllık bir süreç içinde n defalarca okumuştum” diyor. “Bu süre içinde gerçek anlamda da hissetmiştim kendim gumdan hatırladığım. 
hne ol iğ dolu, büyü bu hikayeyi perdeye taşım mayi çok istiyordum.” 


Profesör Kirke rolünde Jim 
Broadbent. 


” 


ia'yı perdede canlandırırken en çok önemsediği şey, s6 çekten varolduğuna inandırmak o Narnia'yı yalnızca çocukların hayal dünyasının bir parçası, TI. Dünya Sava mak için zihinlerin: ğı olarak görmüyorum” diyor. “Gerçekten varolan bir paralel evren olarak i Bizim dünyamızla arasında bir: 


veb Peter Pan' gibi hikayenin sonunda der Sy birisinin h 


ŞÜneceğiniz tama len inandırıcı bir dünya kurmalıydık. Bütünüyle kendine i 


Edmund, ateş altındaki 
Londra'dan ayrılmadan önce annesiyle (Judy 
Meintosh) beraber. 


ödülü kazanan “The Life and Death of Pet Sellers”ı yazdılar) senaryo üzerinde çalışma- 


nia'da yeniden es 

nin hikayesi. Dört çocuk, bu yeni düny ç kazanmakla kalmıyor o ülkedeki sav: ane çözümü haline geliyorlar. Ve an 


maları mümkün. İşte böyl çıktık.” 


Gi m yl öy 


eni bir dün 


< 


— 


Hawtiiorne) gatsfından kar$ilahiyorlar. 


>— -K 
| 


Sihirli dolabı ilK keşfeden Lucy. 


Senaryo üzerinde çalışırken filme uyarlanacak kitabı yeniden okuduklarında hatırladıklarından çok daha kısa ve sade bir hikayeyle karşılaşmışlar. “Herkes hikayeyi oldu-Zundan çok daha uzun ve ayrıntılı hatırlıyordu” diyor senaryo yazarı MeFcely, “Bu Lewis'in başarısı. Çocukların hayal gücünü tetiklemek konusunda o kadar usta bir yazardı ki hikayenin anlatılmayan bölümlerini havallerinde canlandırabilmelerini sağlıyordu. 
Biz de filmde çocukluğumuzdan hatırladığımız Narnia'ya ulaşmaya çalıştık.” Yönetmen Andrew Adamson, oturup çocukluğundan hatırladığı her şeyi kağıda dökmekle başlamış işe. “Benim hatırladığım da epik bir hikayeydi” diyor. “O yüzden savaşlar, mitolojik yaratıklar ve temel karakterlerle ilgili hatırladığım het şeyi, zihnimde canlanan şekillerine ve renklerine kadar bütün ayrıntısıyla yazdım. Hikaye beyazperdede böyle canlanmalıydı.” 

Filmle ilgili en çok tartışılan konulardan birisi, inançlı bir Katolik olan yazarın hikayelerini okuduğunuzda hemen göze çarpan dini alt metnin filme ne ölçüde yansıdığı oldu. 
Yönetmen ve yapımcılar, uzun zamandır en fazla bu konudaki sorulara muhatap oluyorlar. “Aslan, Cadı ve Dolap”ı okuduysanız sadık bir uyarlamanın hikayeyi dini göndermelerinden arınmış halde perdeye yansıtmış olmasının mümkün olmadığını siz de tahmin edersiniz. Dolayısıyla yönetmeni ve yapımcıları bu filmin dini bir alt metin içerdiğini itiral etmeye zorlayan soruların ne kadar anlamlı olduğu tartışılır. Ancak onlar da soru-Jar karşısındaki açıklamalarında kimseyi ürkütmeyi göze almak istemediklerini açıkça belli eden bir tavır sergiliyorlar. Örneğin yönetmen Adamson, hikayenin dini yönü üzerinde pek fazla düşünmediğini söylüyor bir röportajında, “Lewis'in alegorik bir hikaye yazmak niyetiyle yola çıkmadığını biliyorum” diyor. “Ama kesinlikle kendi inancına ait bir yerden bakarak yazmıştı ve pekçok kişi kitaplarda bunu gördü... Filmi de kişisel 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““The Matrix de yeniden doğuş hikayesi üzerine kuruludur. Neo, 


sm 


seçilmiş kişidir; ölüme gider, sonra geri dönüp dünyayı kurtarır. 
Ama Wachowski'lerin din konusunda benim kadar çok soruya cevap vermek zorunda kaldıklarını sanmıyorum!” A. Adamson 


inançları doğrultusunda kitapları yorumladıkları şekilde yorumlamaları mümkün tabii.” Yapımcı Mark Johnson ise bir röportajında “Lewis bu kitapları hiçbir zaman Hıristiyan kitapları olarak görmedi” demiş. 
“Lewis'in Hıristiyan olduğu bilinen bir gerçek ve kendine ait değerlerini kitaplarına yansıtmıştı elbette ama sadece bunlardan ibaret değil hikayeler. Kitaplara sadık olmak istedik dolayısıyla kitaplarda dini bir anlamı buluyorsanız filmde de bulacaksınızdır.” Yine yönetmen Adamson bir başka röportajında filmin dini alt metniyle ilgili sorulardan sıkılmış olacak ki “Basın bu konuyu çok ilgi çekici buluyor” demiş. “Oysa büyük bir tica- 


ri film olan “The Matrix de yeniden doğuş hikayesi üzerine kuruludur. Neo, seçilmiş kişidir. Ölüme gider ve sonra geri dönüp dünyayı kurtarır. Ama Wachowski'lerin din konusunda benim kadar çok soruya cevap vermek zorunda kaldıklarını sanmıyorum!” Internet'teki sinema sitelerinden birinde bu konuda bir yazısı yayınlanan Steven D. 
Greydanus, yapımcıların filmin dini alt metnini tartışmak konusundaki isteksizliklerine rağmen Disney'in filmin dini önemini gözardı etmek niyetinde olmadığını söylüyor. Söylediğine göre stüdyo, dini grupları sinema salonlarına çekecek bir kampanya yürütmek üzere, Mel Gibson'ın filmi “İsa'nın Çilesi” 


wwfin Marnia'daki ilk dostu Bay Tumnus, bir satir. 


Narnia'dan sihirli bir manzara. 


Beyaz Cadı, muhafızlarından biriyle. 
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“Yüzüklerin Efendisi” üçlemesiyle karşılaştırılan “Narnia Günlükleri” serisinin ilk filmi olan “Aslan, Cadı ve Dolap”ın gösterime girmesiyle birlikte İngiliz edebiyatının yakın dostluklarıyla tanınan iki ünlü yazarı, “Narnia Günlükleri”nin yaratıcısı C.S.Lewis ve “Yüzüklerin Efendisi”nin yaratıcısı J.R.R. Tolkien, 


Hollywood'un marifetiyle yıllar sonra gişede karşı karşıya geliyor. 


J.R.R. Tolkien 


3. Ocak.1892'de Güney Afrika'da, Bloemfontein'de doğdu. 

İkisi de, muhtemelen yayınaılanının zekice önerisi üzerine ilk isimlerinin bas harflerini kullandılar. John Ronald Revel yerine J.R.R. 
Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörüydü ve başlıca ilgi alanı da Ortaçağ edebiyatıydı. 1936'da İngiliz edebiyatının en eski örneklerinden birisi olan “Beowulf” üzerine “Beowulf; The Monsters and the Critics” adlı bir çalışması yayınlandı. 

Fantezi edebiyatının klasikleri arasına giren en tanınmış eseri olan “Yüzüklerin Efendisi”ni üç cilt halinde 1954 ile 1955 yıllan arasında yayınladı. 

Tolkien, inançlı bir Katolikti ve dini görüşleriyle yakın dostu Lewis'i derinden etkilemişti. 
Alegorinin her türünden nefret ettiğini ve “Yüzüklerin Efendisi”nin alegorik bir eser olmadığını söyleyen Tolkien'e ragmen eseri, kimi zaman II. Dünya Savası'nın, kimi zaman da modemite ve sanayilesmesinin gölgesindeki İngiltere'nin alegorisi olarak yorumlandı. 

Dört çocuk babası olan Tolkien, 1937'de yayınlanan romanı “The Hobbit”i kendi çocukları icin yazmıstı. Roman, çocuklar kadar yetiskinlerin de ilgisini çekince “The Hohbit”teki hikayeyi devam ettirmesini isteyen yayıncısının isteği üzerine “Yüzüklerin Efendisi”ni yazmaya giristi. 

2. Ekim.1973'te doğal nedenlerle öldü. 
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29.Kasım.1898'de, İrlanda'da, Belfast'de doğdu. 

Clive Staples yerine C.S. 

1925'ten 1954'e kadar Magdalene College'da, daha sonra da Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Tolkien'in “Beowulf” araştırmasının yayınlandığı tarihte, yani 1936'da o da, Ortaçağ edebiyatı üzerine yoğunlaşan “The Allegory of Love” adlı çalışmasını yayınladı. 

Fantastik çocuk edebiyatının klasikleri arasına giren en tanınmış eseri olan yedi ciltlik “Narnia Günlükleri” serisini asağı yukarı “Yüzüklerin Efendisi”yle aynı tarihlerde 1950 ile 1956 yılları arasında yayınladı. 

Eski bir ateist olan yazar, yıllar sonra yeniden Hıristiyanlığı benimsemiş inançlı bir Katolikti. 

İncili temel alan eseri “Narnia Günlükleri”, yazarın inancını yansıtan dini göndermeler ve alegorilerle yüklüdür. 

Müzmin bir bekar olar Lewis, dünyanın en çok okunan çocuk klasiklerinden birisi olan “Narnia Günlükleri”ni yazdığında çocuğu yoktu. 

John F. Kennedy'nin suikaste uğradığı ve Aldous Huxley'nin hayata veda ettiği gün, 22. Kasım 1963'te doğal nedenlerle öldü. 


için yürüttüğü benzer bir kampanyayla filmin gişesine önemli ölçüde katkıda bulunan, Motive Movie Marketing adlı şirketle anlaşmış. 
Görünüşe bakılırsa din meselesiyle ilgili sorulara en açık yürekli cevabı, filmin Beyaz Cadı'yı oynayan aykırı yıldızı Tilda Swinton vermiş. Total Film Dergisi'ndeki röportajında “Bu mesele beni hiç ilgilendirmiyor” diyor. “Evangelistlerin yaptığı bir film olmadıgı ortada; ben içinde olduğuma göre, bırakın Allah aşkına!” 

Bu konudaki tartışmalar bir yana, görsel efektler konusundaki deneyimiyle Andrew Adamson'ın, Narnia'nın zengin fantastik dünyasını büyük bir ustalıkla beyazperdeye yansıtması bekleniyor. 150 milyon dolarlık bir bütçe ve son zamanlarda izlediğimiz en başarılı fantastik filmlerin kadrosunda yer almış işinin ehli bir teknik ekiple çalışan yönetmen, bütün hikayeyi bilgisayar ortamında görselleştirdikten sonra Yeni Zelanda'da inşa edilen gerçek boyutlardaki setlerde çekmiş. “Yüzüklerin Efendisi” için yaklaşık on değişik canlı türü yaratan Richard Taylor'ın ünlü efekt stüdyosu WETA Workshop, bu film için en az yarısı gerçek dünyada varolmayan 60 değişik canlı türü tasarlamış. 
Kitapta yalnızca birkaç sayfada anlatılan, Beyaz Cadı'nın ordusuyla Aslan'ın ordusunun karşı karşıya geldiği sahne, perdede aynı anda 20.000 karakterin boy gösterdiği muazzam bir savaş sahnesine dönüşmüş. 
Çekimler bittikten sonra yönetmenin teknik ekiple birlikte efektler üzerinde çalıştığı bir yıllık bir post prodüksiyon sürecinin sonunda son halini alan filmin her açıdan tüketici bir çalışma olduğunu söylüyor filmin basın bülteninde yönetmen. “Efektler bakımından tüketiciydi, prodüksiyonun boyutları ve tasarımı bakımından tüketiciydi, başrollerde dört çocukla çalışmak tüketiciydi. Ama benim açımdan işin en zorlayıcı tarafı, bu çok sevilen hikayeye karşı hissettiğim sorumlulukla başa çıkmaktı. 3 ya da 4 kuşaktır kitapları okuyan milyonlarca insanın Narnia'yla ilgili hayalleriyle yarışacak bir şey ortaya koymaya çalışmak çok zor bir iş.” 
Üstelik bir de kitapların yazarı C.S.Lewis'in muhtemel bir sinema uyarlamasına hiç de sıcak bakmadığını açıkça gösteren son zamanlarda ortaya çıkarılmış bir mektup var. 
1959'da, BBC'de, “Büyücünün Yeğeni”nin bir radyo uyarlamasını dinleyen Lewis, yapımcıya yazdığı mektubunda radyoda dinlediği uyarlamayı beğendiğini ancak herhangi bir televizyon ya da sinema uyarlamasına kesinlikle karşı olduğunu yazmıştı. Sebebi de, mitolojik karakterleri ya da diğer hayvan karakterlerini yazıdan görüntüye aktarma girişiminin hiçbir zaman iyi sonuç vermediğini düşünmesiydi. Ona göre, ortaya çıkan şey, hemen her zaman ya maskaralık ya da bir çeşit kabus oluyordu. Ancak Kuzey 


Amerika'da 9 Aralık'ta gösterime giren filmin aldığı eleştirilere bakılırsa Andrew Adamson, bugün hayatta olsaydı Lewis'i de memnun edecek bir iş çıkarmış görünüyor. 
Birinci sınıf özel efekt çalışmasıyla bütün eleştirmenlerden tam not alan film, yaşayan karakterleri ve Namia'yı zaman zaman büyüleyici zaman zaman da ürkütücü bir yere dönüştüren yönetmenin etkileyici anlatımıyla her yaştan izleyicinin ilgisini çekecek başarılı bir uyarlama olarak değerlendiriliyor. Oyuncuların performansları da övgüye değer bulunmuş, özellikle de Beyaz Cadı rolünde izleyeceğimiz Tilda Swintom'ın filme çok şey kattığı söyleniyor. Gösterime girdiği hafta sonu 65 milyon doların üzerinde gişe yapan “Aslan Cadı ve Dolap”ın gişedeki ve eleştirmenlerin gözündeki başarısını, “Narnia Günlükleri”nin beyazperde yolculuğunun yeni filmlerle devam edeceğinin garantisi olarak görebiliriz. M 


C.S.Lewis ve “Narnia Günlükleri” 


J.R.R. Tolkien'iri etkisiyle yeniden Hıristiyan olan eski bir ateist olduğu bilinen yazar, hemen her tür eser vermiş olmasına rağmen daha çok din ve felsefe konusundaki çalışmalarıyla ve tabii bir de dünyanın en popüler çocuk kitaplarından birisi olan “Narnia Günlükleri”nin yazarı olarak tanınıyor. 


1898 ile 1963 yılları arasındaki yasamı 
5 boyunca 40'ın üzerinde kitabı yayınlan- 
© ys, neredeyse her türde eser vermiş, edebiyat, felsefe ve özellikle de din konusundaki akademik çalışmalarıyla tanınmıs bir yazar C.S. Le-Wis. 1917'de Oxford'da başlayan üniversite eğitimi I. Dünya Savası'nın patlak vermesi üzerine bir yıl kesintiye uğramış. Savasa katılmak üzere cepheye giden yazar bir yıl sonra yaralanıp geri dönmüş ve eğitimine kaldıgı yerden devam etmiş. 1923'te mezun olduktan sonra Oxford, University College'da felsefe dersleri vermeye başlamış. 1925'ten 1954'e kadar otuz yıl boyunca Oxford, Magdelen College'da devam eden akademik hayatı boyunca Ortaçağ ve Rönesans edebiyatı, edebiyat teorisi, din ve felsefe üzerine çalısmaş. 1943'te yayınlanan “Perelandra” (1943) ve “That Hideous Strength” (1945) adlı romanlarıyla birlikte iyiyle kötünün kozmik savaşını konu alan bir bilimkurgu üçlemesinin ilk ayağı olacak ilk romanı “Dut of the Silent Planet”1 1938'de yayınlanmış. Yazar dostu I.R.R.Tolkien'in etkisiyle Hıristiyanlığa dönen eski bir ateist olduğu bilinen yazar, daha çok din ve felsefe konusundaki görüslerini yansıtan eserleriyle tanınıyor aslında. En popüler kitaplarından birisi olan 1942 tarihli “The Screwtape Letters”ta dünyadaki yaşama şeytanın gözünden bakıyor örneğin. 
1946'da yayınlanan “The Great Divorce”da, tövbekar olmak için cehennemden cennete bir yolculuğa 


Narnia'nırı soylu ve bilge kurtarıcısı slan'ı Liam Neeson seslendiriyor. 


cıkan bir otobüs dolusu ruhun hikayesini anlatıyor. 
1952'de yayınlanan “Mere Christianity” ise, yazarın TL. Dünya Savası sırasında BBC radyosunda yayınlanan dini söylevlerinin derlendiği bir kitap. Fakat 

in bunların ötesinde, bugün bütün dünya onu bütün zamanların en fazla okunmuş kitaplarından birisi olan yedi ciltlik “Namia Günlükleri” serisinin yazarı olarak tanıyor. 29 dilde yayınlanan ve bugüne kadar 85 milyonu asan bir satısa ulasan bu çocuk kitapları serisinde Lewis, tıpkı Tolkien'in “Yüzüklerin Efendisi”nde yaptığı gibi cinler, periler, cüceler, devler, cadılar ve konuşan hayvanlarla dolu tamamen hayal ürünü bir dünya kuruyor ve TI. Dünya Savası sırasında, Alman bombardımanından korunmak icin gönderildikleri bir kır evinde, adı aynen dilimizdeki sekliyle Aslan olan bir aslan tarafından yönetilen Narnia adındaki bu sihirli dünyaya açılan bir kapı bulan dört çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuklar hakkında fazla bir şey bilmeyen müzmin bir bekar olan ve çok uzun zaman çocuk kitabı yazmayı aklına bile getirmeyen Levis, IL. Dünya Savası sırasında güvenlik için kırsal kesimlere yerleştirilen Londralı çocuklar- dan dördünü Kiln'deki evinde misafir ettiği günlerde o cocukların ne kadar az masal bildiğini ve hayali öyküler konusundaki dağarcıklarının ne kadar kısıtlı olduğunu gördükten sonra düsünmeye baslamış Narnia üstüne. Yazılış sırasına göre serinin ilk kitabı olacak “Aslan, Cadı ve Dolap”ın ilk cümlelerini de o günlerde yazmış. Birkaç yıl sonra hikayeyi 


vi 


tekrar ele almıs ve ortaya, cocukken okuduğu kitaplardan, eski İrlanda masallarından, Avrupa efsanelerinden ve mitolojisinde beslenen hayali bir evren ve yazarın dini inananın etkisinde şekillenen ve temelde iyiyle kötünün ezeli mücadelesini konu alan fantastik bir macera çıkmış. “Aslan, Cadı ve Dolap” 1950'de yayınlanmış. İzleyen bes yılicinde yayınlanan “Prens Caspian” (1951), “Şafak Yıldızı'mın Yolculuğu” (1952), “Gümüş Sandalye” (1953), “At ve Çocuk” (1954), “Büyücünün Yeğeni” (1955) ve “Son Savas” (1956) ile birlikte yedi ciliten oluşan bir seriye dönüsen “Narnia Günlükleri”, ana temaları ve yarattıkları hayali dünyalar arasındaki benzerlik nedeniyle Tolkien'in ünlü eseriyle karsılastırılsa da “Yüzüklerin Efendisine göre çok daha genc bir kitleye hitap eden, basit bir dille yazılmış küçük öykülerden oluşuyor. Ancak buna rağmen yayınlandığı günden bu yana yalmzca çocukların değil hem yetişkinlerin hem de en seçkin edebiyat çevrelerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 
Bugün 20. yüzyılda yazılmış en iyi çocuk kitaplarından birisi kabul edilen “Narnia Günlükleri"nin yaratıcısı Lewis, serinin son bölümü olan “Son Savaş” ile en prestijli edebiyat ödüllerinden biri sayılan Carnegie Ö: nü kazanmıstı. Dilimize de çevrilmiş olan seri, daha önce birkaç kez televizyon filmi ve çizgi film olarak küçük ekrana uyarlandı. 
Bu ay gösterime girecek olan ve yayınlanma sırasına göre birinci kitap olmasına karsılık yazarın önerdiği okuma sırasına göre serinin ikinci cildi olan “Aslan Cadı ve Dolap”tan yapıları filmse, “Narnia Günlükleri”nin ilk sinema uyarlaması. 
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g267 yılında 29 yaşında genç bir oyun-Bcu olan Dustin Hoffman, 20 yaşındaki Benjamin Braddock karakteri saye-Bsinde, Ann Banceroft'un karşısında ve “Mike Nichols'ın yönetiminde ilk başavını “The Graduate” ile verdi. Film, iyi bir gişe hasılatı elde etmesinin yanısıra yedi dalda akademi ödüllerine aday oldu ve en iyi yönetmen ödülünü Mike Nichols'a kazandırdı. Charles Webb adlı genç bir Amerikalı 
yazarın romanı olan “The Graduate” 1963 
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yılında yayınlanmıştı; kolej mezunu, hayatına nasıl bir yön vereceği konusunda kafası karışık genç bir erkeğin, cinselliği orta yaşlı “umutsuz bir ev kadını”yla keşfedip onun kızına aşık olmasıyla yaşananları anlatıyordu. 
1960'larda esen özgürlük rüzgârları, her tabuyu aşmayı ve irdelemeyi cesaretlendirirken, kadın-erkek ilişkileri konusunda kendine has bakış açısı ve ustalığıyla ünlü Mike Nichols gibi bir yönetmenin, bu romana kayıtsız kalması düşünülemezdi tabii. Tiyatro 


ramanı mi? 


geleneğinden gelen Nichols ve o yıllardaki partneri, çok yönlü bir sanatçı olan Elaine May, 1950'lerin sonundan 1961'e dek kendilerine özgü bir tarz yarattıkları sahne performanslarıyla ünlenmişlerdi. Genellikle konu kadın-erkek ilişkileriydi ve doğaçlama yapıyorlardı. Nichols sinemaya yönelip daha ilk filmi “Kim Korkar Virginia Woolf'tan” ile Oscar adayı olurken (üstelik ertesi yıl ikinci filmi “The Graduate” ile ödülü kucaklarken); May senaryo yazmaya, tiyatroya ve 


filmlerinden 
Graduate”in adeta tü 


ı olayların 


söylenti mi yoksa gerçek iş 5 
e nie 


mi olduğunu öğrenmek ç ğ oyunculuğa devam etti. Ama bazı projelerde 


isteyenler ll “Gerçek bir araya geldikleri de oldu. Son yıllarda Pat-Dedikodu” 13 Ocak'ta... ai rik Marber'ın oyunundan uyarlanan “Cloz e ser” ve televizyon için çektiği David Kush-DERLEYEN: EBRU ÇELİKTUĞ ner'in “Angels in America”sıyla beğeni kazanan Nichols, artık 75'ine yaklaşıyor ve iyi bir oyuncu yönetmeni olarak tanınıyor. Görünen © ki, hala insanlara aktaracağı şeyler tükenmemiş. “The Graduate”in “en” özelliklerinden biri de Paul Simon-Art Garfunkel ikilisinin Grammy ödüllü “Mrs. Robinson”, “The Sound of Silence”ve “Scarborough Fair/Canticle” adlı besteleriyle sanki bir müzikalmişcesine filme yaptıkları katkı. Mrs. Robinson karakteriyse, Ann Bancroft'un kişiligiyle adeta özdeşleşti ve 2005'in haziran ayında dünyadan göçen oyuncu, aynı adı taşıyan şarkıyla yolcu edildi. 1964'ten beri Mel Brooks ile evli olan Bancroft, kansere yenik düştü. 1960 gençliğinin anarşi ruhunu, orta sınıf değerlerini eleştiren, statükodan memnuniyetsizliğini her zaman her fırsatta göstermeye hazır potansiyelini hissettiren “The Graduate”, yıllar sonra 2002'de Broadway'de de sahnelendi, bu kez Kathleen Turner Mrs. Robinson'ı canlandırdı, rol arkadaşları da Alicia Silverston ve Jason Biggs'di Bir zamanların kült filmi “The Graduate”, filmin çekildiği 1967 yılından otuz yıl sonra, zamansal devamlılığı sağlamak amacıyla 1997'de geçen bir filmin, “Gerçek Dedikodu”nun esin kaynağı oldu. Filmin yönetmenliğini aslında senaristi Ted Griffin çekecekti ve bu ilk yönetmenlik deneyimi olacaktı. 
Ama çekimlerin henüz sekizinci gününde, hoş olmayan bir şekilde yönetmenlikten uzaklaştırıldı. Hollywood dedikodularına bakalırsa, Jennifer Aniston'ın filmin kalitesiyle ilgili kuşkuları ve Kevin Costner'n Griffin ile kavgaları; üstelik bu kavgaların yapımcıların önünde de tekrarlanması sinirleri bayağı germiş. Costner'ın ışık düzeninden, zamanı > 


Dustin Hoffman ve Anne s5 Bancroft “TI raduate”te unutulmaz bir ikili olmuşlardı. 
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kullanışına dek pek çok konuda Griffin'i yüksek sesle eleştirmesi, Shirley Maclaine'in de tepkisine neden olmuş. Sonuçta, filmin yönetmenliğini, romantik komedilerin başarılı ismi Rob Reiner üstlenmiş. Özellikle yakın arkadaşı Billy Cyristal ve- Meg Ryan'ın başrolleri paylaştığı “When Harry Met Sally”, Stephen King uyarlaması “Misery”, ve 1992'nin en ses getiren yapımlarından, Jack Nicholson ve Tom Cruise'un karşılıklı döktürdüğü “A Few Good Men” gibi filmleriyle tanınan; Castle Rock Entertainment'ın kurucularından biri olarak yapımcı ve pek çok filmde oyuncu olarak da'boy gösteren Reiner; çevreci ve sivil GELİRMİ aktif çalışmalarıyla da biliniyor. 
Evliliğin eşiğinde, özgürlüğünü ni kaybetmekten delice korkan Sarah (Jennifer Aniston), kız kardeşi Annie'nin (Mena Suvari) düğünü için hep kaçtığı Pasadena'ya gelir ve anncannesi Katharine'den (Shirley Maclaine) küçük yaşta kaybettiği annesinin, babasıyla evlenmeden az önce gizemli bir genç adamla kaçtığını öğrenir. Bu, o yıllarda Pasadena'da muazzam bir skandala dönüşmüştür, çünkü sözkonusu genç adamın beraber kaçtığı sev- 


gilisinin annesiyle de ilişkisi vardır. Esrarengiz genç adamın yazar arkadası olup biteni bir kitaba dökmüş, daha sonra da ünlü “The Graduate” çekilmiştir. Sarah, belki de bahası ve kız kardeşinden neden bu kadar farklı ve uzak olduğunu, annesinin kaçtığı gizemli adamın kimliğini keşfettiğinde anlayabilecektir. 

Filmin çekildiği Pasadena, Los Angeles'ın sakin, sessiz ve “doğuştan zerigin” kişilerinin yaşadığı bir banliyö. Sarah, kız kardeşinin düğünü için geri döndüğünde bile iç sıkıcı bir ortamla karşılaşmaktan ve en önemlisi evlenip, maceradan uzak, ortalama bir yaşam standardı yakalayıp devam ettirmekten ölesiye korkuyor. Pasadena'da insanlar birbirlerini tanıyor, aynı kulüplerde golf ve tenis oynayıp aynı dükkanlardan alışveriş ediyorlar. Bu yönüyle, tıpkı “The Graduate”de, Benjamin'in ailesi ve çevresini oluşturan orta sınıf ve biraz daha üst tabakanın eleştirildiği gibi, “Gerçek Dedikodu”da da Pasadena üzerinden, kalıpların içerisinde yaşamanın verdiği güven verici ama sıkıcı yaşam tarzı eleştirisi benzerlik gösteriyor. Sarah, bu tarzı kendisine yakın bulmuyor; bu yüzden de babası ve kız kardeşiyle paylaşabileceği ortak noktalar bulmakta zorlanıyor. Büyükanne Katherine rolünde Shirley Maclaine ise “Katherine Pasadena camiasında hayatta kalmasını asi yapısına, pervasızlığına ve kimi zaman keskin mizah anlayışına borçlu” diyor karakteriyle ilgili olarak; “Sarah onu sorguya çekmeye başladığında o konulara girmek istemiyor. 
Hem damadının duygularını incitmemek için, hem de kızı, kendisi ve ortak sevgilileriyle ilgili öykünün tamamını anlatmaktan 


hoşlanmadığı için susmak istiyor.” Yönetmen Reiner, Shirley Maclaine ile çalışmaktan son derece memnun kalmış: “Muhteşemdi. Onda Katherine rolü için mükemmel olan bir keskinlik var, çünkü bu heyecansız Pasadena toplumunda, adeta yaşayan bir film yıldızı gibi. Shirley onu nasıl canlandıracağını tam olarak biliyordu.” 

Sarah, nişanlısı Jeff'i (Mark Ruffalo) birakıp annesinin ve büyükannesinin hayatındaki csrarengiz adamın peşine düşer ve Beau Burroughs'a (Kevin Costner) sonunda ulaşır. 
Yönetmen Reiner bu konuda şunları söylüyor: “Beau Burroughs, üç kuşak kadının fantezisi oluyor. Çünkü macera ve heyecanı, başka türlü bir yaşamı, yaşanmamış bir hayatı temsil ediyor. Tuhaf olan da şu, kendi kimliklerini bulmak için bu üç kuşak kadının da 


Beau-ülkesinden U dönüşü yapmaları gerekiyor.” Gerçekten de, Beau adeta Fareli Köyün Kavalcssı gibi ailenin kadınlarını peşinden sürüklüyor ve “Tek bir şeye bağlanmak zorunda değilsiniz, ne isterseniz yapabilirsiniz” diyor. Kariyeri boyunca, insan ilişkileri- nin zor ve heyecan verici boyutlarını defalarca irdelemiş olan Reiner için “Gerçek Dedikodu” biçilmiş kaftan. Yapımcılardan Paula Weinstein, bu konuda: “Aynı anda hem bağlanma hen de kapıdan çıkıp gitme isteğini anlayabiliyor. Dolayısıyla her sahnede gerçekçi olanı bulup çıkartıyor. Kimi zaman komik, kimi zaman üzücü hale sokuyor ama her zaman gerçek duyguları öne çıkarıyor” diyor. Beau Burroughs rolünde izleyeceğimiz Kevin Costner, artık daha seyrek, senede sadece bir film çekerek kariyerine devam etmekte. En sevdiği tür western ama biz onu pek çok kez beyzbol oyuncusu rolünde izledik. Oyunculuğunun yanısıra yönetmenlikte de iddialı olan Costner, ilk yönetmenlik denemesi “Kurtlarla Dans” ile en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü, en iyi kurgu, en iyi müzik, en iyi ses ve en iyi senaryo dallarında akademi ödüllerini kazanmış ama daha sonra çektiği “Waterworld” ve “Postman” gibi başarısız fütüristik filmler nedeniyle 2003'te çektiği western “Open Range”e dek kamera arkasından uzak kalmıştı. Artık elli yaşındaki oyuncu, daha çok yardımcı oyuncu olarak filmlerde oynamaya devam ediyor. 
Sarah'nın nişanlısı ve Beau'nun rakibi Jeff rolündeyse, ülkemizde pek tanınmayan Mark Ruffalo var. O da, tıpkı Costner gibi artık western çekilmediğinden şikayetçi ve kovboy rolleri oynamak istiyor. 1967 doğumlu İtalyan kökenli oyuncu, 2002 yılında yüzünde felce neden olan bir beyin tümörü yüzünden tedavi görmüş. Daha çok bağımsız ümlerde oynamayı tercih eden Ruffalo, “Collateral”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” ve “Just Like Heaven”da rol ak işti. 

Sarah'nın kendisiyle taban tabanâ zıt kız kardeşini, “American Beauty” ve “American Pie” ile hatırladığımız, Mena Suvari canlandırıyor. Sarah'nın tersine evlenmek için yamıp tutuşan ve ablasının değil evlilik, nişanlılık üzünden bile kendini kapana kısılmış hissetmesine rağmen, geleceği ve kendiyle ilgili bu tip endişelerden uzak olan Annie, babası Earl ile (Richard Jenkins) ile Pasadena'nın yaşam tarzına gayet uyumlu bir şekilde yaşayıp gidiyor. Suvari, sadece güzelliği değil, yeieneğiyle de yapımcıların aradığı bir isim haline geldi. Sinema filmleri, tiyatro oyunları ve televizyon dizileriyle yoğun bir tempoda çalışmalarına devam eden Suvari, 1979 doğumlu genç bir oyuncu olmasına rağmen, 1997'den beri 25 projede oyuncu olarak yer aldı. 

1997'de en iyi kadın oyuncu Oscar'ını “Mi- 
”deki performansıyla kazanan Kathy Base filmin sürprizlerinden. M 


<Küllerinden yeniden doğuyor... j 


Magazin basınının dilinden bir türlü kurtulamayan JENNIFER ANISTON, 2006'da yeni projelerle kendinden daha fazla bahsettireceğe benziyor. Amerikalıların “sweetheart”ı, yeni projelerinden bazılarının yapımcılığına da el atıyor. 


Hallywood'un en gözde çiftlerinden Jennifer Aniston-Brad Pitt ikilisi, henüz beş yıllık evliliklerini (Holly gezegeninin ölçülerine göre neredeyse bir ömür!) sona erdirdiklerinden beri gün geçmiyor ki ikilinin yeni yasantıları medyada didiklenmesin. 
Angelina Jolie'nin devreye girmesiyle, olaylar klasik bir aldatma-sonucu-bosanma durumunu aldıysa da (gerçi mahkemeye sunulan sebep “uzlaşmaz farklılıklar”mıs), on yıl süren uzun soluklu TV dizisi “Friends”deki Rachel Green karakteriyle ünlenen ve sevilen Jennifer Aniston-(sit-com'un kadın izleyicileri arasında bir dönem Rachel saçı çok modaydı), bu travmatik dönemi kendini işine vererek atlatmayı seçmis gibi gözüküyor. Genelde dizi calışmalarından arta kalan zamanında sinema için senede bir film cekmek gibi bir yol izleyen 36 yasındaki oyuncu, 1994-2004 yılları arasında New Yorklu 20'li yaslarını süren altı arkadasın (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox Arguette, Matthew Periy, Matt Leblanc, David Schwimmer) başlarından geçenleri komedi tarzında ele alan “Friends” sona erdiğinden beri daha sık film çekmeye başladı. 2006'da beyazperdede daha sık yer alacağa benziyor. 

1969 yılında dünyaya gelen Aniston Yunan asıllı ve 
anne-babasımn doküz yaşındayken boşanmaları üzerine annesiyle Yunanistan'dan New York'a gel-MİŞ. 

1990'da televizyon dizilerinde irili ufaklı rollerle başladığı kariyerinin ilk sinema filmi 1993'te, düşük bütçeli korku filmleri çeken Mark Jones'un ya-Zap yönettiği korku-komedi “Leprechaun” oldu. 
1997'de komedi yeteneğini iyice ispatladığı, Kevin Bacon, Olympia Dukakis ve Jay Mohr ile oynadığı 


Zor günleri yeni projelerle atlatan 
Jennifer Aniston, artık farklı follerde oynamak istiyor. 


“Picture Perfect"te ilk başrolünü oynadı. “The Object of My Affection”da, escinsel ev arkadasına aşık olan hamile bir genç kadını başarıyla canlandırdı. Komedi filmlerinden baska türlerde de yeteneğini gösterdiği film ise, 2001'de Judas Priest grubunda yasananlardan esinlenen “Rock Star” oldu; Mark Whalberg ile basrolü paylastı. Ama gene de filmin daha çok Mark Whalberg'ün performansına sırtını dayadığı bir gerçek. Ertesi yıl “The Good Girl”de kendini J. D. Salinger'ın “Gönülçelen“indeki Holden Caulfield sanan çalışma arkadaşına (Jake Gyllenhaal) gönlünü kaptıran Justine rolüyle beğenildi. 2003'teyse Jim Carrey ve Morgan Freeman ile birlikte, -tabii komedide Carrey'nin ritmine yetişmek zor olsa da- “Bruce Almighty”de oynadı. Tanrı'dan (Morgan Freaman) gücünü ödünç alıp kaybeden olmaktan kurtulmaya calısan Bruce'un (Jim Carrey) sevgilisi rolünde yardımcı bir rol de olsa- göz doldurdu. Yılda bir film kuralının sonunda, “Friends”in sona erdiği yıl 
2004 geldiğinde yine bir romantik komedide 
“Along Came Polly”de Ben Stiller ve Philip Seymour Hoffman ile basrolleri paylastı. Ama asıl ses getiren projeler “Gerçek Dedikodu” ve Clive Owen ve Vincent Cassel ile başrolde boy gösterdiği “Derailed” adlı gerilim oldu. İkisi de evli olan bir kadın ve erkeğin, bir otelde yasadıkları bir gecelik kaçamağın hayatlarını nasıl kabusa çevirdiğini anlatan filmde, değisik bir Aniston izleyeceğimiz kesin. Gerek kahverengi saçları gerekse daha seksi bir kadın portresi ile eski imajından sıyrılan oyuncu, bu yeni durumda kendisine en yardımcı olan kişinin yönetmen Mikael Hafstrom olduğunun altımı çiziyor. 


Son yılların en heyecanlı Oscar yarışıyla karşı karşıyayız. 
Normal şartlarda Aralık ayı ortasında birçok dalda ne olacağı belli olurken, bu yıl kimsenin kristal küresi doğru çalışamıyor. 
Oscarlık olduğu tahmin edilen filmleri güz yaprakları gibi dökülen büyük stüdyolar, nerede yanlış yaptıklarını araştırırken, beğenilen birçok düşük bütçeli yapım, boş gözleri doldurmak için kendi aralarında çekişiyor. Her olasılığa açık olan bu yılın Oscarlar'ında adaylık kapmak için yarışan filmlerin potansiyelleri bakın nasıl şekilleniyor. 

ENGiN PALABIYIK 


> Yönetmen: Steven Spielberg 

> Oyuncular: Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush, Mathieu Kassovitz, Lynn Cohen 

1972 Münih Olimpiyat Oyunları'nda 11 İsrailli atletin öldürülmesinin tetiklediği olayları anlatıyor Steven Spielberg'in yeni filmi. Cinayetlerden sorumlu tutulan 11 Filistinli'yi öldürmek üzere olusturulan bir İsrail timinin üyeleri, öldürdükleri her hedefle birlikte değişirken, yönetmene terörle ilgili bir kelam etme fırsatı yaratıyorlar. Senatyo, George Jonas'ın “Vengeance” adlı kitabından Tony Kushner tarafından uyarlanmış. 

> Oscar şansı: “Schindler'in Listesi” ile Oscarları silip süpüren Hollywood'un altın çocuğunun ciddi meselelere geri dönüsü, “Munich”i yarışın favorisi yapmaya yetmisti. Arcak filmin çekimleri- nin Temmuz 2005'te başlayabilmiş olması, filmin Oscar sezonuna yetisemeyeceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi. İsi sansa bırakmayan Spielberg elini çabuk tuttu ve post prodüksiyonla çok vakit kaybetmeden Aralık'ın ikinci haftasında 


filmi ödül gruplarına gösterdi. Oscar sansı yüksek olan filmler arasında “King Kong” ve “The New World” ile birlikte eleştirmenlerin son gördüğü filmlerden olan “Munich”in yarattığı yüksek beklenti, filmin nispeten daha az heyecanla karsılanmasına neden oldu. Söylenenlere göre film, “Schindler'in Listesi”i ezip geçecek bir basyapıt değil, ancak yine de başanllı. Aceleye getirilmiş olduğunu, üstünde biraz daha çalısılabileceğini düsünenler de yok değil. Yine de “Munich”in Oscarlar'da varlığını fazlaca belli etmeyeceğini düşünmek yanlış olur. Sadece beklenen favori degil, o kadar. 

> Karar: Spielberg'in yönetmenliği, “Angels in America”nın yazarı Tony Kushner'in senaryosu, Janusz Kaminski'nin görüntü yönetmenliği, Michael Kahn'ın kurgusu, John Williams'ın müziği... 
Evet, liste uzadıkça uzuyor. Filmin çok tartısılacağı kesin ancak ne olursa olsun, Kodak Theatre koltuklarında “Munich” sayesinde birçok Oscar adayı oturuyor olacak. 
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> Yönetmen: Ron Howard 


> Oyuncular: Russel! Crowe, Rende Zellweger, Paul Giamatti, Craig Bierko 

Eski sanını kaybetmiş bir boksör olan Jim Braddock (Russell Crowe), ekonomik buhra- nın yasandığı Büyük Bunalım döneminde birçok Amerikalı gibi sıfırı tüketmiştir. Kariyeri sona ermis gibi gözüken ve faturaların bile ödeyemeyecek hale gelen Braddockn ailesine karsı duyduğu sevgi ve sorumluluk duygusu, imkansızı gerçekleştirerek ringlere geri dönmesine ve dünya sampiyonu olmasına yol verecektir. Karısı Mae (Rende Zellweger) ve antrenörü Joe (Paul Giamatti) yol boyunca desteklerini ondan hiç esirgemez. 

> Oscar sansı: “Akıl Oyunları"nın Oscarlar'da kazandığı basanmın mimarlarından olan yönetmen Ron Howard, senarist Akiva Goldsman ve aktör Russell Crowe'u tekrar biraraya getiren “Cinderella Man”, adeta üstüne Oscar yazılmayı bekleyen bir paket gibiydi gösterime girmeden önce. Gelgelelim Universal stüdyosunun filmi büyük gise filmlerinin egemenliği altındaki Haziran'da gösterime sokma kararı, hayallerdeki altın adamcığı suya attı. Oscarlı kadrosuna ve sadece ödüllerde değil, gisede de iyi iş yapan Amerikan ruhuna rağmen beklenenin oldukça altında olan 60 milyon dolarlık bir hasılat yaptı film. Russell Crowe'un o dönemde ettiği kavgaların medyada sıkça yer alması, ne kadar iyi bir aktör olursa olsun, negatif imajıyla filmin önüne geçmesine sebep oldu. Hayal kırıklığı olarak adlandırılan ve tanıtımında pürüzler cıkan bir filmin Oscar'a aday olması bir hayli zor. Yine de, fil min Oscar kampanyasına yüklüce miktarda para yatırıyor Universal. Karşılığını almadığı da söylenemez çünkü ellerindeki, normal sartlarda Oscarlar'da sereserpe uzanmakta sorun yasamayacak olan, Akademi'nin bayılacağı türden bir film. 

> Karar: Paul Giamatti'nin eleştirmen ödüllerinde de adı geçen performansı filmin Oscarlar'daki en büyük sansı. Görüntü yönetmenliği, özgün senaryo, özgün müzik ve ses gibi dallarda da adaylıklar alması mümkün ancak en tepedeki kategoriye ayak basması pek mümkün değil. 
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> Yönetmen: Fernando Meirelles 

> Oyuncular: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Hubert Koundâ, Danny Huston 

John le Carr&'ın çok satan romanından uyarlanan, “Tanrıkent” ile Oscar adayı olmus Fernando Meirelles tarafından yönetilen film, aktivist Tessa Ouayle'in (Rachel Weisz) Kuzey Kenya'daki 1ssız bir bölgede vahsi bir cinayete kurban gitmesinin tetiklediği olayları anlatıyor. Tessa'nın beraber çalıştığı bir doktor olay yerinden kaçmıstır ve eldeki deliller, olası bir kıskançlık cinayetine isaret etmektedir. Nairobi'deki İngiliz Komisyonu'nun üyeleri, aynı zamanda çalışma arkadaşları olan Tessa'nın dul eşi Justin Ouayle'den (Ralph Fiennes) bu olayın çözümünü kendilerine bırakmasını isterler. Vicdan azabı çeken ve eski eşinin sadakatsizliği hakkında ortalıkta dolasan dedikodulara sinirlenen Guayle, gerçekleri ortaya çıkartmak için herkesi sasırtarak neredeyse üç kıtaya yayılmıs uzun ve maceralı bir yolculuğa cıkacaktır. 

> Oscar sansı: İki sene önce “Tanrıkent” ile sürpriz bir Oscar adaylığı alan yönetmen Fernando Meireles, ilk İngilizce filmi ile Amerikan sinema çevrelerinin kalbini bir kez daha fethetti. Fena sayılmayacak 33 milyon dolarlık gisesi ve aldığı iyi eleştirilerle “The Constant Gardener”ın yılın 


önemli filmlerinden biri olduğu söylenebilir. Fik min politik yanından çok gerilimli romantizmine ağırlık verdiği söylenen yönetmen, bir kez daha Akademi'nin favorisi olabileceğini, aldığı Altır Küre adaylığı ile gösteriyor. Ralph Fiennes'in belki de kariyerinin en iyi performansını verdiği söylense de, en iyi aktör yarışının kalabalığı, oyuncuya henüz ödül yollarım açamadı. Kimilerine göre bu bir haksızlık. Fiennes'in karısını canlandıran Rachel Weisz'ın rolü ise Oscar icin bicilmis kaftan. Akademi nedense sadık eş rollerine, özellikle ölenlerine, pek düşkün. Yine de hakkını yemeyelim, “Mumya” serisi ve “Constantine” gibi büyük bütçeli filmlerle tanınan Weisz, “1 Want You” ve “The Shape of Things” gibi bağımsız yapımlardaki oyunculuğuyla isminden uzun süredir bahsettiriyordu. Yayıncı Film Eleştirmenleri Birliği ve Altın Küreler'den aldığı adaylıklar, Weisz'ın yolunun açık olduğunu gösteriyor. 

> Karar: Altın Küreler'de aldığı en iyi film adaylığına rağmen “The Constant Gardener”ın en iyi film Oscar'ına aday olması zor. Ancak yapımında önemli rol alan hemen herkesin ismi, son listede karsımıza çıkabilir. Bir de müzik bölümünün pek yüz vermeyeceği türden karmaşık bir güzelliği olan Alberto Iglesias'ın sahane müziklerine bir adaylık gelebilse... 


> Yönetmen: Paul Haggis 

> Oyuncular: Don Cheadle, Thandie Newton, Matt Dillon, Terrence Howard, Sandra Bullock 

Los Angeles'ta yasayan değisik ırk ve milletten birçok insanın birbirinden bağımsız gibi görünen hikayeleri, bir noktadan sonra birbiriyle kesisecek ve her biri, farklı kimliklere karsı gösterilen önyargı ve hosgörüsüzlüklerden derslerini farklı sekillerde alacaktır. 

> Oscar şansı: Kısıtlı sayıda salonda gösterime giren bir dramaya göre gisede sürpriz bir başarı yakalayan, kulaktan kulağa yayılarak birçok seyirciyi salona çeken ve haftalarca adından bahsettiren “Crash”, Akademi'nin gözden kaçırabileceği bir film değil. Paul Haggis'in, ırkçılık hakkındaki mesajını herkesin anlayabileceği bir dilde veren özgün senaryosunun Oscar adayı olması kaçınılmazken, oyunculardan en çok Terrence Howard ve Altın Küre adayı Matt Dillon'ın isimleri geçiyor. 

> Karar: Fazlasıyla ortalama bir film ancak bu, yeterli destekçisi çıkması dahilinde en iyi film dalında aday olmasına engel değil. 
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Yönetmen: Rob Marshall 

Oyuncular: Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Michelle Yeoh, Gong Li 

1929 yılında yoksulluğun pençesindeki bir balıkçı 
köyünde yasamakta olan Chiyo (Zhang Ziyi), Kyoto'daki ünlü bir geyşa evine satılır ve evin sahipleri ile bas geysa Hatsumomo (Gong Li) tarafından zalimce eğitilir. Chiyo'nun bas döndüren güzelliği Hatsumomo'nun kıskançlığını körüklerken, Mameha (Michelle Yeoh) kücük kızı kanatlarının altına alarak onu eziyetten kurtarır. Chiyo'ya bir geysa için gerekli olan her türlü sanatsal ve sosyal eğitimi veren Mameha, onun Sayuri adında muhtesem bir geysaya dönüşmesini sağlar. Zengin, gösterişli ama enirikalarla dolu bir dünyaya adım atan Sayuri'nin hayatındaki birçok sey, Il. Dünya Savası'nın patlamasıyla birlikte bir kez daha değişecektir. 

> Oscar sansı: Beklenenin aksine pek yüksek değil. 
İlk filmi “Chicago” (2002) ile Oscar'a aday olan, 


tiyatrodan gelme yönetmen Rob Marshall'ın ikinci çıkartmasının hedefi sasırdığı Konusuluyor çogunlukla. İngilizce konuşan Çinli aktrislerin Japonlar'ı canlandırıyor olması, filmin hanesine yazılan ilk eksi. Bu bilgiyle filmi seyreden sinema camiasının, romanın peliküle aktarılırken Amerikanlastırıldığını düşünmesi de haliyle kabul edilebilir. Ancakismi uzun zamandır Oscar için geçen ve etkileyici bir görsel dünyaya sahip olduğu söylenen filmin sansını azaltan sadece Hollywood politikası değil, Hikaye anlatımının basarısız olduğu ve sadece Oscar almak için yapılmış gibi bir izlenim verdiği söyleniyor. Zhang Ziyi'nin ve özellikle Gong Li'nin oyunculukları övgü toplasa da, filme gelen olumsuz tepki, aktrislerin adaylık sansını azaltıyor olabilir. Görüntü yönetmenliği, set ve kostüm tasarımları, makyajı ve John Williams'ın müzikleri, filmin kendini gösterebileceği dallar, 

> Karar: Teknik dalların solmaya müsait çiçeği, bir ihtimal aktrislerinin kulaklarına süs olabilir. 


> Yönetmen: David Cronenberg 

> Oyuncular: Viggo Mortensen, Maria Bello, William Hurt, Ed Harris 

John Wagner ve Vince Locke'un çizgi romanından uyarlanan “A History of Violence”, yasadığı küçük Indiana kasabası sakinlerinin saygısını kazanmıs, sevgi dolu bir aile babası olan Tom Stall'un (Viggo Mortensen) hikayesini anlatıyor. İslettigi restoranda olay çıkartan iki azılı suçlunun hakkından ziyadesiyle gelerek medyanın odağı olan Tom Stall, tahmin etmediği baska cevrelerin de dikkatini çeker. Gerisi, ustaca anlatılan bir karakter bilmecesi. 
> Oscar şansı: Akademi'nin David Cronenberg'le arası pek iyi değil. Yönetmenin filmlerinden Oscarlar'da tek boy gösterebileni, makyaj dalında ödül kazanan “The Fiy” (1986) oldu. Sinema tarihinin 


en önemli isimlerinden biri için iyi bir skor olmasa gerek. Ancak yönetmenin simdiye kadarki en seyir-Gi canlısı filmi sayılan “A History of Violence”'n çarkı döndürmeyi başaran film olması son derece ola- 


sı. Viggo Mortensen'in derinden ilerleyen oyunculuğu, aktörlük gösterilerini seven Akademi üyelerinin değerini bilecekleri türden değil, ancak “The Cooler” (2003) ile Oscar'a yaklasan Maria Bello birçok üyenin listesinde bir numarada olacaktır ve kanaatimizce olmalıdır da. Bello'nun filmin kalbine bıraktığı parmak izi, yılın en derin olanlarından. 
Altın Küreler, Yayıncı Film Elestirmenleri Birtiği ve New York Film Elestirmenleri Birliği de, akiristen desteklerini esirgemedi. Los Angeles ve New York elestirmenlerinden ödül kazanan William Hurt'ün perdeyi çiğneyip gecen performansı ve filmin uyarlama senaryosunun Oscar şansı da yüksek. 

> Karar: Akademi, en sonunda Cronenberg'in tarihçesini ödüllendirmeye hazır. Çam sakızı, çoban armağanı olacak ama hiç yoktan iyidir. 


OCAK 2006 © 


otiyi 


2005 Oscarları 


> Yönetmen: Wocdy Allen 

> Oyuncular: Jonathan Rhys-Meyers, Scarlet Johansson, Emily Mortimer, Brian Cox, Matthew Goode 

Hayatının dönüm noktasındaki profesyonel tenisçi Chris (Jonathan Rhys-Meyers), Nola (Scarlett Johansson) adında cazibeli bir fettana aşık olur ancak Nola, Chris'in kızkardesiyle evlenecek olan Tom'la da (Matthew Goode) flört etmektedir. 

> Oscar sansı: Woody Allen'ın eski formuna geri dönüşü, birçok hayranının yüreğini kıpır kıpır ettiriyor. Londra'dan taptaze bir ilham aldığı söylenen yönetmen, hızını alamayıp bir film daha çekti şehirde. Üstelik bu yıl gösterime girmesi planlanan “Scoop”un başrolünde yine Scarlett Johansson var. Görünen o ki, Diane Keaton ve Mia Farrow'dan sonra, genç yıldız Allen'in yeni perisi. Johansson'un etkileyici bulunan bir oyunculukla canlandırdığı nevrotik femme fatale'i, “Lost in Translation” ve “Girl With A Pearl Farring” ile kaçırdığı Oscar adaylığını aktrise altın bir tepside sunabilir. Kalburüstü her Woody Allen filminin olduğu gibi, “Match Point"in de özgün senaryo dalında adaylık sansı yüksek. 

> Karar: Altın Küreler'de en iyi film dahil 4 
dalda aday olan film, yönetmen, senaryo ve yardımcı kadın oyuncu dalları dısında, en iyi film adaylığına da uzaktan göz kırpıyor. 


> Yönetmen: Peter Jackson 

> Oyuncular: Naomi Watts, Andy Serkis, Adrien Brody, Jack Black 

1930'larda hir grup film yapımcısı, egzotik bir aşk hikayesi çekmek üzere Sumatra yakınlarındaki gizemli Kafatası Adası'na yelken açarlar. 


Adaya vardıkları zaman karşılaştıkları tuhaf yerliler ve toprağa sinmiş ölüm kokusu, bambaşka bir coğrafyaya adım atıklarının ilk göstergesi olur. Yaşadıkları korku, adadaki tarih öncesinden kalma yaratıklar ve dev goril Kong ile karşılastıkları zaman yasayacaklarının yanında hiçbir 


seydir. Ekipteki genç ve güzel aktris Ann”in (Naomi Watts) cazibesine kapılan Kong, film çekme planları suya düsen ekibin hırsından kurtulamaz ve yakalanıp New York'a götürülür. Ancak bu dev gorili kafeste tutmak, tahmin ettikleri kadar kolay olmayacaktır. 

> Oscar sansı: Tam olarak kestirmek güç. Yılırı en çok hasılat yapan filmlerinden olması beklenen “King Kong”, önemli yayımlardan aldığı olaganüstü elestirilerle sadece eğlencelik bir film olmadığını, ciddiye alınması gerektiğini gösterdi. Gelgelelim Akademi üyeleri, henüz iki sene önce “Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü” ile Oscar heykelciklerinden bir müze olusturan Peter Jackson'a bu kadar kısa sürede tekrar kucak açmak istemeyebilirler. Filmin fazlasıyla uzun bulunan üç saatlik süresinin yavaş ilerleyen ilk bir saatiyse, gerçek gösteriyi görmek için bekleyemeyecek kimi üyelerin salonları erken terk etmesine neden olabilir. Dev gorilin, inandıncılığıyla öne çıkan ask hikayesine ve filmin üstün teknik basanlarına kapılanlar ise “King Kong”u yılın seyirci dostu Oscar adayı yapmaya niyetli olacaktır. İlk haftasonu rakamlarına bakılırsa film hasılat rekorları kırmayacak ama hatırı sayılır bir gise başarısı, performansıyla övgüler toplayan Naomi Watts'ı da en iyi kadın oyuncu dalında adaylığa taşıyabilir. 

> Karar: En iyi film adaylığı sallantıda olsa bile teknik dallarda taçlandırılacağı su götürmez. 
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> Yönetmen: Stephen Frears 

Oyuncular: Judi Dench, Bob Hoskins, Kelly Reilly, Christopher Guest 

Hali vakti yerinde bir dul olan Laura Henderson (Judi Dench), bir hevesle Londra'nın West End bölgesindeki harabe Windmill tiyatrosunu satın alır ve menajer Vivian Van Damm'ı (Bob Hoskins) mekanı işletmesi için ikna eder. Sahneledikleri ilk gösteriler oldukça basarılı olsa da, diğer tiyatroların kısa zamanda Windmill'i kopyalaması, islerin kötü gitmesine sebep olur. Bu durum karsısında Bayan Henderson çıplak revü isine girişmeyi aklına koyar. Ancak İkinci Dünya Savaşı”nın çıkması, eğlenceli günlere darbesini vuracaktır. 


> Oscar sansı: Nükteli konuşan bilge kadınlara hayat vererek kendine oyunculuk camiasında sağlam bir yer edinen Dame Judi Dench'e Akademi ne zaman hayır diyebildi ki? Miramax'ın eski patronları Weinstein'ların gözdelerinden olan Dench, kardeslerin yeni şirketi Weinstein Co.'dan çıkan ilk filmde bir kez daha asaletini gözler önüne sererek Oscar adaylığını garantilemiş durumda. “Mona Lisa” (1986) ile en iyi erkek oyuncu dalında aday olan Bob Hoskins ise, 20 yıl sonra bir Oscar adaylığına daha merhaba diyecek. 

> Karar: Oscar kampanyası tahmin edilenden daha sessiz ilerledi ancak “Mrs. Henderson Presents” oyuncuları ve senaryosuyla ödüllere ulaşmaya çalışacak. 


> Yönetmen: Ang Lee 

> Oyuncular: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway 

Biri çiftliklerde hayvan bakıcılığı yapan, diğeriyse rodeolara katılan iki kovboyun, 1963 yazında tanışarak birlikte Wyoming'in yüksek otlaklarında kücükbas hayvan cobanlığı yapmalarıyla gelisen ve neredeyse bir ömür boyu süren trajik aşkın hikayesi. 

> Oscar sansı: Aralık ortası itibariyle en iyi film dalındaki adaylığını garantilemiş olan tek film. Şu ana dek silip süpürdüğü ödülleri yazmaya girişmiyoruz zira yerimiz müsaade etmiyor. Escinsel temalı bir filmi Akademi'nin ne boyutta kucaklayacağı mechul ancak filmle birlikte, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”la en iyi yönetmen adayı olan Ang Lee'nin ve parlak olmayan filmografisinden sonra “Brokeback Mountain”deki oyunculuguyla herkesi şaşırtan Heath Ledger'ın adaylık kapmamasının Hollywood'u yerle bir edeceğini söylemek yanlıs olmaz. Bu yıl “Jarhead”de de dikkatleri çeken Jake Gyllenhaal ve aldatılan eş roünde kalpleri kırdığı söylenen Michelle Williams'ın adaylıkları da hemen hemen cepte. 

> Karar: Gecenin en çok adaylık alacak üç filminden biri. Altın heykelciği kazanmasının son derece muhtemel olduğu da söyleniyor ama Oscar yarısında hiçbir sey son iki haftaya kadar belli olmaz. 


Yönetmen: Terrence Malick 

Oyuncular: 0'Orianka Kilcher, Colin Farrell, Christopher Plummer, Christian Bale 

17. yüzyılda Amerika kıyılarına cıkan Avrupalı kasifler, halihazırda kıtada yasamakta olan yerli Amerikalılarla karsı karsıya gelirler. Kasiflerden John Smith'in (Colin Firth), kabilenin prensesiyle (0'Orianka Kilcher) yakınlaşması, iki farklı dünyamın biraraya gelme çabasına ayna tutacaktır. 
Oscar şansı: Sadece üç filmle efsane olan Terrence Malick'in, “Thin Red Line”dan yedi sene son- 


ra gelen dördüncü uzun metrajlı filminin baht öncekiler kadar iyi olamadı. Uzun planları ve yavaş ilerleyen anlatımıyla bilinen yönetmenin bu sefer sıkıcılık çizgisini geçtiği ve yönünü sasırdı- 


ğı konuşuluyor. Görsel olarak ne kadar siirsel bulunsa da, dikkatleri dağılmaya son derece müsait olan Akademi üyelerinin oflayıp puflayarak seyredeceği bir yapım “The New World.” On beş yasındaki 0'Orianka Kilcher'ın performansı, Emmanuel Lubezki'nin görüntü yönetmenliği ve James Horner'in müzikleri, filmin güçlü olduğu dallar. 

Karar: Akademi için fazla yavaş ve eleştirmenler pek yüz vermedi ama Malick yine de yabana atılmamali. 
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> Yönetmen: Duncan Tucker 

> Oyuncular: Felicity Huffman, Kevin Zegers, Fionnu- la Flanagan 

Geçirdiği birçok ameliyattan sonra son bir operasyonla tamamen kadın olmanın hayalini kuran Bree (Felicity Huffman), hedefine ulaşmak için iki ayrı iste çalışmakta ve kazandığı her kuruşu biriktirmektedir. Ancak aldığı bir telefon ile tüm planları suya düşer. New York'ta bir cezaevinden arayan Toby (Kevin Zegers), Bree'nin oğlu olduğunu iddia etmektedir. Los Angeles'tan uçağa atlayıp New York'a giderek oğlunu hapisten çıkaran Bree, geçmisiyle yüzleşmeye karar verecektir. 

> Oscar sansı: Amerika'nın er cok seyredilen dizilerinden “Desperate Housewives”daki rolüyle gectiğimiz yıl Emmy kazanan Felicity Huffman'ın yıldızı pırıl pırıl parlıyor Hollywood'da. Çoğunlukla televizyondan bilinse de uzun süredir takip edilen isimlerden olan Huffman'ın, bir diğer saygın oyuncu olan William H. 
Maoy'le evli olmasımın zararı olduğu da söylenemez. 
Her seyi bir kenara koyalım, radarlarına aldıkları iyi oyuncuların makyajla gelen fiziksel değişimlerine karsı zaafları olduğu için, Akademi üyeleri Felicity Hufman'ın performansım afiyetle yiyip bitirecektir. Hakkında çok olumsuz konuşulmayan “Transamerica”, diğer birçok dalda finale kalamayacak kadar yapım ancak Dolly Parton'ın film için yazdığı “Travelin Thru” adlı özgün şarkının adaylık sansı yüksek. 

> Karar: “Transamerica” ve “Desperate Housewives”daki rolleriyle iki dalda Altın Küre adayı olan Felicity Huffman, gecede en bir kez podyuma çıkacak ve her zamanki içten, esprili konuşmasıyla kalpleri kazanarak Oscar adaylığını iyice garantiye alacak. 


Tek cümleyle diğer aday adayları... 


© Batman Beyins: Teknik dallarda kuvvetli olsa da, yılın en beğenilen filmlerinden biri olan “Batman Begins”in bir çizgi roman uyarlaması olması, hak ettiğinden daha az ciddiye alınmasına neden olarak Oscar yolunu tıkayacakmış gibi görünüyor. 


© Breakfast on Pluto: Neil Jordan'ın yeni filmi beklenen ilgiyi görmedi ancak Cillian Murphy'nin oyunculuğundan çokça bahsedildi. 


© Broken Flowers: Jim Jarmusch'un Bill Murray'li filmi beğenildi beğenilmesine ancak Akademi'nin dikkatini çekebilecek bir gürültü koparamadı. 


© Casanova: Bir zamanlar Oscar radarından inmeyen yönetmen Lasse Hallström'ün Heath Ledger ve Sienna Miller'l filmi eğlenceli bulunuyor ancak Akademi, kostüm ve set dalları dısında filmi pek ciddiye alacak gibi durmuyor. 


© Charlie & the Chocolate Factory: Johnny Depp'in 


başrolünde oldugu Tim Burton filmi, setleri ve müzikleriyle Oscar'a aday olabilir. 
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© The Chronicles of Narnia: Ihe Lion, the Witch and the Wardrobe: Sevilen çocuk kitapları serisinin ilkinden uyarlanan film, teknik dallarda ve müzik kategorilerinde karsımıza çıkabilir. 


& Corpse Bride: En iyi animasyon dalında aday olarak görmemizin kaçınılmaz olduğu Tim Burton/ Mike Johnson filmi, Danny Elfman'ın müzik ve sarkılarına da adaylık getirebilir. 


© The Family Stone: Craig T. Nelson'un beğenilen oyunculuğu ve özgün senatyosuyla adından bahsettiren filmin asıl kozu olan Diane Keaton'ın, bir ay öncesine dek kesin gözüyle bakılan yardımcı kadın oyuncu adaylığı, Fox stüdyosunun iyi ilerlemeyen Oscar kampanyası yüzünden tehlikede. 


© Hany Potter and the Goblet of Fire: Serinin en beğenilen filmlerinden olması, Akademi'nin filme çocuk filmi gözüyle bakmasına maalesef engel olamıyor. 


© Howl's Moving Castle: “Ruhların Kaçışı"yla Oscar kazanan efsanevi yönetmen Hayao Miyazaki, 


“Madagascar” ve “Cesur Civciv” gibi daha popüler animasyonlar tarafından yenilmezse bir kez daha Oscar'a aday olabilir. 


© Hustle & Flow: Yilin başanlı bağımsız yapımlarından olan “Hustle & Flow”, kendisine Altın Küreler'de adaylık getiren performansıyla,“Crash”le de parlayan Terrence Howard'a Oscar yolunu gösterebilir. 


© In Her Shoes: Cameron Diaz ve Toni Collette'in başrollerinde olduğu Curtis Hanson draması, iyi bulunmasına rağmen pek ciddiye alınmadı ancak Shirley MacLaine'in yardımcı kadın oyuncu dalındaki adaylık sansı devam ediyor. 


© Jarhead: Yeni Sam Mendes filmi, gösterime girmeden önce yarısın favorilerindendi ancak nispeter bir hayal kırıklığı olarak görülmesi, sadece Roger Deakins'in görüntülerinin Oscar sansını korumasına olanak sağlıyor. 


© Junebug: Sundance fatihlerinden olan “Junebug” eğer yeterli sayıda Akademi üyesi 


> Yönetmen: Joe 
Wright 

> Oyuncular; Keira 
Knightley, Mati- * 
hew  MacFadyen, 
Rosamund Pike, 
Blenda Blethyı, Donald 
Sutherland, Judi Dench, 
Jena Malone 

Jane Austen'in edebiyat klasiğinden uyarlanan film, armeleri tarafından bir an önce evlendirilmek istenen beş kızkardesten birinin; evlilikle ilgili düsünceleri çağına göre Liberal sayılabilecek Elizabeth Bennet'in (Keira Kmightley) ve fazlasıyla gururlu olan Bay Darey'nin (Matthew. 
Mackadyen) yasadığı, baslarda imkansız görünen aşkı anlatıyor. BBC için 1995/te çekilen Jennifer Ehle ve Colin Firth'lü mini dizi uyarlaması- nın üstüne gül koklamak istemeyenlerin önceleri burun Kıvırdığı yeni sinema versiyonu, televizyonda basanılı yapımlara imza atan Joe Wrightın ilk önemli filmi. 

> Oscar sansı: Basrolünde Keira Knightleyfin olduğu bir filme göre oldukça yüksek. Hayır, niyetimiz oyuncuyu yermek değil ama dürüst olalım, filmografisinin “Oscar!” diye bağırmadığı aşikar. Bunun içindir. 
Ki, Elizabeth Bennet gibi klasik bir Karakteri basarılı bir sekilde ete kemiğe bürüyebilmesi hoş bir sürpriz 


PRIDE & PREJUDİICE 
4 olarak karsılandı. Filmin ayakları yerden kestiği söylenen romantizmi ve seker gibi kıvamı, seyredenin başım döndürüyor. Kostümlü. 
bir İngiliz filmine göre gisede de gayet olumlu sonuclar almakta su sıralar. Ancak filmin dağıtımcısı olan Focus stüdyosunun bu seneki yarıstaki asıl atı “Brokeback Mountain”. Dikkati onun üzerinden baş-Ka bir filme çevirmek, cepteki bien iyi film adaylıgım tehlikeye atabileceği için, “Pride & Prejudice”in Oscar kampanyası daha gürültüsüz ilertiyor. Sadece oyunculuğuyla degil, röportajlarındaki sevimliliği ve mütevazılığıyla da gönüllere giren Knightley, filmin en büyük kozu. 
Henüz pek bir kıpırdanma olmasa da, yardıma oyuncu dallarında Domald Sutherland ve Brenda 
Blethyn'e gelecek adaylıklar da kimseyi sasırtmayacaktır. Uyarlama senaryo, görüntü yönetmenliği ve Dario Marianneli'nin enfes müzikleri, filmin güçlü olduğu diğer dallar. 
> Karar: Ciddi dramalarla bunalmaya bayılan Akademi üyelerinin de arada bir hafiflemeye ihtiyacı var ve “Pride & Prejudice” önlerindeki en hafif tatlı, 


Yönetmen: George Clooney 
Oyuncular: David Strathairn, Patricia Clarkson, George Clooney, Jeff Daniels, Robert Downey 3r., Frank Langella 

1950'lerin başında, Soğuk Savaş'ın getirdiği komünizm tehditi ABD'de bir patanoya havası yaratmıstır ve bunu körükleyen isimlerin başında, Wisconsin'li senatör Joseph Melarthy gelmektedir. CBS muhabiri Edward R. Murrow ve prodüktörü Fred Friendly bu duruma karsı çıkmaya ve korku tacirliği yaparak kisisel fayda kazanmaya çalısan senatör McCarthy'nin ipliğini pazara çıkarmaya kararlıdır. Girisimleri nedeniyle her iki adam da ağır bedeller ödemek z0- runda kalır ama yine de inandıkları şeyin arkasında durup, Amerikan tarihinde en çok tartışılan senatörlerden birini koltuğundan etmeyi başarırlar. 
Oscar şansı: Giderek artıyor. Yılın en iyi elestirilerini alan filmlerinden olan “Good Night, and Good Luck”, auteur'lük yolunda ilerlemeye hevesli olan George Clooney'nin tutku projesi olmasıyla öne çıkıyor. Çoğunlukla Demokrat Parti'yi destekleyen Hollywood çevrelerinde sevilen Clooney'nin, açıkça beyan etmekten çekinmediği siyasal görüsünü geçmisten bir olaya bağlayarak günümüz Amerika'sında süregelen sorunlara güzelce dokundurduğu söyleniyor. 
“Memcirs of a Geisha” ve “The New World” gibi filmlerin bekleneni vermeyisiyse, Oscar yarısında “Good Night, and Good Luck”'ın isine oldukça yaradı. Siyah beyaz bir filme göre fena sayılmayacak da bir hasılat getiren film, saygın kadrosu ve ustaca bulunan yönetimiyle yılın Oscar favorilerinden. Altın Aslan için yarıştığı Venedik'te en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini alan filmin, aynı dallardaki Oscar sansı devam ediyor. Yardımcı rollerin vazgeçilmez simalarından David Strathaim'in çokça konusulan performansı, usta aktörü Hollywood'un elit kitlesine davet etmek için iyi bir fırsat. Robert Elswit'in keskin görüntüleri ise görüntü yönetmenine bir adayak getirecektir. Elswit, aynı zamanda yılın bir diğer siyasi filmi “Syriana”nın da kamera arkasında. 

Karar: Potansiyel en iyi film adayı olan “Good Night, and Good Luck” aynı zamanda Clooney için aşk dolu konfetiler yağdırma fırsatı yaratıyor. 


GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK 


tarafından görülürse, övgü toplayan performansıyla Amy Adams'a yardımcı kadın oyuncu dalında adaylık getirebilir. 


© North Countıy: “Whale Rider” ile Keisha Castle-Hughes'a sürpriz bir adaylık getiren yönetmen Niki Caro'nun filmi gisede battığı için sadece Charlize Theron ve Francis MeDormand'ın oyunculuklarına sans tanınıyor. 


© The Producers: Aynı adl müzikalin. ikinci beyazperde çıkarması, Nathan Lane, Matthew Broderick ve Uma Thurman'lı kadrosuyla dikkat çekse de, iyi bir uyarlama olarak görülmemesi, filmin sadece müzik dalında aday olabileceğini gösteriyor. 


8 Proof: Yönetmen John Madden'i “Aşık 
Shakespeare”den sonra Gwyneth Paltrow'la bir kez daha biraraya getiren filmin düşük gişesi ve aldığı ortalama eleştiriler, Altın Küre'ye aday olmasına rağmen Oscar şansı düşük olan Paltrow'dan başka bir üyesinin Oscarlar'da görünmesini engelliyor. 


8 Shopgirl: Steve Martin'in aynı adlı kitabından 
uyarladığı senaryosu ve filmi başarıyla sürüklediği söylenen Claire Danes'in oyunculuğu, bu küçük yapımın düsük olan Oscar ümitleri. 


© Sin City: Yılın teknik başarılarından sayılan Robert Rodriguez'in Frank Miller uyarlaması, görsel efekt dalında aday olmak için az da olsa bir şansa sahip. 


© Star Wars Episode 1: Revenge of the Sith: “Yıldız Savaşları” efsanesinin sonuncusu teknik dallarda aday gösterilecek ancak bu seneki yansta kazanma sansını baltalayan büyük bir goril var. 


© The Three Burials of Melguiades Estrada: Cannes'dan ödülle dönen Tommy Lee Jones'un Oscar kampanyası pek meyveli geçmedi ancak filmin, “Paramparça Aşıklar ve Köpekler” ve “21 Gram”ın senaristi Guillermo Arriaga tarafından yazılan özgün senaryosunun ve yardımcı rolde görünen Barry Pepper'ın Oscar şansları mevcut. 


© The Upside of Anger: Bu düşük hütçeti aile dra- 


masının Joan Allen'a bir kez daha en 

cu dalında adaylık getirme ihtimali yüksekken, iyi bir performansla sessiz sedasız geri dönen Kevin Costner, yardımcı erkek oyuncu dalında sıra bekliyor. 


© The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Wererabbit: Aynı karakterler üzerine kurulu olan iki kısa animasyonu ile daha önce Oscar kazanan yönetmen Nick Park'ın yeni animasyonu, dalının favorisi. 


© War of the Worlds: Spielberg'in uzaylı istilası, birçok büyük bütçeli yaz filmi gibi teknik dallarda kendine yer bulabilecek. 


The White Countess: Ismail Merchant'in ölümünden önce yönetmen James Ivory ile yaptığı son ortaklık olan film, Ralph Fiennes ve Natasha Richardson'lu kadrosuna rağmen iyi bir Oscar kampanyasına sahip olamadığı için potansiyel başarısına ulasamayacak. 


© The World's Fastest Indian: Bu Yeni Zelanda bağımsızı, Anthony Hopkins'in performansıyla öne aksa da adından pek söz ettiremedi. 
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LA. MA, OR ME SOYDANDTMEMMAE 


> Yönetmen: Stephen Gaghan 

> Oyuncular: George Clooney, Jeffrey Wright, Matt Damon, Alexander Siddig, Christopher Plummer, Aman- da Peet 

“Traffic” için yazdığı senaryo ile en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanan senarist Stephen Gaghan'ın ilk yönetmenlik denemesi olan “Syriana”, global petrol endüstrisin- de dönen entrikaları ortaya çıkaran bir politik gerilim. Film, Washing- 


ton'da kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalardan, Körfez'deki petrol rafinerilerinde zor koşullar altında çalışan insanların hikayesine dek bircok farklı noktayı iç ice gecirerek, güç sahiplerinin iktidar hırsını ortaya koyuyor. Hayatını adadığı isiyle ilgili rahatsız edici gerçekleri açığa çıkaran bir CA görevlisi (George Clooney), acgözlü bir petrol simsarı (Matt Damon), idealist bir Körfez prensi (Alexander Siddig) ve bir petrol şirketinin avukatı (Jeffrey 


Wright) filmin merkezinde. Her karakter, endüstriye güç veren bu geniş ve karmaşık sistem içindeki rollerini yerine getirirken, aslında dünyanın kaderini değiştirecek güçte olduklarının farkına varıyorlar. 

> Oscar sansı: Saygın oyuncu kadrosuna rağmen son derece karmaşık bulunan senaryosu, filmin Oscar yıldızım düşürüyor. Dikkatlice takip edilmesi gerektiği söylenen film yine de uyarlama senaryo dalında kendine yer bulabilir. Oyunculardan adı Oscar icin en cok gecen ise George Clooney. 

> Karar: Oscar'a uzak ama yine de çesitli dallarda kendine yer bulacak. 


> Yönetmen: James Mangold 

> Oyuncular; Joaguin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick 

Amerika'nın. ikonlarından Johnny Cash'in hayatından bir kesiti anlatıyor “Walk The Line”. Yeteneği genc yasta farkedilen ve henüz 20'lerindeyken Amerikan müziğini şekillendirmeye baslayan Cash'in (Jöaguin Phoenix), kendisi gibi müzisyen olan esi June Carter (Reese Witherspoon) ile birlikte-atladığı engebeler, bir efsanenin yaratılmasına 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önayak olmus, Cash'i müzik tarihinin unutulmaz isimlerden biri yapmıştı. 

> Oscar sansı: Geçtiğimiz yıl en iyi film dahil 6 dalda aday olan “Ray”den sonra, Amerika için önemli olan bir diğer müzisyenin hayatını anlatan “Walk The Line”da Oscarlar'daki yerini alıyor. İyi olduğu söylenebilecek 85 milyon dolarlık hasılatın yardımcı olacağı süphesiz, Filmin eli yüzü düzgün bir yapım olduğu ancak anlatımından çok oyuncularının performanslarıyla sürüklendiği söyleniyor. “Girl, Intrerrupted!”la Angelina Jolie'ye Oscar kazanma fırsatı veren yönetmen James Mangold adaylığı kaçırabilir ancak filmin iki yıldızının da kırmızı halıda endam göstermesi kaçımılmaz. Uzun süredir Oscar radarında olan, belki de Alexander Payne filmi “Election” (1993) ile adaylık almış olması gereken Reese Witherspoon ise aday olduğu gibi ödülü kucaklayacakmış gibi görünüyor. 

> Karar; Potansiyel adaylar arasında halkın desteklediği filmlerden. 
Oyuncuları ve senaryosuyla birtikte bir Oscar adayı. 


> Yönetmen; Noam Baumbaclı 
> Oyuncular: Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, 
Owen Kline, William Baldwin Brooklyn'li bir aile babası olan Bernard (Jeff Daniels), bir zamanlar çok büyük bir yazar olduğunu iddia etse de öğretmenlik yaparak geçinmektedir. Esi Joan (Laura Linney) 
kendi yazarlık yeteneğini kesfettiğindeyse, kıskançlık yüzünden aile bölünür ve bu durum ailenin iki genç oğlunu etkiler. Evin annesi, küçük oğlunun tenis hocasıyla bir gönül ilişkisine girerken, evin babası da büyük oğlunun uzun süredir peşinden kostuğu genç bir öğrenciye asık olur. 

> Oscar sansı: Amerika sartlarına göre son derece düşük olan 
1.5 milyon dolarlık bütçesiyle, gerçek anlamdaki bağımsız filmlerin bu seneki en büyük temsilcisi. Ancak geçtiğimiz yıl “Sideways”ın kazandığı gibi bir basarıyı yakalaması zor görünüyor zira geniş kitlelere 


Yönetmen: Bennett Miller 

Oyuncular; Philip Seymour Hoffman, Clifton Collins ir., Catherine Keener, Bruce Greenwood, Chris Cooper 

Ünlü yazar Truman Capote'nin, araştırmacı gazetecilik için bir dönüm noktası olan kitabı “Soğukkan'ılıkla”yı hazırlarken başından geçenleri anlatıyor “Capote”. Bir ailenin Kansas'taki evlerinde hunharca öldürülmesini araştırmak üzere bölgeye gelen Capote (Philip Seymour Hoffman), “Breakfast At Tiffany's”i yazmış birinden beklenmeyecek derecede ilgi duymaktadır cinayetin hikayesine. Gerek resmi makamlarla, gerek suclularla cok iyi bir iliski kurmayı başararak kitabı için görüşmeler yapan yazarın, katillerden Peny Smith (Clifton Collins ör.) ile yakınlasması, kendisini dahi sasırtır. Sonuçta ortaya çıkan ise objektiflik konusunda ders verebilecek olmasıyla tarihe geçen kitabıdır. 

Oscar şansı: Eleştirmenlerin gözdelerinden olan filmin mütevazı hasılatı- nın, en iyi film adaylığı yolunu tıkadığı söylenebilir. Ancak bu, 

Philip Seymour Hoff- : 
manın erkek oyuncu dalında alacağı aday- 


pek ulasabilmis değil. Bağımsız Ruh Ödülleri'nden gelen bir torba dolusu adaylık sasırtıcı olmasa da, Altın Küreler'den gelen en iyi film (komedi/müzikal), en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu adaylıkları cesaretlendirici. 

Karar; Filmin özgün senaryosunun adaylık sansı yüksek ve 
Jeff Daniels her an bir sıçrama yapıp ilk Oscar adaylığını alabilir. 


lığa engel teşkil etmiyor. Ulusal Elestiri Birliği ve New York Film Eleştirmenleri'nin yılın aktörü seçtiği, Altın Küre adayı Hoffman, “Magnolia”, “State and Main”, “Almost Famaus” gibi filmlerle uzun süredir Akademi'yle Hörtlesiyordu. Truman Capote'yi ağızları açık bırakan bir oyunla hayata döndürdüğü söylenen Hoffman, en sonunda bu yıl Oscar adayı olacak. Yazar Harper Lee rolündeki oyunculuğuyla kimi elestirmen ödüllerinde boy gösteren Catherine Keener'ın adaylığı ise, filmde çok az göründüğü için biraz daha zor görünüyor. Yine de aktris, bu yıl “The 40 Year Old Virgin”, “The Ballad of Jack and Rose” ve “The Interpreter”da da yardımcı rollerde basanlı performanslar iği için oy verenlerin aklında bulunabilir. Filmin uyarlama senaryo dalında da aday olma ihtimali yüksek. 
Karar: İyi bir sıçrama yapmazsa, “American Splendor” ve “Kinsey” gibi eleştirmenlerin bayıldığı düşük hasılatlı filmlerle aynı Oscar kaderini paylaşacak gibi görünüyor. Oyuncularına ve senaryosuna gelecek adaylıklar dısındakiler, sevenleri icin hos bir sürpriz olacaktır. 


Sinema'nın tahminleri 


EN İYİ FİLM 

01. Brokeback Mountain 
02. Walk The Line 

03. Good Night, and Good Luck. 
04. Munich 

05. King Kong 

06. Match Point 

07. Crash 

08. The Constant Gardener 
09. The New World 

10. Pride & Prejudice 


EN İYİ YÖNETMEN 

01. Ang Lee (Brokeback Mountain) 
02. George Clooney (Good Night, and Good Luck.) 

03. Steven Spielberg (Munich) 

04. David Cronenberg (A History of Violence) 

05. Woody Allen (Match Point) 

06. Fernando Meirelles (The Constant Gardener) 

07. Peter Jackson (King Kong) 

08. Terrence Malick (The New World) 
09. James Mangold (Walk The Line) 
10. Paul Haggis (Crash) 


EN İYİ ERKEK OYUNCU 

01. Heath Ledger (Brokeback Mountain) 

02. Philip 5. Hoffman (Capote) 
03. Joaguin Phoenix (Walk the 
Line) 
04. David Strathairm 

(Good Night, and Good Luck.) 
05. Ralph Fiennes (The Constant Gardener) 
06. T.Howard (Hustle & Flow) 

07. Eric Bana (Munich) 

08. Jeff Daniels (The Sguid...) 

09. Russell Crowe (Cinderella Man) 
10. Tommy Lee Jones (The Three Burials of Melguiades Estrada) 


EN İYİ KADIN OYUNCU 

01. Reese Witherspoon (Walk the Line) 

02. Felicity Huffman (Transamerica) 
03. Judi Dench (Mrs. Henderson Presents) 

04. Keira Knightley (Pride & Prejudice) 

05. Naomi Watts (King Kong) 

06. Joan Allen (The Upside of Anger) 
07. Charlize Theron (North Country) 


EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU 
01. George Clooney (Syriana) 

02. Jake Gyllenhaal (B. Mountain) 
03. Matt Dillon (Crash) 

04. Paul Giamatti (Cinderella Man) 
05. Bob Hoskins (Mrs. Henderson Presents) 

06. William Hurt (A History of Violence) 

07. Terrence Howard (Crash) 

08. K.Costner (The Upside of Anger) 
09. Donald Sutherland (Pride & 


08. Zhang Ziyi (Memoirs of a Geisha) Prejudice) 

09, 0'Orianka Kilcher (The New World) 10. Barry Pepper (The Three Burials 
10. Gwyneth Paltrow (Proof) of Melguiades Estrada) 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU EN İYİ UYARLAMA SENARYO EN İYİ ÖZGÜN SENARYO 

01. Michelle Williams (Brokeback 01. Brokeback Mountain 01. Good Night, and Good Luck. 
Mountain) , 02. Crash 

02. Rachel Weisz (The Constant 02. Munis 03. Match Point 

Gardener) 03. Capote 


03. Scarlett Johansson (Match Point) 
04. Maria Bello (A History of Violence) 
05. Gong Li (Memoirs of a Geisha) 

06. Catherine Keener (Capote) 

07. Amy Adams (Junebug) 

08. Diane Keaton (The Family Stone) 
09. Frances MeDormand (North Country) 

10. Shirley MacLaine (In Her Shoes) 


04. Walk The Line 

05. The Constant Gardener 
06. Syriana 

07. Pride & Prejudice 

08. A History of Violence 
09. King Kong 


10. Memoirs of a Geisha 


04, The Sguid and the Whale 
05. Mrs. Henderson Presents 
06. The Wallace & Gromit Movie: Curse of the Wererabbit 

07. Cinderella Man 

08. The Three Burials of 
Melguiades Estrada 

09. The Family Stone 

10. Transamerica 
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En iyi Yönetmen ve En iyi 
Senaryo dallarında Altın 
Küre'ye aday gösterilen ve şimdiden bu yılki 
Oscar'ların en güçlü adaylarından biri olarak görülen “Münih”, bu ayın son günlerinde gösterime girecek. 
Biz de önümüzdeki ayki sayımızda filmle ilgili ayrıntılı bir yazıya yer vereceğiz ama filmi beklediğimiz bugünlerde, 


Spielberg 


külliyatı 


geçmişe dönelim ve zamanımızın usta yönetmenlerinden Steven Spielberg'in aslında 11 yaşında küçük bir çocukken çektiği 8 mm'lik filmlerle başlayan ama profesyonel olarak ilk sinema filmi “Duel”le başladığını kabul ettiğimiz 35 yıllık sinema kariyerini oluşturan bütün filmlerini 


hatırlayalım istedik. 


DERLEYEN: SENEM ERDİNE 


Duel/Düello (1971) 

Oyn: Dennis Weaver, Jacgueline Scott. 

Bütçe: 450 bin $. 

Gişe: Kesin bir bilgi yok. 

DVD: Türkiye'de cıkmadı. 

Kariyerine televizyonda başlayan yönetmenin 
24 yaşındayken televizyon için çektiği ancak 
bir şekilde sinema salonlarında gösterim olanağı bulan bu film, Spielberg'ün uzun metrajlı sinema filmleri dünyasındaki ilk adımı olarak görülebilir. Issız bir otobanda peşine takılan esrarengiz bir kamyon yüzünden yolculu- 


“Düello” 


Şu kabusa dönüşen bir pazarlamacı olan David Mann'ın hikayesini anlatan bu sıradışı gerilim filmi, kısıtlı imkanlarla, sadece 16 günde çekilmişti ancak kamyon şoförünün yüzünü film boyunca asla göstermeyerek seyirciyi bu amansız takibin kurbanı olan David Mann'ın kafasının içine hapsetmeyi akıl eden, iyi düşünülmüş kamera açılarıyla kahramanın köşeye sıkışmışlığını çok iyi ifade eden ve böylece sıradan bir kamyonu burnundan soluyan, korkunç bir canavara dönüştürmeyi başaran Spielberg'ün kısıtlı koşullara rağmen dehasını or- 


“The Sugarland 
Express” 


taya koyduğu ilk sinema filmiydi. 


The Sugarland Express (1974) 

Oyn: Goldie Hawn, William Atherton, Ben Johnson, Michael Sacks. 

Bütçe: 3 milyon $. 

Gişe: 13 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıkmadı. 

Spielberg, 1969'da Texas'ta yaşanmış gerçek bir hikayeden uyarladığı ilk sinema filminde, evlatlık verilen kızını geri alabilmek için karısının isteğine uyarak hapishaneden kaçan ve iki yaşındaki oğlunun yüzünü bir kez daha görebilmek için bir polis memurunu rehin almak zorunda kalan bir mahkumun hikayesini anlatıyordu. “The Sugarland Express”, Terence Malick'in “Badlands” filmini örnek alan tipik ancak başarılı bir takip filmiydi. 
Film gösterime girdiğinde Spielberg 26 yaşındaydı. New York'un saygın eleştirmenlerinden Pauline Kael filmi, “Sinema tarihinin en önemli çıkış filmlerinden biri” olarak değerlendirmiş ve çiçeği burnunda yönetmen için “yeni neslin Howard Hawks'u olabilir” demişti. Ne var ki o zaman bu sözlere pek fazla kulak asan olmadı. Cannes'da Altın Palmiye'ye aday gösterilen film, gişede hayalkırıklığı yarattı. Ancak Spielberg bir sonraki filminde bunurı acısını fazlasıyla çıkartacaktı. ii 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dj olslyil 


Steven Spielberg 


Jaws (1975) 

Oyn: Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Lorraine Gary, Murray Hamilton. 

Bütçe: 12 milyon $. 

Gişe: 471 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Peter Benchley'nin çok satan romanından uyarladığı filmde Spielberg, büyük bir köpekbalığının ani saldırılarıyla neye uğradığını şaşıran kendi halinde bir tatil kasabası olan Amity Island sakinlerinin yaşadığı dehşeti öyle çarpıcı bir biçimde perdeye yansıtmıştı ki, gişe rekorları kıran filmi izleyen hiç kimse bir daha asla eskisi kadar rahat denize giremedi. Çekimlerde kullandığı mekanik köpekbalığı maketi durmadan arıza çıkarınca meseleyi dahice bir fikirle çözüme kavuşturan yönetmen, gerilimi ve dehşet duygusunu köpekbalığını göstermeden müziğin, kurgunun ve oyunculu-Şun gücünü kullanarak tırmandırmanın yolunu bulmuştu. Büyük bir pazarlama kampanyası eşliğinde gösterime giren film, “Baba” serisinin rekorunu kırarak zamanının en fazla iş yapan filmi oldu. Spielberg'ün kitlelere ulaşan ilk filmi olan ve yönetmenin daha sonra da hep birlikte çalıştığı John Williams'ın unutulmaz müziğiyle hafızalarımıza yerleşen “Jaws” aynı zamanda, prodüksiyonun, pazarlama faaliyetlerinin ve hedef kitlesinin boyutları itibarıyla “olay film” olarak da nitelenen zamanımızın büyük stüdyo yapımlarına giden yolu açan filmdi. 


Close Encounters of the Third Kind/Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (1975) 

Oyn: Richard Dreyfuss, Melinda Dillion, François Truffaut, Teri Garr, Cary Guffey. 

Bütçe: 20 milyon $. 

Gişe: 303 milyon $. 
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DVD: Türkiye'de çıktı. 

Bugün hala birçok hayranına göre yönetmenin en iyi filmlerinden biri sayılan bu bilimkurguda, çok eskiden beridir ilgisini çeken ve sonraki filmlerinde de kendini gösteren evrende yalnız olmadığımız düşüncesinden yola çıkan Spielberg, bir gece ıssız bir yolda bir UFO gördükten sonra uzaylılarla iletişim kurma fikrini saplantı haline getiren bir adamın hikayesini anlatıyordu. Kendi yazdığı senaryo- dan çektiği filminde aile filmleriyle uzaylıları konu alan bilimkurgu gerilimlerini biraraya getiren Spielberg o güne kadar genellikle ikisinden birini tercih eden sinemacılardan farklı bir şey yapmıştı. Yönetmen, “Jaws”tan sonra daha düşük bütçeli, daha kolay bir prodüksiyonla yoluna devam etmek niyetindeydi aslında ama özel efektli sahneler filmin maliyetini beklenmedik oranda yükseltmişti. Sonuçta zamanın koşullarına göre pahalı bir pro- 


düksiyondu ama Spielberg'ün hanesine hem ticari hem de sanatsal bir başarı olarak geçti. 
Filmi izleyen hiç kimse bir daha tabağındaki patates püresine aynı gözle bakmadı. 


1941 (1979) 

Oyn: Dan Aykroyd, Ned Beatiy, John Belushi. 
Bütçe: 32 milyon $. 

Gişe: 34 milyon $. 

DVD: Türkiye'de henüz çıkmadı. 

Japonların Pearl Harbour saldırısından sonra Los Angeles'ı saran panik ortamını mizahi bir yaklaşımla ele alan filminde ilk kez komediyi deneyen Spielberg, filmin aldığı kötü eleştirilerden sonra bir daha komedinin yanından bile geçmedi. O güne kadar sahip olduğu en büyük bütçe ve en zengin oyuncu kadrosuyla hayata geçirdiği filmin en önemli kusuru bir komedi filminden beklenen en temel şeyi izleyiciye verememiş olması, yani komik olmamasıydı. Gösterime girdiği dönem seyirciden beklenen ilgiyi görmemiş ve eleştirmenler tarafından yerin dibine batırılmış olsa da sonradan kült film izleyicilerinin favorileri arasına girdi ama bu durum yönetmenin komedi konusundaki fikrini değiştirmesine yetmeyecekti. 


Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark/Kutsal Hazine Avcıları (1981) 

Oyn: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies, Denholm Elliott. 

Bütçe: 20 milyon $. 

Gise: 383 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Spielberg'ün çocukluğunda izlediği macera filmlerine duyduğu büyük sevginin izlerini taşıyan “Raiders of the Lost Ark”, sonradan Kamçılı Adam olarak anılacak olan Indiana Jones'un egzotik topraklardaki heyecan ve aksiyon dolu maceralarını perdeye getiren efsanevi seriyi başlatan filmdi. Yahudi inancında kutsal sayılan bir sandığın Naziler tarafından silah olarak kullanılacağını öğrenen Amerikan hükümeti tarafından bu sandığı bulmakla görevlendirilen bir arkeoloji profesörünü canlandıran Harrison Ford'un korkunç Nazi subaylarıyla, tehlikeli yerlilerle ve zehirli yılanlarla mücadele ettiği, temposu hiç düşmeyen, zamanında devrim sayılacak özel efektlerle zenginleştirilmiş ve dozunda bir mizahla tatlandırılmış çok renkli ve heyecanlı bir macera sunan film, muazzam gişesiyle Paramount Pictures” ihya etmişti. Çok sevdiği eski macera filmlerindeki ucuz klişeleri toplayıp kendine özgü bir tarzda yeniden biraraya getiren yönetmenin sinema tutkusunu en iyi ifade eden filmlerinden biriydi “Kutsal Hazine Avcıları” ve hiç şüphe yok ki hala seyircinin izlemeyi en sevdiği filmlerinden birisi. 


E.T. the Extra-Terrestrial (1982) Oyn: Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert Mac-Naughton, Dee Wallace, Peter Coyote. 


Bütçe: 10.5 milyon$ 

Gise: 722 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

İnanması güç ama bir zamanlar kimse “E.T.”nin para kazandıracak bir film projesi olduğuna inanmamıştı, hatta Spielberg kendisi bile maliyetini çıkarmasına razıydı ama film, bütün zamanların en fazla iş yapan filmlerinden biri oldu. “Close Encounters of the Third Kind”dan yedi yıl sonra evrende yalnız olmadığımız düşüncesinden yola çıkan bir başka filmle seyircinin karşısına çıkan Spielberg “E.T.” de, Lassie filmlerinden tutun da Tex Avery çizgi filmlerine, J.M.Barrie'nin Peter Pan'ından İncil'e dek pek çok kaynaktan beslenen bir vizyon ortaya koyuyordu. Ancak belki de en önemli çıkış noktası yönetmenin kendi çocukluğuydu. Küçükken, babasının yoklu-Sunu unutturacak uzaylı bir arkadaşa sahip olmayı hayal eden Spielberg'ün bugün hala “E.T.”yi en kişisel filmi olarak görmesi boşuna değil. Senaryosunu sekiz haftada yazdığı filmde, küçük bir çocuğun geçici olarak dünyada konaklamak zorunda kalan bir uzaylıyla kurduğu dostluğu anlatan son derece sade ama aynı derecede dokunaklı bir hikaye anlatan yönetmen bu filmle seyirciyi tam kalbinden vurmuştu. 20. yıldönümünde modem efekt teknolojisinin olanaklarıyla elden geçirilerek yeniden seyirci karşısına çıktı. 


Indiana Jones and the Temple of Doom/In- diana Jones: Kamçılı Adam (1984) 

Oyn: Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Wuan, Amrish Puri, Roshan Seth. 

Bütçe: 28 milyon $. 

Gise: 333 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

İlk Indiana Jones filminden üç yıl sonra devam filmi için kamera arkasına geçtiğinde Spielberg'ün niyeti ilk filmin formülünü izleyen, benzer bir macera çekmekti ama senaryo yazarı George Lucas'ın önerisine uyarak onun “The Empire Strikes Back”te yaptığı gibi biraz daha karanlık ve sert bir yola girmeyi kabul etti. Sonuç, Harrison Ford'un deyimiyle “insanların beklediklerinden daha iddialı bir film”di. Öyle ki kimi sert sahneleri nedeniyle Amerikan sansür kurulu 13 yaş sınırlandırmasını ilk kez bu film için kullandı. Bugün Spielberg, filmi üç filmlik serinin en zayıf halkası olarak gören eleştirmenlerle aynı fikirde olduğunu gizlemiyor. “Tüm seri içinde benim de en az sevdiğim “Temple of Doom'dur” diyor. 
“Hikaye ve filmin karanlık tonu benim için her zaman problemdi. Benim için bu filmle ilgili en iyi şey Kate'le tanışmak oldu.” Tabii ki filmin yıldızı Kate Capshaw'dan bahsediyor yönetmen. Bu filmde tanışan çift daha sonra evlendiler. 


The Color Purple/Mor Yıllar (1985) 

Oyn: Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover, 

Bütçe: 15 milyon $. 


Türden Yakınlaşmalar'” 


“Mor Yıllar” 


Gise: 94 milyon $. (ABD gisesi) 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

“Temple of Doom”dan bir yıl sonra keskin bir dönüşle ilk ciddi drama filmini çekmek üzere kamera arkasına geçen yönetmen, Alice Walker'in Pulitzer ödüllü romanından uyarladığı bu filmle seyircisini şaşırtmıştı. 20. yüzyılın başlarında kırsal kesimde geçen filmde yıllarca babasının ve kocasının tacizine uğrayan ve sevgiyi ilk kez kocasının eve getirdiği bir başka kadında bulan siyahi bir kadının hikayesini anlatıyordu. Walker'ın romanındaki lezbiyenlik ve politikayla ilgili temalar Spielberg tarafından daha genel insani duyguları öne çıkartan bir yaklaşımla ehlileştirilmiş olsa da kendi 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içinde tutarlı ve etkileyici bir film olan “The Color Purple”, En İyi Yönetmen ödülü hariç hemen her dalda (11 adaylık) Oscar'a aday gösterilmiş ancak hiç ödül kazanamamıştı, oysa eleştirmenlerin genel kanısı, özellikle filmin iki kadın oyuncusunun bunu fazlasıyla hak ettikleri yönündeydi. 


Empire of the Sun/Günes İmparatorluğu 
(1987) 

Oyn: Christian Bale, Johr Malkovich, Joe Pantoliano. 

Bütçe: 38 milyon $. 

Gise: 22 milyon $ (ABD gişesi). 


DVD: Türkiye'de Ocak ayında piyasaya cıkması bek- © 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“Indiana Jones: 
Son Macera” 


leniyor. 

J.G. Ballardın II. Dünya Savaşı sırasında (Çin'de geçen otobiyografik romanından uyarladığı bu film Spelberg'ün usta yönetmen David Lean'e duyduğu hayranlığın açık bir ifadesiydi. Gösterime girdiği dönemde ne seyirciyle ne de eleştirmenlerle iyi bir ilişki kurmamıştı. Ancak ailesinden ayrılan ve kendisini Çin'in uçsuz bucaksız topraklarındaki büyük bir savaşm ortasında bulan 12 yaşındaki Jim'in yalnızlığını ve çaresizliğini çok iyi vurgulayan etkileyici görselliğiyle hafızalara kazınan film, bugün artık zamanında değeri anlaşılmamış bir klsik olarak görülüyor. 


Indiana Jones and the Last Crusade/Indi- ana Jones: Son Macera (1989) 

Oyn: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody. 

Bütçe: 48 milyon $. 

Gise: 495 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Spielberg'ün filmlerinde her zaman önemli 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bir yer tutmuş olan baba figürü, pek içine sinmeyen ikinci filmi telafi etmek isteyen yönetmenin Indiana Jones serisine çektiği bu devam filminde de kendine yer bulmuştu. Harrison Ford'un her zamanki gibi Indyyi, Sean .Connery'ninse babasını oynadığı filmde düşman her zamanki gibi Naziler'di. “Bu filmde Indy'nin babasıyla ilişkisi üzerinde durmak istedim” diyordu yönetmen. “Baba-oğul ilişkisi mizahi açıdan da iyi bir kaynak çünkü. Orijinal filmin (Kutsal Hazine Avcıları) ruhunu geri getirip biraz eğlenmek istedim.” Sonuç, Indy'nin babasını oynayan Sean Connery'nin karizmasını, Spielberg'ün kusursuza yaklaşan yönetmenlik performansını ve çocuksu macera duygusunu biraraya getirerek seyirciye bir “Kamçılı Adam” filminden beklediği her şeyi fazlasıyla veren bir devam filmiydi. Bu arada bu filmle Spielberg, Indy filmlerinin yapımcısı George Lucas'la yaptığı üç filmlik anlaşma- dan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamlamış oluyordu, Ancak biliyorsunuz uzun za- 


mandır yine Lucas'la birlikte dördüncü bir film üzerinde çalışıyorlar. 


Always (1989) 

Oyn: Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman. 

Bütçe: 29 milyon $. 

Gi: 4 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Spielberg, “Bambi'den sonra beni en çok ağlatan film” dediği, Spencer Tracy'nin 1943 yapımı TI. Dünya Savaşı melodramı “A Guy Named Joe”dan uyarladığı bu filmde, ustalık alanı olan havada geçen aksiyon sahnelerine ve efeki gösterilerine imkan veren bir hikayeye sahip olmasına rağmen bunları bir kenara bırakıp merkezdeki aşk ilişkisine odaklanmıştı. Yangın söndürme operasyonları konusunda uzmanlaşmış bir pilot olan Pete, sevgilisi Dorinda'ya uçmayı bırakacağına dair söz vermiştir ancak pilot arkadaşının hayatını kurtarmak için kendini tehlikeye atar ve hayatını kaybeder. Öbür dünyada, onu bir çeşit hayalet olarak yeniden dünyaya göndererek kendisinden sonra olup bitenlere tanık olmasını sağlayacak bir melekle karşılaşır. “Taws”ın çekimleri sırasında Spencer Tracey'nin bu filmine ortak bir hayranlık beslediklerini keşfeden Richard Dreyfuss ve Spielberg yıllar sonra biraraya gelerek kendi versiyonlarını çekmeye karar vermişler. 


Hook/Kanca (1991) 

Oyn: Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. 

Bütçe: 70 milyon $. 

Gise: 301 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

J.M. Barrie'nin ünlü eserini, 1953 yapımı çizgi film uyarlamasını andıran hafif, eğlenceli ve modem bir yorumla perdeye uyarlamak İsteyen Spielberg'in, büyük bir bütçeyle muazzam setlerde çektiği film, gişede fena iş yapmamasına rağmen eleştirmenleri memnun etmedi. 
John Williams'ın bestelediği “When You're Alone” adlı şarkısıyla Oscar kazanan filmde Spielberg, Peter rolüne ilk önce Michael Jackson'ı düşünmüş ama Jackson meşgul olunca Robin Williams'ı tercih etmişti. Bugün Spielberg bile “Hook”un en zayıf filmlerinden biri olduğu konusunda eleştirmenlere katılıyor. 
“Bir hata yaptım” diyor. “Robin'i serbest bırakıp performansını daha komik bir noktaya çekmesine izin vermeliydim, ama ne yapayım, mezarında J.M. Barrie'nin kemiklerini sızlatıyormuşum gibi geliyordu.” 


Jurassic Park (1993) 

Oyn: Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attanborough Bob Peck. 

Bütçe: 63 milyon $. 

Gişe: 920 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

1993, Spielberg'ün aynı anda birbirinden çok farklı iki film üzerinde çalıştığı bir yıldı. “Ho- 


“Kanca” 


“Jurassic Park” 


ok”un yarattığı hayalkırıklığının ardından bir yandan bütün zamanların en başarılı gişe filmlerinden birisi olacak “Jurassic Park”ın postprodüksiyonuyla uğraşırken bir yandan da, en kişisel filmlerinden birisi olan “Schindler'in Listesi”nin çekimlerini sürdürüyordu. Sebebi, Universal Stüdyoları'yla yaptığı bir anlaşmaydı. O sırada ekonomik sıkıntı içindeki Universali kurtarması planlanan bir proje olan “Jurassic Park”ı çekmesi karşılığında rüya projesi “Schindler'in Listesi”ni stüdyonun desteğiyle gerçekleştirebilecekti. Michael Crichton'ın ünlü romanından uyarlanan “Jurassic Park”ta, bir milyonerin desteklediği bilimsel araştırma sonucunda insanoğlu yeniden dinozor üretmeyi başarır biliyorsunuz. Sözkonusu dinozorlar sergilenmek üzere bir çeşit hayvanat bahçesine kapatılırlar ancak işler ters gidince sevimli dinozorlar birer canavara dönüşerek ortalığı cehenneme çevirir ve insanoğluna doğanın dengesiyle oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatırlar. 
Zamanın efekt teknolojisini görülmemiş bir ustalıkla kullanarak son derece gerçekçi dinozorlar yaratan ve nefes kesici bir aksiyon macera filmine imza atan Spielberg, bu filmle Universal'e verdiği sözü fazlasıyla yerine getirmişti. “Schindler”in Listesi”nden altı ay kadar'önce büyük bir pazarlama kampanyasıyla desteklenerek gösterime giren film, “E.T.”nin rekorunu kırarak muazzam bir gişe yaptı ve 


“Er Ryan'ı Kurtarmak” 


saf eğlence vaat eden ticari sinemanın en başarılı örneklerinden birisi olarak tarihe geçti. 


Schindler's List/Schindler'in Listesi (1993) Oyn: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Embeth Davidiz, Caroline Goodall, 

Bütçe: 25 milyon $. 

Gise: 321 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Thomas Keneally'nin gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı romanından uyarlanan film, Spielberg'ün en önemli filmlerinden biri kuşkusuz. 11. Dünya Savaşı sırasında Alman işadamı Oskar Schindler sayesinde soykırımdan kurtulan Yahudiler'in hikayesini anlatan filmini “bir ordunun değil bir tek insanın nasıl bir değişiklik yaratabileceğini gösteren bir hikaye” diye tanımlayan Spielberg, birçok yerde bu filmin Yahudi kökenleriyle yüzleşmesine yol açtığını ve en kişisel filmi oldugunu söylemişti. Yönetmenlik ücretini ve filmden elde edeceği tüm gelirleri soykırım mağdurlarına yardım eden kuruluşlara bağışladı. Hikayenin gerçekliğine daha uygun bulduğu için filmi siyah beyaz çekmeyi tercih ettiğini söyleyen yönetmen, hem görsel hem de duygusal olarak çok çarpıcı bir filme imza atmıştı, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen “Schindler'in Listesi” 7 dalda ödül kazandı. 
Daha önce üç kez Oscar'a aday gösterilen Spielberg ise ilk Oscar'ını bu filmle kazandı. 


The Lost World: Jurassic Park/Kayıp Dünya 
(1997) 

Oyn: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite. 

Bütçe: 74 milyon $. 

Gise: 614 milyon$. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

“Jurassic Park”ın gişe başarısı bir devam filmini kaçınılmaz kılıyordu elbette, buna karşılık çoğumuz “Schindler'in Listesi”nin ardından Spielberg'ün ticari filmlerin sığ sularına dönmek isteyeceğinden emin değildik ama yönetmen, son filminden sonra biraz rahatlayıp eğlenmeye ihtiyaç duyduğunu ileri sürerek devam filminin yönetmenliğini üstlenmeyi kabul etti. Michael Crichton'ın “The Lost World” adlı romanının €shek bir uyarlaması olan film, orijinal filmde kontrolden çıkan ve mecburen ortadan kaldırılması gereken dinozorların hepsinin ölmemiş olduğu noktasından hareketle, ilk filmdeki maceranın daha fazla efekt ve daha fazla dinozorla zenginleştirilmiş bir versiyonunu sunuyordu bir anlamda izleyiciye. O gün itibarıyla sinema tarihinin en pahalı yapımlarından biriydi ve gişesiyle bir kez daha yapımcılarını memnun etti ama eleştirmenler ilk filmin geliştirilmiş bir versiyonunu izlemeyi o kadar heyecan verici bulmadılar. 
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aloliy 


Steven Spielberg 


“Yapay Zeka” 


Amistad (1997) 

Oyn: Djimon Hounsou, Matthew McConaughey. 
Bütçe: 40 milyon $. 

Gişe: 44 milyon$. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Yaşanmış bir olaydan yola çıkan filmde Spielberg, 1838'de Amerika'ya nakledilmek üzere bindirildikleri gemide isyan çıkararak anavatanlarına dönmek umuduyla gemiyi ele geçiren Afrikalı kölelerin hikayesini anlatıyordu. 
Yönetmenin, kendi stüdyosu Dream-Works'ün ilk işi olarak sosyal bir konuyu ele alan, pek az aksiyon içeren, bol diyaloglu, durağan bir filmi tercih etmesi şaşkınlık yaratmıştı. “Amistad”, “The Fame”deki rolüyle hatırlayacağınız yapımcı Debbie Allen'in projesiydi aslında. “Schindler'in Listesi”ni izledikten sonra projeyi Spielberg'e teklif eden Allen'ın hikayeyle ilgili heyecanından etkilenen Spielberg filmi yönetmeyi kabul etmişti ama ne yazık ki ortaya “Schindler'in Listesi” kadar güçlü bir film çıkmadı. 


Saving Private Ryan/Er Ryan'ı Kurtarmak 
(1998) 

Oyn: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Ed Bums, Jeremy Davies. 

Bütçe: 70 milyon $. 

Gise: 480 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

11. Dünya Savaşı, kariyerinin başından beri Spielberg'ün en fazla ilgisini çeken konulardan biri olmuştu ama “Er Ryan'ı Kurtarmak”tan önce hiç tam anlamıyla bir savaş filmi çekmemişti. 11. Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışmalarına sahne olan Normandiya çıkarması sırasında geçen film, üç çocuğunu savaşta kaybetmiş bir annenin düşman cephesinde kalan dördüncü ve son oğlunu sağ salim geri getirmek üzere cepheye gönderilen sekiz kişilik bir birliğin yolculuğunu hikaye ediyordu. 
Kimi zaman savaşı dehset verici olduğu Kadar heyecan verici göstermekle, kimi zaman da ele aldığı hikayenin zayıflığıyla eleştirilse de 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“Azınlık Raporu” 


kimse Spielberg'ün bu filmde sinema tarihinin en gerçekçi ve en çarpıcı savaş sahnelerinden bazılarını yaratmış olduğunu inkar etmedi. 
Özellikle savaşın dehşetini bütün çıplaklığıyla gösteren 20 dakikalık açılış sahnesiyle hafızalardan silinmeyecek olan film, görüntü yönetmeni Janusz Kaminski'ye ve yönetmeni Spielberg'e birer Oscar kazandırmıştı. 


AL: Artificial Intelligence/Yapay Zeka 
(2001) 

Oyn: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, William Hurt, Brendan Gleeson. 

Bütçe: 90 milyon $. 

Gise: 235 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

“Raiders of the Lost Arkın İngiltere'deki çekimleri sırasında tanıştığı 20 yıllık dostu Stanley Kubrick'in ölümünden sonra, Kubrick'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir proje olan “Yapay Zeka”yı çekmeye karar veren Spielberg, “Er Ryan'ı Kurtarmak”tan üç yıl sonra mistik unsurlar içeren ve bir tür geleceğe taşınmış Pinokyo alegorisi olan bu bilimkurguyla seyirci karşısına çıktı. Kendi varlığın- dan haberdar olan, yani özbilinç sahibi bilgisayarların geliştirildiği bir gelecekte, bir tür yapay zeka olan bu bilgisayarların monte edildiği çocuk formundaki bir robotun insanların dünyasıyla makinelerin dünyası arasındaki sı- 


“Amistad” 


nırı keşfetmek üzere çıktığı yolculuğun hikayesini anlatan film, Kubrick'in tüyler ürpertici karamsarlığıyla Spielberg'ün dokunaklı iyimserliğini biraraya getiren ilginç bir yapımdı. 
Kimilerine göre Kubriek'in ortaya koymak istediği felsefi soruları yeterince güçlü ve tutarlı bir biçimde tartışmaktan uzaktı ama teknik ustalığını konuşturan ve bir kez daha içindeki çocuğun sesine kulak veren Spielberg her şeye rağmen seyredilmeye ve üzerinde düşünülme- ye değer büyüleyici bir masal yaratmıştı. 


Minority Report/Azınlık Raporu (2002) Oyn: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton. 
Bütçe: 102 milyon $. 

Gişe: 342 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Kariyeri boyunca çektiği bilimkurgularda genellikle geleceğe gitmektense olağanüstü ya da sıradışı olanı günümüz gerçekliği içine yerleştiren hikayeleri tercih eden yönetmen ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'in bir hikayesinden uyarladığı bu bilimkurguda alışkanlıklarının tersine geleceğe gitmiş ve bununla da kalmayıp onun filmlerinde görmeye alışık olmadığımız derecede karanlık ve kasvetli, “Blade Runner” tarzı bir gelecek tasvir etmişti. Suçluların suç işlemeden önce tespit edilebildiği bir güvenlik sisteminin parçası olan Tom Cruise'un canlandırdığı John Anderton'ın, günün birinde sonuna kadar savunduğu ve işlemesine katkıda bulunduğu bu sistemin kurbanı oluşunu anlatan hikaye, Spielberg'ün ellerinde hem ciddi bir ahlaki tartışmayı gündeme getiren hem de nefes kesici bir aksiyon ve gerilimle seyircinin dikkatini sürekli ayakta tutan bir filme dönüşmüştü. Güvenlik ve konfor uğruna özel hayatın dokunulmazlığından ve kendi özgür iradesinden vazgeçmeye razı olan bir toplumu bekleyen tehlikeye dikkat çeken film, bir süredir seyirci için değil kendisi için film çekmek istediğini söyleyen ustanın en iyi filmlerinden biriydi. 


N Si 


“Sıkıysa Yakala” 


Catch Me If You Can/Sıkıysa Yakala (2002) Oyuncu eonardo Di Caprio, Tom Hanks Bütçe: 52 milyon $ 

Gişe: 341 milyon $ 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Daha 18 yaşındayken, FBL'ın en çok arananlar listesinde yer alan bir gerçek- hayat-antikahramanı Frank Abagnale Jr.'ın yaşadıklarından esinlenerek çekilen “Catch Me If You Can”, Tom Hanks'in canlandırdığı Ajan Carl Hanratty'nin, kendisinden hep bir adım önde olan usta dolandıncı Frank'i yakalayana dek peşini bırakmadığı eğlenceli bir kedi-fare kovalamacasıydı. Annesiyle babası ayrılınca küçük yaşta evden kaçan, bir yeni yetme olarak hayatta kalmaya çalıştığı yıllar içinde usta bir dolandırıcıya dönüşen ve ciddi bir suçlu olmasına rağmen her şeyi bir oyun gibi yaşayan Frank'in hikayesini çok cikileyici bulmuştu Spielberg. Frank, tıpkı Paul Newman-Robert Redford ikilisinin “Butch Cassidy and Sundance Kid” ve “The Sting?de yarattıkları kanun dışı işler yapan tatlı serseri karakterlere benziyordu. Spielberg'ün majör filmlerinden olmasa da hareketli, esprili ve eğlenceli tarzıyla “Catch Me If You Can”, usta yönetmenin filmografisinde özel bir yere sahip. 


The Terminal/Terminal (2004) 

Oyn: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones 

Bütçe: 60 milyon $. 

Gise: 218 milyon $. 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

Filmin yapımcısı Andrew Niccol'ın yaşanmış bir olaydan esinlenerek geliştirdiği hikayeyi temel alan film, bir savaş sonucunda ülkesi haritadan silinince pasaportu geçersiz hale gelen ve bu sebeple Amerika'ya giremediği için New York havaalanında mahsur kalan bir Doğu Avrupa ülkesi vatandaşının trajikomik hikayesini anlatıyordu. ““Sıkıysa Yakala'dan sonra hem güldüren hem ağlatan hem de her şeye rağmen dünyanın iyi bir yer 


“Terminal” 


olduğunu düşündüren bir başka film daha yapmak istedim” diyordu bu film için Spielberg. Yönetmenin en iyimser filmlerinden birisi olan “Terminal” eleştirmenler tarafından en fazla Navorski'yi oynayan Tom Hanks'in ve diğer oyuncularının performanslarıyla övgü almıştı. 


War of th lds/| avaşı (2005) 
Oyn: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto, Tim Robbins. 

Bütçe: 132 milyon $ 

Gise: 558 milyon $ 

DVD: Türkiye'de çıktı. 

H.G. Wells'in ünlü bilimkurgu klasiği “War of the Worlds”ün 1953 yapımı versiyonundan sonraki ilk büyük beyazperde uyarlamasını çekmek üzere kamera arkasına geçen Spiel- 


“Dünyalar Savaşı” 


berg böylece ilk kez, kariyeri boyunca hep dost gördüğü uzaylıların düşman olduğu bir hikayeyle seyirci karşısına çıkıyordu. “Çocuklarının güvenliğini sağlamaya çalışan bir babanın hayatta kalma mücadelesi” olarak tanımladığı “Dünyalar Savaşı” yorumunda yönetmen, insanoğlunun korkunç bir uzaylı istilasıma karşı verdiği büyük mücadeleyi sorunlu bir ailenin bir bakış açısından anlatmayı tercih etmişti. Hikaye, romandaki gibi Viktorya dönemi İngiltere'sinde değil günümüz Amerika'sında geçiyordu ve uzaylılar Mars'tan değil bir başka gezegendendi. Spielberg'ün en büyük başarısıysa uzaylı istilası karşısında toplumu saran paranoya ve dehşet duygusunu yansıtmak konusunda neredeyse romanın yazarı Wells kadar etkili olmasıydı. M 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Ridley Scott'ın “GLADYATÖR”ü, kavruk savaş meydanlarından senatonun mermerine ve gladyatör arenasının kumuna, seyirciyi ihtişamlı bir Antik Roma yolculuğuna çıkarıyor. Bir yandan gücü elinden alınmış kahramanının yeniden yükselip intikamını alma mücadelesini anlatırken, bir yandan da vahşi gladyatör dövüşlerini şov dünyasının antik bir modeli olarak sunuyor. Akademi'nin En iyi Film de dahil olmak üzere beş dalda Oscar ile ödüllendirdiği “Gladyatör,” eski bir Hollywood türünün, “kılıç ve sandalet” tabir edilen tarihi destanların son yıllarda yeniden canlanmasında öncü oldu. KUTLUKHAN KUTLU 


oliywood usülü görkemli sinema geleneğinde çok önemli pay sahibi olan türlerden biri, kostüme filmler. Özellikle de “kılıç ve sandalet” tabir edilen ve anlik çağda geçen destansı öyküler. 
1950'lerde ve 60'larda Hollywood, “Ben-Hur”dan “Spartacus”e, “Cleopatra”ya kadar bu türde birçok film yapmıştı. Bu filmler kalabalık kadrolarıyla, görkemli dekorları ve kostümleriyle, dikkat çekici aksiyon sahneleriyle Hollywood'un hayalleri gerçek kılan bir “düş fabrikası” olarak ününe büyük katkıda bulundu. Amerikan sineması bu filmlerle ihtişamlı ve saygın bir öykü anlatma gelen: rıyla güncellerken, “başka bir dü 


mak konusunda teknik açıdan geldiği son noktayı büyük bir beceriyle sergileyerek, tam anlamıyla gövde gösterisi yapıyordu. Ne var ki ilk başta seyirciden çok ilgi gören bu tür, 60'larda giderek gözden düştü ve “eski bir tür” haline geldi. Ridley Scott'ın “Gladyatör”ü yalnıkca bu türün bir örneği değil, 2000'lerin hemen başında bu türün yeniden canlanmasına büyük katkıda bulunan, dolayısıyla “Truva”, “İskender” ve hatta Scott'un kendi “Kingdom of Heaven”ı (Cennetin Krallığı) gibi filmlerin önünü açmış olan bir dönüm noktası. 

“Gladyatör”ün temelde 1964 tarihli Anthony Mann filmi “The Fall of the Roman Fmpire”da anlatılan hikayeyi yeniden anlattığı söylenebilir. Özellikle görkemli Roma Forumu 


setleriyle dikkat çeken (ve zamanı için çok büyük bir bütçeye mal olduğu için gişelerde kendini kurtaramayan bir yıl önceki “Cleopatra”nın ardından, “kılıç ve sandalet” türünün sonunun gelmesinden sorumlu tutulan filmler arasında yer alan) “The Fall of the Roman Empire”, M.S. 2. yüzyıl Roma İmparatorluğu tarihinin gerçek kişilerini ele alıyor, ama tarihi epey değiştirerek büyük ölçüde kurmaca bir hikaye yaratıyordu. Filmde Roma İmparatoru Marcus Aurelius, tacını öz oğlu Commodus yerine general Livius'a bırakmaya karar verince, Commodus tarafından öldürtülür. Livius'un kendi ise başa geçmeye zaten pek meraklı değildir, ama Commodus, kızkardeşi Lucilla'nın kendisi için önemi bir tehdit olduğuna karar verip onun kazığa bağlanıp yakılmasına karar verince, Livius müdahale eder. Roma'nın “beş iyi imparator” döneminin son imparatoru olan Marcus Anrelius'un ardından başa, çoğu tarihçi tarafından Roma'nın gerileme dönemini başlatan kişi olarak görülen Commodus geçmişti. Ancak Commodus, kendisini engellemeye çalışan bir babayı öldürerek imparator olmamış, onun başa gelmesini isteyen babası zaten kendinden sonra imparator olarak onu seçmişti. Zaten Marcus Aurelius da oğlu tarafından öldürtülmemiş, doğal sebeplerden ötürü ölmüştü. Öte yandan “The Fall of the Roman Empire”, hem Roma'nın o anlı şanlı enirikalarını ve güç oyunlarını ele alması, hem de Antik Roma'yı göz alıcı bir şekilde yeniden yaratmasıyla zamanında görkemli macera filmlerinin meraklıları kadar tarih meraklılarına da hitap eden bir film olmuştu. 
Ridley Scottın “Gladyatör”ü birçok açıdan Anthony Mann'ın filmini hatırlatıyor, ancak odak noktasını biraz politik entrikadan gladyatörlere, ya da Cumhuriyet yanlısı senatör Gracchus'un deyişiyle “Senato'nun mermeri”nden “Colosseum'un kumu”na kaydırıyor. 

“Gladyatör”, unutulmaz bir savaş sahnesiyle açılıyor. Ama ilk birkaç kareden az sonra sürecek savaşın ipuclarını bulmak pek mümkün değil. Doğrudan muazzam orduların resmini görmek yerine, General Maximus'un dalgın ve hatta hülyalı, özlem ve sükunet dolu bir anına tanık oluyoruz. Bilinmeyen bir yerde, sararmış otların üzerinde gezinen bir elin görüntüsü; çok daha kasvetli bir ışık altında, besbelli ki başka bir yerde, Russell Crowe'un düsünceli yüzü; yerdeki bir dal parçasından havalanan küçük bir kuşun görüntüsü ve Crowe'un önce kuşa bakıp gülümseyen, sonra da başka yöne çevrilerek asılan suratı. Bu kısacık giriş, seyirci için bir bağlantı noktası sunmakla kalmıyor, Maximus'un iç dünyasına açılan bir pencere de sunmuş oluyor. Kamera hemen sonra bize genel tabloyu, ormanın bir bölümünün yanmasıyla açılmış, son derece iç karartıcı savaş meydanını gösteriyor. General Maximus liderliğindeki Roma ordusu, epeyce bir süredir Roma'yı rahatsız eden “Almanya'nın 


barbar kabileleri”ne karşı. Almanların Roma ordusu karşısında pek şansı olmasa da direniyorlar ve hızlı kurgunun en ünlü neferlerinden olan Ridley Scott'ın tamamen kaotik bir şey olarak resmettiği, görkemli ve baş döndürücü bir savaş sahnesi izliyoruz. 

Roma adına yeni bir zaferle sonuçlanan savaşın ardından, bilge ve yorgun Roma İmparatoru Marcus Aurelius ile generali Maximus arasındaki ilişkiye odaklanıyor film. Aurelius'un Maximus'u ne kadar takdir ettiğini, Maximusun ise imparatoruna saygısını ve genel olarak sadeliğini ve tevazusunu görmemizin hemen ardından, “şımarık oğul” Commodus, bitmiş olan savaşın meydanına atı üzerinde bir “giriş” yapıyor. Muharabeyi kaçırmış olduğu için üzüntüsünü dile getiren Commodus'a babasının “sadece muharebeyi değil, bütün savaşı kaçırdığı” yollu dokundurmasıyla birlikte, daha sonra Marcus Aurelius'un dile getireceği gerçeği anlıyoruz: İmparatorun öz oğlu Commodus, ama hayallerindeki oğul, Maximus'tur. 

Marcus Aurelius, Maximus'u çadırına çağırıp tacını oğlu Commodus'a değil, ona bırakmayı düşündüğünü açıklayınca, Maximus bu haberi hiç de coşkuyla karsılamayarak, filmin başlangıcındaki o birkaç karede sunulan “sadece görevini yapan ve aslında evine dönmek isteyen asker” tipini iyice perçinliyor. Siyasetle ve iktidarla hiç mi hiç ilgilenmiyor Maximus (Marcuş Aurelius, tam da bu yüzden imparatorun O olması gerektiğini söylüyor Maximus'a). Öte yandan, Roma'ya bağlılığı, Marcus Aurelius'a sevgisi ve saygısı sebebiyle, teklifi kabul edece-Şini görüyoruz. Ne var ki, Maximus'un istedigi düşünme süresinin sonuna varılmadan, kendisinin imparator olmayacağını öğrenen Commodus babasını öldürüyor. Ve yeni inparator olarak, kendisine bağlılığını ilan etmeye yanaşmayan Commodus'un bir yerlere götürülüp öldürülmesini emrediyor. Commodus kaçıp canmı kurtarıyor, ama vaktinde yetişip de karısının ve oğlunun vahşice öldürülmesini engelleyemiyor. Yaralı ve baygın bir halde, köle tüccarlarının eline düşüyor ve bir gladyatör olarak, Proximo adlı birine satılıyor. 
“Gladyatör”ün tanıtım sloganlarından biri, “Köle yapılan bir general, gladyatör olan bir köle, İmparatora meydan okuyan bir gladyatör” idi. Maximus'un köle düştükten sonraki yolculuğu, uzunca bir intikam yolculuğu olarak görülebilir. Savaş becerisi ve tecrübesiyle, gözden ırak Roma vilayetlerindeki gladyatör arenalarında “İspanyol” adıyla nam salıyor. 
"Yeni imparator Commodus'un halkın dikkatini yaşamsal sorunlardan başka yere çekmek için yeniden gladyatör oyunlarını başlatması- nın sonucunda, Proximo'nun gladyatör topluluğunun içinde, Roma'ya gidip Colosseum'da dövüşmeye başlıyor... Ve ânında halkın sevgilisi haline geliyor. Öyle ki, İmparator Commodus'un halkı “eğlence” ile elinde tutma planı 


E inluğtız in iie 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geri tepiyor: Maximus'un sağ olduğunu gördükten sonra küçük bir şok geçirmesine karşın, onun öldürülmesi emrini vermeye cesaret edemiyor. Maximus'un Afrikalı gladyatör arkadaşı Juba'nın tanımıyla, “onu öldürmeden önce ismini öldürmesi gerekiyor”. 
“İsmi öldürmek” mefhumu, hatta daha da genel olarak “isim” ve “ölüm” arasındaki ilişki, aslında “Gladyatör”de çok önemli yer tutan 


bir diğer konuyla da hayli bağlantılı. Eski des- 


tanlarda görülen türden “kahramanlık ideali” ile. Klasik destanlardaki “kahramanlık ideali”nin önemli bir bölümünü, kahramanın hayatta yaptığı büyük işlerle ölümsüzlüğe ulaşması teşkil eder. Üstelik bu, çift anlamlı, çift katmanlı bir ölümsüzlüktür. Bir taraftan, evet, kahramanları kendi kültürlerinin inanışlarındaki cennet bekler: Viking mitolojisinde Valhalla, Grek mitolojisinde Elysium (ki “Glad- 


— yatör”de Maximus kasvetli savaş meydanında, 


adamlarına kendinizi yeşil çayırlarda bulursanız, ölmüş ve Elysium'a gitmişsinizdir diyor). 
Öte taraftan, işin bir de edebi ölümsüzlük yanı var. Destansı kahramanlık gösteren kişi, tam da kahramanlığının destansılığı sayesinde, destanlar sayesinde ismine ve yaptıklarına 


bir tür ölümsüzlük kazandırır: İsmi ve kahramanlıklarının öyküsü kuşaktan kuşağa aktarılır. “Gladyatör”ün başındaki savaşta Maximus askerlerini cesaretlendirmek için “Hayatta yaptıklarımız, sonsuzlukta yankılanır!” diye haykırırken aslında tam da bu tür bir ölümsüzlüğü vaat ediyor. 

Maximus'un savaşa giden askerlerle ölüm sonrası ve ölümsüzlük göndermeleriyle bezeli bir konuşma yapması, sadece ölümle yüz yüze olan insanları ayakta tutabilmek için tasarlanmış ustalıklı bir hitabet örneği olarak kalmıyor “Gladyatör”de... Filmin geneline, Maximus'un generallikten gladyatörlüğe, halkın gözdesi konumuna ve nihai hesaplaşmaya (yani intikama) giden yolculuğuna da ışık tutuyor. Maximus bir asker olarak filmin başından itibaren ölümle zaten içiçe yaşayan ve öteki tarafa geçişe hazır biri gibi görünüyor... Ailesinin öldürülmesinden sonra ise, bir parçası geri dönüşsüz bir şekilde öteki tarafa geçmiş, Elysium'a bir adımını çoktan atmış biri haline geliyor. Yani tam anlamıyla, ailesinin ölümüyle Maximus'un kendisinin de bir parçası ölüyor. Ne var ki karısına ve çocuğuna katılmaya yönelik arzusunu, bambaşka iki arzu sebebiyle 


Kötü adam Commodus: 
Joaguin Phoenix 


imparator Marcus Aurelius: 
Richard Harris 


Kötü kardeş kurbanı Lucilla: 
Connie Nielsen 


Maximus'un arena arkadaşı 
Juba: Djimon Hounsou 


Maximus rolünde Russell 
Crowe 


Gladyatör tüccarı Proximo: 
Oliver Reed 


bastırması gerekiyor: kendi kişisel intikamını almak ve Marcus Aurelius'un ölmeden önce kendisine anlattığı Roma vizyonunu gerçekleştirmek: senatonun yeniden iktidara geçmesini sağlayıp, Roma'yı yeniden bir Cumhuriyet haline getirmek. Gayet münasip bir şekilde, bu iki arzunun gerçekleşmesini sağlayacak eylem, aynı: Commodus'un ölmesi. Ve böylece Maximus, inanç sisteminin vaat ettiği ölümsüzlüğü biraz erteleyip, öteki türden ölümsüzlüğü, unutulmaz bir ismin vaat ettiği türden Slimsüzlüğu gü kazanmaya başlıyor. Yani bir “yıldız” Gl 

“Yıldızlık” ve daha genel olarak “eğlence kültürü”, “Gladyatör”ün çağdaş, hatta evrensel bir bağlam yakalamak amacıyla sıkı sıkı tutunduğu kavramlar. Ridley Scott'ın filmi, arena dövüşlerini bir eğlence sektörü, gladyatörlüğü de bir şov dünyası yıldızlığı olarak alıyor. Üstelik alttan alta da değil, gayet açık, net ve 1starcı bir şekilde. Örneğin kızgın Maximus'un birkaç kişiyi öldürdüğü bir arena dövüşünün ardından kılıcını tribünlere fırlatıp seyircilere “Eğlenmediniz mi? Bunun için buraya gelmediniz mi?” diye haykırması, kurulan bu paralelliğin hayli dolambaçsız örneklerinden biri. 
Bu olayın hemen ardından Proximo, isteksiz ve umarsız bir Maximus'a, şöhrete ve hatta özgürlüğe ulaşmak için, arenada seyirciyi mutlu etmesi gerektiğini belirten bir söylev çekiyor. 
İşin ilginci filmde “halkı kazanmak”, “ayak takımını elinde tutmak” gibi genellikle doğrudan demokrasinin doğasıyla ilgili olarak görmeye meylettiğimiz kavramlar, birer eğlence sektörü mefhumu haline geliyor. “Halkı kazanmak”, halkın dikkatini çekmek, onlara görmedikleri ve unutamayacakları bir şey sunmak anlamına geliyor bu filmde... Böylece “destan” ile “eğlence”, “kahraman” ile “yıl dız” bir noktada birbirine bağlanmış oluyor. 
Öte yandan, Ridley Scott'ın filminin kahramanlığı yıldızlıkla tamamen aynı şey olarak gördüğü söylenemez: Erdemleri açısından Maximus, zaten bir kahraman olarak sunuluyor en baştan beri. Ve filmde hayli etkili bir şekilde tekrar edilen bir motifle, Elysium çayırları görüntüleriyle, aslında zaten elinin cennetin kapısında olduğunu anlıyoruz. Maximus'un film boyunca elde etmeye çalıştığı şey, bir anlamda edebi kahramanlığı, o diğer ölümsüzlük türünü, yıldızlığı elde edip, çemberi tamamlamak. 

Bu noktada “Gladyatör”ün hayli ilginç bir konuma sahip olduğundan bahsetmek gerekiyor. 
“Gladyatör”, en azından stüdyoların ilgilendi- 
8i çerçeveden bakıldığında, Hollywood'un genellikle yazın gösterime soktuğu, büyük bütçeli, bol bol aksiyon ve biraz şiddete yer veren filmlerinden biri... Öte yandan, gladyatör dövüşünü hem halkın dikkatini sorunlardan almak için yaratılmış bir uyuşturucu olarak tanımlamasıyla, hem de aslında seyircinin arenadaki şiddetin en büyük suç ortağı (hatta so- 


rumlusu) olduğu bakış açısına varan savlarıy- la, tam da bu tür eğlenceliklere yönelik bir eleştiri. 

Bu şekilde Ridley Scott eğlence sektörünün üzerine titrediği kimi niteliklerin aslında hem net bir örneğini, hem de bir nevi incelemesini sunmuş oluyor. Ridley Scott son derece görsel bir yönetmen olduğu için, bize sunduğu karelerde, hatta genel olarak “Gladyatör”de yaptığı sinemada, böylesi paralelliklerin daha da net örneklerini görebiliyoruz. Her şeyden önce “Gladyatör”, bir katmanıyla tam olarak o eski 50'li ve 60'lı yıllar “kılıç ve sandalet” film- 


lerinin bir uzantısı gibi görünüyor. Antik Roma'nın, Colosseum'un ve Gladyatör dövüşlezinin ihtişamlı bir şekilde yeniden yaratılması, filmin cazibesinin çekirdeğini oluşturuyor. Filmin başında Marcus Aurelius'un Maximus'la, daha sonra da Commodus'un kızkardeşi Lucilla ile konuşmasında geçen “Roma'nın büyüklüğü” fikrinin görsel karşılığını yaratabilmek, filmin önceliği. “Ben-Hur” ve “Spartacus”, “Cleopatra” ve öyküsüyle ayak izlerinde gittiği “The Fall of the Roman Empire” gibi “kılıç ve sandalet” türü büyük yapımlara çekiciliğini veren o muazzamlık hissini yakalamak. 


Scott, “kılıç ve sandalet” türünü her anlamda yadediyor. Sadece ihtişamlı dekorlar kurmakla yetinmiyor karakter odaklı, bol entrikalı Şekspiryen bir yapı kurmayı da başarıyor. 


Sonuçta Ridley Scott, bilgisayar ürünü görüntülerden de epey destek alarak, göz alıcı bir Roma yaratıyor. Scotüım Roma'sını Commodus'un imparator olarak kente girişiyle görüyoruz ilk olarak. Bu göz alıcı Roma seyirciye, Nazi dönemi Almanya'sının yönetmeni Leni Riefensthal'ın “Triumph des Willens” (Azmin Zaferi) adlı ünlü propoganda belgeselini andıran, gerçekten çok ihtişamlı karelerle takdim ediliyor. Scott, “Gladiator'n DVD'sindeki yorumunda insanların bu değerlendirmeyi yaparken meseleye ters taraftan yaklaştığını ve zaten Nazilerin Roma'nın askeri ihtişam havasına öykündüğünü söylüyor. Asıl referansı hangisi olursa olsun, Scott'ın kamerası bulutlardan aşağı, askerlerin düzenli gruplar halinde yürüdüğü kente indiğinde, karşımızda gerçekten muhteşem bir Roma buluyoruz. Gerçek Roma'dan öte, filmde geçen o “Roma'nın büyüklüğü” fikri üzerine kurulmuş, hayallerdeki Roma. Bilgisayar müdahalesiyle daha da hayali bir nitelik kazanmış bir mekan; bir tür “Roma düşü” (filmde normal boyutlarından çok daha büyük tasarlanarak yaratılmış Colosscum da bu ihtişamın Kalbini oluşturuyor). 
Scott, bir taraftan ihtişamlı bir Antik Roma yaratırken, bir taraftan da Hollywood'un kendi ihtişamını borçlu olduğu türü çeşitli şekillerde yadediyor. “Kılıç ve sandalet”, türlü entrikaları ve Şekspiryen nitelikleriyle hem karakter odaklı, ciddi ve ağırbaşlı olabilen, hem de hiç zorlamasız bir şekilde bol aksiyonla donatılabilecek, hatta istendiğinde “istismar sineması”na malzeme edilebilecek bir türdü. 
Özellikle “pulp” görülen malzemeyi son derece görkemli bir şekilde sunmak konusunda usta bir sinemacı olan Scott, bu türün sağladığı iki doğrultuyu da epey kullanıyor. Bunun sonucunda “Gladiator” hem soluk kesici hızlı kurgusuyla, kaotik dövüşleriyle ve bilgisayar destekli göz alıcı görüntüleriyle etkileyici bir aksiyon filmi gibi işliyor; hem de zengin kostümleri ve dekorlarıyla, muazzam iç mekanlatın verdiği yalnızlık ve paranoya hissiyle, birinci sınıf bir tarihsel entrika filminin görsel dünyasına sahip. Hatta Commodus sayesinde hem aksiyon filmlerine yaraşır, azgın, ve finalde kılıcını çekebilecek bir kötü adama, hem de ruhsal açıdan rahatsız, trajik bir aristokrat karaktere sahip. Doğrusu Scott'ın sinemasında her zaman baş köşeyi tutan iki unsur, yani hızlı kurgu ve soluk kesici yapım tasarımları da bu tür bir iki başlılık için biçilmiş kaftan. 

Ridley Scott'ın “Gladyatör”de savaş ve arena sahnelerinde ise, Steven Spiclberg'in “Saving Private Ryan”da kullandığı o kaotik ve tortu-Ju gerçekçiliğin peşine düştüğü söylenebilir. 
Scott, Antik Roma'yı ne kadar “rüya” gibi sunuyorsa, savaş alanını ve arenayı da o kadar gerçekçi ve sert sunmaya çalışıyor, Bilgisayar ürünü seyircilerle doldurulmuş o göz alıcı Colosscum'un ortasında, gladyatörler birbirlerine girdiğinde, bize sürekli değişen kamera açı- 


Bilgisayar yardımıyla yaratılan Roma başdöndürücü bir il 


işamı gözler önüne seriyor. Belki de ilk 


kez hu film sayesinde Nazilerin neden Roma imparatorluğuna özendiğini anlıyoruz. Scott'un arena 


sahnelerindeki mizansen anlayışı ise şapka çıkartılacak ci 


ten, İşin kolayına kaçmayan Scott, 


kısacık planların yerine çok iyi tasarlanmış mizansenlerle çıkıyor karşımıza. 


larından sunulan kısa kısa görüntülerden bu adrenalin yüklü, kanlı aksiyonda kaybolmamaya, ayağımızı basacak sağlam bir yer bulmaya çalışıyoruz. Scottın elde ettiği sonuç gerçekten baş döndürücü ve heyecanlı — kısacık planlar vasıtasıyla aksiyonun genelini uzun süre görmemiz engellenerek, sahne önceden koreografisi yapılmış gibi değil de, o anda oluyormuş hissi veriyor. Özellikle 90'ların sonlarından itibaren Hollywood'da sıkça örneğini gördüğümüz, seyirciye olanı biteni “rahat rahat izlettirmeye” yanaşmayan, onun kendini 


gi 


olanların bir parçasıymış gibi hissetmesini sağ-İTamaya çalışan bir aksiyon sineması tarzı bu. 

Entrikayla gemi azıya almış aksiyon arasındaki köprüyü, oyuncuların performansı oluşturuyor. En başta da kahramanı Maximus rolünde Russell Crowe'un. “Gladiator”dan önce Crowe, hiçbir zaman Hollywood'da bu tür bir star rolü oynamamıştı. “Romper Stomper”, “LA. 
Confidential” ve “The Insider” gibi filmlerle, iyi bir oyuncu olarak nam salmıştı; genellikle “aksiyon yıldızları”na verilen bu tür roller için ilk akla gelecek isimlerden olmadığı kesindi. 


Commodus ve Maximus: iki düşman karşı karşıya... Russell Crowe bu filmden sonra gerçek bir Hollywood yıldızına dönüşmüş, bir idol haline gelmişti. 

Ancak Crowe, bu tür bir filmin tam da gerektirdiği türden dengeyi Ridley Scott'ın emrine amade ediyor. Maximus, güçlü, özgüvenli, sade ve kararlı bir tip. Tam bir suskun kahraman; kızgın ama sakin, intikam arzusuyla kavrulan ama kendine hakim olabilen biri. Tıpkı Antik Roma gibi, aslında Maximus da bir “fikir” — o romantik “erdemli asker” tipinde ifadesini bulmuş bir destan kahramanı. Crowe, bu tipi gayet net ve etkili bir şekilde çiziyor. 
“Düşmanı” olan Commodus rolünde ise, Joaguin Phoenix onun tam zıttı bir performans sergiliyor: güvensizlikle ve aşırılıklarla dolu bir tip, Commodus, Arenada Maximus'a sorduğu “Bu kadar farklı mıyız, senle ben?” sorusunu, o anki telaşını bir kenara bırakarak biraz incelese, karakterlerini oluşturan hemen her açıdan zıt olduklarını kendi de görebilir... 
Aralarındaki en önemli farklardan biri hırs ise (Commodus babası Marcus Aurelius'a kendisinde de birtakım erdemler olduğunu söylerken, en başta Hırs'ı sayıyor), diğeri hiç şüphesiz korku. Commodus finalde Maximus'a, onunla arenada dövüşeceğini söylediğinde, Maximus'un mütebessim ifadesini görüp “Korktuğumu mu düşünüyorsun?” diye soruyor; Maximus da “Bütün hayatın boyunca korktuğunu düşünüyorum,” diye cevap veriyor. Maximus'un en az hırsı kadar şiddetli olan paranoyası, neredeyse bütün eylemlerini belirliyor. Yani hayatını korku yönetiyor — bir destanda kahramanın üstesinden gelmesi gereken temel engel. Babası tarafından hiçbir zaman sevilmediğinden ve beğenilmediğinden emin olan Commodus'un trajedisi, Joaguin 


Phoenix'in çökük gözlerinde ifadesini bulurken, yıpratıcı hırsı ve tutkusu zaman zaman karikatürize bir hal alan beden diliyle dışarı vuruluyor. Bu açılardan Crowe ile Phoenix, klasik denebilecek bir kahraman / düşman zıt kutupluluğu sergiliyorlar. Ridley Scott'ın bu zıtlığın üzerine kurduğu çatışma, yine bir yerinden ölüm ve ölümsüzlük temasına bağlanıyor aslında. Maximus, en başından beri ölümü kucaklamaya hazır görünen, sadece erdemleri (özellikle de görev duygusu) sebebiyle inat 


10 Kılıç ve Sandalet Filmi 


The Thief of Baghdad (1924) Yönetmen: Raoul Walsh 

| — Demetrius and the Gladiators (1954) 
Yönetmen: Delmer Daves 

Ben-Hur (1959) ! 
Yönetmen: William Wyler 

| — Spartacus (1960) 

Yönetmen: Stanley Kubrick 
Cleopatra (1963) 

Yönetmen: Joseph L, Mankiewicz 
The Fall of the Roman Empire (1964) i Yönetmen: Anthony Mann 
1, Claudius (1976, mini dizi) Yönetmen: Herbert Wise İl 
Titus (1999) ! 
Yönetmen: Julie Taymor | 
Troy (2004) 

Yönetmen: Wolfgang Petersen Alexander (2004) , 


Yönetm. liver Stone 


men 


edip hayatta kalıyormuş izlenimi veren bir kahraman. Hayatta hep Elysium'un çağrısını duyan (ve hatta tam anlamıyla, gören), ölümsüzlüğünden emin bir karakter. Commodus'un ise, ismini kimseye beğendirememiş olmasından dolayı, bir tür ölümsüzlük paniği içinde olduğu söylenebilir. İlginç bir şekilde, tam olarak ölümden korktuğu söylenemez Commodus'un (bir noktada Maximus'a, “Beni şimdi öldür öyleyse” bile diyor). Daha ziyade, arkasında bir isim bırakamadan silinip gitmekten korkuyor sanki. Vicdanen erişemedi- 
$i ölümsüzlüğe kolektif hafıza üzerinden de erişememekten, bu öykünün kahramanı olamamaktan korkuyor. Scott'ın kurduğu paraleller içinde film endüstrisine en çok huzur vereni, halkın vicdanının nihayetinde doğru kutba doğru çekileceği görüşü olmalı: Bu görüş, Commodus'un “gişede” tam bir fiyasko yaşayıp şanı düşmanına kaptırmakla kalmayıp (kendi tasarımı olan dövüşlerde düşmanı bir kahraman. kendisi ise alay konusu haline geliyor), her şey bittiği zaman ânında unutulmasıyla da temsil ediyor. “Gladyatör” ise bir film olarak, görmezden gelinmek ya da hemen unutulmak şöyle dursun, En İyi Film de dahil olmak üzere 5 Oscar ödülü almıştı... Ayrıca hem 90'lardaki işleri pek beğenilmeyen Ridley Scott'ın ismini yeniden zirveye taşımış, hem de “kılıç ve sandalet” türünün bir anlamda yeniden doğuşuna önayak olmuştu. Bugün Hollywood'un “Truva” ve “İskender” gibi yapımlara çok büyük bütçeler ayırabilmesin- de, Scottın bu görkemli tarihsel aksiyon filminin önemli payı var. M 
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Filmir ismini türkçeye “Deli Gömleği” olarak çevirebiliriz. Filmde son derece tutkulu, hatta bir noktadan sonra abartıl 


Engin Ertan 


enginertan © merkezdergi.com.tr 


bir performans veren Joan 


Crawford da önce eline baltayı alıyor, daha sonraysa deli gömleği giyiyor. Yıllar sonra kızıyla tekrar buluşmasıysa tedavi ertesinde geçmişi tetikliyor. 


Benim annem “güzel” annem 


B filmi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden bi 


olan ve bu geleneğin öncü 


isimlerinden William Castle, 50'li yıllarda akıllara zarar promosyon teknikleriyle seyirciye sunduğu korku filmleri sayesinde büyük ilgi çekmiş ve sinema tarihine geçmişti. 1964 yapımı "STRAIT-JACKET" onun promosyon teknikleri açısından daha 


mütevazı ama bi 


çiğ ve bile isteye "bayağı" bir film. ENGİN ERTAN 


Se, William Castle nasıl 

5 anlatmalı, nereden 
başlamalı? Mesela John 
Waters'dan bir alıntı yapsak; “Çocukken Noel Baba'nın değil, William Castle'ın kucağında oturmak isterdim". Öyle bir yönetmenden bahsediyoruz ki, kendisi John Waters'ın çocukluk kahramanı; varın gerisini siz düşünün. 
1946 doğumlu Waters'ın '5O'li 
yıllarda, henüz kısa şortlu bir bızdık iken, arabalı sinemalarda Castle'ın B tipi korku filmlerini büyük bir heyecanla ve dürbünle izlediğini, yası biraz daha büyüdüğündeyse yine Castle'ın filmlerinde gördüğü efektlerden etkilenerek tasarladığı kuklalarla mahalle sakinlerini eğlendirdiğini "Trash Kralı"mın verdiği röportajlarda söylediklerinden biliyoruz. 
1914 doğumlu William Castle, veya 
gerçek adıyla William Schloss 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(gördüğünüz üzere ünlenmeden önce Almanca olan soyadını İngilizceye cevirmekte beis görmemis), B filmi dediğimiz geleneğin öncü isimlerinden birisi. 
Yönetmenlik kariyerine henüz 18 
yasındayken "Dracula"nın ucuz bir sahne prodüksiyonuyla baslayan Castle, özellikle "50'li yıllarda yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği düsük bütçeli korku filmleriyle ünlenmişti. Bu filmleri sinema tarihine geçiren en önemli unsur ise Castle'ın pazarlama aşamasında kullandığı sansasyonel numaralardı. Dönemin standartları çerçevesinde düşünürsek, hayli sert ve yoğun siddet iceren filmlere imza atan Castle, bu filmleri seyirciyle bulustururken ısrarla cesitli numaralara basvuruyordu. 
Örneğin 1958 yapımı "Macabre" isimli filminin gösterimlerinde seyirciler korkudan ölmelerine 


im ve içerik olarak yönetmeninin genel çizgisine uygun, edepsiz, 


karsı sigortalamıyorlar, salondan çıkarken ise üzerinde "Ben ödlek değilim, 'Macabre'ı sonuna kadar izledim" yazan bir çantayı hediye olarak alıyorlardı. 1959 yapımı "House on Haunted Hill'in gösterildiği sinemalardaysa, filmde bir iskeletin belirdiği sahnede perdenin yanına yerleştirilmiş siyah kutudan fırlayan plastik bir iskelet maketi seyircilerin üzerinde uçmaya başlıyordu. Aynı yıla ait “The Tingler"da ise Castle sinemalardaki koltuklara titreşen bir cihaz yerleştirecek kadar isi abartmıştı. Filmdeki "korkunç" sahnelerde seyircilerin oturdukları koltuklar titremeye başlıyor, bu arada gösterimlere alınan parayla tutulmus ajitatörler de çığlık atarak izleyicileri galeyana getirmeye çalısıyorlardı. 

William Castle'ın promosyon harikalarım benzer örneklerle 


uzatmak mümkün. Ancak tüm bu adını andığımız işleriyle düşük bütçeli korku filmlerinin ticari sansını sektöre kabul ettirmesi, benzer tarzda film çekecek pek çok kisinin önünü açmıs olması onu çok daha önemli kılıyor ve daha önce de söylediğimiz gibi B filmi geleneğinin öncüleri arasında adımı baş köşeye yerleştiriyor. 
Hatta Alfred Hitchcock'un bile, Castle'ın filmlerinin, özellikle de "House on Haunted Hill'in başarısını görünce benzer şekilde şok etmeye yönelik ve düşük bütçeli bir korku filmi çekmeye karar verdiği söylenir. Sonuç ne 
diye soracak olursamz, 1960 
yapımı "Sapık" (Psycho)... 

Lafı "Sapık"a ve Hitchcock'a getirmemiz boşuna değil. Zira Castle ve Hitchcock arasında daha öncesine dayanan bir atışma zaten mevcut. Belki de Hitchcock'un "gerilimin ustası" olarak değerlendirilmesine karsı bir tepki olarak Castle'ın meslektaşını taklit ettiği biliniyor. Nasıl mı? Örneğin Alfred Hitchcock gibi kendi film- 


“lerinde gözükmesi, filmlerinin 


fragmanlarında yer alması, hatta 


ağzında puro ile yönetmen koltuğunda oturduğu bir fotograf çektirmeye varıncaya değin. 
Hitchcock'un tüm bunlara cevaben "Sapık"ı çekmesinin ise isleri iyice kızıştırdığını tahmin etmek zor değil. Castle'ın bir sonraki hamlesiyse kendi "Sapık'ını, yani bu ay ele alacağımız "Strait-Jacket'ı çekmek oluyor çünkü. 

Aslına bakarsanız "60'lı yılların başlarına dönecek olursak iki korku filminin eleştirel ve ticari anlamda kazandığı başarı William Castle'ın rüyası gibi. Bunlardan ilki bir süredir adını anmakta olduğumuz "Sapık". Diğeriyse Robert Aldrich'in 
1962 yılında yönettiği "Bebek 
Jane'e Ne Oldu?" (What Ever Happened to Baby Jane?). 
Söylenene göre William Castle "Bebek Jane'e Ne Oldu?" gösterime girdiğinde filmi tam 17 kez izliyor. 
Bu filmin ardından oluşan "hag movie" (açıklaması için kutuya bakınız) eğilimini takip edecek bir film çekmeyi ise kafasına koyuyor. 
Önce "Sapık"ın uyarlandığı romanın yazan Robert Bloch'ile kendisi için bir senaryo kaleme alması konusunda anlasıyor. Filmin basrolünde oynayacak Joan Blondell'in geçirdiği bir kaza nedeniyle kadro dışı kalması ertesindeyse hic vakit kaybetmeden Joan Crawford ile irtibata geçmeye calısıyor ve fazla zorlanmadan hayalindeki esas aktrisi filmde oynamaya ikna ediyor. 

Senaryonun ilk hâli nasıl bilemiyoruz, cünkü Crawford projeye dahil olduktan sonra hem senaryoda, hem de oyuncu kadrosunda çeşitli degisiklikler talep etmis. Bunların arasında canlandırdığı karakteri on yas “gençlestirmesi” veya kendisi icin ayrı bir final sahnesi ekletmesi bası çekmekte. Ancak seyirci karşısına çıkan "Strait-Jacket''n hikâyesini asağı yukarı söyle özetleyebiliriz. Lucy Harbin (Joan Crawford) kocasını sevgilisiyle beraber yakaladıktan sonra cinnet gecirmis ve her ikisinin de baltayla başlarını keserek öldürmüş bir kadındır. Daha sonra bir tımarhaneye kapatılır ve yirmi yıl boyunca tedavi görür. Bu süre zarfında kızı Carolin bakımını teyzesi Emily (Rochelle Hudson) ve enistesi Bill (Leif Erickson) üstlenirler. Yirmi yıl sonra Lucy iyileştiği gerekçesiyle ailesinin yanına döner. Carol bir yandan yirmi yıl sonra ilk defa annesiyle karşılaşacağı için heye- 


Oyun oynayan iki kız çocuğu: Lucy Harbin eline bir balta aldı, kocasına tam kırk kez sapladı, görünce bu yaptığını, kocasının sevgilisini kırk bir yerinden hakladı... 


canlıdır. Ancak annesinin geri dönüsü evlilik planlarını tehlikeye sokar. Zira Carol'ın nişanlısı Michael (John Anthony Hayes) varlıklı ve iyi üne sahip bir ailenin oğludur. Ebeveynlerinin Lucy'nin geçmisini öğrendikleri takdirde evliliğe onay vermesiyse imkânsızdır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi önce Lucy çeşitli hayaller görmeye baslar, çiftlik evinde bir baltayla işlenen cinayetlerse bu hayalleri takip ederler. Acaba Lucy tam olarak iyilesmemis midir, yoksa birisi işlediği cinayetleri onun üzerine mi atmaya çalışmaktadır. 

Joan Crawford "Strait-Jacket'ın çekimleri esnasında sete çeşitli kaprisleriyle damgasını vurmuş, talep ettiği değişikliklerle filme 


kendi istediği biçimi vermiş olabilir. Zaten karsımızdaki büyük oranda onun şovu ve iyi ki de öyle, Acıkçası William Castle da Crawford ile çalışmaktan çok memnun olsa gerek ki, oyuncunun müdahalelerine hemen hiç ses çıkarmamış. 
Pepsi'nin başkanı Alfred Steele ile yaptığı evlilikten sonra bir bakıma şirketin basın sözcüsüne dönüşen Crawford, filmin mutfakta geçen bir sahnesinde net şekilde bir Pepsi kutusunun gözükmesini bile talep etmis ve olumlu cevap almıs. 
Anlayacağınız Castle oyuncusunu elinden kaçırmamak için elinden geleni yapmıs durumda. Ancak bu teslimiyetin ardında bir plan olduğu açıkça belli. Crawford filmi istediği sekle soktukça, kendini role daha da kaptırmış ve Lucy 


ediyor. Böylesi “kanlı” bir rekabet pek görmemişsinizdir. 
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Harbin karakterini daha da tutkuyla canlandırmıs. Bu tutkunun bir noktadan sonra abartıya ve asırılığa dönüştüğünü görmekse hiç zor değil. Baska bir deyisle, Castle oyuncusundan açıkça talep etse alamayacağı bir performansı kaprislerine ses cıkartmayarak elde etmiş. 

Crawford'un söz konusu abartlı performansı filmi dram ve komedi arasında ince bir çizgide tutuyor. 
Ağırlık ve ciddiyete pek prim vermeyen B filmi haliyle, "Strait-Jacket" bu garip ve ağdalı performansı rahatlıkla içine alıp, kendine uydurabiliyor. Özetle Castle'ın filmi bilinçli olarak tercih edilmiş ve 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“Strait-Jacket” kuşkusuz Crawford'un “tek kişilik şov”u ancak bir obje olarak baltanın ve kesik başların da bu filmde önemi kapanış jeneriğindeki Columbia logosuna özellikle dikkat edin! 


ir rolü var. Hatta 


almış, hatta kimilerince kötü bir "Sapık" taklidi olarak nitelendirilmis. Daha önce de iki film arasındaki ortak noktalara değindiğimiz üzere, kötülüğüne kesinlikle katılmasak bile, taklit tespitinin yer yer son derece haklı olduğunu söylememiz gerek. Zira "Strait-Jacket'ın fragmanı bile "Sapık'ın fragmanının neredeyse aynısı. Bu sefer seyircileri filmi en başından itibaren izlemeleri ve sonunu asla kimseye söylememeleri konusunda uyaran kişi yönetmen değil, filmin basrol oyuncusu, yani Joan Crawford. 
Sonuç olarak, gösterime girdiği dönemde genellikle olumsuz elestiriler almış olsa bile, zaman içerisinde külte dönüserek adını temize çıkartmış bir film "Strait-Jacket". Meraklıları hatırlayacaktır, John Waters'ın 1994 yapım filmi "Belalı Annede (Serial Mom) "Strait-Jacket"tan bir sahne kullanması (elbette Joan Crawford'un 


asınlık noktasına taşınmış bir bayağılıktan destek alarak "camp"e evriliyor. Özellikle Lucy'nin kızının nisanlısıyla flört ettiği sahne sinema tarihinin en unutulmaz, en garip anlarından bazılarına kaynaklık ediyor. Crawford'un büyük oranda doğaçlamaya basvurduğunu tahmin ettiğimiz. 
sahnede, aktris genç meslektasının üzerine abanmaya basladığında, 


hatta bir ara parmağını dudaklarının üzerine yerleştirdiğinde kahkahayı koyvermemek imkânsız. 

Elbette "Strait-Jacket'in B filmi özellikleri sadece bütününe yayılmış bu camp estetikte ve Crawford'un performansında kendisini göstermiyor. Cinayet sahneleri, kopmuş kafa maketleri, siddet ve cinsellik konusunda çek- 


ildiği döneme göre davetkâr ve belirsiz tavrı... Bunların hepsi Castle'ın seyircisine hazırladığı garip paketin parçaları. Ancak gösterime girdiği dönemde "Strait-Jacket'in bu gariplikleri elestirmenlere pek cazip gelmemişler. 
Film genellikle olumsuz elestiriler 


elinde baltasıyla iş basında olduğu bir sahne) filme yönelik ilgi ve meraka ufak da olsa bir katkıda bulunmuştu. 

Ancak filmle ilgili bu tarz ufak tefek bilgileri bir yana bırakırsak, aslında "Strait-Jacket'ın üzerinde konuşulmaya değecek başka önemli yönleri var. Fazla derinliği olmasa bile, "Strait-Jacket" en nihayetinde sinema tarihindeki en 


— Bu kendine has alt türün, daha 

> doğrusu eğilimin ne olduğunu açıklais 2 madan önce bir çeviri yapmak gerek. 
"Hag" İngilizcede "yaşlı, çirkin ve ürkütücü kadın" anlamına geliyor. Baska bir deyisle, "kocakarı" dilimizdeki en uygun karsılığı. Peki, "kocakan filmleri" diye çevirebileceğimiz bu "hag movie" kavramı hangi tarihte, nasıl ve nereden çıkmış? 
Her seyin "Bebek Jane'e Ne Oldu?" ile başladığını söylemek yanlış olmaz. Aldrich bu filmi cekerken sınırlı bir kitleye hitap edecek ve kendi filmini de külte dönüştürecek yeni bir akım başlattığının farkında mıydı, o kadarını bilmiyoruz. Ancak bu filmin iki saygın kadın oyuncuyu, Bette Davis ve Joan Crawford'u, yaslanmış halleriyle ve karsılıklı sirretlik yaparken gösteren "bayağı" hâli çabucak sinema sektöründe taklit edilmek istenen bir seye dönüştü. William Castle "Strait-Jacket" ile kendi denemesini gerceklestirdi. Aldrich ise Crawford'un yer almadığı ama Davis'in kadrosunda hazır ve nazır yer aldığı devam filmi "Hush... Hush, Sweet Charlotte" ile aynı tarzda devam etti. Bette Davis "Dead Ringer" veya "The Narıny", Crawford ise "I Saw What You Did" (yönetmen yine Castle) ve "Berserk!" gibi korku filmleriyle kariyerlerini sürdürdüler. Bu arada 


gerek Amerika'da, gerekse Avrupa'da orta yası geride bırakmıs kadın oyuncular tekrar gözde olmaya başladılar, özellikle de korku filmlerinin tekinsiz atmosferi için. Ancak saygın aktrisleri ilerlemiş yaşları ve fiziksel olarak görece cökmüş halleriyle izlemek, diğer yandan ısrarla ve inatla kötülük veya sirretlik yapıslarına tanıklık etmek seyirciyi korkutmanın yamsıra onlara son derece keyifli geliyordu, özellikle de eşcinsel seyircilere. Zira oyuncu seçimi ve yönetimindeki tercihler bu filmlere ister istemez "bayağı" bir hava veriyor, bu bayağılığın bilinçli (veya bazen bilinçsiz) sekilde bir mizah malzemesi olarak kullanılmasıysa "camp" bir estetiğe kaynak oluyordu. Dolayısıyla bu filmlere aktrislerin yası ve fiziksel görünümünün ötesinde, escinsel jargonuna da bir referans yaparak (escinsellerle iyi arkadaş olan kadınlara İngiliz argosunda "fag-hag" denir) "hag movie" adı verildi. Zamanla bu eğilim korku filmlerinin dısında, karakter yaratma veya oyuncu seçimi açısından benzer bir çizgide giden başka filmlere de yakıştırıldı, hatta eğilim içerisinde korku filmleri kimilerince "psycho hag movies" Şeklinde ayrı bir kategoriye konuldular. 


l 
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Kimi sinema tarihçilerine göre, eğer zamanında “Strait-Jacket”a doğru bir promosyon yapılsa, Joan Crawford'un ikinci Oscar'ını kazanması mümkün 


olabilirmiş. O kadar 


ilginç anne-kız ilişkilerinden birisini karşımıza getiriyor. Carol'ın henüz küçük bir kızken, gözlerinin önünde babasını baltayla öldüren (>> iğdis eden) annesiyle yıllar sonra tekrar karsılaşması, ister istemez filme psikanalitik bir okuma icin zengin bir malzeme sunuyor. Tekrar buluştuktan sonra anne-kız arasındaki ilişkinin izleği, iki kadının birbirlerinden sürekli rol çalmaları (Lucy'nin kızının müstakbel esine açıkça sulandığı sahneyi bir kez daha hatırlatalım), Carol'ın annesini tekrar genç ve güzel bir kadına dönüstürme hevesi... Hikâyenin içindeki tüm bu unsurlar, bu garip ikilinin arasında sevgi ve nefret arasında 


gidip gelen bir rekabete sekil veriyor. Üstelik arasında kan bağı olan iki kadının siddet ve cinsellik çerçevesinde gelisen bu ilginç rekabeti, Amerika'nın güneyinde, son derece küçük ve muhafazakâr bir kasabada gerçekleşiyor. Castle filminde erkek egemen ve tutucu bir topluluk içerisinde ezileni oynamaya mahküm kalmış kadın karakterlerinin, ellerine aldıkları fallik bir obje (balta) vasıtasıyla kendi yollarını çizmelerini anlatıyor bir bakıma. Arada deli gömleği giyme ve kendilerini tımarhaneye hapsedilmis bulma pahasına da olsa... 
"Strait-Jacket"ın diğer bir ilginç yönüyse, Joan Crawford'un önce magazin basınına ve daha sonra otobiyografik bir kitaba, hatta bu kitaptan uyarlanan bir filme ('Mommie Dearest") konu olan, evlatlık kızı Christina ile yasadıklarıyla kısmen benzeşmesi. 
Crawford'un alkol sorunu, uyku düzensizliği ve temizlik konusundaki asırı hassasiyeti başta olmak üzere kimi takıntılı davranışları nedeniyle 


çocuklarının, özellikle de ilk evlatlık kızı Christina'nın hayatını bir cehenneme çevirdiği biliniyor. 
Bu konuda yıllar yılı çeşitli spekülasyonlar ve haberler yapıldıysa da, '70'li yılların sonunda Christina Crawford çocukluk yıllarına dair amlarını "Mommie Dearest" isimli otobiyografik kitapta toplayıncaya ve bu kitap 1981 
yılında sinemaya uyarlanıncaya kadar konu kamuya tam anlamıyla açılmamıstı (bu arada Crawford'un hayran kitlesi sağolsun, genelde çok kötü eleştiriler almasına, hatta "En Kötü Film" başta olmak üzere toplam bes dalda Altın Ahududu Ödülü kazanmasına rağmen, Faye Dunaway'in ünlü aktrisi canlandırdığı bu film de kült niteliğine sahiptir). "Strait-Jacket" çekildiği sırada Crawford'urı gerçek hayatta çocuklarıyla ilgili sorunlu ilişkisi ekibin geri kalanına bir sey fade ediyor muydu, bilemeyiz. 
Ancak, Crawford'un yer yer kendisinden gecerek oynamasının nedenini belki de burada aramak gerekiyor. 

Tüm bu saydıklarımız üzerine bir kez daha ekleyelim, "Strait-Jacket" camp estetige özellikle meraklı veya özel bir ilgisi yoksa bile en azından "şerbetli" sinemaseverlere öncelikle önereceğimiz bir film. 
Aksi takdirde filmin bayalığına katlanmanız yer yer epey Zor bir hâl alabilir. Elbette önemli bir yönetmen ve sinema tarihinin en ilginç yıldızlarından birisinin ortaklığını görmek için olsun, antolojik değer taşıyan kimi ilginç 


idialı konuşmayalım ama Crawford'u kah ağlarken, kah kızının nişanlısına sulanırken izlemek gerçekten ilginç bir deneyim. 


sahneleri nedeniyle olsun, "Strait-Jacket" gerçekten sinemayla ilgilenen kisilerce en azından bir kez görülmeyi fazlasıyla hak ediyor. 
www.amazon.com adresinde 1. 
Bölge bir DVD kopyasına ulaşabileceğiniz "Strait-Jacket"ı izlerken, kapanış jeneriğindeki Columbia logosuna dikkat etmeyi sakın unutmayın. Bakalım gözünüze bir şeyler eksik gözükecek mi? 


STRAIT-JACKET 
Yönetmen: William Castle. 
Yapımcı: William Castle. 
Senaryo: Robert Bloch. Görüntü Yönetmeni: Arthur Arling. Kurgu: Edwin Bryant. Prodüksiyon 
Tasarırm: Boris Leven. Müzik: Van Alexander. Oyuncular: Joan 
Crawford (Lucy Harbin), Diane 
Baker (Carol Harbin), Leif 
Erickson (Bill Cutler), Rochelle Hudson (Emily Cutler), John 
Anthony Hayes (Michael Fields), Howard St. John (Raymond 
Fields), Edith Atwater (Bayan Felds), George Kennedy (Leo Krause), 
Mitchell 

| Cox 
(Doktor 
Anderson), 
Vicki Cos 
(Carol 
Harbin-3 yasındaki hâli), Lee 
Majors (Frank Harbin). 1964 ABD yapımı, 93 dakika. 
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© Kurt Vogel Russell 17 Nart 
“ 1951 tarihinde Amerika'nın 
> Massachusetts eyaletinde 
—— dünyaya geldi. Babası Bing Russell eski bir beyzbol oyuncusuydu. 
Sonradan aktörlüğe başlamış ve bir dönemi ülkemizde de beğeniyle izlenen Bonanza adlı dizide 6 yıl boyunca serif yardımcısını canlandırımıstı. Babasım örnek alan Kurt Russell'in ilk hevesi beyzbol oyuncusu olmaktı. Spora devam ederken kendini şov dünyasının içinde buldu. Henüz 6 yasındayken Sugarfoot adlı televizyon dizisinde göründü. 9 yasından itibaren ise Walt Disney'in sözleşmeli cocuk oyuncusu oldu; Disney'in film ve televizyon yapımlarında rol aldı. Western serisi The Travels of Jaimie McPheeters'da başkahramanı canlandırdı ve Charles Bronson'la beraber oynadı. İlk sinema filmi 1963 tarihli “It Happened at the World's Fair"de Elvis Presley'i tekmeleyen çocuğu canlandırdığı kücük bir roldeydi. “Follow Me, Boys!” 
adlı aile filminde Fred MacMurray ve lillian Gish gibi usta oyuncularla karşılıklı oynadı, 80'lerin basına kadar pek çok televizyon yapımında ve “The One and Only, Genuine, Original Family Band”, “The Horse in the Gray Flannel Suit”, “The Computer Wore Tennis Shoes”, “The Barefoot Executive” gibi Disney filmlerinde rol aldı. Kurt Russell, aktörlüğe devam ederken spordan da kopmadı ve California Angel takımında beyzbol oynamaya devam etti. Bir macta rakip oyuncuyla carpışması ve omuzunda meydana gelen sakatlık nedeniyle 1973'te beyzbolu bırakmak zorunda kaldı. Bu tarihten sonra oyunculuğa odaklanan Russell'ın kariyerindeki dönüm noktası, televizyon için hazırlanan “Elvis” adlı biyografi ile gerceklesti. Usta yönetmen John Carpenter, Elvis Presley'in hayatını anlatan bir dram üzerinde çalışıyordu ve bu kahramanı layıkıyla canlandıracak genç bir aktör anyordu. Russellin performansını beğenen Carpenter, basrolü ona verdi. 
Elvis'i tekmeleyen çocuk rolüyle 
sinemaya baslayan Russell, yaklasık 30 
sene sonra bu sefer Presley'in kendisini canlandırdı. Rolündeki başarısı ona Emmy adaylığı getirdi. 
“Elvis”te Presley'in esi Priscilla'yı canlandıran Season Hubley ile 1979'da evlendi. 1980'de oğullar Boston dünyaya geldi. Bu birliktelik 1984'te bosanmayla son buldu. 

Çocuk yaslarda basladığı oyunculuk, 80'li yıllarda yani Russell'in yetiskin çağında ona şöhret kazandırırken, yapımcıların gözünde o artık gise hasılatın garantileyen aktördü. Robert Zemeckis'in “Used Cars” adlı komedisinde ikinci el araba satıcısını canlandırdı. 1981'den itibaren Carpenter-Russell işbirliği 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beyazperdede vücut bulmaya basladı. 
Suçluların hapsedildiği, cehennemvari bir New York'ta gecen “Escape from New York”ta Russell, belalı bir mahküma yani Snake Plissken'e hayat veriyordu. ABD başkanını kurtarma görevi, acıkhava hapishanesinden kaçmayı kafaya koyan Plissken'e düsüyordu. İkilinin bir sonraki filmi “The Thing" idi. Filmde Antartika'daki terkedilmis bir arastırma istasyonuna gelen ve karlar altından çıkarak yeniden canlanan bir yaratığın saldırısına uğrayan bir araştırmacıyı canlandırdı. Mike Nichols'ın yönettiği “Silkwood”da, nükleer sızıntı mağduru bir kadının (Meryl Streep), mücadeleden yorulmus erkek arkadasına hayat verdi. Bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday gösterildi. “Swing Shift” adlı dramın çekimleri sırasında Goldie Hawn'la arkadaslıgı ilerleyen Russel, evliliğini bitirme karan alarak Hawn'la beraber yasamaya basladı. Hawn'dan 1986'da Wyatt adlı bir oğlu olan aktör, Hawn'ın Bill Hudson ile evliliğinden olan Kate Hudson” da kendi kızı gibi büyüttü. 

“The Mean Season”da, yazdığı haberleri okuyan seri katilin iletişime gectiği bir gazeteciyi canlandırdı. "The Best of Times" adlı komedide Robin Williams ile beraber rol aldı. "Big Trouble in Little China”da Carpenter ile yeniden biraraya geldi. Filmde, arkadaşının nisanlısı kaçırınca, onu kurtarmak icin Cin mahallesinde büyük bir maceraya atılan kamyon soförünü canlandırdı. “Overboard” adlı komedide Goldie Hawn'la başrolleri paylaştı. Filmde, yaptığın işin parasını almak için işvereni olan hafızasını kaybetmiş zengin kadını karısı olduğuna inandıran bir marangoza hayat verdi. “Teguila Sunrise”da Mel Gibson ve Michelle Pfeiffer ile beraber rol aldı; uyusturucu kaçakçısı olmuş eski çocukluk arkadasının pesindeki polisi canlandırdı. Son filmleri iş yapmayan Russell, “Tango & 
Cash” ile yeniden sinemaseverlerin gözüne girmeyi basardı. 
Filmde Sylvester Stallone ile ideal bir ikili oluşturan aktör, gözünü budaktarı sakınmayan bir polisi canlandırdı. Ron Howard'ın yönettiği “Backdraft”da babası yangında ölen bir itfaiyeciye hayat verdi. Madeline Stowe'la beraber “Unlamful Entry”de, evlerinde yasanan bir soygun girisimi vesilesiyle tamstıkları polisin hayatlarını kâbusa çevirdiği çifti canlandırdılar. 
“Captain Ron” adlı vasat komediden sonra “Tombstone”da efsanevi silahşör Wyatt Earp 


olarak cıktı karsımıza. Sinemalarda oldukça ilgi gören bilimkurgu “Stargate”te baska bir galaksiye acılan yıldız kapısından geçmekle görevli bir grup askerin komutanı rolündeydi. 
“Executive Decision” adlı aksiyonda ise teröristlerce kaçırılan ucaktaki yolcuları havadayken kurtarmak için harekete gecen bir uzman... “Escape #rom New York”tan tam 15 sene sonra Carpenter ve Russell yeniden biraraya geldi. Yapımın adı “Escape from L.A.”di ve bu sefer Russeli filmin senarist ve yapımcılarından biriydi. Aradan onca sene geçmis olmasına ragmen aktör, atletik görünümünü korumuş ve yolu yeniden ABD başkanı ile kesisen Snake Plissken'i bir kez daha başarıyla canlandırmıştı. Russell, 


ilerleyen yaşına rağmen hala (aksiyon filmlerinin gözde aktörüğ 


“Breakdown”da esiyle birlikte yeni bir şehre tasınmak için yola çıkan, arabaları arızalanınca karısını yardım. 
çağırmak üzere bir tıra bindiren ve esinden bir daha haber alamayınca onu bulmak için harekete geçen Jeff rolündeydi. “Soldier” adlı bilimkurguda oynamak için kariyerinin en yüksek ücretini (20 milyon dolar) alan aktör sinemaya bir süre ara verdi. 2001'de “3000 Miles to Graceland” ile beyazperdeye geri dönen Russell, hayranı olduğu ve ona şöhretin kapılarım açan Elvis Presley karakteriyle yeniden buluştu. Filmde, Elvis'i anma etkinlikleri sırasında kumarhane soymayı planlayan bir suçluyu canlandırdı. İspanyol yapımı “Open Your Eyes"ın Amerikan versiyonu “Vanilla Sky”da Tom Cruise'a yardım etmeye çalışan psikiyatrist rolündeydi. Bircok ünlü ismi biraraya getiren “Interstate 60” adlı komedide rol aldı. “Dark Blue”da kanunlara değil kendi kitabına göre hareket eden basına buyruk bir polis memuruydu. 
“Miracle”da ise 1980 olimpiyatlarına katılan Amerikarı hokey takımının koçu... Russell, uzun bir aradan sonra “Sky High” ile Disney filmlerine geri döndü ve Kumandan lakaplı süper kahramanı canlandırdı. “Dreamer: Inspired by a True Story”de aksiyondan uzak bir rolde, at eğitmeni olarak izleyeceğimiz aktörün sonraki projesi ise 1972 yapım “The Poseidon Adventüre"ın yeniden çevrimi “Poseidon”. 


2005 DREAMER: INSPIRED BY A TRUE STORY 
2005 SKY KIGH 

2004 MIRACLE * 

2002 DARK BLUE * 

2002 INTERSTATE 60 * 

2001 VANILLA SKY * 

2001 3000 MILES TO GRACELAND * 
1998 SOLDIER * 

1997 BREAKDOWN * 

1996 ESCAPEFROMLA. * 

1996 EXECUTIVE DESION * 

1994 STARGATE * 

1993 TOMBSTONE * 

1992 CAPTAİN RON * 

1992 UNLAWFUL ENTRY * 

1991 BACKDRAFI * 

1989 TANGO &CASH * 

1989 WINTER PEOPLE * 

1988 TENULLA SUNRİSE * 

1987 OVERBOARD * 

1986 BIG TROUBLE IN LTTTLE CHINA * 


1986 THE BEST OFTIMES * 

1985 THE MEAN SEASON * 

1984 SWING SHİFT * 

1983 SILKWOOD * 

1982 THE THING * 

1981 ESCAPE FROM NEW YORK * 

1980 USED CARS * 

1975 THE STRONGEST MAN IN THE WORLD * 
1973 SUPERDAD 

1973 CHARLEY AND THE ANGEL 

1972 NOW YOU SEE HIM, NOW YOU DONT * 
1971 FOOLS' PARADE 

1971 THE BAREFOOT EXECUTİVE * 

1969 THE COMPUTER WORE TENNIS SHOES * 
1968 THE HORSE IN THE GRAY FLANNEL SUTT * 


1968 THE ONE AND ONLY, GENUINE, ORIGINAL 
FAMILY BAND * 


1968 GUNSIN THE HEATHER 

1967 MOSBY'S MARALIDERS 

1966 FOLLOW ME, BOYS! * 

1963 TT HAPPENED AT THE WORLD'S FAİR 


—— 


Babam İçin 


"<, Jim Sheridan'ın ilk filmi “Sol gi ağım” filme Oscar adaylıkları, Daniel Day- 

Lewis'e de Oscar heykelciginin kendisini getirmisti. Aradan geçer 4 senenin ardından “Babam İçin / In the Name of the Father” filminde ikili yine biraraya geldi. Sonuc ilkinden farksızdı: Tam bir metot aktörü olan Daniel Day-Levis'ten 
unutulmaz bir performans ve filmin 7 
dalda Oscar adayı olmasının yanısıra “Babam İçin”, hem elestirmenlerin hem de izleyicinin hakkını teslim ettiği bir film oldu. Hikayesini gerçek bir olaydan alan film, 1974'te Londra'da bir barın bombalanmasından sorumlu tutularak yanlıs bir adamın hapse yollanmasını anlatıyor. Bombalama olaylarının sıklaşması sonucunda suçluları bulamayan polis, üzerindeki kamuoyu baskısı nedeniyle bir suçlu yaratmak ister. Gerald Conlon'a günler boyu 


iskence yaptıktan sonra sahte bir itirafın 


altına imza attırılar. Film, hapiste gecirdiği yıllardan sonra Conlon'un tüm yasadıklarını bir kasede kaydederek 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anlatıp, bu kaseti bir avukata yollamasıyla baslıyor ve flash-back'ler eşliğinde hikayesini anlatıyor. 

Geriy Conlon'ın otobiyografik kitabı “Proved Innocant"tan uyarlanan “Babam İcin”in yönetmeni Jim Sheridan, İrlanda'nın yasadığı terörü 1990'lar boyunca perdeye yansıtmaya calısan bir isim. Film Sheridan'ın hikaye anlatmayı bilen bir yönetmen olduğunu en cıplak şekilde gösteren filmlerden. Daniel Day-Lewis'in dikkat çekici performansı ve baba rolündeki Pete Postlethwaite'ıri sessiz ama aymı derecede etkileyici oyunculuğu, filmi sürükleyen nedenlerin basında geliyor. 

Asağıdaki sahne, filmin ilk 45 dakikalık bölümünün sonunda karsımıza cıkıyor. 
Günler boyu süren iskencenin ardından Sahte itirafı ile hapse yeni giren Gerald'ın yanına beklenmedik bir şekilde babası da atılır, Yönetmen Sheridan, bu minimal sahneyi kamerasını sadece onların yanında unutmuş gibi anlatır ve izleyiciyi Daniel Day-Lewis'in oyunculuğu ile bas basa bırakır. 


DANLEL DAY-LEWIS 


Kalbe secme con 
He ördü ju 


İD satan mağazalardan alabilirsiniz. DVD'nin eneklerinde oyuncular ve teknik 


ekip hakkında bilginin ya notlar bulunuyor. Türkç: 


EMMA THOMPSON 


filmin yapım ltyazı mevcut, 


Gerald: Burada ne arıyorsun, baba? 
Guiseppe: Sana avukat tutmak için Annie teyzene geldim. Evdeki herkesi tutukladılar. 

Gerald: Ne? Neden, Tanrı aşkına? 
Guiseppe: Cinayet işlemek için komplodan. 

Gerald: Ah, hayır. Ah, aman Tanrım, hayır. Vay canına. 

Guiseppe: Yaptın mı? Yaptın mı, oğlum? 

Gerald: Hayır, yapmadım! 
(Sarlmakia olan babasını iterek) Tabii ki yapmadım, Tanrı aşkına! 
Bana niçin öyle bakıyorsun? 
Guiseppe: Ne? 

Gerald: Bana nicin öyle bakıyorsun? 
Guiseppe: Nasıl yani? 

Gerald: Neden hep beni izliyorsun? 
Yanlış bir şey yaptığım zaman neden hep pesimdesin? Neden doğru bir şey yaptıgım zaman peşimde değilsin? 

Guiseppe: Neden bahsediyorsun? 
Gerald: Neden mi bahsediyorum? 
Madalyadan bahsediyorum. 
Guiseppe: Ne madalyası? 

Gerald: Ne madalyası? Ne madalyası?.. Evimizdeki tek madalyadan. O kahrolası madalyadan. Futbolda aldığım madalyadan. Sen de kenarda oturmuş, avaz avaz talimat veriyordun. Sanki sadece benim hatalarımı görebiliyordun. Futbol oynamayı bilmezsin bile! Ama sen sadece benim hatalarım görebiliyordun. Yaptığım hiçbir sey senin için yeterli değildi. Oyundan sonra da 


yanıma gelip "Gerıy, faul yaptın m?" 
demistin. Ben de çekip gitmistim, hatırladın mı? Soyunma odasına gitmistim. Peşimden oraya gelip tekrar "Gerry, faul yaptın mı?" 
demistin. Baska çocukların babaları sana gülüyorlardı, "Zavallı Giuseppe" diyorlardı. Ve ben kaçıp bir yere saklanmıstım ve senin adım yere yazmıstım. Kahrolası aptal adın Giuseppe'yi, adımı toprağa kazımıs ve üzerine isemistim! Kahrolası üzerine isedim. Çünkü gerçekten faul yapmıştım. Ne fark ederdi ki? Maçı kazanmıstık. Hayatımızda ilk defa biz kazanmıstık. O madalyayı bana zehir ettin! Bir rehinciye götürdüm, ama bana güldüler. 50 pens bile vermediler. 

Guiseppe: Sok geçiriyorsun. 

Gerald: O zaman hırsızlık yapmaya basladım, iyi olmadığımı kanıtlamak için. 

Guiseppe: Gecikmiş sok. 

Gerald: Bos ver gecikmis saku. Yedi yasımdan beri böyleyim. Annem, “Giuseppe'yi üzme, o iyi değil" derdi. 
Ah, ulu Tanrım, “iyi değil”. Evde ayaklarımızın ucuna basarak yürürdük. Böyle, ayaklarımızın ucuna basarak. "İyi değil, biliyorsun. 
Rahatsız." Sonra Komünyon ayinine katıldım. Seni canlı canlı yiyormuş gibi oldum. Sıhhatinin iyi olmaması benim suçum muydu? Hayatın boyunca hasta olmak zorunda mıydın, Giuseppe? Neden hayat boyu hasta olman gerekiyordu? 
Oradaki deli herif (gardiyam kast 


ederek) seni vuracağını söyleyince, mutlu oldum. Yemin ederim. Tanrı bilir, mutlu oldum. Sevincten uctum! 
Neden, biliyor musun? Çünkü nihayet bitmisti. Bitmisti! Anladın mı? Sonra da kötü bir insan olduğumu fark ettim. O an kötü birisi olduğumu fark ettim ve ağlamaya başladım. Yalanlar uydurmaya basladım tüm sefil hayatım boyunca uydurduğum aynı yalanları. Yani sözlerin hicbir anlamı yoktur. 
Guiseppe: Kes sunu, 

Gerald: Ama bu kez herkesin basım belaya soktum. Ama fark etmez, çünkü nasıl olsa ben iyi biri değilim. 
Fark etmez. (Babası oturduğu yerden kalkar ve ona doğru yürür) Benden uzak dur. Hayatım boyunca beni izledin. Buraya mahsus mu geldin? 
Guiseppe: Hayır, Kes sunu. (Gerald'a bir tokat atar) 

Gerald: Ser buna tokat mı diyorsun, ha? Sen buna tokat mı diyorsun? 
Daha sert vur. (Kendi kafasına vurmaya baslar) Daha sert vur bana! 
Guiseppe: Kes sunu. Sakin ol. 
Gerald: Hayatında hic değilse bir kere! Bana gerçek bir baba gibi vur! 
Guiseppe: Sakin ol. Yeter. Biraz sakinleş. Senin suçun değil oğlum, tamam mı? Her sey yoluna girecek, 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Karhozat (Damnation, Bela Tarr, 1987) 


“Tükendi, sona erdi, geçti. Ve 

bir baska daha olmayacek... 

Asla tekrar iyi olmayacak, bir daha asla... Belki bir daha asla. Bir kabus gibi, tamam...” diye barda söylediği şarkısına baslıyor kadın, henüz filmin baslarında. Bu kaçınılmaz umutsuzluğu veren dizelerin filme cöktügü anda yönetmen Bela Tar, o ana kadar izlediğimiz karakterleri bize tanıtmış durumda bile değil. Hatta sarkıyı söyleyen kadın basrollerden birine sahip olmasına rağmen karakterinin adım öğrenme yakınlığına geçemiyoruz filmin sonuna kadar. 
Üstelik “Damnation”ın (orijinal adıyla “Karhozat”) oldukça alışıldık, basit bir hikaye yapısı olmasına rağmen, karakterlerle aramızda bir mesafe söz konusu. Bela Tarr, filme ne bir tam kurulum aşamasıyla ne de olayların ortasından başlıyor. Yoğun bir umutsuzluğun, sessizliğin arasında karakterleri izlemeye başlıyoruz. Bir süre. 
sonra filmin atmosferindeki umutsuzluk en baskın öğe olup çıkıveriyor ve karakterlere yakınlaştığımız için değil; aynı baskın atmosferi karakterlerle beraber yasadığımız için aramızdaki mesafe kalkabiliyor... 
“Damnation”, rahatlıkla “umutsuzluğun sineması'nı yaptığı söylenebilecek Bela Tarr'ın besinci filmi. Tarr'dan artık saygınlığı epeyce artmış bir yönetmen olarak bahsedebiliriz. Yönetmen, ülkemizde de geçerli olmak üzere en çok 2000 tarihli “Karanlık Armoniler” filmi ile tanınıyor. 1994 tarihli, 7 saat uzunluğundaki “Satantango” ise Tarr'ın teknik üslubunun tüm iceriğini ortaya döken bir film olarak birçoklarına göre yönetmenin basyapıtı. Bu iki filme oranla filmografisinde daha geride" kalan “Damnation” aslında Tarr'ın hem ismini duyurmaya basladığı hem de stilini ortaya çıkarmaya basladığı film 
olarak önemli bir yere sahip. 1955 
doğumlu Macar yönetmen henüz okul çagında sinemayla hasır nesir olup eline kamerayı alanlardan. Kısa filmleri ile dikkat çekmeyi basarms olan Bela Tarr bu sayede ilk filmini cekebilmek için finansman bulmus. Tar; kariyerinin bana göre “Damnation”dan hemen önce son bulan bu ilk evresinde TV için çektiği “Macbeth” dışında 4 filme imza attı. Bu dönemki Tarr filmleri belgesel üslubuna yakın sosyal gerçekçi filmlerdi. Ancak zamanla kendi sinema dilini olusturmaya doğru yönelen Tarr, roman yazarı Laszlo Krasznahorkai ile beraber çalışmaya da ilk kez “Damnation” ile basladı. “Damnation” ve ondan sonraki filmleri ile artık Bela Tarr denilince akla spesifik bir sinema dili gelecekti. 
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Depresif, ağır ve karanlık filmleri sevenler için ideal bir seçim. 


“Damnation”ın hikayesi ile ne kadar ilgili oldugu tartasılır olsa da konudan kısaca bahsetmekte fayda var. Filmin merkezindeki karakter Karrer, küçük bir kasabada dibe vurmus, depresif bir yaşam sürmektedir. Katrer, Titanik Bar'da sarkı söyleyen evli bir kadına çok yoğun bir ask beslemektedir. 
Kadın ile yalnız kalabilmek için, bar sahibinin kendisine getirdiği bir is teklifini (mal kaçırma), kadının borç batağındaki kocasına verir. İsi kabul eden kocası böylece 3-4 gün sehir dışında olacak ve Karrer de aşık olduğu kadınla olma fırsatı yakalayacaktır. Barın vestiyerinde çalısan kisinin “o kadından uzak durmalısın” uyanları ve kadının Karrer'ı defalarca terslemesinden ötürü izleyici bu aska kusku ile bakar. Ama Karrer için bu aşk hayatındaki tek önemli seydir. 
Kadınla beraber olur Karrer ancak bunun karşılığı sadece acı olur. 
Kocasının kasabaya döndüğü gece ihanete ihanet eklenir; Kadın, bar sahibi ile bardan çıkar. Filmin sonunda perisan haldeki Karter'ı her seyi polise ihbar ederken görürüz. Daha 


önce de belirttiğimiz gibi “Damnation” 


basit hatta yönetmenin deyişiyle ilkel, temel bir hikayeye sahip. Fakat “Damnation”dan yani bir Bela Tarr filminden bahsediyorsak hikayeyi önem olarak son sıralara koyabiliriz. Zira ne filmin ne de karakterlerin ruh hali filmde yasanan hicbir dramatik gelişmeye göre sekillenmiyor. Filme bastan sona bir pessimizm hakim. 
Kurguyu reddeden bir plan-sekans anlayısı, uzun ve sessiz çekimler, agir 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ağır hareket eden bir kamera filmin tüm atmosferini insa ediyor. Gerek yakın çekimleri gerek genel planları ile parmak ısırtan bir görselliğe sahip “Damnation” Filmi izlemek kimileri için yorucu veya sıkıcı olabilir ancak bircok sahne tıpkı bir Bresson, Tarkovski veya daha çağdas bir örnek olarak Sokurov filmiymis gibi akıllara hiç gıkmamak üzere kazımyor. Ne hikaye ne de karakterler ile özdeslesme kurulamasa bile filmden sonra üzerinizde ağır bir etki kaliyor. 
Aslında güvenilmeyen kadın karakteri ve loş mekanları (açık mekanlarda bile sürekli yağmur yağan kapalı bir gökyüzü var) ile bir kara filmden beklenecek çok sey ortada. Ancak Bela Tarr “Damnation”da sadece biçimsel özelliklere yoğunlasıyor. Issız kompozisyonlar, karakterleri çerçeve dışına itmekten çekinmeyen kamera, filmin depresif tonunu oluşturuyor. Tatr'ın, 


Angelepolous'ta da rastlayabileceğimiz tarzdaki kaydırmaları mekanın da karakterler kadar ağırlığını filme yansıtırken, Tarkovski'yi andıran ağır ağır hareket eden kamerası sinemasal zamamın alısılageldik yerlesimiyle oynuyor. Yönetmenin oyuncuları kullamsı da benzer bir felsefede; aktörlerin hiçbir oyunculuk yaptığına sahit olmuyoruz. Oyuncular sadece mizansenin bir parçası halindeler. 

Tarr, en çok Tarkovski ile karsılaştırılan bir yönetmen. Keza “Damnation”daki kasaba tamamen “Stalker"dan çıkma gibi duruyor. Tarr'ın sinema dili Cassavates'ten Antonioni'ye kadar birçok ismi hatırlatsa da biçimsel olarak tercihleri gercekten Tarkovsky ile bire bir örtüşür vaziyette. Ancak bu benzerliğin ötesinde derin bir ayrım yapmak gerekiyor. Tarkovski'nin filmlerine yerlestirdiği boşluk metafizik olarak din veya sanatın gerekliliğine isaret eden ve inancı önemseyen bir yalu tercih ediyor. Bela Tar, en cok “Damnation”da ön plana çıktığı gibi biçimsel tercihler olarak ikizi olduğu Tarkovski'nin esasen tam zıt kutbu: Asıl yanlışın insanların bir seye inanması ve bu bos inanma gayreti olduğuna inanıyor. “Damnation”da olduğu gibi bircok filminde de kötülük, inanç ile doldurulan bu bosluk eninde sonunda acı ile sonuçlanacağı için doğuyor. 

Son olarak tekrar hatırlatılabilir, bugün Bela Tarr cok sayıda yönetmeni derinden etkileyen bir isim. Guay kardeşlerden sayısız Amerikan bağımsız yönetmene kadar birçok yönetmen onun isminden övgü ediyor, sinemanın artık çüri düşünen Susan Sontag onu birkaç istisna ismin arasında sayıyor. Gus Van Sant da son üç filmi “Gerry”, “Fil” ve “Last Days” için tek ilham kaynağı olarak Bela Tarr'ı gösteriyor. 
“Damnation” gerek bu tarz sinemayı sevenler gerek de Bela Tarr'ın tarzına tanık olmak isteyenler için doğru bir tercih. 


“Damnation 
“an DVD'sini 
WWW.artifici 


al -eye.com adresinden online satıs 


mağazalarına yönelerek temin edebilirsiniz. İki diskten olusan DVD'de “Damnation”ın yanısıra 


yönetmenin en çok ses getiren filmi “Karanlık Armoniler” de mevcut. 
Ekstra seçeneklerde yönetmenle 


yapılmış bir röportaj bulunuyor. 
DVD'de Türkçe altyazı yok. 
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Le Notti Bianche / Beyaz Geceler 


Visconti'nin, temellerini attığı İtalyan Yeni Gerçekçilik akımıyla yollarını ayırdığının sinyallerini veren filmi “Senzo”nun üzerine tuz biber eken “Beyaz Geceler”, yönetmenin sonraki çalışmalarında öne çıkan temalarına ve göz alıcı stiline işaret eden yerinde bir edebiyat uyarlaması. 


Beyazperde için yapılan edeiyat uyarlamaları genellikle yazar, okur, sinemasever üçgeninde pek tatmin edici sonuçlar vermeyen yapımlar olarak değerlendirilir. Dostoyevski'nin kaleminden çıkma “Beyaz Geceler” ise, senaryosu, oyuncuları ve yönetmeninin seçkin sinemasal yetileri doğrultusunda hedefi sasırmayan uyarlamalardan biri. 
Visconti'nin böylesi bir uyarlamaya yönelmesi kuşkusuz bir rastlantı değil. 
Filmin kredilerinde yer almasa bile daha ilk filmi “Ossessione” ile “Postacı Kapıyı İki Kere Çalar” adlı romanın özgün bir uyarlaması gerçekleştiren yönetmen, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde beyazperdeye aktardığı “Leopar”, “Venedik'te Ölüm”, “Yabancı” ve “Masum” gibi yapıtlarında da edebiyattan esinlendi. 


Le Notti Bianche - 1957 
Yönetmen: Luchino Visconti İ Senaryo: Luchino Visconti, Suso Cecchi d'Amico 

Yapımcı: Franco Cristaldi İ 
Görüntü Yönetmeni: Giuseppe 
Rotunno 

Kurgu: Mario Serandrei 

Müzik: Nino Rota 

Oyuncular: Marcello Mastroianni, Maria Schell, Jean Marais, 

Clara Calamai 

Süre: 97 dk. | 


Filmin 1.Bölge DVD'sini wwwamazon.com internet adresinden satın alabilirsiniz. 


Anlık karsılasmaların ne denli güclü duygulara açılabileceği fikrini kendine çıkış noktası alan “Beyaz Geceler”, incelikle islenmis durumları ve derinlikli karakterleri ile günümüze değin sinemaya kaynaklık etmiş bir hikaye. 1959 
yılı Rus yapımı bir adaptasyonunun yanısıra Robert Bresson'un minimal vizyonunun ürünü olan bir uyarlaması ve çekimleri hala devam etmekte olan bir Amerikan versiyonu da mevcut. 
Visconti'nin, Dostoyevski'nin kısa hikayesine odaklanmasındaki en önemli etmen ise, “Beyaz Geceler"in, tutkularının esaretinde kalmış, yalnız ve melankolik karakterlerine ve içine düştükleri durumlara, yönetmenin sinemasında da fazlasıyla rastlanılabilir olması. Kendilerini yıkımın eşiğine götürecek denli tutkularının esiri olan karakterleri, Visconti sinemasının belirleyici özellikerinden biri olmustur. Her ne kadar “Beyaz Geceler”de tam anlamıyla bir yıkım söz konusu değilse de karakterlerinin izleri “Ossessione”den Venedik'te Ölüm”e, “Lanetliler"den “Aile Tablosu”na değin sürülebilir. 

Dostoyevski'nin, St. Petersburg'un gecelerin daha kısa sürdüğü bir döneminden esinlenerek adlandırdığı hikayesi 19. yüzyıl'da geciyor. Visconti, orijinal hikayeden farklı olarak, öykünün merkezindeki beyaz geceleri 1950'li yıllara tasımakla kalmayıp, hikayenin örüldüğü şehri de romantize edilmiş bir gerceklik duygusu ile portrelemiş. Film, Natalia ve Mario adlı iki karakterinin hüzünlü hikayesine tanıklık eden birkaç geceye yayılıyor. 
Mario, yaşamını belli ölçülerde rayına oturtmussa da yalnızlığına bir çare bulamamıs orta halli biri. Patronu ve ailesiyle birlikte geçirdiği bir günün gecesinde, yalnızlığını ıssızlaşmakta olan sokakları arşınlayarak gidermeye calısırken tanısıyoruz onunla. 
Mario'nun, asma köprüde dalgın ve hüzünlü bir şekilde duran, kendi yalnızlığından pay biçtiği Natalia ile yakınlasma cabaları takip ediyor bu tamısıklığı. Mario, ilk görüste etkilendiği Natalia'yı kederti halinden uzaklaştırmak üzere ona arkadaşlığını teklif eder. Baslangıcta cekingen davranan Natalia, bu dostluk vesilesiyle Mario'ya açılır. Natalia, büyük annesi ile beraber dış dünyaya kapalı bir sekilde yaşamaktadır. Oturdukları evin bir odasını kiraya vererek ve eskimis halıları 


onararak geçinen Natalia, bir gün eve gelen gizemli kiracıya tutkulu bir sekilde bağlanır. Yakınlasmaya başladıkları süreçte adam açıklama yapmaksızın şehri bir yıllığına terkeder. Ne var ki, Natalia'dan kendisini bekleyeceğine dair aldığı söz nedeniyle bir yıl. sonra geri dönecektir. Böylelikle, Natalia'nın gün geçtikçe acı veren bekleyişleri baslar. Mario ile yakınlaştığı sürecte ise bir yılın gectiğini ama adamın hala dönmediğini öğreniriz. 
Natalia, bu azap dolu bekleyiş süresince hepten melankolik bir varolusa bürünmüs, her gecen gün daha da depresen tutkusu, ruh sağlığını yıpratıcı bir eşiğe getirmiştir. Mario, hüzünlü bulduğu kadar alaycı da yaklaştığı Natalia'nın hikayesinin gerçekliğini sorgular. 
Natalia'nın devinimleri nedeniyle varolamayan birine tutulduğunu, hiç gelmeyecek birini beklediğini düşünür. 
Ama, yakınlastıklan süreçte Natalia'ya inanmaktan baska caresi kalmaz. 
Beraber geçirdikleri geceler süresince, Mario, Natalia'ya içten içe aşık olsa da, Natalia, Mario'nun bu aşkına karsılık veremeyeceğini her seferinde vurgular. 
“Beyaz Geceler”, her ne kadar metni ve karakterleri ile sağlam bir iskelete sahip olsa da, asıl gücünü, Visconti'nin kalburüstü sinemasal vizyonundan alıyor. İtalyan sinemasının sokağa tasınmasına öncü olanı yönetmenler arasında başı çeken Visconti, çekimlerini külliyen Cinecitta stüdyolarında gerceklestirdiği “Beyaz Geceler"de, neon lambalannın, buğulu vitrinlerin göz aldığı, içinden durgun suların aktığı karton bir şehir yaratmıs. Ne var ki, son derece basarılı sanat yönetimi ile hikayesini ve karakterlerinin ruh hallerini çok iyi destekleyen, yasayan bir karton sehir söz konusu. Visconti'nin, sınırları belli olan bu karton setirin merkezindeki dar bir alana yayılan hikayeyi, mizansen duygusundaki ustalığı ile teatrallikten uzak bir formda ve göz tembelliğine mahal vermeden Tesmetmekteki becerisinin de bu başarıda payı büyük. Aynı plan içerisindeki zamansal sıçramaları ustaca kotararak anlatım zenginlestiren dramatik yapısıyla bire bir örüntü yönetmenliği “Beyaz Geceler”in sunduğu seyrin kalitesini yükselten önemli unsurlar. Tabi ki, Visconti'nin oyuncu seçimindeki başansının da hakkını vermek gerek. 
Natalia ve Mario'da, kelimeleri kifayetsiz bırakan ilahi güzelliği ile Maria Schell ve benzersiz Marcello Mastroianni beyazperdeden taşacak denli tutkulular. 
Hayal ve gerçek arasında bir yerde duran gizemli kiracı rolüne, sinema izleyicisinin zihinlerinde Jean Cocteau'nun kendisi için yazdığı “hayali 


kahraman” rolleri ile yer etmis Jean Marais'in tercih edilmesi de, karakteri ve hikayenin alt metrini bir kat daha zenginlestiriyor. 

“Beyaz Geceler"in, “an”ına gelince! 
Visconti'nin, Dostoyevski'den farklı olarak, hikayenin can alıcı noktasında, geceyi beyaza bürüyen kar unsuru ile filmin adında geçen beyaz sözcüğünün görsel karsılığını yakaladığı bir “an” bu. 
Tutkuyla yolunu gözlediği askının dönmeyeceği gerçeğini kabullenip Mario'nun sevgisine sığınan Natalia ve Mario'nun beraberlikleri beyaz geceye doğru acılmıstır. Natalia, Maria ile geleceğe dair planlar yaparken düşen karın bir yıl boyunca beklediği aşkını da 


beraberinde getirmesi Natalia'yı büyük bir ikilemin esiğine getirir. Natalia'nın, zihninde yücelttiği aşkı ve ona kol kanat geren Mario arasında kaldığı “an”, beyazperdede zamanı durduran “an”lardan biri. Böylesine etkileyici bir “an”ı bünyesinde barındıran “Beyaz Geceler”, gün geçtikçe değeri bilinen, sinemanın form ve anlatı açısından ne denli zengin imkanlar sunabileceğinin alçak gönüllü bir kanıtı. 
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Y: Robert Wise 

O: Julie Andrews, Christopher Plummer Bölge: 2 (Türkiye) 168 dakika 

2.35:1 Genis Ekran (Anamorfik) İngilizce 5.1 Dolby Digital 


Türkçe, İngilizce Altyazı — N 
Ayın. 
DVD'si 
DVD 


ün altın çağı 


Aralık Fox / Tiglon 
Yaygın Ekstralar: 
Sesli Yorum: Var 

Film Fragmanı: Yok 
Diğer fragmanlar: Yok 
1960'lar, müzikal türü olarak amılır. Robert Wise ise, bu dönemde birbirinden dramatik anlamda farklı ama görsel olarak benzer yapılardaki “West Side Story / Batı Yakasının Hikayesi” (1961) ve “Sound of Music” ile önemli bir rol oynamıştır. Bu film ile “En İyi Film” dahil 5 Oscar'a ulasmıs, böylece türe olan rağbeti arttırmıştır. 
Rodger ve Hammerstein yapımcılığındaki “klasik müzikal'lerden biri olarak anabileceğimiz bu film aslında “fairy-tale musical! alt türü içine giriyor, Arka plana ise Avusturya'nın Salzburg şehrini yerleştiriyor. O mekanı hem politik hem de masalsı olarak kullanıyor. Von Trapp ailesindeki yasları belli aralıklarla değişen yedi çocuğun hikayesine değiniyor. Onların aile ve toplum sartları nedeni ile düdük melodileriyle çağırılmaları ve eve kapatılmaları, fasist rejimin bir portresini çiziyor. Bu noktada bir rahibe olan Maria'nın 
(Julie Andrews) dadı olarak aileye girmesi ile 'Neşeli Günler" 
baslıyor. Kafamıza kazınan ezgiler devreye giriyor. Böylece filmin ismi gibi “müziğin sesi ile mutluluk” ortaya akıyor. Çocuklara her seyden bir sarkı çıkartmayı öğreten Maria, bir anda evin ve toplumun içindeki ciddiyeti yıkmıs oluyor. Böylece “Her seye rağmen hayat güzeldir” temalı filmlerin ilk örneklerinden biri ile buluşmuş oluyoruz. Politik atmosfer, 2. 
Dünya Savaşı'nın öncesini yansıtsa da mutluluk bununla ölçülecek birsey olmaktan çok, yasam tarzı ile anlam kazanan bir konu. Bu noktada filmin içine biraz evrensel, biraz savaş karşıtı bir söylem katılarak her yasa uygun bir seyirlik sunulmuş oluyor. Sonrasında ask kavram da devreye girerek hikayeyi cesitlendiriyor. Robert Wise'ın teatral'a yakın anlayışıyla müzikleri, mutluluk duygusunu ve oyuncuların gerçekliğini yansıtmak icin kurduğu akılcı mizansen-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The Sound of Music / Ne 


BEAN en 


Hazırlayan: Kerem Akça keremakca(&merkezdergi.com.ir 


iyonu (1965) 


PLAY MOVIE LANGUAGE SELECTION 


ler, filmin ezgilerini ve hikayesini güçlendiriyor. Karakterlere bakıs açımızı gerceğe yaklastırıyor. 

Kutu: Klasik seffaf 2 diskli kutu. 

Menü: İngilizce. Ön plana, alttaki ve üstteki kırmızı perdeler arasına filmin müzikal sahneleri yerlestiriliyor. 
Böylece hem eskiliği hem de müzikal değeri öne çıkartılms oluyor. İlk diskte ortadaki film klipleri arasında fotoğraf kareleri de efektif hale geliyor. Filmin müziği zaten hep arka planda kulağımıza kazınıyor. 

Diğer Ekstralar: İlk diskte Karaoke özelliği ile filmi izleme seçeneği, sarkıları ayrı ayn dinleme olanağı bulunuyor. Julie 
Andrews'in açılış konuşması da izlenebiliyor (İkinci diskte de farklı bir konuşma mevcut). 
İkinci diskte en dikkat çeken “My Favorite 
Things: Julie Andrews Remembers' (63 dk) adlı uzun bölüm. Genellikle Andrews'in yorumlarını filme katıyor. 
Filmin çekildiği zamanki amlar ve detaylar öne akıyor. Von Trapp ailesi ile ilgili konular da devreye giriyor. Rodger ve Hammetstein, Alan Jay Lerner gibi müzikaller icin önem arz eden sahısların filme ve türe katkılar da önemli bir noktaya yerlestiriliyor. Andrews'un bir baska müzikal “Cinderella” ile ilgili amlar da öne çıkanlırken seçimlerden görüntüler, müzikal sahneleri için provalar ve daha bircok konu, set resimleri, yorumlar ve açıklamalar eşliğinde sunuluyor. "Christopher 


ES 


Plummer ile Julie Andrews röportajı” 
(19 dk) da ilginç anlar iceriyor. Amlar, kilit anlar, en keyif aldıkları noktalar, kırk sene sonra masaya yatırılıyor. “On Location with Sound of Music' (23 dk), filmin geçtiği Salzburg'u mekan olarak inceliyor. Günümüzdeki görüntüler ile filmin çekildiği zamandaki görüntüleri üst üste bindiriyor. Mekanın önemini basrol oyuncusunun yorumları ile yansıtıyor. “40.yıl toplantısı” (32 dk), filmin oyuncularını 40 yıl sonra biraraya getiren nostaljik bir bölüm. Bir adada toplanan bu kisiler, kariyerlerindeki değişiklikleri ve birbirlerine yaklaşımları ile ilginç bir birliktelik oluşturuyorlar. 
“When you know the notes to sing: a singalong phenomenon”, filmin 40.yıldönümü kutlamasından görüntüler sunuyor, (Hollywood'da en büyük açıkhava tiyatrosunda düzenlenen bu gecede davetliler sahneye çıkarak sarkı söylemis ardından ise film gösterilmis). 
“Biography- The Von Trapp family” (46 dk), aile üzerine bir televizyon kanalı icin cekilmis belgeseli sunuyor. Ailenin yasamından fotoğraflar, filmden görüntüler ve bilirkişiler, ekin işlevselliğini arttırıyor. Restorasyon karsılastırması (6 dk), 65 mm ile çekilen filmin 32000 feetlik uzunluktaki hacmi üzerine yoğun bir çalısmaya uzamyar. Filmin restorasyon aşamasındaki karsılastırmalı görüntüleri bu ekin görsel yönünü öne cıkarıyor. Bunların dısında Mia Farrow'un seçmelerinden kısa görüntü 
(1 dk) ve fotoğraf galerileri de görülebiliyor. 


Ekstra detayları 


1898 Film Transfer 2005 Film Restoration 


Y: Trey Parker 

O: Trey Parker, Matt Stone 

Bölge: 2 (Türkiye) 94 dakika 

2.35:1 Geniş Ekran (Anamorfik) İngilizce 5.1 DD, Türkçe 2.0 S Türkce, İngilizce Altyazı 

Aralık Paramount / Palermo 

Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Yok 

“Parodi” kavramı özellikle Mel Brooks filmleri ile baslayan bir süreçte sinema dünyasına çokça konu olmaya başladı. Ancak hepsi farklı yöne giden örneklerden olusan bu “alt tür', “Team America” ile son yıllarda Amerikan sinemasındaki düşünsel eğilimlerin bir toplamını sunuyor adeta. Yaygın kültürü sinemalara çekmek ve hipnotize etmek icin özellikle 90'ların sonu ve 2000'lerin başında “milliyetçi” amerikan mainstream sineması örnekleri çoğaldı. 
“Independence Day”, “Pearl Harbor” gibi örneklerini verebileceğimiz bu anlayış, milliyetci olmakla kalmıyor emperyalist politikaları da devreye sokarak ırkçı bir düzen kuruyordu. 
Ancak sor birkac yılda Bush'un yönetime gelmesi ve 11 
Eyli patlak vermesi ile birlikte bu eğilimin yanına ülke yönetimini elestiren bir kısım film de eklenmeye 

baslandı. Michael 
Moore'un 
“Fahrenheit 9 / 

11i veya Andrew 
Niccol'un “Lord of 
War”u bu gruba giren filmlerden sadece ikisi. “Team America” da bir ajan filmleri parodisi olmasına karsın aslen Bush yönetimini eleştirme gayesi güden bir yapım. Ama öyle tipik kurmaca bir film de değil, kukla animasyonu. Üstelik filmin yaratıcısı “South Parkın yaratıcısı oluni özellikle üzerine uğrasılmış küt diyaloglar devreye giriyor, Eleştiri okları daha da keskinlesiyor. 
Yaratılan animasyon dünyasında ise ülkeler için yapılan özel tasarım ve ütopik dünya dikkat çekiyor. “Team America” adlı bir özel ajanlar grubunun ülkeyi kurtarma cabasını anlatan film, başrole yakışıklı bir oyuncuyu yerlestiriyor. Onun yanına da ask acısı çekmiş güzel sarışın bir kadın gelince, filmin mainstream sinema yükü iyiden iyiye artıyor. 
Burada devreye girenler özellikle “Oyuncular Birligi, Farklı ülkelerin 


yönetimleri” (Çin, Afganistan vs) oluyor. İki karakter arasında bir seks sahnesi dahi mevcut. 
“Kill BilL”, “Matrix”, 
“Pearl Harbor” gibi filmlerden somut etkiler de filmin içine yerlesiyor. Aksiyonkomedi-aşk gibi türleri içinde bulunduran ajan animasyonu diyebiliriz yapım icin. Özellikle bazı diyaloglara dikkat ederseniz sözlü esprileri kaçırmazsınız! 
DVD'nin özellikle ses transferinde efektler, yoğun bir etki bırakıyor. 
Kutu: Klasik siyah. 
Menü: İngilizce. Filmin Amerika karşıtı müziği arka plana yerleştiriliy- 


1-South Park: Bigger, 


(1.Bölge) 

Dili bozuk TV dizisinin sinema uyarlaması da 
“Team Ameri- 


ürünü idi. Bu film de zaten 


Longer & Uncut (1999) 


or. Görsel olarak ise bir silahın içindeymiyiz görüntüsü veriliyor. 
Devamlı değisen namlu, filmden sahneleri gösteriyor. Böylece yapımın hem söylemini hem de akıcı havasını yansıtmış oluyor. 

Diğer Ekstralar: 7 kısa belgesele ulasılabiliniyor. Team America: An Introduction” (5 dk), kukla animasyonu yapmanın izleyici üzerindeki tepkilerine ve projenin gelişimine dair kısa bilgiler sunuyor. “Building The World” (13 dk), birbirinden çok farklı setlerin yaratılışındaki detaylı incelemelere değiniyor. “Crafting The Puppets' (8 dk), kuklaların yaratım asamalarını gösteriyor. 'Pulling The Strings" (10 dk), kuklaların ipleri için kurulan özel ekibin çalışmalarını ortaya çıkarıyor. “Capturing The Action” (7 dk), filmin aksiyon sahnelerine verilen özeni bir “Hollywood A sınıf” yapımı ile karsılastırıp masaya yatırıyor. “Miniature 


2- The Spy Who Loved Me 
/ Beni Seven Casus (1977) 
(2.Bölge - MGM / 
Tiglon) 

Roger Moore'un oynadığı bu Bond filmi, mantık olarak pek çok parçasını, 


yukarıda okuduğu- İğ nuz filme teslim ediyor. Filmde de sözlü olarak adı gecen bu yapım, 


“South park” anlayısının ve karakterlerinin, aksiyon filmi içine yerlestirilişini yansıtıyor. Yine hepsinin dili bozuk ve fazlasıyla küfürbazlar! 


ESİN KAYNAKLARI 


ajan filmi iskeletini en iyi koruyan filmlerden biri. Yaygın kültürü desteklemesi de bu film için malzeme olma yüzdesini yükseltiyor. 


Pyrotechnics' (5 dk), küçük kameraların set ortamında çeşitli mekanların üzerine gidilerek nasıl yerlestirildiğine ısık tutuyor. “Up-Close with Kin Jong-Il' (5 dk), karakterin animasyon karakterlerine benzerliği ve yaratılısını anlatıyor. İki test cekimini de bulabiliyoruz. “Dressing Room Test (2 dk), Spottswoode ve bas karakterin bulunduğu bir giyinme odası sahnesinin karanlık test çekimini gösteriyor. 'Puppet Test” (4 dk), Spottswoode'un test çekimlerini içeriyor. Bunların dısında silinmis/uzatılmıs/atılmıs sahneler bölümünde toplamı 6 dakikayı bulan 
10 sahne ve toplamı 10 dakikayı 
asan 6 hikayelestirilmis storyboard çalışmasım izleyebiliyoruz. Eklerde Türkce altyazı var. 

Film: 00060 

Menü: 8006 

Ekstralar: 80 © 


3- Fahrenheit 9 / 11 
(2004) 
(2.Bölge - Umut Sanat / Palermo) 
Michael Moore'un 

“Bush'un yaptıkları" 

başlığı altında alt alta 

kazıdığı sorunları perdeye tasıyısı, kolay unutulur cinsten değildi. Team America'da da karsımıza çıkan muhalif Amerikalı, bir mizah malzemesi olarak kullamlmasının yanında bu karsıt söylemin sinema dünyasında güçlenmesini sağlayan en önemli sahıslardan biri. 


OCAK 2006 © 101 


Li PLA 


Kil 


Fantastic Four / Fantastik Dörtlü 


Ye Tim Story 

O: Jessica Alba, Chris Evans 
Bölge: 2 (Türkiye) 101 dakika 2.35:1 Geniş Ekran (Anamorfik) Türkce 5.1 DD, İngilizce 5.1 DD Türkçe, İngilizce Altyazı 
13 Aralık Fox / Tiglon 
Yaygın Ekstraları 

Sesli Yorum: Var 

Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 
Deneysel bir uzay yolculuguna çıkan dört kisi, talihsiz bir kaza sonucu kozmik ısınlara maruz kalıp değisime uğrarlar. Farklı birer güç veya lanet olarak adlandırabileceğimiz bu değisim sonucu, 

genç dahi Reed, uzuvlarını istediği gibi esnetip uzatabilen “Bay Fantastik'e, kız arkadaşı Susan, “görünmez kadına”, Susan'ın erkek kardesi Johnny, vücudu alev topuna dönüşen uçabilen bir silaha, Reed'in en yakın arkadaşı Ben'de “tastan bir dev'e dönüşür. Fantastik Dörtlü doğmuştur. Diğer süper güçlerden farklı olarak kendi güclerini gizlemek istemezler. Manhattan'daki bir gökdelene yerlesip dünyayı kötülüklerden korumaya başlarlar. Bu kötülüklerin basında da dünyayı ele geçirmek için şeytani planlar hazırlayan Doktor 


Tess (1979) 


Y: Roman Polanski 

O: Nasstasja Kinski, Peter Firth Bölge: 2 (Türkiye) 164 dakika 1.B5:1 Genis Ekran (Anamorfik) İngilizce 2.0 S, Türkçe 2.0 $ 

7 Kasım Saga / A.E. Film 
Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum; Yok 

Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 

Roman Polanski'nin 1979 tarihli romantik dramı “Tess”, usta İngiliz yazar Thomas 
Hardy'nin “Tess of the d'Urberville' adlı romanından uyarlanmış. Beyazperdeye yansıyan en başarılı roman uyarlamaları arasında sayılan “Tess"in senaryosu Polanski ile beraber Gerard Brach ve John Brownjohn tarafından kaleme alınmış. Fakir bir köylü kızı olan genç ve güzel Tess, babası tarafından zengin ve güçlü akrabalarının, aristokrat d'Urbervilles”lerin yanına gönderilir. Babası, zengin akrabalarımın, kızını kabul edip, ona sonsuz gibi gelen zenginliklerine ortak edeceklerini ummaktadır. Oysa isler göründüğü gibi değildir. Tess'in-yanına yerlestiği aile, d'Urbervilles adını sonradan almıştır. Tess'in hayal kırıklığı ve duygusal yıkımı, kuzeni tarafından baştan çı- 


HK 


Von Doom bulunmaktadır. Marvel Comics'in ünlü kahramanlarından “Fantastic Four”, muhteşem ikili Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaklasık 50 yıl önce yaratılmıs ve dünyanın her tarafında çok sevilmis sahane bir ekip. Bu çok okunan ve se-Vilen çizgi roman, Mark Frost ve Michael France tarafından senaryolastırılıp Tim Story'nin yönetmenliğinde beyazperdeye yansıdıgında herkes s0- nucun ne olacağını merak ediyordu. Bilimkurgu öğeleri içeren fantastik aksiyonmacera çok sevildi. Sadece cizgi romanın hayranları tarafından değil, fantastik-aksiyon türünün meraklıları tarafından da onay gördü. Basrollerini Toan Gruffudd, cekici güzel Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis ve Julian MeMahon'un paylaştıkları ABD-Almanya ortak yapımı 
106 dakikalık macera, içerdiği 800'ün 
üzerinde görsel efektle sürükleyici ve gösterişli bir film olarak sinema tarihindeki yerini alımş durumda. 
Kutu: Klasik seffaf iki DVD'lik kutu. 

ü: İngilizce. İlk diskte filmin aksiyon yönünü öne çıkaran patlamalar içeren bir menü tasarımı görüyoruz. 
Öndeki ikonlar ise teknolojiyi resmedi- 


SEEkinE 


BERLLRES 


N ih. > YE yor. İkinci disk, cizgi roman kapaklarımn birbiri ardı sıra dizilmesi ile başlıyor. Ardından çizgi roman fontları ile menü oluşturuluyor. 

Diğer Ekstralar: Birinci diskte “Fantastic Four' (24 dk) başlığı altında kamera arkasına kısa bir bakış atıyoruz. İki klip ve bir soundtrack tanıtımı mevcut. 
İkinci diskte ise Production”, “Deleted Scenes”, “Marketing” baslıkları bulunuyor. “Production'da standart yapım bel geselini (98 dk), izleyebiliyoruz. Oldukça kapsamlı olan bu ek, gerektiğinde mekanlara, gerektiğinde yapım asamasına, gerektiğinde karsılastırmalı görüntülere derinlemesine bir ziyaret sunuyor. Tim Story'nin sunumu ile girilen 


(2005) 


Kİ beleted Scenes | 


ekstrada oyuncular da fazlasıyla ön plana çıkıyor. “Baxter Building” (7 dk 


filmde önemli yer arz eden binanın ratım aşamasım gözler önüne seriyor. 
Bunların yanında 9 sahnenin animat: videolarının karsılastırması da sunuluyor. Dört silinmiş sahne (toplam 4 dk de izlenebilirken, *Marketing” bölümü de Fox Movie Channel için hazırlanan “kısa yapım belgeseli” (5 dk), “Köprü sahnesinin analizi" (8 dk), “Casting malan' (8 dk), TV tanıtımları ve teasebulunuyor. Eklerde Türkçe altyazı mevcut. Murat ERŞAHİN 

film 606 

Menü: 9000 

Ktralarr 00090 


karılmasıyla baslar. Masum Tess, bilinmezlerle dolu bir ortamda mutluluğu ve askı arar. 

Polanski birçoklarna göre en iyi filmi olan “Tess”i, 1969'da Man- son tarikatı tarafından vahsice öldürülen kanısı Sharon Tate'e adamıştır. Ölmeden önce kitabı okuyan ve cok etkilenen Sharon'un, eşinden kitabı mutlaka sinemaya uyarlamasını istediği konuşulur. “Tess” rolünde Nastassja Kinski'yi izleriz. Film, Kinski'nin kariyerinin çıkış noktası ve kuşkusuz yıldızlığa ulasmasındaki en önemli basamaktır. Diğer önemli rolleri Peter Firth, Leigh Lawson ve John Collin'in paylaştıkları filmin en önemli özelliklerinden biri de eşsiz güzellikteki görüntüleridir. 
Görüntü yönetmenleri Geoffrey Uns-Ghislain Cloguet'in çalışmaları övgünün ötesindedir. 
Hardy'nin romanında yer alan “Tess” karakteri, doğanın ritmine göre değisir. Genç kızın, baharda gül rengi gibi pembelesen yanakları, kısın gelmesiyle birlikte, aynı kaderi gibi solar ve soğur. 
Üc saatlik bu enfes sölenin müziği, Philippe Sarde imzası taşır. “Tess”, kazandığı birçok ödülün yanında 6 dalda 


Oscar'a aday gösterilmiş; “En İyi rüntü Yönetimi”, “En İyi Sanat Yönetimi” ve En İyi Kostüm” dallarında heykelciğin sahibi olmustur. Polanski'nin filmi kısaca naif bir şiirdir. 

Kutu: Klasik siyah. 

Menü: Türkçe. Filmin ana imgesi olen Tess, soyut bir fotoğraf ile merkeze yerestiriliyor. Bu siyah-beyaz resmin üzerine yerlestirilen kırmızı hakimiyetinde çizgiler ise yapıma “kadınsal” bir anlam katıyor. Arka planda filmin müziği de atmosfer yakalamaya yarıyor. 

Diğer Ekstralar: “Romanda Film' eki özellikle dikkat çekiyor. 28 dakika 


uzunluğundaki bu ekstra, Polanski'nin , 


romanı nasıl filme uyarladığını anlatı- 


yor. Thomas Hardy'nin romanı İngilizce öğretmeni Michael Irvin, yönetmen Roman Polanski, oyuncu Nastassja Kinski gibi isimlerin yorumları ile masaya yatanlıyor. Hardy'nin, 19.yüzyılın ortalarında yazdığı romanının yazım asamasında ve yayınlanması sonrasında neler yasadığı, filme alınırken nasıl yapım sorunlar yasandığı, ekibin nasıl seçildiği gibi birçok konuya değiniliyor. 
Türkçe altyazı ile izlenebilen bu ek fazlasıyla tatminkar. Bunun dısında filmografiler ve fotoğraf galerisi de bulunuyor. Murat ERŞAHİN 

flm 6696 

Menü: 0 

Ekstralar; 988 


The Brown Bunny (2003) 


Y: Vincent Gallo 

0: Vincent Gallo, Chloe Sevigny Bölge: 1 (ABD) 93 dakika 
1.66:1 Genis Ekran (Anamorfik) İngilizce DTS 

İngilizce Altyazı 

16 Ağustos Sony Pictures 
Yaygın Ekstralar; 

Sesli Yorum; Yok 

Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Yok 

Bir insan vicdan azabı ile ne kadar yaşayabilir? 
Sanrılar görerek psikolo- 
Jik bunalıma düsen insan ruhunun derinlerine, belleğine ve benliğe giren bir filmin yapısı nasıl yaratılır? Bu soruların cevabını Vincent Gallo, bütün açık yürekliligiyle “Brown Bunny”de cevaplıyor. Öncelikle kendisini başrole yerlestirip bu sorunları yasayan karakter olarak yansıtıyor. Ardından tipik hikaye yapısını bozuyor. Böylece karsımıza hikayesi olmayan'ama teması olan bir film cıkıyor. 
Tanıdık gelmediyse, Antonioni'nin yükseliş dönemi filmlerini hatırlatmakta yarar var. “Buffalo"66”da da benzer bir yöntemle Amerikan yasamının mesafe- 


fi, iletişimsizlik dolu dünyasını gözler önüne seren yönetmen burada oklarını biraz daha ruhsal bir mevzuya çeviriyor. Jim Jarmusch'un minimalist yapı ile kurduğu “yol filmi modeli'ni kendi filmine uyarlarken ses, müzik gibi kavramları asgariye indiriyor. Karakterinin psikolojik ve kimliksel yolculuğunu bu yolla metaforik 
| bir bütünlüğe oturtuyor. 
Onun minimalist ruh hali 

© tam anlamıyla filmin yapısı- nın içine geçirilmiş oluyor. 
Jarmusch'un son filmi “Bro- 
| ken Flowers”da da izlediği 

| bu yöntem, tam anlamıyla 
karakter odaklı bir sinema anlayısım işaret ediyor. Ancak Gallo'nun asıl yüklendiği konu daha çok “cinsel vicdan azabı”; bu nedenle de karakterinin ilerleyişini gösterirken devreye sarısın beyaz tenli kadın karakterler sokuyor. Bunlar da onun eski sevgilisinin sannları olarak devreye giriyorlar. Zira, Chloe Sevigny'nin canlandırdığı sevgili, onda yoğun etki bırakmıs ve özellikle cinsel anlamda vicdan azabının sebebi olmus. 
Bu nedenle de başkarakterimizin ruh hali şekilleniyor. Ama her yol filminde 


olduğu gibi finalde önemli bir noktaya geliniyor. Bu da filmin çok tartısılan seks sahnesi. Bir anda ters dönen film, bu ruh halinin sebeplerini gösteriyor. 
Böylece bir “vicdan azabı”, “kendini affedememe' ya da “asla unutamama'yı isleyen “bellek filmi” olarak ruhumuza kazınıyor. Seks sahnesinin oradaki islevi, karakterin psikolojik durumunu yansıtmaktan öte birsey değil. Zira onun gerçek olup olmadığı dahi belli değil. 
Bunun için filmin temasal bütünlüğünü kavrayıp o yönde yorumlamakta fayda 


var, 

Kutu: Klasik siyah. 

Menü: İngilizce, Filmin minimalist yapısına uygun bir menü tasanmı ile karsı karsıyayız. Sarı, mor, beyaz renkler hakim. Filmin iliski boyutunu oluşturen Chloe Sevigny-Vincent Gallo sahnesi de merkeze soyut bir sekilde yerlestiriliyor. 

Diğer Ekstralar: Yok 

Film: 9800 

Meni: 66 

Ekstralar; ©? 


Cinderella /1 y 


(-) 


Y: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luke 

0: Ilene Woods, Eleanor Audley 

Bölge: 2 (Türkiye) 72 dakika 

1.33:1 Tam Ekran 

İngilizce 5.1 DD, TR 5.1 DD 

18 Ekim Buena Vista / Tiglon 

Yaygın Ekstraları 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmanı: Var 
Diğer fragmanlar: Var 
İlk Cinderella filmi, Walt 
Disney sirketi açısından da önemli bir yere oturuyor. Şirketin “Pamuk 
Prenses”ten sonra ikinci önemli animasyon hiti olan bu yapım, varlığını sürdürmesi açısından da önemli. Hikayenin özünü bilenler, müzikal katkısı ile nasıl bir noktaya gelinebileceğini tahmin ederlerse, filmin yapısı asağı yukarı ortaya cıkacaktır. Hikayenin özellikle Külkedisi tarafından anlatılıp üvey ailenin çok fazla kullanılmaması en önemli artı olarak filmin benliğine yansıyor. Fareler, köpekler ve kediler, animasyon atmosferine destek oluyorlar, Şirinlikleriyle de göz kamastırırlarken, hikayeye temasal katkılarını da esirgemiyorlar. 


Farelerin, Külkedisinin, kedi- nin (ki adı Lucifer) üvey ailenin metaforu olarak devreye girdiğini düşünürsek, o yönde nasıl çizildikleri de ortaya ckacaktır. DVD'de kullamlan kopyarın sorunsuz hali dikkat çekiyor. 
Kutu: Klasik siyah. 
Menü: Türkçe. Sarayın görüntüsünü görüyoruz. Ardından kamera geri cekilerek at arabasının içine giriyor. Orada bir 
| yastığın üstün- 
| deduran Kü 
kedisi ayakkabısına tanık olüyoruz. Menü ikonları ise büyü ile ortaya çıkıyor. Atlı araba yol aldıkça, etrafı arabamın camından gözlemliyoruz. 
Diğer Ekstralar: 5 bö- 
XX) lüm bulunuyor. 'Müzik ve daha fazlası' bölümüne girince bir kliple karsı karsıya kayoruz. “A Dream is a Witch Your Heart Makes' sarkısının klibini izleyebiliyoruz. 
“Çıkarılmış Sahneler" bölümünde hepsi beraber izlenebilecek toplamı 10 dakikayı bulan üç sahne bulunuyor. Bunlar, sahnelerin animasyon olmayan ilk çi- 


in (1950) 


zimlerini gösteriyor. “Oyunlar ve Aktiviteler' bölümü, "Kraliyet Sarayı” ve 'Kraliyet Yaşamı adlı iki eke ayrılıyor. “Kraliyet yaşamı” (18 dk), küçük bir kızın alısveris yaparak elbise denemelerini ve kendini geliştirme çabalarını gösteriyor. Moda tasarımcılarının, adap öğreten hocaların yorumları da devreye giriyor. “Kraliyet Yasamı' ise: DYD-romlarda izlenebilen tasarım stüdyosu sunuyor. “Disney'in Sahne Arkası” 
mü, kapsamlı bir yapım belgeseli içeriyor. Bu da 3 eke ayrılıyor. “Umut Ettiğiniz Düs” (7 dk), stüdyonun, Walt Disney'in o dönemdeki kötü durumuna ve hikayenin ilgi çekme nedenlerine değiniyor. “Fare ve Dokuz Yaşlı Adam' (13 


dk), 1945'ten 1960'a kadar animasyon dünyasındaki cizimleri yapan ekibin islerine detaylı olarak değiniyor. 9 çizerin farklı özellikleri masaya yetinlıyor. 
“Müzikalleştirme' (11 dk), müziğe verilen özel öneme değiniyor. “Nerdeyse Cinderella” (14 dk) bölümünde, animasyon yapımcısı Don Hahın'ın anlatımıyla Walt Disney'in Cinderella icin özenle çalıştığı çizimler eşliğinde resmediliyor. “Cinderella Galerisi” bölümünde “Fotoğraf Galerisi” ve “Slayt Gösterisi” bulunuyor. Eklerde Türkce aliyazı mevcut. 

Film: ©9935 

Menü: Gid 

Ekstralar; © © 
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BY kertik 


Cellular / it (2004) 


Y: David R.Ellis 
0: Kim Basinger, Chris Evans 

Bölge: 2 (Türkiye) 90 dakika 

2.35:1 Geniş Ekran (Anamorfik) İngilizce DTS, TR 5.1 DD 

Türkçe, İngilizce Altyazı 

31 Ekim Cinemedya / Spotek 

Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Var 

Film Fragmanı: Var 

Diger fragmanlar: Var 

“Son Durak 2”nin yönetmeni David R.Elbis, bu filmde de “tesadüflere olan takıntısını gözler önüne seriyor. Aksiyon türünün içinde yer alan kaçma-kovalama-kaçırma kavramlarını iç içe gecirerek temposu yüksek, adrenalin yüklü bir filme imza atıyor. İmza atıyor diyoruz cünkü bu yapının kurulmasında onun da büyük payı var. Akıcı sekanslar, müzik kullanım, 


kısa planlar ve araba kova- N Di 


CELLULAR | 


lama sahneleri filmin merkezine yerlestirilince heyecan yükü de kendiliğinden artıyor, Orta yaslı bir kadın 
(Kim Basinger) kaçırılır. 
Ancak kapatıldığı odada kınik bir telefondan, bir cep telefonuna bağlanmayı başanr. Karşısına genç bir erkek cıkar. Sonrasında ise 


kadının yönlendirmeleri ile erkeğin uygulamaları arasında bir kosusturmaya tanıklık ederiz. Yönetmenin tempoya yönelmesi ve araya islevsel olarak tesadüfleri mantık başluklarına kaymadan yerlestirmesi, filmi izlenebilir kılar. Sonuç ise teknoloji kavramı üzerine giden bir film olur. 
Aynı zamanda “Nick 
Of Time” gibi kesin zamanlı filmlerin de yanına yerleşir. Asıladığı adrenalinin yanında ask, komedi, duygusal, gençlik gibi türleri de yan karak- 

© terler aracılığı ile birlestir- 
© mesi filmin en önemli arılarından biri olur. Bu teknolojik aksiyonun en önemli kozu, cep telefonu ile belirli olayların farklıla- 
© sabileceğini vurgulamasıdır. 

5 Kutu: Karton kaplı klasik 

| siyah. 

5 Menü: Türkce. Cep telefonunun ekran görüntüsü menüye yerleştirilmiş. 4 menü ikonu da 

buna göre devreye giriyor. Üstte TR - 


öz are 


Gönül Yarası (2004) 


Y: Yavuz Turgul 

O: Şener Şen, Meltem Cumbul 
Bölge: 2 (Türkiye) 137 dakika 1.85:1 Genis Ekran 

Türkçe 5.1 Dolby Digital 


Türkçe, İngilizce Altyazı 

2 Aralık İmaj / Tiglon $ 
Yaygın Ekstralar: " 
Sesli Yorum: Yok 5 


Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Yok 
Yavuz Turgul ve Şener Sen'i “Eskıya”dan sonra ikinci kez biraraya getiren film, beklediği gise basarısını elde edemese de geçen sezonunun en çok izlenen Türk filmlerinin arasındaki yerini aldı. Bunun da nedeni 
Türk kültürünün içinden gerçekci, sıcak ve ilgi çekici bir hikaye anlatması idi. 
Ne kadar evrensel olduğu tartışma konusu olan film, ülkemizi dramatik anlamda tanıtmak için önemli bir noktaya yerlesiyor. Bir yönüyle Martin Scorsese'nin “Taxi Driver"ını hatırlattığı da söylenebilir. Anadolu'da çalışmıs emekti bir öğretmen ile İstanbul'da konsomasyon yaparak para kazanan bir kadının yasam zorluklarını birbiri üzerine bindi-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Sener en “Meltem Cumbul Timuçin Esen Ağ 


riyor. Bu noktada da 'karakter draması" türüne giris yapmıs oluyor. Bunun için üç ana karakterini (bunların içine konsomatrislik Meltem Cumbul karakterinin eski eşini eklemek de mümkün), derinlemesine isliyor ve acılanm dengeli bir sekilde ma- 
© saya yatırıyor. İsin icine giren birçok tema, hikayeyi zenginlestiriyor. Yavuz Turgul'un usta yönet- 
|| menliği de filmin yapısına 
büyük katkı sağlıyor. 
Özellikle oyuncu yönetiminde farkını ortaya 

© koyan bir yönetmen 
Turgul. Filmlerinde 

© bırakın kötü oyunculuğu, sıradan oyunculuğa rastmakak bile imkansız. Bu da ona karakterleri daha derinlemesine inceleme fırsatı tanıyor. Filmin ismiyle Turgul'un hedefi örtüsüyor: Karakterlerin derinlerdeki acıları resmediliyor. DVD'deki görüntü ve ses transferinin standartını üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Kutu: Klasik siyah. 

Menü: Türkçe. Filmin simgesi olan gül, yavas yavas ekranın ortasına düşüyor. 
Ardından “Gönül Yarası" yazısı yerlestiri- 


TR - ÖLÜM HATTI 


16:42 


zi 
Filmi Başlat 


“ 


Seçenekler 


Ölüm Hattı ve pil oranları da unutulmamış. Arka planda ise filmden görüntüler sesli bir sekilde akıyor. 

Diğer Ekstralar: Standart yapım belgeseli (26 dk), özellikle dikkat çekiyor. Bu ek sayesinde oyuncuların nasıl seçildiği, hikayenin “Phone Booth”un da fikir babası olan Larry Cohen'in beyninden nasıl cıktığı, filmin neden Los Angeles'ta çekildiği, adrenalin dozunun oluşturulu-Su ve ana temanın çekiciliği gibi konular üzerine gidiyoruz. “Kısa Belgeseller” bölümünde iki eke ulasabiliyoruz. “Cep Telefonu teknolojisi” (20 dk), 1940'larda keşfedilen, 1960'larda araba telefonlaryla piyasaya çıkan teknolojinin tarih- 


Filmi Başlat 
— Play Movie — 


Dil Seçimi 


Language Select 


liyor. Bir taksinin geçisi ile İstanbul'a kusbakısı bir bakış atıyoruz. Bu görüntü dondurulunca, ortaya filmin ana fikri çıkıyor: İstanbul ve Duygu. 

Diğer Ekstralar: Kamera arkası (16 dk): Röportajlar, set görüntüleri, yapım asamasında yasanan zorluklar ve daha birçok konu dengeli olarak verilebiliyor. 
Kısa olmasına rağmen birçok seyi aydınlatmayı basarıyor. Zaman zaman paralel kurgu ile çekim aşamasıyla filmin görüntülerinin karsılastırılması da eke verilen önemi gözler önüne seriyor. Bu noktada Turgul'un oyuncu yönetimine 


ie 


Sahne Seçimi 


& 


çesi hakkında bilgilendiriliyoruz. “Sessizlik Yemini: Rampart Skandalının İc Yüzü” (27 dk), 1999 yılında ABD polisinin içinde yasanan gercek bir sistem için dolandırıcılık olayına, Rampart Skandalı'na bakış atıyor. Olayın kamt olarak kullanılan ses bantları da devreye sokuluyor. “Alternatif-Çıkarılmıs Sahneler'de 5 sahne (toplam 5 dk) bulunuyor. İçlerinde Jessica Biel'in canlandırdığı Chloe karakterinin akıbetini gösteren bir sahne de mevcut! Eklerde sadece İngilizce altyazı bulunuyor. 

filme 666 

Meni: 80000 

Ekstralar; O 05 


- Sahne Seçimi 
Scene Selection 


Özel Seçenekler 
Special Features 


hakimiyeti de bariz bir sekilde gözükmüş oluyor. Belirli sahnelerin set görüntüleri dengeli bir sekilde bu ekstramın icinde bulunuyor. Bunun dısında biyografiler, setten fotoğraflar, basından seçmeler ve Ara Güler'in çektiği fotoğraflar görülebiliyor. 

Film: 9065 

Menü: 00 

Extralar: €5€5 


Lawnmover Man / © 


Y: Brett Leonard 
O: Jeff Fahey, Pierce Brosnan 

Bölge: 2 (Türkiye) 104 dakika 

1.85:1 Geniş Ekran (Anamorfik) İngilizce 5.1 DD, TR 5.1 DD 

Türkce Altyazı 

28 Ekim Esen Elektronik 

Yaygın Ekstralar; 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmamı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 

Frankenstein'ın modem versiyonu olarak anılabilecek film, Stephen King'in kısa hikayesinden uyarlanmış. “Sanal yaşam" ve “Teknoloji' kavramlarının ilk kez gündeme geldiği 90'ların basında belirli bir tepki yaratan ve sonradan külte dönüşen bu yapım, hâlâ eskimeyen yapısı ile dikkat cekiyor. Sanal dünyada geçen sahnelerin “kitsch' (bayağı) havası, filmi zedelemekten cok estetik bir hava katıyor. Dr. Lawrence Angelo (Pierce Brosnan), bir bilim adamıdır. Son icadını deneyecek bir denek aramaktadır. Bulduğu denek, kimseye zararı dokunmayacak bahçıvan Jobe'dur 
(Jeff Fahey). Jobe, sanal dünyanın içine girdikçe belleğini de teknolojiye hapseder. Bir noktadan sonra onun kontrolünü bilgisayar devralmıstır. 


Dark Water / 


Y: Walter Salles 

O: Jennifer Conneliy, John C.Reiliy Bölge: 2 (Türkiye) 100 dakika 2.35:1 Geniş Ekran (Anamorfik) Türkçe 5.1 DD, İngilizce 5.1 DD Türkçe, İngilizce Altyazı 

13 Aralık Buena Vista / Tiglon 
Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmamı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 

Hideo Nakata'mn hayalet filmlerinden “Karanlık Sular” 
da Hollywood tarafından bir İngilizce re-make ile onurlandırıldı. Yönetmen ise Walter Salles. Japon korku sinemasının atmosfere dayalı iskeletini tamamıyla kullanan yönetmen, adeta yapıtın aym yapıda Amerikan kültürü versiyonunu kotarmış. Yine Jennifer Connelly'nin canlandırdığı bir anne, kaybolan bir kız, sıkıştıran bir baba, yukarıda ne yaptığı belli olmayan komsular, tavandan damlayan sular ve daha bircok noktada evin biraz “gotik” alt türünü andıran atmosferi içine yerlestirilmis. Böylece psikoloji ve felsefe fazlasıyla ön plana cıkmıs. Connelly'nin usta 


Böylece bir katil yaratılmıstır. Asıl suçlu ise teknolojidir. Katil ideolojisi ise 'slasher' ile canavar alt türleri arasında gidip gelen bir anlayısa sahiptir. Zira Jobe, hem insandır hem de insanüstü güçlere sahiptir. Dr. 
Frankenstein, 
Frankenstein'ım yaratmış ve bu teknolojik yaratık, dünyanın kabusu olmuştur. Sanal dünyanın günlük yasama, insan hayatına müdahalesi de bu noktada çesitli örneklerle devreye girer. Zaten alt sınıf bireyi olan Jobe'un tasrada konformist yaşamların sürdügü evlerin bahcesinde bulunup böyle bir yaratığa dönüştürülmesi de modern toplum eleştirisini beraberinde geti- 
| Tir. Böylece sınıfsal farklılık- 
| ların günümüz dünyasında 
nasıl bir etkileşime dönüştügünü görebiliriz. DVD'nin iyi 
| işlenmiş ses kusağı, kitsch 
görsel efektlerin sessel yönü- 


(2005) 


oyunculuğu ile karakteri oynamayıp ya-Saması da bu noktada filmi etkileyici kılan unsurların basında gelmis. Sinematografide gri ve siyah tonların hakimiyeti, tekinsizliğe büyük katkı yapmıs. 
Filmin özenli solgun renk skalasının DVD'deki derinliğinin de, atmosferi yakalamak için büyük avantaj sağladığını belirtelim. 
Kutu: Özel karton kutulu klasik siyah. 
Menü: Türkçe. Karakterle- i rin sesleri arka plana yer- 
|| lestirilirken filmin mekanlan arasında bir yolculuğu akılır. Ardından ise musluk planı devreye girer ve su 
© acılır. İcinden karanlık su- 
| lar dökülmeye baslar. 
| Diğer Ekstralar: Altı bölüm 
mevcut. “Beneath The Surface: The making of Dark 
> Water”, 5'e bölünüyor. “Beyond The Horror” (4 dk), filmin korku yönü ile ilgili yorumlara yer veriyor. 
“Water by Design” (5 dk), sanat yönetiminin farklı aşamalarına değiniyor. “An Island Apart” (3 dk), filmin gectiği mekanın nasıl kullanılıp soyutlaştarıldığını gösteriyor. Deep Water' (3 dk), suyun farklı kullanım alanlarına giriyor. 'A Di- 


ıçıvan (1992) 


nü ve filmin yükselen temposunu birebir hissetmemizi sağlar. 

Kutu: Klasik siyah. 

Menü: Türkçe. Arka plana filmin müziği yerleştiriliyor. Görsel olarak ise sanal bir dünyanın içine sokuluyoruz. Menü ikonları da bu anlayıstan nasibini alıyor. Bir bilgisayar oyununu oynarmısçasına “oyuncu” yerine koyuluyoruz. Böylece karsımıza hızlı ilerleyen dinamik bir menü çıkıyor. 

Diğer Ekstralar: Üç kısa bölüm bulunuyor. Yapım Asaması” (5 dk), filmin yönetmeni, Jeff Fahey ve Pierce Brosnan'ın yorumları ile filmin teknolojik 


PLAY 


altyapısının kısa bir portresini çıkarıyor. 
“Silinmiş Sahneler”, toplamı 27 dakikayı bulan bir secki sunuyor. İlginc detaylara ulaşmak mümkün. “Sahne Çizimleri" (2 dk), filmin sanal mekanda geçen bölümleri ile storyboard ile çizilmis hallerini üst üste gösteren ilginç bir bölüm. 
“Animasyon montajı" (4 dk), filmin bir sahnesinin içine yerleştirilen animasyon parçalarının içinde bir gezintiye çıkanyor bizleri. Eklerde Türkçe altyazı mevcut. 

Film: €3€3 06) 

Menü: 0060 

Ekstralar: 5 665 


SCENE SELECTİON 


BONUS FEATURES 


SET 


rector's Vision” (2 dk), Walter Salles'in seçilmesi ve işe girişimini öne çıkarıyor. 
“The Sound of Terror" (7 dk), filmde korku atmosferinin daha çok ince ses numaralarıyla nasıl hissettirilmeden yaratıldıgım gözler önüne seriyor. 'Silinmis sahneler (2 dk), iki sahne içeriyor. 
“Extraordinary Ensemble” (27 dk), standart bir yapım belgeseli sunuyor. Ekip çalışanlarının resimlerini öne koyarak filmden seçilmiş sahneler üzerinden müzik, senaryo gibi konulardaki katkılar, Walter Salles'in yorumları esliğinde öne çıkarılıyor. 'Analyzing Dark Water Scenes', üç sahne içeriyor. “Blue Robe” 


(3 dk), Wall of Water” (3 dk), sahneleri kurgucu ve yapımcısının yorumları ile inceliyor. Ücüncü sahne olarak secilen “Interaktif Bathroom' sekansı ise altı farklı ses bandının ayrı ayrı ve tek olarak yerlestirilmesi ile izlenebiliyor: İlk prodüksiyon sesi, ses efektleri, diyaloglar, foley ses efektleri, müzik, son miks. 
Bunlar, yorum eşliğinde de izleniyor. 
“Wall of Water" sahnesinin alternatif çekimi de Türkçe altyazılı ekler arasında mevcut. 

Film: 66 

Menü: G0 

Etralar: © © © 
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DVD kritik 


Million Dollar Baby / Milyonluk Bebek (2004) 


Y. Clint Eastwood 

O: Hilary Swank, Clint Eastwood Bölge: 2 (Türkiye) 87 dakika 
2.35:1 Genis Ekran (Anamorfik) İngilizce 5.1 DD, TR 5.1 DD 

Aralık Umut Sanat / Palermo 
Yaygın Ekstraları 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmanı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 
Frankie Dunn, müthis boksörler yetistirmis, kendini boksa adamış biridir. Öğrencisi olan dövüscülere öğrettiği en önemli ders ise, her seyin ötesinde, ringde kendilerini korumalandır. Hiç kimseyle fazla yakınlasmayan adamın tek dostu ise yardımcısı Scrap'tir. Çok sevdiği kızıyla yıllar önce kopmustur ilişkisi. Ona ulasamamanın verdiği acıyla yaşamaktadır. Frankie'nin spor salonuna bir gün Maggie adında bir kız gelir. İyi bir boksör olmak istemektedir Maggie. Yoksulluğu ve yalmzlıgım “sampiyonluk hayalleri süslemektedir. Otuzlu yaşların ortasına hızla ilerleyen Maggie, Frankie'den kendisini çalıstırmasını ister. Frankie, istemeden de olsa kızı çalıştırmayı kabul eder. Ne istediğini çok iyi bilmektedir Maggie ve bu yolda her türlü sıkıntıyı çekmeye hazırdır. İki yalnız insan el ele verirler ve bir düşü gerçek kılmaya çalışırlar. 

Clint Eastwood'un yönetmen olarak 25'inci, oyuncu olarak da 57'nci filmi olan 
“Million Dallar Baby”, 
2004'te, kazandığı birçok ödülün yanısıra, yedi dalda Oscar'a aday gösterilmis ve 'En İyi 
Film”, “En İyi Yönetmen/, “En İyi Kadın 
Oyuncu” (Hilary 
Swank); “En İyi Yardıma Erkek Oyuncu' (Morgan Freeman) dallarında 4 Oscar heykelciği- nin sahibi olmuştu. 
“Million Dollar Baby”, incelikli karakter anabizleri ve güçlü sinema diliyle Fastwood'un yönetmenlik kariyerindeki en iyi filmi belki de, Filmin, oyunculuk yönetimi de üst düzeyde. Eastwood'un ekonomik ve mesafeli oyunu, Morgan Freeman ve Hilary Swank'in unutulmaz performansları filmin değerini bir kat daha artınyor. Özellikle Hilary Swank, “boks asığı Maggie Fitzgerald” rolünde tek kelimeyle muhtesem. F.X. Tool'un “Rope Burns” adlı öykülerinden Paul Haggis'in beyazperdeye uyarladığı yapım, her seyiyle “bir Clint Eastwood filmi”, Eastwood, yapımcı, yönetmen ve oyunculuğunun yanısıra, film müziğine de imza atmış. Morgan Freeman'ır canlandırdığı “Scrap' tarafından anlatılan öykünün bir 


y 
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MILLTON DOLLAR BABY 
| 


LİSAN SEÇİMİ 
SAHNE SEÇİMİ 
ÖZEL SEÇENEKLER 


yerinde geçen “huzur, geç sahip olunan, geç gelen bir seydir" cümlesi, filmin özünü oluşturuyor. Hayatın türlü zorlukları, keskin virajları ve adaletsizlikleri altında boğusan ve nefes almaya, ait olmaya, basarmaya, sevmeye çalışan insanoğlu, aradığı huzuru ne kadar da gec buluyor; bazen de bulamıyor tabii. Ölüm amında yakalıyor insan bazen huzuru ve anlıyor ki, en büyük dövüşümüz hayata karşı olam. En sevdiklerimiz bazen ne kadar uzak bizden veya en sevdiklerimiz bizi asla sevmeyenler. Adı konmayan mesafeler, kırılganlıklar ve nefretler arasında birarada olmak ve sevmek ne denli zor. En büyük cesaret, inandığın değerler için her seye kafa tutmak mı acaba? 

|| Dayak yiyeceğini bilerek 
| senden daha güçlü olan 
| hayatın karsısında dim- 
| dik durabilmek. Ya da 
en sevdiğin için yapamayacağın seyleri yapmak, aklına gelmeyen seyleri mesela. 
Frankie'nin boks salonuna gelen boksör adayları, gözlerini mutlak başarıya dikmis, bu 
| rüyayla yasayan insanlar. Çoğu kaybetmiş tipler. Yoksul kenar mahalle çocukları. Frankie bir yetenek avası, Elinden tuttuğu ve yeteneği oldugunu gördüğü boksör adaylarını “sıkı” birer dövüşçü, iyi bir boksör, bir sampiyona dönüstüren tecrübeli bir eğitmen. 
Her seyin ötesinde “insan' biri Frankie. 
Cesaretin ve erdemin ne olduğu konusunda kesin ve doğru hükümleri olan Scrap'in tek dostu. Salonun sürekli müsterilerinden cılız boksör adayı, zeka özürlü 'Danger'a gösterilen içsel saygı ve sevgi aslında Frankie ve Scrap'in hayata bakışlarını özetliyor. Önemli olanın ringe çıkmak olduğunu biliyorlar çünkü. 
Eski adamlar Frankie ve Scrap. Onurlu, dürüst, sert ama şefkat dolu iki eski adam. Yalan söylemeyen, gücsüzü kolla- 


Yrm 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yan, üç kağıtçılık yapmayan, dobra erkekler. Kapanan bir dönemin son temsilcileri. İkisi arasında geçen “çorap diyalogu' pek çok seyi özetliyor zaten. 
Frankie'nin Maggie ile kurduğu öğretmen-öğrenci ilişkisi aslında bir baba-kız iliskisi. Kendisinden kopmuş kızının si-Iueti Maggie. Frankie'de, Maggie'nin göcüp gitmis babası. İki yalnız insanın varolma çabaları bir açıdan “Million Dollar Baby”. Huzuru, mutluluğu aramak ve bulmak üzerine yüreklere seslenen içli ve olabildiğince gerçekçi bir masal İçsel bir kahramanlık öyküsü. 
Gerçeğin, olanca siddeti ve soğukluğuy- la yüzümüze indirdiği krose, sert bir aparküt. İnsam sersemleten ve insan gibi hissettiren önemli bir film. 

Kutu: Klasik siyah. 

Menü: Türkçe, Boks ringinin zemini ortaya yerleştirilirken filmden görüntüler de onun üzerine daha aktif bir şekilde bindiriliyor, Arka planda ise filmden sesler ve müzikler duyuluyor. Menünün ikonları sol tarafa çekilen bir sütünun üzerine yerlestiriliyor: Standart bir tasanm. 

Diğer Ekstralar: İki belgesel ve söylesiler dikkat çekiyor. “Dövüşmek icin Doğmak' (19 dk), Hilary Swank ve bir kadın bokscunün yorumları ile spor dalımn önemine değinen filmden parçalar ile çeşitlenen bir bölüm. “Filmin Hikayesi" 
(13 dk), yapımcı Albert 5.Ruddy, Tom Rosenberg gibi isimlerin yorumları ile filmin pre-production asamasına ısık tutuluyor. Senaryonun Anjelica Huston yoluyla devreye girmesi gibi ilginç detaylar sunuluyor. “Söylesi” (25 dk) bölümü, James Lipton'ın, Clint Eastwood, Hilary Swank ve Morgan Freeman ile 0scar töreni sonrası yaptığı söylesiyi sunuyor. Oscar heykelcikleri de röportajın yapıldığı masadan eksik olmuyor! Böylece hem Oscar hem de proje hakkındaki fikirler öne cıkmıs oluyor. Eklerde Türkçe altyazı mevcut. Murat ERŞAHİN 

Film: 86600 

Menü; 9 665 

Ekstralar; © © 63 


yer Gallo'nun cinsellik icerikli sahneleri ile olay yaratan ve 2003'ün en tartışmalı filmi olan “Brown Bunny”si, ekim ayında Sany tarafından piyasaya sürülmeye hazırlamyordu. Ancak sansür kurulu ikinci darbeyi vurdu ve filme ancak seks sahneleri kesilerek DVD piyasasına sürülme hakkı tanıdı. Böylece, ülkemizde ikinci sansür darbesi vurulmus oldu ve bir film daha yasaklandı. Filmin 
1.Bölge çıkan DVD'sinin tanıtımını sayfalarımızın içinde bulabilirsiniz. 

.E. Film, New Line'dan 10 

filmlik bir paket satın aldı. 
Bu doğrultuda Aralık ayında “Magnolia” (2 DVD), “Seven” 
(2 DVD), “Blade”, “American 
History Xin DVD"lerini 
Türkiye'de ilk kez çıkarttı. 
Ürünlerle ilgili detaylı bilgiyi subat sayımızda bulabilirsiniz. 

Productions” şirketi “Kanal 

D Home Video” adı altında 
Aralık ayında 10 filmin 
DVD'sini çıkardı. Bunların içinde en önemlileri: “Anlat İstanbul”, “0 Simdi Mahkum”, “Hostage / Rehine”, “The 
Punisher / İnfazcı”. DVD'lerle ilgili detaylı bilgiyi bir aksilik olmazsa Şubat sayımızda bulabilirsiniz. 

alermo, yeni yılda “Sin 

City”nin iki DVD'lik versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. 
Şirketin 2006'nın ilk aylarındaki çıkışları arasında 
“İki Genç Kız”, “After the 
Sunset”, “Monster-In-Law”, 
“Assault on Precinct (2004)”, “Amityville Horror (2005)”, “Reguiem for A Dream”, 
“Show Me Love / Fucking 
Amal”, “Enduring Love” gibi filmler yer alıyor. 

iyasada bulunan birçok 

DVD'yi hem tek disklik hem iki disklik versiyonları ile edinmeniz mümkün. Aradaki fiyat farkı da çok fazla değil. 
Bunların arasında “Fantastic 
Four”, “Charlie and The 
Chocolate Factory”, “War of 
The Worlds” gibi filmler yer alıyor. 

alermo, Paramount'tan TV 

dizisi çıkışların hızlandırıyor. Yeni yılda “Aeon Flux"un 13 bölümlük seti, ilginç özel ekleriyle (pilot bölüm vs) satısa sunulacak. 


Underground / 


YY: Emir Kusturica 

0: Miki Manojlovic, Lazar Ristovski Bölge: 2 (Türkiye) 163 dakika 

1.78:1 Genis Ekran (Anamorfik) Sırpca-Hırvatca 5.1 DD, TR 2.05 

7 Kasım Saga / A.E. Film 

Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmam: Var 

Diğer fragmanlar: Yok 

1995 yılında Emir Kusturica'ya Altın 
Palmiye getiren, böylece uluslararası alanda ününü perçinleyen film, bir miras filmi olarak dikkat çekiyor. Yugoslavya'nın tarihsel portresini çıkaran yapım, aslında 50-60 yıllık bir süreci yansıtıyor. Ancak bunu alegorik bir şekilde metaforik bir yapının içine yedirmesi, filmin lehine isliyor. Goran Bregovic'in müzikleri ve Vilko Filadın görüntüleri bu politik atmosfere katkıda bulunuyor. 
Marko adlı karakterin bir anda ülkenin devrimini gerceklestirmesini anlatan film, “yer aliı'nı metaforik bir sekilde kullanıyor. Bu noktada da yirmi senelik gecişler dramatik yapıya zarar vermiyor, Aksine o mekan, filmin'ana portresini çıkartmak için islevsel bir konuma oturtuluyor. 1990'lara geldiğimizde de daha farklı amaclar icin kullanılıyor. 
Çoğunluğu yerin altında geçen filmde hayal öğelerinin gerçekçiliği ve dışan- da gecen sahnelerir dramatik yapıya katkıları önemli yer tutuyor. Kusturica'nın yapısı anlatmamız gerekirse; Fellini'nin film modelinden beslendiğini söyleyebiliriz. Bu filmiyle de Felli- 


ni'nin “Roma”sıyla yakın bir ilişki içine giriyor. Ustanın o filmde Roma şehri icin yaptıgını, Kusturica burada Yugoslavya için yapıyor. Kuruluşu da dağılısı da iç ice gecirerek, bircok karakter yoluyla masaya yatırıyor. Böylece hem içindeki insanların uçukluğunu ve ruhsal hallerini perdeye yansıtıyor, hem de bir birliktelik sağlayıp filmin ana mantıgım desteklemis oluyor. Politikası oldukça sağlam bir yere oturan film, yaratılan buhran atmosferle de hikayesini karamsar bir noktaya tasıyor. Çok karakterli yapısım dağıtmadan, bu karakterleri incelikli işleyerek iyi kotaran yönetmenin, absürd mizah anlayısı da dikkat çekiyor. Yugoslavya'nın portresi ve karakterlerin karamsar psikolojilerini mercek altına alan yönetmen, böylece metaforik anlatımla toplumsal mevzuları desiyor. Orada yapılan düğünler, baskınlar ve daha birçok etkinlik, filme derin katkılarda bulunuyor. Yukarısı-asağısı ayrımında yukarısının daha çok hayaller için kullanılması da bir anlamda ana mantığı tersine çevirip Kusturica'vari bir dünya yaratıyor. DVD'nin görüntü transferinde zaman zaman kumlanmalara rastlansa da ses bandının iyi işlendiğini söyleye- 


lim. 

Kutu: Özel İki disklik koleksiyon kutusu. Sert iki katlı DVD kutusunun kapağının ortasında yeraltına geçilirmiş izlenimi verilen bir boşluk var. İçerisine ise filmin bir resmi yerleştirilmiş. İçinden çıkan kitapçık bu üç katlı kutunun malzemesi oluveriyor. Filmin anlamına da önemine de yaraşır bir kutu tasarımı mevcut! 

Menü: Türkçe. Yeraltına girilirmiş gibi bir teneke kutunun düsmesi ile bir kapağın icine giriyoruz. Kasımuza ise filmin renkli dünyası çıkıyor. Arka plandaki Goran Bregovic müzikleri ise filme ısınmamızı sağiyor. Sarı Tenk tonu- nun hakim olduğu bu karanlık ama aydınlık menü, gösterilen özen ve filme uyumu ile dikkat çekiyor. 
Diğer ekstralar: “Çekim Günleri” (73 dk) ve “Emir Kusturica ile Söylesi” (27 dk) bulunuyor. Alexandar Manic'in Fransızca çektiği “Çekim Günleri”, standart bir yapım belgeseli olsa da, fazlasıyla detaylı bilgi sunup, filmin antolojisini çıkaran birçok bölüme ayrılıyor. 
“İlk Neden”, 1983 yılında yönetmenin ilk olarak film üzerinde çalışmaya basladığımı resmediyor. Bu noktada oyuncuların yönetmeni ile ilgili görüsleri de devreye giriyor. “Hayal ile Gerçek Ara- 


yeli 


(1995) 


sında”; filmin görsel dünyasının nasıl özenli bir sekilde kurulduğunu gösteriyor. “Sonsuz Ask”, filmdeki anahtar bir öpüşme sahnesinin çekilişine ve Kusturica'nın derin yaklaşımına giriyor. “Karanlıkların Krallığı", görüntü yönetmenliğinin özellikle yeraltı sahnesindeki karamsarlık üzerinden nasıl ustaca devreye girdiğine değiniyor. Yeraltı'nın Yugoslavya'nın metaforu olarak nasıl tasarlandığı da anlatılıyor. Belirli karakterler de ön plana çıkıyor. Yeraltı kavramı önemli bir yere oturtuluyor. “Charlie”, Kusturica'nın filmde kullandığı maymunun nasıl devreye sokulduğunu açıklıyor. “Silah Ticareti”, filmin politik yönü ile ilgili derinlemesine bilgi veriyor. Böylece politik atmosfer öne çıkmıs oluyor. “Döngü”, filmde Tanrı ile cehenemin metaforu olarak kullamlan bir obje ile ilgili bilgi veriyor. Bunun filmiri geneline nasıl yayıldığı da acılıyor. “Labirentler, yeraltının derinine inen bir bölüm sunuyor. “Daireler Kapanıyor”, ülkenin üzerindeki kötü bulutlanresmediyor. “Emir Kusturica ile Söylesi', Belgrad'da 2002 Mart'ında İngilizce yapılan röportajı sunuyor. Gerçeklikhayal ikileminden filminin sıradışılığına, “Dünya Ticaret Merkezi'nden günümüz politik durumuna kadar birçok konuya acıklık getiriyor. En cok öne cıkan ise filmle ilgili verilen bilgiler. Eklerde, ii Türkçe altyazı mevcut. 
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DVD kik 
My Life Without Me / 


Y: Isabel Coixet 
O: Sarah Polley, Mark Ruffalo Bölge: 2 (Türkiye) 102 dakika 


1.85:1 Geniş Ekran (Anamorfik) İngilizce 5.1 DD, TR 5.1 DD 

Ekim Cinemedya / Spotek 
Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragmamı: Var 

Diğer fragmanlar: Var 

Bir insarın ruh hali nasıl görselleştirilir? Belki de bu soruya en iyi cevabı Agnes 
Varda ilk filmi “Cl&o de 5 a 
7'de veriyordu. İki saatlik zaman diliminde ruh hali bozuk karakterini ustaca kurduğu karmasık bir görsellikle resmediyordu. Yine bir kadın yönetmen Isabel 
Coixet, ilk İngilizce filminde aynı yapıyı devreye s0- kuyor. Kanser olduğunu ve yasamının kısaldığını öğrenen Ann (Sarah Polley), buna göre bir yasam kurmaya baslar. Eşi ve iki çocuğu olan ve hizmetcilik yapan karakterimiz, son günlerde hu sıradan yasamım degistirmek için cesitli kararlar alır. Bunlardan çoğunluğu geride bıraktıklarını 


House of rika Corpses / 


Y: Rob Zombie 

O: Sid Haig, Bill Mosaley 

Bölge: 2 (Türkiye) 86 dakika 

1.33:1 Tam Ekran 

Türkce 5.1 DD, İngilizce 5.1 DD 

Aralık PRA Films / Tiglor 

Yaygın Ekstralar: 

Sesli Yorum: Yok 

Film Fragma: Var 

Diğer fragmanlar: Var 

Korku sineması tarihi bu filmin içinde buluşuyor. 70'ler slasher filmleri, 40'lar, 50'ler B filmleri, “zombie” filmleri ve daha nicesi hem dramatik olarak, hem görünüm olarak filmin iskeledüsünen duygusal kararlardır. Ancak başka biri ile cinsel iliskiye girmenin nasıl birsey olduğunu da görmek istemektedir. Coixet'nin aklındaki görsel yapı, biraz Yeni Dalga yönetmenlerinden etkilendiğini gösterir. Bu noktada genis planlar, uzun planlar, Jump cut'lar, yavaş çekimler, paralel kurgu kullanımı gibi birçok sey üst üste bindirilir. Yani aslında dağımk bir görsel yapı çıkar ortaya. Ancak bunun nedeni, Polley'nin gel-gitli ruh halini peliküle tasımak, bir anlamda Varda'nın filmini modemlestirmektir. 
Iynne Ramsay, Sofia 
Coppola gibi yönetmen- 
| lerin de uyguladığı bu 
yönetim, yüksek yönetmenlik becerisi gerektirdiğinden yönetmeni tebrik etmek gerekir. Çünkü karsımızda her planı ince ince dokunmus, her -solgun- renk üzerine detaylı düşünülmüş, biraz Bergman, biraz Kieslowski'nin düşünsel yapısına yaklaşan bir yapım var. Ölüm temasının melodrema kaymadan bu kadar gerçekçi incelenmesi de birçok ustayı ve bircok filmi akla getiriyor. Bunların basında “Yaban 


tinin içine yerleştiriliyor. Bunda Rob Zombie'nin sinefil beyninin katkısı büyük. Öncelikle Captain Spaulding'in yerini “istasyon” olmasına rağmen “korku merkezi” olarak tanıtıyor. Ardından bu mekanı tekinsiz bir kasabanın girişine yerleştiriyor. Böylece “Last House on The Left”, “Texas Chainsaw Massacre”, “Deliverance”, “Wrong Tum” gibi filmlerde gördüğümüz olağandışı ama sıradan kasaba laneti, bu filmde de kullamılmış oluyor. Ancak istasyonun sahibi. 
bir palyaco olunca ve her geleni hızlı bir sekilde öldürünce, işin rengi bir anda değişiyor. Üstelik bu mekanın içinde bir de korku tüneli bulunduruyor ve Dr. 


(2002) 


Çilekleri” (Ingmar Bergman), “Interiors” (Woody Allen) ve daha niceleri geiyor. Filmin renk skalasının ilginçliği, DVD'ye aktarılan kopyanın biraz kötü gözükmesine sebep olsa da bu sorun, Coixet'nin tercihlerinden kaynaklanıyor. 
Kutu: Karton kaplı klasik siyah. 

Menü: Türkce. Sarah Polley”nin ruh halinin gel-gitli hali menüye de yansıyor. 
Öne, filmin unutulmaz acılıs-sekansımn ya da “ana imajı'nın görüntüsü yerleşti - riliyor. Yesil ve sarı renklerle bezeniyor. 
Arka planda ise o sahnedeki yakın planlar bu görüntünün üzerine bindiriliyor. 
Müzik de arka planda hakim. 


(2003) 


Satan, Ed Gein gibi gerçek katillerin hayatlarını turistlere gösteriyor. Böylece slasherlern yapılarının derinine girilmis oluyor. Ardından “Rocky 
Horror Picture Show” edasın- da bir ortam hazırlanıyor ve yağan yağmur sonucu yolda kalan kahramanlarımız bir eve sığınıyor. Burada da her türlü *Hilkat Garibesi" yaşıyor. Zombie'ler, kadın katiller, hapsedilen insanlar ve daha fazlası bu korku evi- nin içinde bulunabiliyor. Bunların yanına kitsch bir sanat yönetimi de eklenince yönetmen bütün fetişlerini ortaya koymus oluyor. Arkasında ise istismar sinemasının örneklerini vererek “umursama- dan siddet” mantığı ile ilerliyor. Yönetmen 
Zombie'nin reklam yö- “ netmenliğinden gelmesi, birçok film formatını, filtreleri, kurgu numaralarını ve müziği serbest bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Böylece abartılı siddet görüntüleri de estetize edilmiş oluyor. 


Diğer Ekstralar: Türkçe altyazısı bulunmayan standart yapım belgeseli (28 dk) izlenebiliyor. Yönetmen Isabel Coixet, Sarah Polley ve diğer önemli oyuncularn röportajları, ekin en önemli anlarım oluşturuyorlar. 8 mm kamera ile yakalanan set görüntüleri, kameranın arkasına yerleştirilen set arkası kamerası gibi noktalar, sonradan devreye giriyor, Filmin tema mi de bu eki duygusal anlarla kapatıp, bütün ekibin isimlerini de resmetmis aluyor. 

Film 0666 

Menü: G0 

Ekstralar: © 4565 


Kutu: Klasik siyah. 
Menü: Türkçe. Kaptan Spaulding'in marketindeki hali ortaya yerlestirilirken, eli ile menü ikonlarını gösteriyor. 
Arka planda ise filmin tekno müziği hakim. İkonların altında filmin orijinal posterini bulmamız mümkün. 
Diğer Ekstralar: Sahne arkası (2 dk), setten görüntüler sunuyor. Röportajlar, oyuncular Bill Mosaley (4 dk), Sid Haig 
(6 dk), Sheri Moon (2 dk) ve makyaj sorumlusu Wayne Toth (4 dk) ile yapılıyor. Sorular, siyahı üstüne beyaz font ile yazılıp sunuluyor. Ön- 
İn celikle karakter üzerine 
| ardından, korku sineması 
ve filmin pazarlanarak karakterlerin “action figure” 
€) olmaları üzerine sorular soruluyor. Röportajların en ilginc bölümü olan 
“Billy Chainsaw Rob Zombie ile tamsıyor' (18 dk) 
ise diğerlerinden ayrılıyor. 
| Rob Zombie'nin sinema 
sİl tarihi ile ilişkisi ve seyirci ile oynama anlayışı gibi 
> birçok önemli konu öne 


çıkarılıyor. Eklerde Türkçe altyazı mevcut. 


.Menü: G0 


Extralar: © 8 © 
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Ye Tim Burton 

0: Johnny Depp, Helena Bonham Carter Bölge: ? (Türkiye) 110 dakika 

1.85:1 Genis Ekran (Anamorfik) 

Türkçe 5.1 DD, Türkçe 5.1 DD 

Türkçe, İngilizce 
Altyazı 

29 Kasım Warner / 
Tiglon 

Yaygın Ekstralar: 
Sesli Yorum: Yok 
Film Fragmanı: Var 
Diğer fragmanlar: 
Yok 

Roald Dahl kapitalizmin yükseldiği bir dönemde, 
1970'lerde yazdığı romanında, çocuk masalının alüna belirli mesajlar yerlestiriyor. Tim 
Burton, bu konuları günümüzde de kullanmasını biliyor. 
Dönemin toplumsal portresini çıkaran yönetmen, 'burtonesk” bir coğrafyada geçen filmde, bir çikolata fabrikasının, bütün evleri kapitalist bir yapı içine soktuğu bir kent yaratıyor. Hikayesi ise 
bu fabrikaya giriş bileti kazanan 5 
çocuğun üstünder gelişiyor. Çocukların fabrikaya girmesiyle modem toplumun getirdiği açgözlülük gibi kavramlar filme dahil oluyor. Johnny Depp'in “Wiliy 


Wonka' karakteri ise merkezde kendi gecmisinin de etkisiyle kapitalizm karşıtı bir role soyunuyor. Böylece müzikal soslu masal dünyasının içinde, yozlasmış üst sınıf ile maddi bunalımdaki alt sınıf 
© arasındaki derin 
© farklar masaya yatırılmış oluyor. 
Kostümler, sanat yönetimi ve görüntü yönetimindeki özen, 
İ biraz kitseh (bayağı) 
ama etkileyici bir dünya yaratıyor. 
Burton'ın kamerasından ise, en i renkli filmi çıkmış oluyor. DVD'nin görüntü transferinin kusursuza yakın olduğunu da belirtelim. 
Kutu: asik si 2 DVD'lik kutu. 
Menü: İngilizce. İlk diskteki menü bir çikolatanın yapım aşaması olarak düzenlenmiş. Menü seçenekleri bir cikolata tableti üzerinde bulunuyor. “Umpa Lumpa'lar ise bu cikolatayı paketlenmiş haline getirmek için fabrikanın içinde zaman harcıyorlar. İkinci diskte de fabrikanın içinde benzer bir Umpa-Lumpa gösterisine rastlıyoruz. 
Diğer Ekstralar: “Features ve “Activities” 


» (2005) 


bölümlerine ayrılıyor. “Features”, 4'e ayrılıyor. “Sincapların Saldırısı” (10 dk), sincaplanın eğitiminde çekim aşamasına kadar olan çalışmaları gözler önüne seriyor. “İnamlmaz Bay Dahl (18 dk), romanın yazarının kısa bir hayat hikayesine giriyor. Yazarın yorumlarıyla da çeşitlenen bu ek, Dahl'un çocuk kitapları konusunda ne kadar önemli biri olduğunu gözler önüne seriyor. Umpa-Lumpa Olmak* (7 dk), ilginc görünüslü olduğu söylenen Deep Roy'un oynadığı karakterlerin gelisimi ve görsel efektlerle de donanmış hazırlık aşamaları gösteriliyor. “Making The Mix, 6 eke ayrılıyor. “Chocolate Dreams” (7 dk), Wonka ailesine değiniyor. “Different Faces, Different Flavors” (11 dk), filmin farklı karakterlerini yansıtıyor. “Sweet Sounds” (7 dk), besteci Danny Elfman'ın yorumlarıyla müzikleri masaya yatırıyor. “Designer Chocolate” (10 dk), sanat yönetimi ile ilgili bilgi sunarken “Under The Wrapper (7 dk), efektleri açıklıyor. Ayrıca DVD ROM özellikleri de bulunuyor. “Activities'de 4 Oyun açıklamalı olarak oynanabiliyor: “Umpa-Lumpa Dansı”, “Bad Nut”, Inventing Machine”, “Search for the Golden Ticket”. Eklerde Türkçe altyazı bulunuy-Or.. 

Film: G0 

Meni: 66000 

Etralar; 0000 


Anchorman - Tiglon 


Chronicles of Narnia (1388) - Tiglon 
Cinderella Man - Tiglon 
Dukes of Hassard - Tiglon 
Fever Pitch - Tiglon 
Miss Marble - Tiglon 
Red Eye - Tiglon 
Rall Bounce - Tiglon 
Six Feet Under: sezon 2 - Tiglon Skeleton Key - Tiglon 
Sky High - Tiglon 
The Island - Tiglon 
Te Kill a Mockingbird: SE - Tiglon Zardoz - Tiglon 
Being Julia - Palermo 
Between Strangers - Palermo 
Beyond Re-animator - Palermo 
Danny The Dog - Palermo 
Decoys - Palermo 
Detective Story - Palermo 
Eros - Palermo 
Gunshy - Palermo 
Tntermission - Palermo 
Kinsey - Palermo 
Libertarias - Palermo Monster-In-Law - Palermo 
Nathalie - Palermo 
Nemesis Game - Palermo 
Real Deal - Palermo 
Save The Tiger - Palermo 
Shallow Ground - Palermo 


Star Trek X: Nemesis (2 Dvd) - Palermo 


Strange Love of Martha Lvers - Palermo 


Vampires out for Blood - Palermo View from The Top - Palermo 


Deuce Bigalow: European Gigolo 
Sony HE 


Sueno - Sony HE 
Final Fantasy 7 - Sony HE 
Left Behind 3: World at War - Sony HE Last Man Standing - A.E. Film 
My Own Private Idaho - A.E. Film Wag The Dog - A.E. Film 
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DVD kötik 


Diaboligue / The Devils (1955) 


Y: Henri-Georges Clouzot 

S: Jörome Gâronimi, Hendri-Georges Coluzot, Frederic Grendel, Ren& Masson (Pierre Boileau ve Thomas Narcejac'ın romanından) 

0: Simone Signoret, Vâra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Jean Brochard, Pierre Larguey, Michel Setrault 1.Bölge 

Çıkış Tarihi: 2 Şubat 1999 

Kolleksiyon No: 35 

1930'larda sinema dünyasına giren Henri-Georges Clouzot, yönettiği filmnoirlar ile dikkat çekti. Özellikle politik içeriği ile öne çıkan bu filmler, dönemin 
“Fransız film-noir ruhu'nu en saf haliyle temsil ediyorlardı. Jacgues Becker, Jean-Pierre Melville gibi isimlerle devam eden bir dünemin temsilcisi olarak görebileceğimiz yönetmen, 'Fransız Şiirsel Gerçekciliği" akımının yakınına bile uğramıyor, böylece Yeni Dalga'nın gizli esin kaynakları arasındaki yerini alıyordu. 1941'de çektiği “Le Carbeau”, derin etki bırakırken, 1955'de çektiği “Diaboligue”, Cahiers 

du Cin&me'nin listesinde yüksek siralar- da yer alıyordu. Bunun nedeni de Clouzot'nun “auteur” kuramının ilk adımlarını atan yönetmenlerden biri olarak 


- Viski sisesinin içine zehir doldururlar. Kamera bu planı birkaç kez göstererek gerilim yaratır. 


- Adam eve girince esini bir ay- 
'nada görürüz. Böylece cinayet için “yüz” değiştirdiğini anlarız. 


- Adam, zehir içtikten sonra su dolu küvete yerleştirilir. 


- Küvetten çıkarılan ceset, bir 

kamyonetle okula götürülür. 

Gece karanlığında kirli havuz sularına bırakılır. 


görülmesi idi. Filminde Clouzot, hem kamerasım hem de hikayesini öylesine ustaca kullamyordu ki ortaya ince ince işlenmiş bir psikolojik-gerilim çıkıyordu. 
Aslında günümüzde çokça karsımıza çıkan bir hikaye iskeletinin ilk adımı bu film sayesinde atılmıs oluyordu. Öncelikle “Katil Kadınlar” ya da Vamp” kavramımı kullanısı önemli bir özellik olarak göze çarpıyordu. 

Hikayeye gelirsek... Bir okulda ikisi de öğretmenlik yapan iki kadın, aynı erkeğin kötü davranıslarından 

, mustaripler. Bunun nedeni e, birinin esi, diğerinin ise metresi olması, İkisi beraber adamı öldürmeye karar verince, filmin gerilim dozu yükselir. Bunun için yaptıkları planlar, sonrasında gelişenler bütün ayrıntıları ile verilir. Okulise arka plana “kirli suların merkezi olarak yerlestirilir. 
Böylece “Shining”, “Psycho”, “La Piscine / Havuz”, “Basic Instinct”, “Dangerous Liaisons”, “Cruel Intentions” gibi bircok filmi etkilemis önemli bir film çıkar ortaya, Sharon Stone'un “Basic Instinct”de büründüğü “screen persona'sı (sahne kişiliği) ise filmin 
1996 yılında cekilen “re-make'inde 
(yeniden çevrim) karşımıza çıkar, Yanın- 


j 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daki Isabelle Adiani ise Er esi oynar. 
Günümüz sinemasındaki birçok entrika, bu filmden miras kalmıstır. 
Clouzot'nun yönetmenlik koltuğundan okul atmosferini yansıtışı, sesleri işevsel olarak kullanısı dikkat çeker. İlk olarak okulu acık bir camın dışından çekip, kamerasını içeri sokmaması hem bir gözlem yapmamızı sağlar hem de binanın dışının daha 

bi önem arz ettiğini vurgular. İçeride- ki konuşmaları bu geniş ölçekli plarllar veya kaydırmalar sayesinde görmemiz, 'dışarı'nın önemini kavramamızı sağlar, 
Bu noktada bahçede bulunan “havuz'un tekinsizligi devreye girer ve bir “gotik” öğe olarak öne " 
cıkar. Kirli sularla kaplı bu havuzun dibinin görünmemesi de bu gizemi arttırır. Aym zamanda “okulun kirli sulan'm göstererek eğitim sisteminin içindeki monoton yasamları ve bastırılmıslıkları resmetmeyi sağlar. 
Buradan yola çıkarsak, adamın öldürülünce oraya atılması, sonrasında “Oradan çıkacak mı? çıkmayacak mı?" 
gibi soruların gerilim atmosferi yaratması da bosuna değil. Havuz objesi filirgin edici aygıtı haline gelir. 
rüldüğü anda doldurulan küvet ve aşağıdan gelen sesler yoluyla gerilim yaratılır. Tabi bu cinayetin ince ince düzenlenmesi de komşuların bilinç tedirginliğini ve 'duydukları'nın önemini arttırır. Yani duyup da görmemek korkutucu bir hale getirilmis olur. Suyun içindeki insan bedeninin “canlanacak mı? canlanmayacak mı?” sorusu ile baş 


basa bırakılmamız ve filmin sonuna kadar bu belirsizliği kafamızda tasımamız, filmin en önemli gerilim kaynağı olur. 
Buradan sonra ise bize 

| suyun icinden yeniden 

| doğacak adamı gözlemlemek 
kalır. Öyle ki, bircok su değişiyor ve yeniden şekillenme imkanı buluyor. Hem kirli, 


culuğa cıkan bir insan bedeni ile karsı karsıya kalıyoruz. Böylece mitolojik bir yeniden doğuma doğru da ister istemez yönlendiriliyoruz. 
Clouzot'nun görüntü yönetiminde film-noir tarzı ışık kullanımını yani “chiaruscuro' tekniğini görmemiz mümkün. Böylece karakterler üzerinden gerilim yaratması da bir o kadar kolaylaşmış oluyor. Zaten insan ruhundaki ya da karakter farklılıklarındaki kötülükiyilik ve diğer duygular bu yolla islenmis oluyor. Birbirine zıt iki karakterin merkeze yerlestirilmesi de bu psikolojik incelemeye zemin hazırlıyor. İki başrol oyuncusunun, değisimleri yansıtırkenki mesafeli oyunculukları, filmin başarısına büyük katkı yapıyor. 
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KurosaWâr 1 
fhildren a1€ Watchind 5 
(Wittorio De Sica, Agkk : 
İm Spring (ingma' 
Bergman, 1960) i 
Young Mr. Lincoln ln Gobi Ni 
Ford, 1939). 


Anatomy of a Murder / Bir Cinayetin Anatomisi (1959) 


Senaryo o : Wendell Mayes (John D. 
Voelker'in romanından) 

Oyuncular : James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur 0'Conneli, George C. Scott, Eve Arden, Kathryn Grant, Orson Bean, Russ Brown, Murray Hamilton 

1959 / 160 dk. 

İngilizce / Türkçe Altyazılı 

2. Bölge (Türkiye) 

Şimdiye kadar çekilmiş en iyi mahkeme filmlerinden biri, belki de en iyisi olarak niteleneri “Anatomy ofa Murder", aslen Michigan Eyaleti Yargıtay Mahkemesi Hakimi olan John D. Voelker'ın “Robert Traver' adıyla 1957'de kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır. Gücünü, karakterlerin sahiciligi ve mahkeme salonu atmosferinin olabildiğince gerçekçi bir biçimde perdeye yansımasından alan film, günün Amerikan adalet sistemine geürdiği keskin -ama dozunda- eleştiriler bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Avustunya asıllı usta yönetmen Oito Preminger (1906-1986) 

imzalı film, Akademi Ödülleri'nde 7 dalda Oscar'a 

aday gösterilmis ve Venedik Film Festivali'nde “Altın 

Aslan/ için yarısmıstı. 4 dalda Altın Küre, 3 kategoride de İngiliz Oscar'ı olarak bilinen BAFTA'ya aday olan film, irili ufaklı birçok festival ve yarısmada ödüller elde etti. Başrolünde usta aktör James Stewart'ın (1908- 1997) yer aldığı 160 dakikalık siyah beyaz klasik, o günlerde kariyerinin henüz başında olan çekici aktris Lee Remick'in (1935-1991) 
cazibesi ve yeteneğini sinemaya armağan ediyordu. 

Küçük bir kasabada avukatlık yapan Paul 
Biegler (James Stewart), vaktinin büyük bölümünü gölde baık avlayarak geciren savruk ve yalmz bir hukukçudur. En yakın dostu, kendisinin gelecekteki halini simgeleyen emekli avukat MeCarthy'dir 
(Arthur 0'Connell). Biegler'in hayatındaki en önemli seylerden biri de caz müziğidir. İki kafadarın en büyük destekçisi, caz ve içki eşliğinde gecen günlerinde onlara ceki düzen veren, Biegler'in disiplin sahibi sekreteri Miada Rutledge'dir (Eve Arden). Hatta Miada olmasa, Biegler, içinden çıkılması büyük bir kaosta kaybolacaktır adeta. Bir gün, işveli ve hafif mesrep bir kadın olan Laura Manion 


ila 


suçlanan asker kocasını savunmasını ister. Teğmen Frederick Manion (Ben karısına tecavüz eden bar Idürmüştür. Her şey ayan beyan ortadadır. Biegler, biraz parasızlık, biraz kadının çekiciliği, en çok da üzerindeki ölü toprağını silkeleyecek olan cinayet davasının heyecanı yüzünden davaya bakmayı kabul eder. 
Fakat ortada uğrasacağı ciddi sorunlar vardır. Savunan taraf olarak cinayete bir kılıf bulması gerekmektedir. Davaya bakan hakim kasaba dısından biridir. Üstelik iddia makamı olan savcı Claude Dancer (George C. Scott), sehirli, politik geleceği olan iddialı ve gayet parlak bir hukukcudur. Biegler, dostlarının da yardımıyla kolları sıvar. 
Wendeli Mayes'in incelikli uyarlaması, Mc Carthy döneminin baskı ve kuşku dolu Amerika'sının genel havasını yansıtan zekice kurulmuş özel bir senaryodur. Filmin büyük bölümü, zevkle izlenen ve asla sıkıcı olmayan mahkeme sahnelerinden oluşur. Filmin başarısı bu noktada yatmaktadır: Sonraları birçok kez farklı filmlerde tekrarlanan benzer sahnelerin çokluğu ve aradan geçen bunca yıla rağmen bu sahnelerin yeniliğini ve gerçekliğini koruyor olması. James Stewart'ın büyük bir basarıyla canlandırdığı zeki ve alaycı Biegler karakterinin tavn, film boyunca özellikle mahkeme esnasında izleyicinin tarafsızlığım korumada ve olayla arasına koyduğu mesafede çok etkili olmustur. Filmi izlerken liberal değerlere bağlı bir avukatın takipdisi oluruz. 
Sanığın ya da kurbanın masumiyetini sorgulamaktan öte, san- 
Ki Biegler'in yanı başındaymısçasıma davayı kazanmaya çalışır, cik veli esin onaylamadığımız hareketlerine sanki oradaymıs gibi müdahalemizi de yaparız. Otto Preminger'in yönetmenlik basanısıdır bu. Ustanın, durağan sahnelerdeki düz ama sürükleyici anlatımı, belli bir süre içinde büyüleyici ve hipnotize edici bir görselliğe dönüsür. Film, ABD'nin bazı eyaletlerinde içerdiği diyaloglar yüzünden ciddi biçimde sansüre uğramış, muhafazakar kesimin tepkisini çekmistir. Filmin en önemli özelliklerinden birisi de soundtrack'idir. Efsane caz müzisyeni, ünlü piyanist Duke El- 


lington imzalı soundtrack, büyük ustamın ilk film çalışması olması açısından da önemlidir. Cinayet davasının gerilimli atmosferi, ünlü cazanın notalarıyla yumuşar, rahat ve sakinleştirici bir hava, aynı bir boyut kazanır. Görüntü yönetmeni Sam Leavitt'in dengeli kamerası, Louis R. Loeffler'in özenli ve hatasız kurgusuyla birlesir. Filmin modem ve alışılagelmiş çalışmalann dısındaki afisinin sahibi ise ünlü grafiker ve afis tasarımaısı Sall Bass'tır (1920-1996). Yenilikci ve modem bakış, afiş ve jeneriklerde kendini hemen belli eder. “Vertigo”, “North by Northwest”, “Goodfellas”, “The Age of Innocence”, “Casino” gibi farklı yıllara art unutulmaz filmlere imza atan Saul 
Bass gibi gerçek bir sanatçının dokunusu hafızalara damgasını vurmuştur. Ben Gazzara, henüz ikindi filmi olan “Anatomy of a Murder”da aynı Stewart gibi unutulmaz bir performans ortaya koyar. 
Serseri ruhlu, delişmen ve üç kaıtcı teğmen Manion karakteri, seyircinin sürekli sorular sormasını ve merakını ayakta tutmasını sağlamanın ötesinde filmin genel havasına oldukça uyumludur. 

Ünlü bir yasa adamının oğlu olan ve hukuk eğitimi alan Otto Preminger, “Anatomy of a Murder”a ayrı bir özen ve hassasiyetle yaklaşmıştır. 
Hollywood'a bir Avrupa dokusu, zevki, kültürü ve inceliği getiren Preminger, 
1931 yılında başladığı sinema kariyerinde yönetmen olarak 31, yapımcı olarak 27 filme imza atmış, 7 filmde de aktör olarak yer almıstar. 1945'te “Laura” ve 64'te “The Cardinal” ile iki kez “En İyi Yönetmen”, “Anatomy ofa Murder” ile de yapımcıya verilen “En İyi Film” Oscar'ına aday olmustur. Birçok ünlü festival ve kuruluştan ödüller kazanan Preminger'in oyuncu olarak yer aldığı ve yönetmenliğini Billy Wi der'in üstlendiği 1953 yapımı “Stalag 17” asla unutulmaz. Preminger, birçok sinefilin belleğine “Albay von Scher- 


bach” rolünde, gercek bir Nazi subayı görüntüsüyle kazınmıştır. Usta sinemacnın yönettiği ünlü filmler arasında “Laura / 1944”, “Fallen Angel / 46”, Angel Face / 52”, “The Moon is Blue / 53”, “The River of No Retum / 54, “Carmen Jones / 55”, “The Man with the Golden Arm / 567, “Exodus / 60”, ve “The Human Factor / 79”u sayabiliriz. 
“Anatomy of a Murder”, kendine has özel bir klasiktir. Sinemada mahkeme salonları! deyince, Sidney Lumet'in, 
1957 tarihli unutulmaz “mahkeme ve 
jüri klasiği” “12 Angıy Men” ile birlikte anılan, defalarca izlenmesi gereken mütevazı ama asla eskimeyen önemli bir filmdir. 

Murat ERSAHİN 
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Hitchiker's Guide to Galaxy / Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi (2005) 
104 Dk. - Tiğlon - 1.85:1 

İNG /TR5.1 DD - TRaliyazı 
“Star Wars” evreninin İngiliz versiyonu olarak niteleyebileceğimiz film, çizdiği gelecek portresi ile dikkat çekiyor. İngiliz usulü mizahtan nasiplenmis ve birçok uçuk karakter içeren bu dünya, Sam Rockwell, Zoey Deschannel gibi oyuncuların varlığı ile çeşitleniyor. Temelde, İngiltere kırlarında yasayan bir yerli ile insan görünümündeki bir uzaylının maceralarını yansıtan film, özellikle uzay yolculuğu sahnelerinde yer alan çesitli yaratık ve varlık türleri, teknolojik detaylar, ilginç tasarımlarla dikkat cekiyor. 
Dünyanın neden var olduğunu tahmin eden makine gibi ilginç kesifler, mizah dozunu yükseltiyor. Eklerde en çok dikkat çekenler, özel olarak cekilmis 'silinmis sahneler" ve menüdeki “improbability drive' özelliği ile DVD'nin içinde herhangi bir yere atlayabilmemiz. 

Film: 6000 

Ekstralar: ©&€3 


Stuart Little 3: Call of The Wind / Küçük Kardeşim 3 (2005) 

72 DK. - Sony HE - 1.78:1 

İNG /TR5.1 DD - TR altyazı 
Ailecek sıkılmadan izlenen ve animasyon ile kurmacayı iç ice geçiren “Stuart Little” serisinin üçüncüsü için planlanan proje, bir TV filmi olabildi. Bu iki boyutlu animasyonda ilk iki Filmin ailece izlenebilirlik düzeyi biraz asağı çekiliyor ve daha çok, çocuk kitleye hitap eden bir yapıma dönüsüyor. Bunun nedeni de ikinci filmden kalan hayvan karakterlerin, filmi hayvanların aralarında konuştugu bir çizgi filme dönüstürmesi. Bir kamp tatiline okan Little ailesi, Stuart'ı vahsi doğada kaybederler. 
Çünkü o hayvanlarla haşır neşir olmakta ve büyük canavardan kaçmaktadır. Bu noktadan sonra macera daha da ön plana çıkacaktır... 

Film: © 

Ekstralar: €33 


i STA, Lime $ 


LU e 


Lolita (1997) 

132 Dk. - A.E. Film - 1.85:1 
İNG /TR5.1 DD - TR altyazı 
Vladimir Nabokov'un tartışmalı romanının bu ikinci sinema uyarlamasında, kameranın arkasına Adrian Lyne geciyor. Böylece 1962 uyarlamasından daha cesur ve cüretkar bir yapıt kotarma sansı yakalıyor. Temeline bir yasak iliskiyi yerlestiren eser, Lyne'in yüksek tempolu ve akıcı kurgulu sinema anlayısı ile kolay takip edilebilir bir yapıya kavusuyor. Belirli anlar arasındaki geçisleri ustalıkla düzenleyen Lyne, hem filmin temasal bütünlüğündeki duygusal ve 

tutku'sal yoğunluğu, hemde  ” bau Da Jeremy Irons ve Dominigue 2) Swain'in de katkısıyla karakter deli dönüşümlerini iyi yakalayabi- a liyor. Ancak hazı bölümlerde, romanın uzun bir döneme yayılan iskeleti, onu bile zaman geçişlerini kaldıramaz hale getirebiliyor. 

Fil: 868 

Ekstralar: 363 
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Petrified Forest / Lanetli Orman (1937) 
90 Dk. - Tiglon - 2.35:1 
İNG 1.0 Mono - TR altyazı 
Bir tiyatro oyunundan uyarlanan film, “orman” ETTİ metaforunu merkezine yer- YAV; lestirmesi ile dikkat çekili yor. Zaten çoğunluğu “Lanetli Orman'ın ortasındaki bir barda diyaloglarla gecen yapım, akılcı olay örgüsü ile öne çıkıyor. Aslen gangster filmi olarak görebileceğimiz bu yapım, 
Humphrey Bogart'ın filmografisindeki en farklı karakteri canlandırdığı film olarak nitelenebilir. Film, Bette Davis, Leslie Howard gibi oyuncular ile süslenirken, yönetmen Archie L,Mayo'nun yarattığı orman atmosferi dikkat çekici bir havaya bürünüyor. 

Film: 006 

Ekstralar: 65 


Never Die Alone / Asla Yalrız Ölme (2004) 
85 DK. - Tiglon - 1.33:1 

İNG /TR 2.0 S - TR aliyazı 
Ernest Dickerson'ın imzasını taşıyan bu gangster filmi, 
DMX ile David Arguette'i buluşturuyor. Temelde “siyahi kültür filmi” olarak gözükse de aslında iki rengi birlestiren bir yapım olarak öne g- | vd kıyor. Yeraltı dünyasının icindeki uyusturucu ticareti ve otorite gibi kavramları devreye sokan film, bunların kötü sonuçlarını inceliyor. Ancak bunu yaparken aksiyondan çok dramaya yakın duruyor. Arguette ile DMX'in ruh halleri filmin özenli dramatik yapısındaki dolgun renklerde gizli. 
Fazlasıyla karamsar olabilen yönetmen, derdini anlatmakta büyük basarı sağlıyor ve asla kliselere kaymıyor. 
Film 666 

Ekstralar: €3€3 


izl MN LAMİNE 


Secondhand 
Lions / 
Muhteşem Üçlü 
(2002) 

105 Dk. - Cinemedya - 
1.85:1 

İNG DTS - TR 5.1 DD - 
TR altyazı 

13 yasındaki Walter, 
amcası Hub Grath'ın yanına bırakılır. 
Walter gizemli amcasının bir hazine- ye sahip olduğunu düşünmeye baslar. 
Bütün bu gizemin sırrını çözmek ona kalmıstır. Film, belirli bir noktadan sonra hem bu gizemi aydınlatmaya hem de üçlü arasındaki sıcak dostluğu yansıtmaya bâstıyor. Ancak hikayenin uzun değil, kısa filme yatkınlığından dolayı bir başarı sağlanamıyor. Ortada, sadece büyük sehir-kasaba farklarını isleyen bir hikaye kalıyor, Michael Caine, Robert Duvall, Haley Joel Osment'ın rol aldığı film, yönetmen-senarist Tim Mecanli- 
€5'in imzasım tasıyor. 

Film: 88 

Ekstralar: 3 69 €3 


Dirty Dancing / ilk Aşk ilk Dans (1937) 
96 DK. - Palermo - 1.78:1 
İNG /TR 5.1 DD - TR aliyazı 80'lerin kült filmi, gençlik filmini dans, dansı romantik-komediyle birlestirmesi ile dikkat çeker. Yakısıklı bir dans öğretmeni olan 
Johnny, Frances'ın yeni geldiği yerde çalışmaktadır. 
Ona ilk görüste vurulan 
Frances, mesafeli olarak yakınlaşma çabalarına başlar, 
Sansı da yardım edince bir anda kendini Johnny'nin tiyatro sahnesindeki esi olarak bulur. Böylece aşk devreye girer. “Dans” sahneleri bu iletişimi yaratırken, araya giren müzikler ve yakın planlarla “iliski” ortaya çıkar. 
Böylece iki zıt kutup birbirini çekmiş olur. Ancak iyi bir ailenin kızı olan Frances ile ucanı ve alt sımf bireyi olarak görebileceğimiz Johnny için “etraf” engel olusturur. 
Bu konu, derinlemesine işlenmez ve ortaya bir 'kendini iyi hisset? filmi çıkar. 

film: 950 

Ekstralar; © 


XXX: State of The Union / XXX 2 (2005) 
97 Dk. - Sony HE - 2.40:1 

İNG 5.1 DD - TR 2.0 5 - TRaliyazı 

Vin Diesel'in karizması ve karakter özellikleriyle bir ikona dönüşen “XXX, karakteri için kaçınılmaz olan bir devam filmi idi. Ancak bu sefer karakteri canlandıran Ice Cube oldu. Savunma bakanı Willem Dafoe'nin önderlik ettiği bir grubu takibe alan ajanımız, bu sefer de birçok engebeli yoldan geçmek zorunda kalıyordu. Yöntemleri ilk filme göre farklılaştığından, ortaya, ilk filmin sevenlerini cok fazla tatmin edebilen bir sey akmıyordu. Sadece vasat bir aksiyon ile baş başa kalıyorduk. Eklerde toplamı 30 dakikayı asan kısa belgeseler dikkat çekiyor. 

Film: 66 

Ekstralar: & 5 


Wu Jian Dao 2 / Kirli işler 2 (2003) 

114 DK. - Cinemedya - 2.35:1 

Çince DTS - TR 5.1 DD - TR altyazı 

İlk filmin ele aldığı hikaye bu filmle daha farklı bir noktaya gitmiyor. Fakat gelişme gösteriyor. Bir anlamda serinin yolu uzuyor ve haritası genisliyor. İlk filmin yönetmenlerinin elinden çıkân bu yapım, ilk filme benzer bir anlatım tarzını tasıyor. Bu noktada *karizmatik koyu tonlu” renklerin hakim oldugunu söyleyebiliriz, Yine bir muhbirlik olayına değinen film, ilk filmdeki polis karakteri arka plana atarak geçmişe gidiyor. 80'lerde ve 
90'larda polis teşkilatının içinde yaşananları perdeye tasıyor. DVD'nin görüntü ve ses kalitesi ise dikkat çekiyor. 

Film: 905 

Ekstralar: ©6363 


Coach Carter / Koç Carter (2004) 
131 Dk. - Palermo - 2.35:1 
İNG / TR 5.1 DD - TRaliyazı 
Bir kolej basketbol takımı kocu olan Ken Carter (Samuel L.Jackson), takımını namağlup bir seriye taşımıştır. Ancak bunu, oyuncularının kötü notları ve uçan hayatları nedeni ile durdurur. Bu disiplini bir noktadan sonra ders haline gelecektir. 
Böylece oyuncular ile koç arasındaki iletisim artacaktır. TV dizileri ve siyahi kesmi hedef alan filmleriyle tanıdığımız Thomas Carter'ın yönettigi film, tipik bir spor filmi. Basketbol sahnelerinde adrenalini yükselten, oyuncuların yaşamları ile toplumsal portreler çizen bir gerçek yasam uyarlaması. Ancak bütün tasların uzun süreye rağmen yerli yerine oturmadığını söylemek boynumuzun borcu. 
Film: GÖ 

Ekstralar: 88 © 


PinaMounr İNİ conLecTioni 


Le Temps du Loup / 
Kurdun Günü (2003) 
108 DK. - Palermo - 1.851 
FR/TRS.1 DD - TRaliyazı 
Bazı elestirmenlere göre 
Haneke'nin en karanlık filmi olarak nitelenen “Kurdun 
Günü”, toplumun açıklanamayan bir felaketle parçalandığı yakın bir gelecek senaryosu üzerine Kurulu. 
Fransa'nın kırsalındaki evlerine giden bir aile saldırıya uğrar. Baba öldürülür. Sanki kıyamet günü gelmistir. 
Yağma, talan, zorbalık ortamı kasıp kavurmaktadır. 
Anne, iki çocuğuyla birlikte ayakta kalmaya çalısmaktadır. Bir tren istasyonunda kendileri gibi ümitsiz durumda olan insanlara katıldıklarında durumları daha da ümitsiz bir hal alır. Basrollerinde Isabelle Hııppert, Patrice Chereau, Beatrice Dalle ve Olivier Gourmet gibi usta oyuncuları izleyeceğimiz 2003 tarihli film, Cannes Film Festivali'nde yarışma dısı olarak yer almıstı. 

Daha çok, gece ve safak saatlerinde çekilen “Kurdun Günü”nde Haneke, bildik meselelerini daha karanlık bir bakış açısıyla sunuyor izleyiciye. Açık bir yarayı kasıyor sanki. Yoğun siddetle sonuçlanan veya bir siddetin tetiklediği sağırlaşmış ve körelmis duygularla sanıp sarmalıyor seyircisini. Haneke'nin “en iyimser calısmam' olarak tanımladığı filmi, seyirciyi rahat kol tuğundan sarsarak kaldıracak karanlık, tedirgin edici bir çalışma. Haneke sinemasının keyfini yudum yudum çıkarmak isteyenlere bire bir. Murat ERSAHİN 

Film: 050 

Ekstralar: G5 5 


Kicking and 
Screaming / Şut ve 
Goal (2005) 

91 Dk. - Tiglon - 2.35:1 

İNG 5.1 DD - TR altyazı 

Phil (Will Ferrell), babası 
Buck (Robert Duvall) ile çatışma içinde bir hayat sürmektedir. Çocuk futbol takımının antrenörü olan babası onu hep yedek bırakmıştır. Biriyle evleneceği gün o da biriyle evlenme 


karan alarak oğlunu arka plana atmıştır. Çocuk sahibi olacağı zaman, o da bir çocuk sahibi olarak bu mutluluğu oğluna yasatmamıstır. Ona adeta bir üvey evlat muamelesi yapmıstır. Phil'in intikamı ise babasının onun oğlunu futbol takımında yedek bırakıp, kendi oğlunu takıma alması ile gelisir. O da bir takımın basına geçer ve baba-oğul kavgası doruğa cıkar. Böyece film, durum komedisinin bileşenleriyle tamamlanmış olur ve karsımıza eğlenceli bir seyirlik çıkar. 

film 68 

Ekstralar: © 5 © 


Without a Paddle / 
Bir Nehir Macerası 
(2004) 

95 Dk. - Palermo - 2.35:1 
İNG 5.100 -TR2.0S- 


TR altyazı 

“Road Trip”, “Harold and 

Kumar go to White Castle" gibi komedi for- in yl 


mülünü bünyelerinde kullanan yol filmlerine bir yenisi daha eklendi. 
Bu sefer Seth Green, 
Mathew Lillard ve Dax Shephard biraraya geliyor. 
Hedef ise ormanın ortasındaki bir hazine. Bu nedenle üç eski arkadaş toplanıyor ve kasabanın derinliklerindeki ormanda biraraya geliyorlar. Karsılarına cıkanlar ise avalar, tüylü kızlar ve nice sey. Sonuç ise üçünden beslenen bir mizah anlayısı ve çoğunlukla 'yanlışlıklar komedyası” sekilde seyreden bir hikaye iskeleti. 
DVD'nin görüntü ve ses transferlerindeki özen ise dikkat cekiyor. 

Film: &5 

Ekstralar: €5 © © 


Şor edleive çak kam” 


Der Untergang 
/ Çöküş (2004) 
149 Dk - Palermo - 
1.78:1 

ALM /TR5.1 DD - 
TR Aliyazı 

Berlin, Nisan 1945. 
Alman ulusu çaresizce kaçınılmaz sonu beklemektedir. 
Adolf Hitler, silah arkadaşları ve aileleri bir sığınakta intihara hazırlanır- iz larken, sokaklarda savaşın bütün acıları yasanmakta, Berlin düsmektedir. 
Şehirden ayrılmayı kabul etmeyen, ve hâlâ eski güclerini kazanacaklarını düşünen tek Nazi, Adolf Hitler'dir. Etrafındakilerden bazıları sehirden kaçmayı planlarken, bazıları da “Führer'lerine verdikleri bağlılık sözünden dönmemek icin intihar bicimlerini planlamaktadırlar. “En İyi Yabancı Film' dalında Oscar adaylar arasına giren ve “Oscar'ı İspanyol yapımı “İçimdeki Deniz”e kaptıran 13.5 milyon Euro maliyetli Alman filmi, Hitler ve etrafındakilerin Berlin'deki bir sığınakta gecen son günlerini anlatıyor. Tarihci yazar Joachim Fest ve Hitler'in sekreteri Traudl Junge'nin kitaplarından Bernd Fichinger'in senaryolastırdığı filmin yönetmeni, ülkemizde büyük ilgi görmüs “Das Experiment / Deney” ile tanıdığımız Oliver Hirschbiegel. 
Birebir yasanan olaylardan yola cıkan ve insanlığın büyük ac çekmesine neden olan bir diktatör ile çev- 


Fü 


NİSAN 1855 BİR MİLLET” 


“ÜNÜ BEKLİYOR! 
DOWNFALL, 


resine, olabildiğince mesafeli bir durusla yaklaşan film, yönetimi, oyuncuları, anlatım ve yarattığı tartısmalarla ilginc ve nitelikli bir yapım. Filmde, Adolf Hitler'i başarıyla canlandıran oyuncu ise, 1941 İsviçre doğumlu usta aktör Bruno Ganz. Hitler'in son günlerini, en ufak ayrıntısıyla beyazperdeye tasıyan aktörün, rolüne çok iyi hazırlandığı daha ilk sahneden fark ediliyor. Murat ERŞAHİN 

Film: 6600 

Ekstralar: &5 © 


Cinderella Man 
(2005) 

139 Dk. - Tiglon - 
2.35:1 
İNG/TR5.10D- 
TR altyazı 

“Akıl Oyunları”ndan sonra ikinci kez buluşan Ron Ra 
Howard-Russell 
Crowe-Brian Grazer üçlüsü, yine dengeli ve etkileyici bir yapıma imza atıyorlar. 1930'larda 
“Büyük Bunalım” 
döneminde geçen film, James J.Braddock adlı boksörün sınıfsal yükselisini anlatıyor. Bunu yaparken Howard'ın görsel yapısı, onun psikolojisini resmeden çerçevelerle donatılıyor. Böylece bu yükselisi, Crowe'un mesafeli oyunculuğu sayesinde de hissedebiliyoruz. Renee Zelweeger'in performansı ve dönemin bunalım halinin karamsar portresi ise görül meye değer. Ortada duran ise gözyaşların tutulamayacağı, doruklarda bir katharsis sunan, tipik bir boks filmi ya da Oscar projesi. 

Film; G6 

Ekstralar; © © 


el Creme 


Duplex / Çatı Katı (2003) 
85 Dk. - Palermo - 1.85:1 
İNG/TR5.1 0D - 
TR altyazı 

Danny De Vito'nun 
“yaslı anne” takıntası bu filmle de devam ediyor. 
1987 yılında cektiği “Throw Momma from the Train ile annesini öldürmek isteyen bir adamın hikayesini absürd bir dille anlatan yönetmen, bu filminde de “ev sahibi/kiracı' kavramı üzerinden aym konuya değiniyor. Alex-Naney çifti, bir çatı katını kiralarlar. Ancak üst katta bir de yaşlı kadın yaşamaktadır. O, bu evli çifte günlerini dar eder. Biz de bu çatısmadan çıkan mizahın hamurunu yemekle görevlendiriliriz. Ben Stiller, Drew Barrymore gibi oyuncuların oynadığı film, yer yer kendini tekrarlayan mizah anlayışıyla bir süre sonra monoton bir hal alıyor. 

Filim: 

Ekstralar: © © 


hen stiller draw barrymore 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ği 


Söyleşi: Senem Erdine 


serdine(&merkezdergi.com.tr 


Yetkin Dikinciler 


ikinci sinema filmi olan “Babam ve Oğlum”daki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çeken aktörün bundan sonra sinemada daha fazla karşımıza 


çıkmasını umut ediyoruz. 


Unutamadığınız filmler... 

“Köprüüstü Asıkları”, “Kelebek”, “Kayıp Kentin Çocukları”. “Hayat Treni” diye bir film vardı bir de, Museviler üzerindeki mezalimle ilgili, Sonuna kadar konuyla alay edildiğini Zannettiren ama sonunda sen misin bunları saka zanneden diye insanı sarsan bir finalle yüreğimize oturan bir film. “Olympia Garajı” da çok etkileyiciydi. Bir de kötü anlamda etkilendiğim “Küp” diye bir film vardı. 


Hangi oyuncuları beğenirsiniz? 

Sahne üzerinde ya da sinemada emek vermis ve bu dünyadan göcüp gitmis hangi oyuncunun filmiyle karsılasırsam. 
karsılaşayım bugün hepsini hayranlıkla izliyorum. Bu hayranlık sinemaya duyulan hayranlık gibi biraz. Nasıl oluyor da bu dünyadan gitmis olmalarına rağmen hayat onlarla devam ediyor hala? Böyle bir göçmüşler hayranlığı var bende. 
Yaşayanlardan kimleri beğenirsin derseniz, Gary Oldman severim. Popüler gelecek belki ama Andie Macdowell' severim. Gerard Depardieu severim. 
Türkiye'den hocam Müsfik Kenter'e bayılırım ve onunla karsılastığım için kendimi çok sanslı hissederim, Tabii onun dışında söylememek olmaz, bir Şener Şen var hayranlıkla izlediğimiz. 


Hangi yönetmenleri seversiniz? 
Zaman konusunda çok zorlar belki seyirciyi. Hatta Yunanistan'da esprisi yapılır; çok uzun ve biteviye konusan birisine Angelopoulos gibi konustun denir bazen ama bana çok hitap eden bir yönetmendir. Dokunaklı hikayeleriyle Almadovar'ı severim bir de, 


Bir filmden yarısında çıktığınız oldu mu? 

Bu bir sahne eseri olsa sahnedekine ayıp olmasın diye kendimi tutarım. 
Burada en fazla insan sağımdaki solumdaki seyircinin dikkatini dağıtmayayım diye bunu yapmaktan çekinir. Çıktığımı hatırlamıyorum ama dediğim gibi iste “Küp”, ikinci yansında artık ruhumun çıkmaya başladığı bir film olmustu. İnanamamıstım böyle bir seyin varlığına ama sonuna kadar da izlemiştim. 


Çocukluk kahramanınız kimdi? 
86'ydı galiba, o kıs cok kar yağmıstı. 
Babam bir kardan adam yapmıstı, bizim 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apartmanın birinci katına kadar geliyordu. Bacaklarının arasından gecebiliyorduk, o kadar büyüktü. 
Küçüklüğümden beri kardan adamı çok sevdiğim için bir dönem kardan adam benim kahramanımdı. Soğuk bir kahraman biliyorum ama dört mevsim hayalini taşıyorum. Böyle bir kardan adamlık durumu, soğukluk durumu var bende de galiba. Onunla da ilgili olabilir. 


Yalnızlığı mı kalabalıkları m tercih edersiniz? 

Kalabalıkları tercih ediyorum ve seviyorum çünkü yalnızlığım garanti nasıl olsa. 


Küsüp somurtur musunuz yoksa bağınp ımız? 

bir reaksiyonum olmuyor. 
galiba, yani bağırıp çağırmıyorum. 
Surat da yapmam ama gerçekten beni incitecek bir sey olduysa icime dönerim. Kırıldığımı saklayamıyorum ve o mesele hallolana kadar da baska türlü davranamıyorum. 


Aksamlarınız nasıl gecer? 

Nerede olduğuma bağlı. Annemleri Ziyarete gidiyorum bazen. İsim nedeniyle uzun süre görüsemiyoruz, çok özlüyorum. Oradaki kalabalığı seviyorum. Bizimki kalabalık da değil neredeyse curcuna, bir panayır yeri oluyor evin ici. Onlarla olmayı seviyorum, onlarla telaş etmeyi, onların arasında kendimi yasamayı seviyorum. 


“Babam ve Oğlum”daki aileye benziyor biraz öyle mi? 

Evet, Cagan'ın kurdugu dünyadaki o kalabalık, neşeli ve çılgın aile ortamı bana hiç yabancı değildi hakikaten. 
Gerek kalabalık akraba cevremiz gerekse anneannem ve dedemin Egeli olması itibarıyla senaryoyu elime aldığımda bu dünya bana hiç&yabancı değil dedim ama rol yabancıydı tabij, 


Salim rolündeki performansınız çok dikkat cekti. 

Bu konuda Çağan'ı yedi yüz defa tebrik etmek lazım çünkü Çağan daha önce beni böyle bir rolde izlemedi. Devlet Tiyatrosu'nda çalışan, klasik oyunlarda oynayan bir aktörüm. Antalya ve Diyarbakır geçmisimde böyle oyunlar vardı. Arkadaşlarım da komedide iyi olduğumu söylerdi ama bir sinemacı, 


üstelik de bir defada çekilecek ve geri dönüsü olmayacak bir çalışma ve böylesine bıçak sırtı bir rol için, deneyimini görmediği bir aktörü seçebiliyorsa bu ondaki sezgi derinliğini gösterir. Ben gerçekten hayranlık duydum o konuda Çagan'a. 


Hangi konuda zayıfsınız? 

Hiç düsünmemistim. Amerikalıların davranış bilimcileri ya da sirketlere dersler veren uzmanları Vardır ya zayıflıklarınızı keşfedin, üzerine gidin, empati kurun, basarıyı yakalayın falan gibi önerilerde bulunurlar. Bu tarz bir araştırma yapmadım kendimle ilgili, 


Aynı sekilde hangi konuda güçlü olduğunuzu da düşünmediniz o zaman? 
Evet ama şimdi düşünecek olursak ve diyalektik olarak bir cevap verecek olursak, insanların öykülerini dinlemek, onlara inanmak ve güvenmek bir zayıflık sayılırsa bu konuda zayıfım. 
Güçlü tarafım da şudur galiba, ne dinlersem dinleyeyim inanıp inanmamak konusunda sezgilerim ne yapmam gerektiğini söyler. 


Ölümden sonra ne var? 
Bilinmezlik. 


Neden korkarsınız? 

İnsan en cok ölümden değil de Sevdiklerine bir sey olmasından korkuyor. Onlardan uzak kalmak, onların canının acıdığını bilmek ve bu acılarına derman olamamak durumu korkutuyor beni en fazla. 

Hayal kurar mısınız? 

En fazla kurduğum hayal, böyle beyaz bir yerde olmak; kar yağmış olsun, dağlar olsun, karın ağırlığı altında eğilmis dallarıyla iğne yapraklı ağaçlarıyla güzel bir dağ havası... 
Demek ki böyle bir sey özlüyorum. Bir 


lik sinema filmi “Leopar'ın Kuyruğu"ydu. 


de sevdiğim bir insanla yaşadığım mutlu yuvamda, sallanan bir koltukta, üzerimde ekoseli bir battaniye, elimde bir kitapla hayal ediyorum kendimi. 


Mutlu aşk var mi? 

Bende vardı bir zamanlar, iyi kide vardı çünkü şunu öğrendim ki aşk bitince mutluluk da biter diye bir sey yok, tam aksine insan o askı yasadığı için mutlu olmaya devam eder. 


Hayatınız filme çekilecek olsa adı ne olurdu? 

Sirketler bunun için aylarca çalışıyor. 
Ne derdim ki acaba? “ 0 Kardan Bir Adamdı” m derdim yoksa “Ekvatorun Kardan Adamıydı” mı derdim bilmiyorum vallaha. 


Yeni bir film projesi var mi? 
Yok, su anda ne bir görüşme var ne de bir teklif var. 


Yeni kuşak sinemacılarımızdan beğendiğiniz ve mutlaka çalışmak istediğiniz birileri var mı? 

Kendi hayallerinin pesinden koştukları, öyle ya da böyle bütçelerini olusturup ısrarla sinema yapmaya devam ettikleri için takdir ettigim Derviş Zaim gibi, Zeki Demirkubuz gibi sinemacılar var. 
Buluşma konusuysa gerçekten dokusal bir seydir. Bana kendi öyküsünde yer bulmus her yönetmen, -eğer ben de sözkonusu projeye katkıda bulunacağıma inandıysam- bulusmak istediğim yöneteme dönüşür doğal olarak. Onun dısında da tabii insanın televizyon yerine sinema olsun da taştan olsun kumdan olsun diyesi geliyor. 


Su anda doların kaç YIL olduğunu 


, biliyor musunuz? 
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sinema KOLEKSİYON 
BAREFOOT'IN THE PARK 


Sene 1967... Dönemin çıkış yapan iki genç yıldızı, sezonun en çok iş yapan ve üzerinde konuşulan romantik komedilerinden birinde biraraya gelmişlerdi. Jane Fonda ve Robert Redford, filmde New York'ta küçük bir apartman dairesinde yaşayan yeni bir evli çifti 


oynuyorlardı. Gene Saks'ın bir Neil Simon oyunundan uyarladığı filmin cümlesi “Derdi, kederi bırak, sevmeye bak!” şeklinde de özetlenebilir. Bugün 60'lı yıllarda New York 


nostaljisi yaşamak isteyen seyirciler için ideal bir seçim. 
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MILYONLAR 
MILLIONS 
Yönetmen: Danny Boyle. Oyuncular: Alexander Nathan Etel, Lewis Owen McGibbon, James Nesbitt, Daisy Donovan, Christopher Fulford, Pearce Guigley, Jane Hogarth, Alun Armstrong, Enzo Cilenti, Nasser Memarzia, Senaryo: Frank Cottreli Boyce. Görüntü Yönetmeni: Anthony Dod Mantle. Kurgu: Chris Gill. Müzik: John Murphy. Yapım Tasarımcısı: Mark Tildesley. Yapımcı: Graham Broadbent, Andrew Hauptman, Damian Jones. Süre: 98 dk. Yapım: ingiltere, ABD. Dağıtımcı: 1 Film 


Gösterim Tarihi: 2 Aralık 


Konu: Annelerini bir trafik kazasında kaybeden yedi yaşındaki Damian ve dokuz yaşındaki Anthony, babaları ile birlikte yaşamaktadır. Bütün gününü hayal aleminde, düş gücünün ürünü olan azizlerle konuşarak geçiren Damian, tren yoluna yakın bir yerde oynarken bir çanta dolusu para bulur. Damian paranın Tanrı tarafından, iyilik yapmaları için gönderildiğine inanır ve fakirlere yardım etmeye karar verir. Ancak çantanın içindeki binlerce sterlin birkaç hafta içinde değerini yitirecektir zira İngiltere para birimini değiştirip avroya geçmek üzeredir. 


Yönetmen: Danny Boyle; “Shallow Grave”, “Trainspotting”, “A Life Less Ordinary”,"The Beach”, “Vacuuming Completely Nude in Paradise”, “Strumpet” ve “28 Days Later”ı yönetti. 


Oyuncular: “Milyonlar”, filmde azizlere inan Damian'ı canlandıran Alexander Nathan Etel'ın ilk filmi. 


sinema 


YERİNDE OLSAM 
IN HER SHOES 
Yönetmen: Curtis Hanson. Oyuncular: Cameron Diaz, Anson Mount, Toni Collette, Richard Burgi, Candice Azzara, Brooke Smith, John Mastrangelo Sr., Emilio Mignucci, Mark Feuerstein, Terrance Christopher Jones. Senaryo: Susannah Grant (Jennifer Weiner'ın aynı adlı romanından). Görüntü Yönetmeni: Terry Stacey. Kurgu: Lisa Zeno Churgin, Craig Kitson. Müzik: Mark Isham. Yapım Tasarımcısı: Dan Davis. Yapımcı: Lisa Elizey, Carol Fenelon, Curtis Hanson, Ridley Scott. 
Süre: 130 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: Özen Film. 


Gösterim Tarihi: 2 Aralık 


Konu: Maggie tam bir parti kızıdır. Tek bildiği makyaj yapmak, her durumda mükemmel kıyafetler giyinip aksesuarları ile etrafında İlgi toplamaktır. Rose ise Princeton'da eğitim görmüş bir avukattır. 
Philadelphia'nın en büyük hukuk firmalarından birinde muhteşem dekore edilmiş bir ofiste çalışmaktadır. İyi bir evi vardır ve dış dünya ile arası gerçekten iyi değildir. İki kız kardeş, öldüğünü düşündükleri büyükannelerine ulaştıkları yolculuk boyunca birbirlerine daha iyi tanıma fırsatı bulurlar. 


Yönetmen: Curtis Hanson; “Sweet Kili”, “The Little Dragons”, “Losin' It”, “The Bedroom Window”, “Bad Influence”, “The Hand That Rocks the Cradle”, “The River Wild”, “L.A. Confidential”, “Wonder Boys” ve “8 Mile”ı yönetti. 


Oyuncular: Cameron Diaz; “The Mask”, “The Last Supper”, “She's the One”, “Feeling Minnesota”, “Head Above Water”, “Keys to Tulsa”, “My Best Friend's Wedding”, “A Life Less Ordinary”, “Fear and Loathing in Las Vegas”, “There's Something About Mary”, “Very Bad Things”, “Man Woman Film”, “Being John Malkovich”, “Any Given Sunday”, “Things You Can Tell Just by Looking at Her”, “Charlie's Angels”, “The Invisible Circus”, “Vanilla Sky”, “The Sweetest Thing”, “Gangs of New York” ve “Charlie's Angels: Full Throttle”da rol aldı. 


sinema 
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KIRALIK SEVGİLİ 
THE WEDDİNG DATE 

Yönetmen: Clare Kilner. Oyuncular: Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan, Holland Taylor, Jolyon James, G. Gerod Harris. Senaryo: Dana Fox (Elizabeth Young'ın Asking for Trouble adlı kitabından). Görüntü Yönetmeni: Oliver Curtis. Müzik: Blake Neely. Kurgu: Mary Finlay. 
Yapım Tasarımcısı: Tom Burton. Yapımcı: Jessica Bendinger, Paul Brooks, Michelle Chydzik Sowa, Nathalie Marciano. Süre: 90 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: Avşar Film - TMC. 


Gösterim Tarihi: 16 Aralık 


Konu: Kat Ellis, evlenmek için doğru adamı beklemektedir. Her istediğini elde etmiş şımarık kız kardeşi evlenecektir ve sağdıç da Kat'in eski ilisidir. Bu durumda Kat'in acil bir sevgiliye ihtiyacı vardır. Kardeşinin 

ğünü için Kat de her girişimci bekâr bayanın yaptığı gibi bir eskort kiralar. Şansına New York'taki tanınmış eskort kiralayan firmalardan birinde tam istediği gibi biri, karizmatik ve anlayışlı Nick'i bulur. Nick herkesi öylesine büyüler ki, Kat de kendisinin daha önce hiç kimseden bu derece etkilenmediğini fark eder. 


Yönetmen: Clare Kilner, “Janice Beard: 45 Words Per Minute” ve “How to Deal"i yönetti. 


Oyuncular: Debra Messing; “A Walk in the Clouds”, “McHale's Navy”, 


“Celebrity”, “The Mothman Prophecies”, “Hollywood Ending” ve “Along Came Polly” adlı sinema filmlerinde rol aldı. 


sinema 


OLIVER TWIST 
Yönetmen: Roman Polanski. Oyuncular: Ben Kingsley, Barney Clark, lan MeNeice, Jeremy Swift, Leanne Rowe, Mark Strong, Jamie Foreman, Harry Eden, Edward Hardwicke, Frances Cuka. Senaryo: Ronald Harwood o (Charles Dickens'ın aynı adlı romanından). Görüntü Yönetmeni: Pawel Edelman. Kurgu: Herv& de Luze. Müzik: Rachel Portman. Yapım Tasarımcısı: Allan Starski. Yapımcı: Robert Benmussa, Roman Polanski, Alain Sarde. Süre: 130 dk. Yapım: İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya. Dağıtımcı: UIP. 


Gösterim Tarihi: 2 Aralık 


Konu: Bir yetimhanede büyüyen Oliver Twist, yetimhanenin yöneticileri tarafından “sorun çıkarıcı” olarak mimlenmiştir ve cenaze levazımatçısının yanına çırak olarak verilir. Burada haksız yere dövülünce kaçar ve Londra'nın yolunu tutar. Londra'nın karışık yeraltı dünyasından ve yaptıkları işin mahiyetinden habersiz olan Oliver, kendini Fagin'in yönettiği yankesici çocuklar çetesinin içinde bulur. Fagin'in ininden kurtulmak Oliver için hiç de kolay değildir. 


Yönetmen: Roman Polanski'nin yönettiği sinema filmleri “Knife in the Water”, “Repulsion”, “Cul-de-sac", “The Fearless Vampire Killers”, “Rosemary's Baby”, “The Tragedy of Macbeth”, “What?”, “Chinatown”, “Le Locataire”, “Tess”, “Pirates”, “Frantic”, “Bitter Moon”, “Death and the Maiden”, “The Ninth Gate” ve “The Pianist”... 


Oyuncular: “Oliver Twist”, bu karakteri canlandıran Barney Clark'ın hem ilk sinema filmi hem de ilk başrolü... 


sinema 


